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ÖNSÖZ 


Kitabın içindeki yazılarda özellikle; Türkmen tarihinin Yeniyapan köyünde yaşayanlara uyarlanmasının izlerini göreceksiniz. Eski dedelerinize ve tarihinize olan ilginizi artıracak olan bu kitabın içindeki makale ve hikayeler dört yılda hazırlanmıştır. Yeniyapan köyüne yön veren olaylar duygu ve tarih bilgileriyle yoğrularak şekillendirilmiştir. Bu kitap Yeniyapan köyünün tarihine ışık tutan önemli bir eserdir. Aynı zamanda yazılı hale gelmeyen dimağlarda yer tutan binlerce hikayenin yazılması için de bir eşiktir. 


Yeniyapan'da Cirit de Oynanır mıydı? 


Zaman her geçen gün aramızdan bir tarihi yok ediyor. Cirit Oynuda bu tarihi oyunlardan biri. Yeni kuşak atı hayvanat bahçelerinde görür oldu. Halbuki o çok yabancı kaldığı at atalarının en önemli bineklerindendi. Aynı zamanda en eğlenceli oyunlarını oynadıkları bir dosttu. Bizim babalarımız değil fakat dedelerimiz bu ciriti 1965 li yıllara kadar oynadılar. Sıkça duyduğumuz fakat nasıl olduğunu bilmediğimiz Cirit Türkmenlerin en önemli eğlencelerindendi. Ciridi büyükler kurardı ve oynardı. Büyüklerin eğlenceleri daha güzel ve keyifli olurdu. Hem Ciride katılan keyif alırdı. Hem izleyen. 


Cirit büyüklerin oynadığı bir savaş oynuydu. O nedenle ciddi ve asildi. Son zamanlara kadar top oynanan Zübeyir KILIÇASLAN”ın evinin altı (Topraklık) tam da cirit atlarının rahatça koştuğu bir alandı. O alanların dili olsada Ali oğlu Hasan'ın nasıl cirit oynadığını bir anlatıverse. Atı nasıl dörtnala kaldırıp ciridi nasıl savurduğunu o meydanlar gördü. Fakat bizler göremedik. 
Göremediğimiz gibi o cenk oyunlarını yaşatamadık. 


Biz şimdi hayretle bakıyoruz maziye “Gerçekten bizim köyde cirit oynu oynanmış mı!” o dönemleri bilmesek bile köyümüzdeki dedelerin gençlik zamanlarını göz önünde bulundurarak şöyle bir baksak maziye, duruşlarından bile cirit oynadıklarını anlamakm çok kolay. Mesela Habib İnanç mesela Irza Metin, mesela İsmail Gültekin tam da bir cirit fırlatıcısı. Tabi bu saydıklarımız şu an hayatta ve belki de cirit oynunu yaya oynayanlardan. Yeniyapan göçebe hayatı bırakınca binek atlarını da elden çıkarttılar. Cirit atla oynanır. Fakat Yeniyapan ve diğer son zamanlarda yerleşen Türkmen köylerde; bu oyun yozlaşmaya uğrayarak yaya oynanmaya başlanmıştır. Düğünlerde, Bayramlarda mutlaka cirit oynanır köy halkı topraklık mevkine doluşur ve heyecanla cirit oynayanları seyrederlerdi. 


Yıllar birer yaprak olup dallarından teker teker yere düştü. Her gelen yeni yıl eskiyi silen ve unutturan bir yeni yıl oldu. Onun için eskiler her daim geçmişi özlemle anarlar. Şimdilerde şehirden gelen torunları eşek görünce korkar oldular. Hafif bi gülümsemeyle içinden atıyla nasıl oyunlar döktürdüğü günleri hatırlarlar. Atın üzerinden ucunu sivrilttiği ciridi nasıl da fırlatırdı. Cirit havayı yararak vızıldayıp kulak dibinden geçerdi. Tehlikeydi lakin lezzeti tehlikesindeydi. 


Yeniyapan körlerin diyarıdır. Bu biraz güneşe gözünü eğip bakmakla ilgilidir birazda kazalarla ilgilidir. Örneğin Kör Çavuş bir kaza sonucu bu lakabı almıştır. Bir oyun esnasında (muhtemelen cirit) gözünün teki zarar görmüştür. Emmioğlu Hacı Alibağ ile oyun esnasında gözü yara almıştır. 


Yeniyapan'a bakın: Nasıl bir kedi uysallaşıp evcimen olmuşsa Yeniyapan'lıda öyle evcimen olmuştur. O cirit oynu ki kan akmayan bir oyun oyundan sayılmazdı. İşte bu bir savaş oynudur. 
Savaşta kanlar akar, canını ortaya koyar kavgaya tutuşursun. Cirit başı bütün dinçliği, cesareti ve hoyratlığıyla meydana atlar. Atını dört nala öbürlerinin üzerine sürerdi. Yakın bir mesafeden de ciridinin onlara fırlatırdı. Atını dört nala sürmesi ve dört nala tekrar safına kaçması Türklerin en büyük savaş stratejilerinden bir değil midir? Bu stratejiyle büyük orduları dize getirmemiş miylerdi. 
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Böylesine büyük bir savaş antramanının daha 1960'ların başına kadar köyümüzde oynanması manidar değil midir? 


Her ne kadar son zamanlarda bu oyun yaya oynansa da büyük bir tarihi mirasımızdı. Lakin evcimenleşen Yeniyapan'ın bıyığı çıkmadık delikanlıları şimdi eşeğe binmeye korkar oldu. 


Allosanlar bizim köyümüzün önemli ailelerindendir. Muhtemelen Ali oğlu Hasan'ın kısaltılmasıyla Allosanlar adını almışlardır. Bu sülaleye adını veren ünlü cirit başı Ali Oğlu Hasan Kılıçaslan'dır. 
Şimdi yaşasaydı 115 yaşında olacaktı. 1815 doğumlu bahadırın cirit oynayışı günümüze kadar anlatılagelmiştir. O cirit oynunun en başında yer alırdı. Onun olduğu takım nadir yenilirdi. Ata binişi sürati ve pratikliği onu yenilmez kılardı. Bu oyundaki mahareti onu avcılıkta da meşhur etmiştir. 
Köyün en ünlü avcılarından biri olmuştur. 


Her insanın mahir olduğu bir alan vardır. Mahir olmak göstermeyi ve icra etmeyi zorunlu kılar. 
Düğün dernek çatıldığında mahirler gösterişe tutulur nice zevkli güzel oyunlar oynanırdı. 
Yeniyapan'ın topraklığında oynanan cirit; Çamsarlı, Külobası, Bayındır, İmancı gibi yerlerde de zevkle oynanırdı. Yeniyapan'ın baş ciritçisi Hasan atıyla köy meydanına fırladığında diğer Türkme köylerindekiler şöyle bir yutkunurlardı. Çünkü onun attığı cirtten sıyrılmak ve onun atının hızına yetişmek pek te mümkün olmuyordu. 


Atına “Dehh” der dört nala elindeki ciriti ile fırlardı. Karşıdakiler onu bir kartal gibi görürüdü. Zira yamaçtan gelen tıpkı kollarını kartal gibi açar atın üzerinde bir dev kartal olurdu. Gözleri karşısındakine kenetlenir kenetlendiği noktaya ciridinin fırlatırdı. Karşısındaki rakibe değen ciridin acısıyla Hasan'ı yakalamaya çalışır lakin atın hızına yetişemediği gibi biraz önce dev bir kartalı andıran Hasan, atın üzerinde gözükmez bile. Ya atın yan tarafına yatar ya da atın sırtına. 


Belki aradan 90 yıl geçti. Ne bizim topraklık ne de diğer Türkmen diyarı atını bu denli ustaca süren birini görmedi. Yeniyapan'ın topraklığı eskiye nazaran sessiz. Kuzu, buzağı ve tavuk sesinden başka bir ses duymak çok zor. At kişnemeleri, dört nala koşan atların sesleri, cirit vızıltıları tıpkı Hasan ağlar gibi tarihe karıştılar. 


Bizlere ise onları sevgi ile hatırlamak ve anılarını öykülerle dahi olsa yaşatmak kaldı. 


İki İsim İki Eşkıya (Karaca ve Mahir) 


Yeniyapan köyünde dedelerimizin isimleri yöremizde yaşanan tarihi olayları, soyları, ve daha önceki ataları hatta mezhepleri hakkında bilgiler verir. Bu yazı Köyümüzde doğmuş iki büyüğümüzün isimleriyle tarihi bir olayın ilişkilendirmesini konu almıştır. 


Türkmenler göçebe bir kültürün izlerini taşısa da çevre köylerle daima irtibatlarını kuvvetli tutmaları onların sosyal ve topluma duyarlı olduğunun kanıtıdır. 1900'lerin başı ile 1923'ler Türkmen köylüsü için çok zor yılları işaret eder. Yeniyapan ve çevre Türkmen köyler Osmanlı'nın zayıflamasıyla bazı vukuatlara karışırlar. Özellikle Osmanlı'nın çok kanlar döktüğü Cerit Silsüpür boyu her bir fırsatta Osmanlı'ya başkaldırmakta, Müfrezelerle tartışmakta ve asayiş sorunlarına neden olmaktaydı. Çünkü yakın zamana kadar onların dedeleri hak etmedikleri yerlere sürgün edilmişler, Sürgünden kaçanlar değişik boyların kışkırtılmasıyla Ceritlerin üzerine gönderilmiş ve bir çok beylerini kaybetmişlerdir. Ceritler 19 yüzyılın sonlarına kadar hayatları hep sürgünle geçmiştir. 
En sonunda bir kısmı Hamit'e konmuş ve burada hayatlarını sürdürmeye başlamışlardır. 


Günümüzde Hemitte soy adı Silsüpür diye geçen bir aile vardır. Beyler diyede biline bu aile bu soydan gelir. Hemitte olduğuna aldanmamak lazımdır. Çünkü onlar da Yeniyapan, Çamsarlı, Bayındır, İmancı, Külobası, Hacıaraplı, Hacımirza gibi 1700 ile 1800 arasında devamlı göç ediyorlardı. Yani köylü değiller Türkmendirler. Bu soy çok önemli şahsiyetleri tarihimize kazandırmışlardır. Fakat bir çoğunun sonu dramatik olmuştur. En yakın zamanda Hamitli Ali Rıza Beydir. Kurtuluş savaşında düşmanla etkin mücadelelerde bulunmuş ve 1. dönem milletvekillerindendir. 


Aslında bizim değinmek istediğimiz Eşkıya Karaca ve Mahirdir. Az bir ömür yaşamalarına karşın bölgede etkileri çok olmuştur. Osmanlı onları eşkıya olarak tanımlamıştır. Fakat çevre Türkmen köylerin gözünde onlar birer kahramandır. Çünkü çocuklarına isimlerini takmışlar ve onları sahiplenmişlerdir. Yeniyapan'da Hacıvelilerrde Mehmet oğlu Selahattin çocuğuna Karaca adını koymuştur. Öyleki o dönemlerde o eşkiyanın veya kahramanın adını koymak bile cesaret isteyen bir meseleymiş. Yine Yeniyapan'da Hasmallerden İsmail Oğlu Arif oğluna Mahir adını vermiştir. 
Mahir Eşkıya Karacanın amca oğlunun adıdır ve Karaca ile birlikte dağlara çıkmışlardır. 


Peki Çevre Türkmen köylerde bu denli iz bırakan bu kişilerin öyküleri nedir? 


Cerit, Silsüpür aşiretinden Hacı Hasan Bey'in oğlu Karaca, 1919'larda askerden firar edip yanına topladığı bir kaş adamıyla amcasının oğlu Mahir ile birlikte eşkıyalığa başlamıştır. Osmanlı Ceritlerin bu uslanmaz hallerinden usanmış ve sinirlenmiş bir şekilde Karaca ve Mahir'in üzerini düzenli bir müfreze gönderir. Karaca kendilerini takip eden müfrezelerden birini ayak bileğinden vurur, müfreze Kırşehir'e gidip orda karakollarına çekilir. Vurulan müfreze kan kaybından ölür. Karaca'yı bir türlü ele geçiremeyen kolluk kuvvetler, Çerkezlerden ve Kürtlerden bazı kişileri Karaca'nın arkasına katarak yakalamak isterler. 


Amcaoğlu Mahir Karaca'ya ikazlarda bulunur. “Türkmenlerden gayri kimse bizi kollamaz” şeklindeki ikazlara Karaca ilgisiz kalır. “Çerkezler bize bir şey yapamaz” deyip kulak asmayan korkusuz Karaca Bey, Mahir ile birlikte Akpınar'a uzaklığı 20 Km olan Tatarilyas Yayla Köyü yanı başındaki meşhur Buzluk dağına sığınırlar. Bu tepe seyre ve sığınmaya müsait bir yerdir. Tatarilyas yayla köyü ile Karahıdır arasında kalan tepe lojistik olarakta elverişli bir yerdir. Kendi adamlarının içinde bu köylerden katılan Çerkezlerde mevcuttur. Bu kişiler Osmanlı'nın çetesine soktuğu ajanlardır. 


Karaca dürbünle etrafı kolaçan ettiği bir sırada bu Çerkezler tarafından arkadan vurularak öldürülür. Karaca'nın vurulduğunu gören atı cenazelerin yanına kimseyi yaklaştırmadığı için devlet, atını vurduktan sonra cenazeleri Keskin'e getirmiş ve asker kaçağı olduğu için cenazeleri ailelerine vermemiştir. 


Bu olay Osmanlı Arşiv kayıtlarına şu şekilde geçmiştir. Kırşehir ve havalisinde eşkiyalık eden Hamidlerli Karaca'nın ölü olarak ele geçirildiği, Hamid karyesindeki Cerid aşiretinin tamamen oradan kaldırılması ve aynı karyede sakin Alişan Bey'in ailesiyle birlikte başka bir yere naklinin asayişin temini için gerekli olduğu.” Başlığını taşıyan dosya İstanbul'da Osmanlı Arşivler Bölümünde saklıdır. Alişan adındaki kişi de Karaca ve Mahir'in yakın akrabasıdır 


Bu olaydan sadece Osmanlı etkilenmemiştir. Yakın akrabaları o kadar hırslanmışlardır ki bu olaydan sonra, Kırşehir Akçakent'e bağlı Avanoğlu köyünden bir kişi Karaca Bey'in yüzük ve köstekli saatini taşıdığı için ve adı bu olaya karıştığı gerekçesiyle, Karaca'nın kardeşi Fakı Mehmet tarafından köyünden alınarak köy çıkışında vurularak öldürülmüştür. 


Her ne kadar Karaca ve Mahir'in cenazesi Hamit'te akrabaları tarafından kaldırılmamış olsa bile onların arkasından yakılan ağıt günümüze kadar ulaşmıştır. 


1890 ile 1896 yılları arasında dünyaya gelen bu iki yiğit öldüklerinde daha 23 ve 26 yaşlarındalardı. 
Bu süre içerisinde çevre Türkmen köylerde cenkleri ve kahramanlıkları dilden dile dolaşırdı. 
Karavuz, Tilkeç, Akpınar, Buzluk, Baranlı dağlarının her bir taşında ayak izleri olan bu yiğitler Türkmen topluluklarında bu denli sevilmesi Sosyolojik bir vakıadır. O günkü şartlarda Türkmenlerin üzerindeki baskının bir yansıması olarak bu olaya bakacak olursak, Karaca ve Mahir her Türkmenin yapmak isteyipte yapamadığı bir mücadeleyi temsil ederler. Eşkıya'nın mutlaka kendilerine zararı dokunur fakat bu zarar o günkü Türkmenler arasında Kötünün iyisi (Ehven-i Şer) olarak kabul edilir. 
Osmanlının vergisi ve asker alımları ile eşkiy arasında tercihini eşkıyalıktan yana kullanmıştır. 


Onların isimleri hala günümüzdeki Yeniyapan'da yaşamaktadır. Hem Karaca hem de Mahir isimleri Yeniyapan ve çevre köylerinde uzun yıllar boyunca yaşamaya namzet isimlerdir. Çünkü onların hikayeleri günümüzde her ne kadar bilinmese de dedelerimizin yaşantılarını derinden etkilemişlerdir. Onların isimlerinin hikayelerini; adları vurulanlar, diğer asırlara taşıyarak bu yaşanmış acı tarihi hatırayı gelecek kuşaklara aktaracaklardır. 


Yeniyapan Köyünün Sohu Taşının Hikayesi 


Sohu taşının ne işe yaradığını bilmeyen o dönemi görmemiş genç kardeşlerimiz için baştan bir tarif etmekte yarar vardır. Zamanında akşam sofrasında genelde bulgur, ayran ve soğandan başka bir yiyecek olmazdı. Yeniyapan'da belli bir dönemde yetişen herkes bunu çok iyi hatırlar. Yeni yetişen çocukların yufkayla sokum yapma pratiklerini geliştirdikleri bir yemekti bulgur pilavı. O kadar sıklıkla yapılırdıki belki her gün sofrada bulgur pilavının olma ihtimali vardı. 


Böylesine önemli bir yemeğin de elbette malzemesi sohu taşlarıydı. Hasat zamanı buğday evlere çekilir, emektar analar o bulgurluk buğdayları dışarıda hazırladıkları düzenekle büyük bakraçlarda kaynatır ve yumuşatırlardı. Biz onları hedik diye yer karnımızı doyurduğumuz günler olurdu. O hedikler geniş alanlara serilerek kurutulur. Kurutulduktan sonra kabuğu kavlar ve bulgurluk buğdaydan ayrılırdı. Rüzgarda kabuğundan ayrılan bulgurluk buğdaylar hemen taşlarından teker teker ayıklandıktan sonra Sohu taşının başına getirilirdi. "Sohu Taşı " denilen içi oyuk taşlarda büyük tokmaklarla (Dibek) dövülür, bulgur dövme işi zor olduğundan köyün gençleri toplanıp döğerlerdi. Bulgur iki, üç hatta dört tokmakla birlikte döğülür. Bulgur döğerken türküler söylenir, çeşitli yiyecekler yenirdi. Belli bir kuşağın çocukları mutlaka elinde dibekle bulgur dövmüştür. Bir taşın başında saatlerce alın teri akıtılır. Bulgurlar tavına getirilirdi. 


Sohu taşının tarifi budur fakat bazen tarifler yaşanılan anılara geçmiş tarihe ışık tutmazlar. Tarif tariftir işte. Sohu taşı neticede bir taştır. Büyükçe genelde yuvarlak bir taştır. Ama Yeniyapan'ın sohu taşına taş demek onun bilmeyenler için kolaydır. Gelin biz Yeniyapan'ın sohu taşının köye getirilişinin hikayesini bir dinleyelim de ona taş diyenleri utandıralım. 


Bütün tarihi hikayelerde Yeniyapan köyünün 200 yıllık mazisi olduğunu vurgulamışızdır. Daha önce dedelerimiz göçebeydiler sohu taşı yerleşik hayata geçmiş bir köyün en önemli işaretlerindendir. 
Bizim Köyün sohu taşı da bizim köyün tarihi kadar yenidir. 


Yeniyapan'ın arazisi zamanında bir çok medeniyet tarafından kullanılmıştır. Yeniyapan'da doğmuşsanız ve birazda çobanlık yapmışsanız nerelerde ilginç taşların olduğunu çok iyi bilirsiniz. 
Ören, Höyük, Eski mezarlık mevkilerinde büyük ve ilginç taşlara raslamak mümkündür. Fakat bizim sohu taşımız Öküzçukuru denilen yerden bulunup getirilmiştir.  Öküzçukuru bilmeyen arkadaşlarımız için Külobası sınırlarında olup bizim Aslanın Koyağın arka tarafına denk gelen yerdir. 


Gelelim Sohu Taşımızın hikayesine. Zamanında Türkmenler bulgurluk pilavı yenilebilinecek hale getirmek için değişik döğme teknikleri kullanıyordu. Fakat bunlardan en geçerlisi bulgurluk buğdayı parçalamadan kıvama getirmek için ağaçtan yapılan dibeklerle dövmek en geçerli tekniklerdendi. 
Bunu sağlamak için buğdayın dağılmayacağı sertçe bir çukur taşa ihtiyaç her zaman duyulurdu. 


Dedelerimizin gündüzleri hep tarlada bağda bahçede geçer, onun için araziyi çok iyi bilirlerdi. Hatta şu zamandaki dedelerimiz bile evlerin içinde oturan gençlerden haz almaz şikayetlerini her vakit 


dile getirirler. Keleş ismini çok duymuşsunuzdur. Hatta köyümüzde Keleşler diye bir sülale vardır. 
Erdil, Çakır ve Gezer soy adını taşıyan aileler bu sülaledendir. Bu sülaleye adını veren Keleş Gocadır. Keleş Gocanın Yeniyapan'a gelişi Külobası (Gülveren) üzerindendir. Onun için Külobasının arazisini de Yeniyapan'ın arazisini de çok iyi bilir. O kadar büyük bir araziye sahiptir ki Külobası sınırından tutun ki Höyüğe Höyükten Keleş tarlasına kadar Keleş Gocaya verilmiştir. Bu araziyi evcilleştirmek emek ister. Emek ise alın teri dökmektir. Her bir karış toprağında alın teri olan Keleş Gocanın arazisindeki her bir taşı bilmesi onun için hiç de zor değildir. Fakat bizim köyün Sohu taşı bahsettiğimiz bu arazide değilde Külobasının üst tarafı ile Aslanın Goyağın arkasına düşen Öküz çukurunda bulunmuş olması ilginçtir. Zira bu arazi daha önce Külobasında Mahsutlar dediğimiz sülalenin saklanma yeriydi. Yani Yeniyapandaki Dönüşlerin ataları zamanında öküzçukuru denilen yerlerde konaklamış ve saklanmışlardır. 


Keleş Gocanın kendine verilen arazinin dışında bir arazide sohu taşını bulması onun Külobasıyla ilişkisini, hatta Mahsutlarla ilişkisini ortaya koymaktadır. Muhtemelen bulduğu sohu taşı daha öncelerinde yine uzak akrabaları tarafından sohu taşı olarak kullanılıyordur. Çünkü Kendi arazisinde özellikle Höyük civarında aradığı bu taşlara benzeyen birkaç taş mutlaka vardır. Israrla Öküz çukurundaki taşı getirmiş olması orada sohu taşı olarak kullanılan bir taşın bilinildiğine alamettir. 


Yeniyapan köyünün sohu taşının diğer ilginç bir özelliği Öküz Çukuru adı verilen bir yerde bulunmasıydı. Buraya neden Öküz Çukuru denmiştir tam olarak bilinmez. Fakat Keleş Gocanın o sohu taşını Yeniyapan'a getirmek için bir öküzü çatlattığı çok iyi bilinir. Burası öküzlerin yaylak yeri olduğundan mı yoksa oradaki toprağın sert olup sadece öküzler tarafından aktarıldığından mı yoksa gerçekten Keleş Gocanın bir öküzüne maal olduğu için mi oraya Öküz Çukuru denir bilinmez. 


Öküzün çatlayarak ölmesi az rastlanan bir olaydır. Zira öküzler çok kuvvetli hayvanlardır. Gün boyu çift sürebilirler ve tonlarca yükü taşıyabilirler. Fakat Yeniyapan'ın Sohu taşı 1 ton ya vardır ya yoktur. 1 tonluk bir ağırlığı her öküz rahatlıkla taşır. Fakat coğrafi şartları göz önünde bulunduracak olursak, arazinin batak olmuş olması kağnının batağa saplanması, bataktan çıkmak için uzun süren uğraş Keleş Gocanın öküzünün çatlamasına sebep olabilir. 


Şimdilerde bize bir öküzün çatlayıp ölmesi çok tuhaf gibi gözükebilir. Fakat o günkü şartlarda bin dönüm araziye yakın bir alanın aktarılması sadece öküzlerle mümkündü. Her evde en fazla 3 öküz olurdu. Bilemediniz iki çift öküz olurdu. Bir tanesinin ölmesi bir yıl boyunca arazinin aktarılmasının sürülmesini etkileyecek bir olaydı. O günkü şartları bilmek ve görmek çok mümkün olmamakla birlikte günümüze kadar gelen rivayet ve bilgiler, Keleş Gocanın arazisinin büyük bir kısmını sattığıyla ilgilidir. Çakırlara, Hacıvelilere ve Hacılara çok miktarda Keleşlerden arazi ele geçmiştir. 
Bunların çoğu çok ucuz bedellere karşısında alınmıştır. Çoğuda aynı zamana denk gelecek şekilde elden çıkartılmıştır. Bu durum Ya Keleş Gocanın hastalığına ya da araziyi sürecek öküzlerinin olmayışına delalettir. 


Aslında çok sıradışı bir varsayım olabilir. Fakat Yeniyapan Köyünün sohu taşının Yeniyapan'a getirilmesi Keleşleri ve köyü çok derinden etkileyen olayların başlangıcı olma ihtimali de yüksektir. 
Tarih bir sırdır. Teferruatlı bilmek bu dünyada mümkün değildir. Bakış açıları bile tarihin rengini değiştirir. Farklı evrilmelere sokabilir. Biz Köyümüzün Sohu Taşının Yeniyapan tarihinde aldığı döneme bir ışık tutmaya çalıştık. Bu ışık o kadar da kuvvetli bir ışık olmayıp sadece siluetleri ortaya çıkardı. Keşke o günün şartlarını görmek mümkün olsaydı da Şu sohu taşının hikayesini daha ayrıntılı bir şekilde aktarma imkanı bulsaydık. Umarız ağzınıza bir batman bal çalmışızdır. Gerisini elinde dibek tutmuş sohu taşının başında türkü söyleyen o dönemin gençleri tamamlar inşallah... 


Yeniyapan Köyünün İsmi nerden Gelmiş? 


Türkiye'de Yeniyapan adında 15'in üzerinde köy bulunmaktadır. Bu köylerin haritada dağılımına bakıldığında Yeniyapan köyünü kuran Türkmen boylarının göç yolunun düzergahı üzerinde olmaları çok ilginçtir. Bu köyler sırasıyla ve göç yolu düzergahına göre şu şekildedir. 


Yeniyapan - Hatay ili Hassa ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Kilis ili Polateli ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Gaziantep ili Nizip ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Kahramanmaraş ilinin köyü 
Yeniyapan - Nevşehir ili Hacıbektaş ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Sivas ili Şarkışla ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Sivas ili Yıldızeli ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Çorum ili Uğurludağ ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Kırşehir ili Kaman ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Çankırı ili Kızılırmak ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Kırıkkale ili Delice ilçesinin köyü 
Yeniyapan - Kırıkkale ili Keskin ilçesinin köyü 


Bu köylerin Yeniyapan Köyünü kuranlarla doğrudan bir ilgisinin bulunduğunu söylemek mümkün değil fakat Akkoyunlu devleti 1507 yılında Safevi devleti tarafından yıkılınca yerine Bozulus devleti kuruldu, Akkoyunlu devletinin kurucuları arasında yer alan Türkmen boylarından Yabanlı aşireti Maraş ile Halep arasında yerlerde yaşamaktaydı. Vergi memurlarının ve devam eden savaşlar nedeniyle sürüleri devamlı yağmalanmakta ve can güvenlikleri devamlı tehlikede idi. Yabanlı ve Beğdilli gibi aşiretler bu nedenlerden dolayı göç etmek zorunda kaldı . Osmanlı Devleti sınırları içine büyük göç dalgaları başladı, Halep, Maraş, Diyarbakır, Adana gibi yerlerden akın akın Nevşehir, Sivas, Kırşehir taraflarına göç etmeye başladılar. Gittikleri her yerde kendi boyları ve oymakları ile ilgili isimleri taşıdılar ve gittikleri yerlere bu isimleri koydular. Yeniyapan köylerinin bir çoğu Yabanlı Türkmen aşireti ile ilgili olup bu aşiretinin bir uzantısı görünümündedir. Fakat Yeniyapan tamamıyla Yabanlı Türkmen aşiretleirnden kurulmamıştır. Örneğin Beğdilli boyu Yeniyapan'ın önemli bir kemsini oluşturmaktadır. Yeniyapan isminin nerden geldiği resmi olarak netlik kazanmamıştır. Fakat bu köylerin tamamının Türkmen boylarınca kurulmaları, özellikle Yabanlı, Beğdilli gibi boylardan bu köylerin oluşması Yeniyapan isminin Yabanlı aşiretinin isminden geldiğini göstermektedir. Yeniyapan kelime anlamı olarak bir anlam ifade etmemektedir. 
Yeniyapan”ın etrafındaki köylerin isimleri incelendiğinde Mollosmanlar, Bayındır, İmancı gibi köyler ya oymak başının ya da Türkmen aşiretinin ismini taşımaktadır. Bunların içinde Yeniyapan anlamı olmayan bir kelime gibi durması Yeniyapan'ın Yabanli boyundan gelenler tarafından kurulduğunun bilinmemesinden kaynaklanır. 
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Köylü Ne Demek, Türkmen Ne Demek? 


Uzun zamandır Yeniyapan, Bayındır, Çamsarı, İmancı gibi köyler Hamit, Esehocalı, Çiftlik ve Çağırgan gibi köylerden uzak durmuşlardır. Aynı şekilde bu büyük köylerde başta belirttiğimiz köylerden uzak durmuşlardır. Öyle zaman olmuş ki kız alıp kız vermemişler, bunun en temelinde yatan neden araştırıldığında Köylü Türkmen ayrımı ortaya çıkmaktadır. 


Bilindiği üzere Hamit, Esehocalı, Çağırgan gibi büyük köylere köylü, Yeniyapan, Bayındır, İmancı, Molloasmanlar, Çamsarı gibi köylere Türkmen denilir. Türkmenler ve köylüler arasında çok ufak bazı farklılıklar bulunmaktadır. Cenaze, düğün merasimleri akraba ilişkileri bu iki yerde bazı farklılıklar göstermektedir. Peki aralarındaki bu ufak farklılıkların tarihi olarak bir sebebi var mıdır? 


Evet tarihi olarak bazı farklılıkları bulunmaktadır. Cevat Hakkı TARIM'a göre Eti devletini kuran, araştırmacı Hasan ŞAHİN'e göre Hititlerden kalan Türk boylarının Ortaanadolu'da Köylüler adını aldığını bildirmektedir. Fakat Eti veya Hitit Medeniyeti MÖ 2000 yılına dayanmaktadır ve Hint 
kökenli olduğu söylenmektedir. Uzaktan yakından Türklerle alakası yoktur. Türkmenler 1071 
yılından itibaren Malazgirt Zaferinden sonra Türkiye içlerine akın etmişlerdir. Eğer bu iki araştırmacının söylemleri doğru ise Köylüler Anadolunun ilk M.Ö 2000 yılından M.S 2000 yılına kadar sahibi olan Türklerdir. Bu varsayım çok doğru bir varsayım olarak gözükmemektedir. Çünkü 
4000 yıllık bir kültürü olan köylüler ile devamlı göçer konar olan Türkmenler arasında bu denli 
büyük bir fark bulunamamaktadır. 


Köylülerin muhtemelen 1600'lü yıllarda yerleşik hayata geçen ve Osmanlı sınırlarında yer alan bölümüne Köylü denmesi. Akkoyunlu devletinin yıkılması ile Güneydoğuanadoludan gelen Osmanlı sınırları içine göçen kısma da Türkmen denmesi tarihi olarak daha doğru bulunmaktadır. 
Türkmenler ise Akkoyunlu ve Bozulus devletlerinin yıkılmasıyla Halep Maraş Diyarbakır Adana arasında yaşayan konar göçerlerin 1700 ile 1800'lü yıllarda Sivas, Nevşehir ve Kırşehir'de yerleşik hayata geçen kısmının olduğu varsayılmaktadır. Neticede Köylüler de Türkmenlerdir, fakat Türkmen dediğimiz bizim köylerden daha önce yerleşik hayata geçen kısmını oluşturmaktadır. 
Konar göçerlik kültürü ve Safevi devletinin şii inancının etkisiyle alevi kültürünün etkisi bu toplumlarda daha belirgindir. Örneğin Karakütük köyü alevi köylerindendir. Yeniyapan köyünde de bazı sülalelerin alevi kültürünün kırıntılarını taşıdıkları bilinmektedir. 


Türkmenler sonradan bu bölgelere geldikleri için 200 yıllardan önce burada kalan köylüler tarafından pek sevilmemiştir. Nedeni çok basittir. Türkmenlerin sonradan buraya gelmesi ve yağmacılık kültürlerinin olmasıdır. Zira köylülerin ekinlerine zarar verilmiş, kimi zaman tarlaları işgal edilmiştir. Köylüler ile Türkmenler arasındaki mesafenin asıl nedeni bundan kaynaklanmaktadır. 
Şimdilerde Yeniyapan köyünün sarayı kısmında Arkaç dediğimiz yere köylüler Çiftlikli ve Hamitliler Türkmengediği diyerek Türkmenlerler aralarına sınır koymuşlardır. 
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Yeniyapan, Külobası, Çamsarı, Karakütük, Bayındır, İmancı, Hacımirza, Hacıyusuflu, Türkmen köyleri olup Çağırkan, Hamit, Çiftlikli Esehocalı, Akpınar gibi köylülerin arasında sıkışıp kalmış bir görüntüsü vardır. Sahip olduğu arazi itibariyle daha dağlık ve verimsiz arazilere sahiptir. 200 yıl öncesine kadar Türkmenlerin konduğu arazi, ağaçlık bir arazi olduğu da rivayet edilmektedir. 


Tarıma uygun arazilerin az olmasının nedeni, yöreye sonradan gelmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. 


12 


Yemen'de Kaybedilen Şehitlerimiz 


Yeniyapan'ın yakın tarihinde çok şehitler verdiği hep söylene durur. Her aileden mutlaka bir şehidin olduğu aşikardır. Fakat savaşla ilgili pek fazla bir şey anlatılmaz ya da bilinmez. Birinci Dünya Savaşındaki Çanakkale ve Yemen Cephesi en çok şehit verdiğimiz yerlerdir. Her seferinde 
Çanakkale savaşının azametinden bahsedilir fakat Güneyde özellikle Yemende kaybettiğimiz 1 
milyona yakın askerden kimse bahsetmez. Yaylalılar, Cabatlar, Hacıveliler ve nice sülale bu savaşlara erlerini göndermişte dönen olmamıştır. 


Gönül yaralayan şu mısralar aslında bize hiç de uzak değildir. Bu mısraları her dinlediğimizde sanki savaşa gönderdiğimiz dedelerimiz savaşta şehit olan büyüklerimiz yokmuş gibi dinleriz. 


Kışlanın önünde asker sesi var 
Açın çantısını acep nesi var 
Bir çift çorap ile bir de fesi var 


Ano yemendir, gülü çemendir 
Giden gelmiyor, acep nedendir? 
Burası Muş'tur yolu yokuştur 
Giden gelmiyor acep ne iştir? 


Havada bulut yok bu ne dumandır? 
Mahlede ölüm yok, bu ne figandır? 
Şu yemen elleri ne de yamandır. 


Ano yemendir, gülü çemendir 
Giden gelmiyor, acep nedendir? 
Burası Muş'tur yolu yokuştur 
Giden gelmiyor acep ne iştir? 


Çalınan davulu düğün mü sandın? 
Al yeşil bayrağı gelin mi sandın? 
Yemene gideni gelir mi sandın? 


Ano yemendir, gülü çemendir 
Giden gelmiyor, acep nedendir? 
Burası Muş'tur yolu yokuştur 
Giden gelmiyor acep ne iştir 


Burası Muştur” daki Muş'un Muş mu yoksa Yemen'deki Huş mu tartışmaları yapıla dursun Yeniyapan'lı bu cephede 20 den fazla yiğidini kaybetmiştir. Şehit olan veya esir düşen yiğitlerin 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arkasından bu gönülleri parçalayan mısraları anaları bacıları ve hanımları tarafından dillendirilmiştir de bizler sağır olduğumuz için duymamışızdır. 


Şimdiye dek bize anlatılanlar hep kocası harpte ölmüş, bundan dolayı falanca tarla falanca kişiye geçmiş harbe gidip dönmeyen falanca adamın çocuklarına falanca bakmış büyütmüş hikayeleri anlatıldı. Dönüşler bir savaş hikayesi değil midir? Yaylalılardan ve Cabatlardan Hacıvelilere geçen tarlaların temelinde bir savaşın öyküsü yok mudur? Yeniyapan'da savaş iz bırakmıştır. Bütün erlerin savaşa gidipte tarlayı sürecek bir kişinin bile olmadığı dönemleri yoksa hiç yaşamadık mı, savaş dolayısıyla yaşanan ekonomik sıkıntı ve yoksulluk nedeniyle çocuklarına yemek yediremeyip kök yediren kafaları davul gibi şişen çocuklar geçmişte kalmış birer öykü mü oldu yoksa? Sığır pisliklerinden buğday tanesi ayıklayıp onları aş yapan analar yoksa yaşamıyorlar mı? 


Çevre köyde bir keramet anlatılır. Eri savaşa gitmiş Irap kadın çocuklarına yedirecek ekmek bulamaz. Beri döner öte döner fakat ne çare çocukları açlıktan ve ağlamaktan bitap düşmüş. Bu halde umutsuzca baba evi Çiftlik köyüne gider, bu yol umutsuz bir yoldur çünkü orda da bir şey olmadığını çok iyi bilmektedir. Hiç kimse o annenin o yolda ne acılar çektiğini neler hissettiğini bilmez. Bu sırdandır ki yol üzerinde bir kalbur sıcak çöreği görür. İlikleri boşalırcasına çöreklerin başına yığılıp kalır da kendisi bir lokma almadan yavrularına o Kerim'in sofrasından bir numuneyi iletir. Bu keramet bir cesim savaşın ufak bir uzantısıdır. 


Bu hikayeler hep savaşa gidenlerin arkasından günümüze aktarılanların hikayesidir. Ya harbe gidipte orda şehit olanların hikayesi nedir. Bu konuyla ilgili kimsenin bir malümatı yoktur. Çünkü yukarıdaki mısra bunu açık ve net bir şekilde cevaplar “Giden gelmiyor, acep nedendir?” O cepheye gidenler dönmediler. Harpte ölmüş hiçbir şehidin cenazesi Yeniyapan'da yatmaz. Nerde yattığı da bilinmez. Halil Oğlu Mihdat Cabat Olu Habip, Hüseyin Oğlu Aziz, Musa Oğlu Ali, Hacı Süleyman Oğlu Hasan, Mehmed Oğlu Derviş, Hasan oğlu Musa, Abidin oğlu Hasan, Mustafa Oğlu Mıstık ve daha niceleri bu harpte can vermiştir de adı şanı unutulup gitmiştir. 


1890 ila 1896 yılında doğan her 3 evlattan biri bu savaşta şehit olmuştur. Bu harpte bir cepheyi 
kazanabilmişiz. Diğerlerini hep kaybetmişiz. Kazandığımız Çanakkale cephesinde nice koç yiğitlerin kanını döktüğü halde hiçbir resmi kayıtta Yeniyapan'lı aslanların adı geçmez. Yeniyapan vatanı uğruna canlarını vermiştir. Canlarını vermekle kalmamış yuvaları dağılmış, geride kalanları yemen türküsü gibi nice ağıtlar yakmıştır. 


Ey Yeniyapan'ın koçak şehitleri sizi unutmuş değiliz lakin genç yaşta şehit düşüşünüz sizden haber alamayışımız bizleri bihaber, kör ve sağır yapmıştır. Bu Yeniyapan vatanına çok hizmet etmiştir. 
Onlarca yıl asker olup memleketine döndüğünde evlatlarını atının eğerinden tanıyan o şanlı asker Yeniyapan'dan çıkmıştır. 


Gelin 1914 öncesine bir ziyaret edelim de şehit olan dedelerimizi bir görelim. Osmanlı zayıflamış ve takatten kesilmiş bir halde eski dönemlerine dönme hayallerini kuruyorken bir savaş patlak verdi. 
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Bu savaş aslında o dönemde şahin dediğimiz savaş ve kanla daha fazla toprak kazanma arzusunda olan Enver Paşa ve arkadaşlarının öngörüsüzlükleriyle başlamıştı. Savaş için asker gerekliydi. 
Türkler seferberlik fermanlarına alışkındır. Fakat bu seferberlik öyle böyle değildi. Küçük ve 100 
yıllık mazisi olmayan Türkmen köylerine kadar bu seferberlik geldi. Daha önce hiçbir savaşa çağrılmamışlardı zira göçebelerdi ve sürüsünü korumak için eşkiya ve çapulcularla savaş ediyorlardı. O sıralar Yeniyapan tarıma yeni alışmış az çok zarek, buğda, çavdar ekerek temel ihtiyaçlarını giderebiliyordu. Tarlalar büyük fakat çalışacak kişi yok denecek kadar azdı. Bütün tarlalar kara sapanla aktarılıyor hasat şimdiki gibi 10 gün içinde bitmeyip kar yere düşene kadar devam ediyordu. 


Jandarmalar geldiğinde; Yeniyapan, çıkacak savaşın kendilerini ne boyutta etkileyeceğinden habersiz bir haldeydi. Daha önce düğünlerde saz çalan aşıklardan savaş haberlerini duymuşlardı fakat onların savaşı artık tarlaydı. Onların dedeleri göçebeydi ve Osmanlı dedelerini zorunlu iskana tabi tuttuğundan beri Osmanlıya kırgındı fakat güçleri elinden alınmış boyun eğmekten başka çareleri kalmamıştı. 1896'de doğmuş bütün Yeniyapanlı gençleri bu çıkan savaşa asker diye çağırdılar. O dönemde kimi yeni evlenmiş kimininde boy boy çocukları olmuş, kimi daha evlenmemişti. Bu gençler Yeniyapan ve Türkmen diyarını iyi bilirlerdi fakat savaş çıkan cepheleri hiç duymamış ve bilmiyorlardı. 


Çanakkale, Yemen, Kafkas gibi cephelerde savaşa katılmaları onların ilk defa büyük bir devlette yaşadıklarını fark etmelerini sağladı. Daha önce vatan onlar için sadece davar otlattıkları ve zarek ektikleri topraklardı. Fakat şimdi koca bir vatan sathına gavurla dövüşmek ve cenk etmek için gidiyorlardı. 


En açıklı hikayeler Yemende yaşandı, Yeniyapan'dan giden askerler Tehame çölünü 3 günde geçebildi. Çöl biter bitmez geçilmez dağlar başlıyordu. Sana'ya ulaşmak için de 3 gün dağ yolculuğu yapmak gerekiyordu. Dere tepe dağ yolculuğu, sıcak çölden sonra değişen hava sıcaklığıyla daha da bir çekilmez oluyordu. Ama Sana'ya ulaşmak için binlerce metre yükseltiler aşılacaktır. Mikroplu suları dağ eteklerinde farkında olmadan içen Mehmetçikler dağ yolculuğu başlayınca kendini salgın hastalıkların pençesinde buldu. Tedavi edilebilenler yolculuğa devam eder ama binlercesi için dağların Yamaçları Türkler Mezarlığı oldu. 


Osmanlının verdiği askeri kıyafetle Yeniyapanlı ilk defa karşılaşıyordu Dedelerimiz elbiselerini bağlayarak giymeye alışmışlardı. Fakat verilen kıyafetler düğmeliydi. askerler ceket ve kaput düğmelerini iliklemiyorlardı ve bu nedenle düğmeler kaybolmaktaydı. bu nedenle kıyafetler askeri soğuğa ve sıcağa karşı koruyamıyorlardı. O çöllerde geceleri soğuktan titreyen gündüzleri sıcaktan pişen genç yaştaki dedelerimiz çok sıkıntılar çektiler. 


Tamamen yürüme üzerine kurulan sevkıyatta ayakları parçalandı. Alışkın olmadıkları için 


Kunduraların bağlarını kullanmayıp, bu bağları atıyor ve ayakkabılar kısa süre sonra deforme olup elden çıkıyordu. askerlere memleketlerinde kullanılan çarıklar verilmişti, ama topuksuz terlik 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şeklindeki çarıklar hızlı yürümeye elverişli değildi. çizmeler uzun yürüyüşlerde parçalanıyor, çamaşırlar yenilenmediği için paçavraya dönüşüyor, ceketler soğuğu tutmuyordu sıcağıda anında vücuda geçiriyordu. 


Yeniyapan'lı askerler şimdiden memleketini arar oldular. Fakat bu askerlikti. Başındaki komutanların ciddiyeti askerlere de yansımıştı. Onların masum duyguları ve hisleri Savaşın acımasızlığı karşısında Bozkırda sıcaktan kurumuş ve kavrulmuş otun alev karşısında anında kül olması gibi bir şeydi. Zira karşılarındaki kendileri gibi Müslümandı. İngilizlerin kışkırttığı Müslüman Araplar çete savaşlarıyla Osmanlı ordusuna zayiat verdiriyordu. Arap Kabileleri Kutsal şehir Kudüs ve diğer topraklar için Arap Milliyetçiliğiyle zehirleniyor ve Osmanlı'ya karşı kışkırtılıyordu, İngilizler Petrol için daha Kuzeylere (Kerkük-Musul'a) ilerlemek istiyordu, Osmanlı askerleri ise savunmada kalıp vatanın bir karış toprağını vermek istemiyordu. 


Peki bu kirli siyasette Yeniyapan'lı Türkmen şehitler bu savaşa nasıl anlam veriyorlardı. Aslında onlar oynanan oyunun farkındalardı. Arap kabilelerinin nasıl İngilizler tarafından kullanıldığını, İngilizlerin verdikleri sözlerinin arkasında durmayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Nitekim çok geçmeden Arapların orta yerine bir İsrail Devleti kurulduğunda Araplar çoktan pişman olmuşlardı. 


Tarlasında sarı öküzün sabanla toprağı nasıl devirdiğini anlatan Türkmen şimdi bu topraklarda nasıl toprağa devrilmeyeceğinin kara kara hesabını yapıyordu. Bir çok silahı bu cephede gördü Türkmen, makineli tüfekleri, uçakları ve diğer bir çok ölüm kusan aletleri. Karşısında durmak bilmeyen kabilelerin saldırıları ve İngilizlerin alçak hırsları Yeniyapanlı askerleri bir bir toprağa düşürdü. 
Osmanlı ordusu çekilirken bile saldırılara maruz kaldı. Kesin ve acımasızca bir yenilgiydi. 


O sıcak çöllerde şehit olan Yeniyapan'ın erleri kumlar altında kaldı. Yırtılmış ve paçavraya dönmüş elbiseleri yara olmuş ayaklar ve sırtında bir kurşun yarasıyla öylece kalı verdi. Yönü Yeniyapan'a doğruydu zihninde yeni doğmuş evladının güzel cıvıldayan gözleri ve Her bir karışta ayak izinin olduğu Yeniyapan'daki kepir tarla 
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Tülbe Sizi Çağrıyor 


Tülbe Yeniyapan köyünün batısına düşer, Güneş yazları Tülbenin arkasından batar Yeniyapan, Çiftlik, Hamit, Kaman, Çağırgan arazilerini kuş bakışı buradan seyretmek mümkündür. Arazinin hakim bir noktada olması buraya çoğu zaman dikkatleri çekmektedir. Fiziki açıdan stratejik bir yerde bulunması gözlem ve seyir için orayı emsalsiz yapmaktadır. 


Muhakkak eskiler Türbeyi seyir alanı için kullanmamışlardır. Savaşların seyrini veya devletlerin sınırlarını gözcüler belirliyordu. Gözcülük en kadim mesleklerdendi. Tülbe denilen yerin güvenlik tedbirlerinin arttığı dönemlerde gözleme alanı olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Güvenliğin sağlandığı dönemlerde ise halktan uzaklaşmayı tercih eden dervişler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 


Bu rivayetlerin gerçekliği tartışma konusudur. Fakat anlatılanlara da kulak kapamak yanlış olur. 
Orayla ilgili köyümüzde dilden dile şu rivayet anlatılır durur: Bir gün Şahan adında köyümüzde yaşayan birinin yolu Sarayı'ya düşer. Pınarın başında ak sakallı ibriğiyle abdest alan birini görür. 
Daha önce böyle bir kişiyi o civarda görmemiş olan Şahan şaşırır. Bu sırrı pek fazla kimseye söylemese de, Tülbenin çekiciliği bu sırrın günümüze kadar yayılmasına neden olur. 


Yeniyapan köyünde yaşayanlar Yeniyapan'ın arazisi içinde olan zenginliklerin tamamının farkında değillerdir. Yeniyapan'ın Zenginliğinin farkında olanlar maalesef hazine avcıları ve mezar kazıcılarıdır. Bu farkındalık Yeniyapan'a ve değerli hazinelerine bir anlam katmamakta her geçen gün Yeniyapan'ın zenginliklerini yozlaştırmaktadırlar. Yakın bir zamana kadar Çayırtarla mevkiinde ve ören mevkiindeki mezar taşlarının ilginç bir şekilde kaybolması buna açıklı bir örnektir. 


Yeniyapan'ın tüm zenginlikleri yok olmadan önce Yeniyapan'a saygı duyan herkesin zenginliklerine de sahip çıkması zorunludur. Bu yazı Yeniyapan'ın önemli bir hazinesi olan Tülbenin zenginliğini artırmak ve unutulan yüzünü tekrar hatırlatmak için kaleme alınmıştır. 


Aslında bizim değinmek istediğimiz Tülbenin fiziki konumu ve emsalsiz seyri değildir. Oranın tarihi anıları ve kimlerin kullandığı bizleri daha çok heyecanlandırmaktadır. Orasının askeri amaçla mı, meczuplarca rabıtay-ı mevt alanı olarak mı kullanıldığı yoksa topluma küsmüş halk aşıkları tarafında mı kullanıldığı tam olarak bilinilmemektedir. 


Yeniyapanlılar oraya Tülbe. Çiftlik köyündekiler oraya Yatır derler. Bundan yola çıkarak orayı Hak aşığı bir dervişin kullandığı çıkarımı yapılabilinir. Yine anlatılan bazı rivayetler doğultusunda halk oraya manevi bir anlam yüklemiştir. Bazı Perşembe günleri yanan esrarengiz ışıkların görgü şahitleri, İbriğiyle Sarayı'ya abdest almaya inen ak sakallı dede hikayeleri ve çevre köylerde anlatılan ilginç türbe ve yatır öyküleri ilgimizi buraya odaklamaktadır. 
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Yeniyapanlıların ayakları pek buraya değmemiştir. Çünkü ekilebilecek bir arazisi, su içilebilinecek bir çeşmesi veya koyun otlatılabilinecek verimli otlakları yoktur. Bu nedenle orası çoğu zaman ıssızdır. Oranın eğer bir derviş tarafından mesken tutulması söz konusuysa, ıssızlığı ve yalnızlığı tercih eden biri tarafından kullanıldığı düşünülebilinir. 


Çobanların ağızlarında dolaşan efsaneye göre arefe günleri veya mübarek Cuma gününün bir önceki gecesi orada kandil veya ışık yanar. Bu ışık herkese görünmez iyi niyetli insanlara gözükür. 


Kaman'da hepimizin bildiği ziyaret tepede aslında bir türbedir. Burada da bizim köydekine benzer olaylar anlatılır. Şimdilerde o Türbe'de yatanın halk aşığı 1750 ile 1820 yılları arasında yaşamış Dadaloğlu olduğu söylenir. Dadaloğlu son yıllarını burada geçirmiş ve buradaki bağ damında vefat etmiştir. Bizim Yeniyapan köyündeki Tülbeyle bağlantısı ise birbirini görebilecek bir pozisyonda konumlanmasıdır. Yeniyapan, Esehocalı ve Kaman'daki Türbelerin tam da ortasındadır ve her iki Türbeyide açık bir şekilde görür. Anadoluda bu şekilde birbirini gören 10'larca Türbe zinciri vardır. 
Bunlardan birisi de Bilecik'te Dursun Fakih Türbesi ile Şeyh Edibalinin Türbesidir. Aralarında 100'lerce kilometre olmasına rağmen birbirlerini görürüler. 


Aslında Kırşehir'deki Yatırlar ve Türbeler ortaya çıkartılmış olsa Anadoluyu saran bu zincirin şeklide ortaya çıkmış olacak. Esehocalı'dan sonra hangi Türbe ve yatırın olduğu bilinilmemektedir. Bu Türbenin Kırşehir'deki Aşıkpaşa, Kalenderbaba ve Yunusemre Türbeleriyle bağlantısını kuran zincirin en az iki halkası eksik. Esehocalı ile Kırşehir arasında bir yerde oturanlar mutlaka bu iki türbeden haberdardırlar. 


Taş yığınlarının ortasında iki küçük bodur ağacın çıkıp büyümesi ve özlere inene kadar herhangi bir yeşil bitkiye denk gelinmemesi diğer ilginç bir nokta olarak gözümüze çarpıyor. Anadoludaki bütün yatır ve Türbelerin başında mutlaka bir ağacın olması ilgi çekici olarak değerlendirilebilinir. Hele burası Orta Anadolunun en kıraç alanıysa ve en azından 2 kilometrelik bir alanda bir tek ağaç bile yoksa gerçekten ilginç olarak değerlendirmek mümkün. 


Buraya dışarıdan bakıldığında bir mezar gözükmez. Fakat adının Tülbe oluşu bir mezarın varlığını düşünmemize neden olur. Defineciler yığılmış taşların ortasında mezara benzeyen bir şekil çıkarmışlar. Bu şekil Müslüman mezarlarında olduğu gibi kıbleye bakması. Buranın tam da bir mezar olduğunu gösterir niteliktedir. Burada taştan yapılmış bir yapının temellerini de görmeniz mümkün. Fakat dikkatlice incelendiğinde buranın bir dağ evinin temelleri olduğunu fark edebilirsiniz. 


Tülbeden Sarayıya doğru inerken ilginç bir patika yolu keşfettik. Tam Tülbeden başlayan bu yol aşağı herklere inene kadar devam etmektedir. Bu patika yol dağın yüzeyine toprağına kazınmamış fakat kıraç otların ilginç bir şekilde kıvrılması, bu patika yolu ortaya çıkarıyor. İlk bakışta her akşam düzenli bir şekilde avlanmaya çıkan bir tilkinin bu izi bırakabileceği akla geliyor. Fakat bir tilkinin aylarca aynı yolu tercih edip orda değişik bir patika yol oluşturması akla hiç uygun gelmemektedir. 
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Bu yolun nasıl ortaya çıktığı konusunda bizim bir bilgimiz mevcut değildir. Bu ne koyun izine ne de tilki izine benzemektedir. 


Kaman'daki Ziyaret tepe ve Esehocalıdaki türbeleri iki yanına almış öyküsü bilinilmeyen bu yer ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Köylümüz bu yerlerin hatıralarına adlarını koruyarak sahip çıkmıştır. Ören, Beş Ören, Höyük, Hacıbayramoğlu ve Türbe isimleri bu yerlerin tarihi bağlantılarının olduğunu göstermektedir. Eski Mezarlık bugüne kadar varlığını korumuştur. 


Buradan zavallı definecilere de birkaç kelam etmek isteriz. Varınızı yoğunuzu mezar kazmak için harcayan ve her defasında hüsrana uğrayan bihüşyar adam. Tülbedeki yatan zengin biri olsaydı dağın başında ne işi vardı. Onun yemek yemeye bir kabı bile yokken, gözü dönmüş çakallar gibi toprağın içinde hazine bulacağım diye depinirsin. O maneviyatın şahıyken sen nefsinin ve kör şeytanın şahı olmuşsun. Aceba senin bu dünyada iki yakan bir araya gelecek mi, aradığını bulsan bile o sana fayda verecek mi? 
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Eğitmen Osman Akdoğan (Alibağ) 


1930'lu yıllarda köylerde okuma yazma oranı çok düşüktür. Türkiye'nin nüfusu 17 milyondur. 
Bunların da 13 milyonu köylerde yaşamaktadır. Atatürk köylerin mutlaka eğitilmesini, ülkenin kalkınması için eğitimin şart olduğunu görür. Atatürk, askerliğini bölük emiri olarak yapanlardan yararlanılmasını ister. Milli Eğitim Bakanına eğitmen kursları açılmasını emreder. Bu işin uygulanmasını, Geliştirilmesini de İsmail Hakkı Tonguç'a verir. Askerliğini bölük emiri olarak yapanları 8 ay kursa tabii tutarlar. Başarılı olanlara eğitmenlik verilir. 


Alibağ Akdoğan 1910 yılında Kaman'ın Yeniyapan köyünde doğmuştur. Köyde çiftçilikle uğraşır. 
Askerliğini Diyarbakır'a yapar. Orada bölük emiri olur. Askerlik dönüşünde Kayseri Pazar örende eğitmenlik kursuna katılır. 8 ay sonra kurs biter. Kursda çok başarılı olur. Kurslarda okuma yazma, aritmetik, yurt ve yurttaşlık dersleri alır. Derslerinde çok başarılı olur. Ancak o günün şartları bellidir. Köylerde okul yoktur. Bunu bilen öğretmenleri her öğrenciye, Yüz yüze gelecekleri köy gerçeği ile ilgili sorulur da sorarlar: “Görev yapacağın köyde okul olmazsa ne yapacaksın ” derler. 
Öğrencilerden farklı farlı yanıtlar alırlar. Alibağ ise bu soruya, okul yoksa boş bir ev bulacağım, onaracağım, tamir edeceğim der. Ya böyle boş bir ev de bulamazsan der hocası. O zaman da kendi oturduğum evi okul yaparım der. Çocukları okutmak için her türlü fedakârlığı yapacağım der. 
Öğretmenleri ondaki azmi ve kararlılığı görürüler. Bu sözleri Alibağ'ı eğitmen yapmıştır. Kurslara katılan her bölük emirini de eğitmen yapmamışlar, Çalışkan, Becerikli, Sorun yaratmayan çözüm üretebilen kişileri eğitmen olarak atamışlardır. 


Babası Ömer medrese görmüştür. Alibağ, babasından Arapçayı ve Farsçayı okumasını da öğrenmiştir. 


26 yaşında Alibağ Akdoğan1936 yılında kendi köyünde eğitmenliğe başlar. (Eğitmenlerin kendi 
köyünde göreve başlaması Tonguç'un fikridir. Köyünde olması nedeni ile ev sorunu olmayacaktır). 
Köyün okulu yoktur. Eğitmen Alibağ nerde boş viran olmuş bir ev bulursa o evi badana yapar, kapı pencerelerini tamir eder, Ders verilebilecek hale getirmeye çalışır. Orada eğitimini yapar. Hiçbir zaman okul yok diye sorun etmez. Öyle zamanlar olur ki çocuklara ders vermek için ev bulamaz. 
Pazarörende öğrenci iken öğretmenlerininin kendisine boş ev de bulamazsan ne yapacaksın diye sorduğu soruya verdiği yanıt gelir aklına. Kendi evi: Kendi oturduğu evde çok zaman ders verir. 
Havalar ısınınca çok sevinir. Niye? Artık çocukları temiz hava da ders yapacak diye. Viran havasız, penceresiz yerlerden çıkacağız güneş gören, duvar diplerinde ders vereceğiz diye. Kara tahtayı alıp duvar diplerinde çok dersler verir. Gerçekten çok büyük fedakârlıklar yapmıştır. Her şeye kendi olanakları ile çözüm bulmuştur. Köyde gece kursları düzenlemiştir. Kendi emsalleri ve kendinden büyüklere okuma yazma öğretmek için edata seferberlik olmuştur. Okul için, cami için kısacası köye yapılacak her hayır iş için mutlaka Köy Muhtarı ve ihtiyar heyeti ondan kuvvet ve destek almıştır. Onun içinde bulunduğu her işte güven vardı. Döneminin Aydın insanıdır. 1950 yıllarda Hasanoglan Öğretmen okuluna Kardeşinin kızını okutmak için göndermiştir. Bazı çevreler tarafından “ kız çocuğu okutulur mu?” diye kınanmıştır. Ancak o bu sözlere hiç itibar etmemiş, 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“erkek çocuğu okuyor da kız neden okumasın?” diye o çevrelere direnmiştir. Ne yazık ki o kız çocuğunun okuması küçük kardeşi arif tarafından engellenmiştir. Her zaman yeni bir şeyler öğrenmeyi, okumayı severdi, 1980 yıllarda çocukları ile birlikte İngilizce ve Fransızca dilini öğrenmiştir. Yapıcıdır, Birleştiricidir, iş bitiricidir, Sabır küpüdür. Hep aklın yolu bir derdi. Göz bakar Beyin görür derdi. Hayır, öğütlü idi. Onun kapısına bir şeyler istemek için gelip de boş dönen olmamıştır. Bugün etraf köylere oranla en çok okuyan meslek ve iş sahibi olan kendi köyüdür. 
Okuma yazma oranı da diğer köylere oranla çok yüksektir. 


1930'lu yıllarda köyde okuma yazma bilen yoktur. Köye resmi yoldan gelen bilgileri, mektupları okur, onlarla ilgili ne yapılacağı konusunda bilgi verirdi, yazardı. Atatürk'ün Nutuk kitabının çok önemli yerlerini ezbere bilirdi. Diğer taraftan dini bilgilere de sahipti. Ziya paşanın, Tevfik Fikret'in, Namık Kemalin ve Karacaoğlan'ın sözlerinden bahsederdi. Arapça ve Farsça bilgiside iyiydi. Köye gelen imamlar hep onun dostu olmuştur. Hep ona sorarlar danışırlardı. Köye bazen aylarca imam gelmezdi. Eğitmen Alibağ köyün İmamı idi. Ezan okurdu, Vakit namazları kıldırırdı. Yatan hastaların başında hep o bulunurdu. Onların başında kuran okurdu. Yeni evlenenlerin dini nikâhını kıyardı. 
Mevlit okurdu. Askere giden gençler için uğurlama duasını yapardı Eğitmenliğinin yanı sıra köyün imamlığını da sürdürmüştür. 


Bir tarihte eğitmen Alibağ İstanbul'a gider bir kitapçıya uğrar. Muhiddin Arabi'nin Arapça ve Farsça ağırlıklı bir kitabını satın almak ister. Kitapçı eğitmen Alibağ yı şöyle bir süzer, küçümseyen bir tavırla ne yapacaksın kitabı diye sorar. Alibağ de okuyacağım deyince kitapçı şaşırır. Sen mi der. 
Alibağ de evet ben okuyacağım der. Kitapçı sana bir şey okutacağım onu tercüme et istediğin kitabı sana bedava vereceğim der. 


“Ey ziri turabı demir alet ile halleden âdemoğlu, sini vafireden beri musallat bulunduğum kütibi nefsiyemi çemendir zadeye tahmil revan olmuş iken havabı gaflet galep ederek şu dirhe tarı meyvadarın ziru zillunda uykuya dalmış iken bizim merbutu merkep terki firar etmiş görmen vaki oldumu?” 


Eğitmen Alibağ Arapça ve Farsça ağırlıklı olan bu sözleri şöyle tercüme eder. 

Kitapçı kitaplarını satmak için eşeğe yükler. köyden köye dolaşır. bir yere giderken yolda uykusu gelir. Meyve vermeyen bir ağacın altında uykuya dalar. uyandıktan sonra bakar ki kitap yüklü eşek ortada yok. yakınlarda bir çiftçiyi görür. Benim kitap yüklü eşeği gördünmü diye sorar. Çiftçi de bu 


sözlere âmin der. 


Kitapçı neye uğradığını şaşırıp kalır. Çünkü tercüme edebileceğini tahmin etmez. Kitap'ın fiyatı yüksektir. Verdiği sözünden de geri dönemez. Kitabı ücretsiz olarak verir. 


Eğitmen Alibağ dedelerimizin, babalarımızın öğretmenlerimizin hocasıdır. Kutsal bildiği eğitmelik görevini zorluklar, yokluklar, çaresizlikler içerisinde yerine getirmiştir. Ömrünü köyünün 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çocuklarının okuması için geçirmiştir. Köyde eğitmen Alibağ olmasa idi bugün belki de Haydar Atak, Ramazan Akdoğan, Metin Atak, İbrahim Atak, Seyfi Gültekin, Ruhi Kayhan, İrfan Erdoğan, Mustafa Kılıçaslan, Fikret Özcan (öğretmen) gibi eğitimci ordusu olmayacaktı. Hepimizin üzerinde çok büyük emekleri vardır. 


6 Haziran 2004 tarihinde vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. 
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Murtaza Erdil'in Kendi El Yazısı İle Kulobanın Kuruluşu Ve Hacımuratoğulları (noktalı yerler okunmuyor çeviride hata olabilir) 


biz (bir) insan ............. bilmek ............... en büyük vaziyfesidir. biz maksutlar olarak eski soyadı yerinde kullanılan hacımuratoğullarından mesela mehmet oğlu haydar veya hacımuratogullarından murtaza oğlu arif diye künye okumuşuzdur. hacımuratoğullarının nereden geldiğini kimse bilmiyor.yalınız hacı murattan buyanı çok açık hacımuradın oğlu boz maksuttur hacımuradın mezarı kırşehir yakınında ve kızılırmak kenarında imiş sarıyahşi denilen yer veya köyde kırşehir haritasında belki belli olur veya o isin başka bir isime çevrilmiştir.bunların oradan göçü meselesine sebeb topal ............. beyazıt harbine giderken bir ........ kırşehirine uğradığında kolbaşı o muhitte a at bulunup bulunmadığını soruyor.bir kişi öyle atların boz maksutta olduğunu gammazlıyor ve kılavuz olarak o adamıda alıp sarıyahşi ye geliyor.kolbaşı atların orduya verilmesini istiyor.fakat boz maksut atların güdüde olduğunu söylüyor.adamını sal getirt deyince oradan bir genç göderiyor ve ardındanda ailesinden birini gönderiyor.atları akşama yakın getirsinler ve hazırlıklı gelsinler diyor.kızına gizli söylüyorki yükleri hazırla askerlere sezdirme diye tembihliyor.diger ailelerine yemek hazırlığı yaptırıyor.hulasa akşamı ediyor.birde çocuklar atları alıp geldiklerinde niçin çağrıldıklarını babasına soruyorlar.oda atlarımızın orduya istendiğini ve ....... parasını ödüyceklerini söyleyindce çocuklar at yerine ancak bizim kelleyi götürürler deyince kavga başlıyor ve kolbaşındaki adamı öldürüp bir iki asker yaralayınca diğerleri kaçıyor. ve oradan çadırı söküp yükü yükleyince o oba halkına buradan dağılmalarını söyleyip dağılıyor. ve bozmaksudun 2 oglu varmış büyüğü ömer küçüğü mustafa üç kola ayrılıp yürüyorlar bozmaksut develerle mustafa çobanla atları ömer çobanla koyunları karşıdan karşıya birbilerini gözeterek şimdiki bayındırın içinden geçen derenin ilk başlangıcı ve bizim köye gelen derenin başlangıcı olan alana konuyor ki orada bi hayli her bir derede gizlenir.5 veya 10 yıl sonra mustafa sarıyahşi köyü veya obasına gidiyor. orada bir kızla anlaşmışlığı varmış demekki sarıyahşi ırmagının öbür yakasındaymışki suya girip karşıya gecerken boğulmuş. tabiki ne kadar zaman geçtiği belli değil. binasılın uzun yaylaya ömer ve aile eşrafı ile giderken babası (bozmaksut) hastalanıyor. geri dönmesini istemişsede bir konak yer kalmışki uzun yaylaya vazgeçmiyor. uzun yaylaya varınca boz maksut ölüyor. tabiki geri geldiğinde ömerin 3 oğlu varmış. büyüğü mustafa küçüğü murat en küçüğü hüseyin mustafa kızılözü ve kargında bir kız kaçırıyor. şimdiki kamanın altında yetişiyorlarsada kızı alamamışlar fakat mustafa 1- 
2 yara almış kızı getiripte düğün yapmışlarsada 4-5 sene çocuk olmamış ve hastalanıp ölüyor. ömer 
haber gönderiyor kızın babasına gelin hamile olarak gidiyor. bir kız doğmuş ömer vardığında köy halkı çok ısrar edip kızı ömere vermemişler ömerde gelinin babasına çok koyun göndermiş o yüzden bize amca uşağı derler. hattı zatında bizim ne hacımirze nede imancı nede kulobasındaki maksutlardan gayri hiç kimse ile alakamız yok ömerin oğlu hüseyinden hiç çocuk olmamış muradın 
1 oğlu 5 kızı olmuş. muradın oğlu ala maksuttur ki yozgatlı çapanoğlu bunu asmak üzere şimdiki 
alana 50 askerle geldiğinde sadece alamaksudun 3 oğlu var birkaç çoban çapanoğlu bunun bu kayalarda gizli adamları vardiye ürkmüş alamaksudun en büyük oğlu hüseyin 2 nci oğlu ömer ki dedemle hacı dedemin babası diğer oğlu ali ki körmemmet şıh hacı maksut ve apodur hösüyün oğlu dede kürt ve jandarmanın babasıdır çapanoğlu alamaksudu yozgata götürecegini söyleyince 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burada olan alacak borç ve hesaplarını yazdırıp 1 gün müddet alıyor.ve saat 10-12 ye kadar çapanoğlunun yanında oturmuş çapanoğlu yattığında hüseyinle ömere bugün ölüm kalım günü derhal iğdebeline gidin oraya gelen deve kervanını soyun yara almadan dönün ve öyle ediyorlar alandan o atlar iğde beline 45 dakikada varırlarmış kervanı soyup geliyorlar .öğle üzeri birkaç yaralı şikayetçi olmaya geliyor.gelen kalabalığı görünce çapanoglu önce ürküyor sonra askerleri karşılayıp sorunca alamaksudun çocukları bizi soydu diyorlar alamaksut bunların yaralarını emlediyor ve biraz para veriyor çapanoğlu alamaksuda kaç çocuğu olduğunu sorunca 40 tane cevabını alıyor.hepside bir kadındandır dediğinde çapanoğlu bu söze şu ara taşıda güler demiş.nerde bu 40 oğlun deyince 20 tanesi gülek boğazını bekler soygun yapar 10 tanesi kepekli beli bekler soygun yapar 7 tanesi iğdebelini bekler soygun yapar 3 de işte bunlar benim bu 
3oğlumdan başka evladım yok iğde beli şooo görünen dağın dibi bir kimse oraya kuş dahi olsa 3 
saatte varır geride 3 saatte gelir 6 , orada soyduğu malı sarması 2 saat sürer bu 3 çocuk akşamda yanımda ve sasabahtan yanımda her şikayetçim böyledir deyince çapanoğlu haydi bu mucize seni kurtardı seni af ediyoruz ve ömer ölürken alamaksuda vasiyet ediyor hacımuradın mezarı sarıyahşide belirsiz bozmaksudun mezarı uzun yaylada belirsiz benim mezarıma taş dikme oda belirsiz olsun diyor.hala bugün çapanogullarının yeri pınarı mevcut bayındırın ortasından gecen dere,tam bitim noktası .önüne yaylaşıma varır bu çapanoğluki yurt içi bölge amiriymiş hacımirzeliler çapanoğlunu atlarını çaldığında çapanoglu 3 mahalleden 3 kişi astırmış isa çelebi akifmirze yusuf mirzalı , kadınlar agıtlar düzmüş atı sen çaldın isaçelebi yerine asıldı musa çelebi o idam zamanında imancı bölünüp .... köyden kaçıyor.ve hacımirze biraz sonra kaçıp şimdiki yerine köy kuruyor.bizim köyde enson yarı hacımirzeden yarıimancıdan derleme ve enson hüseyinin israrı üzerine ala maksutta alandan inip köye yerleşiyor. 

murtaza erdil 
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Köyümüzde Öğretmenlik Yapan Öğretmenlerimiz 


Bilindiği üzere köyümüze ilkokulun yapılışı 1969 tarihindedir. Bu tarihi yıldan önce eğitim evlerde verilmekteydi. Babalarımızın hatta dedelerimizin eğitiminde Alibağ AKDOĞAN'ın katkısı çok fazladır. Görev yaptığı yıl açısından neredeyse bir ömrü dolduran Alibağ AKDOĞAN köyümüz halkından sevgiyle bahsedilmektedir. Bir nevi Yeniyapan Kendi bağrından çıkardığı eğitimcilerle Yeniyapan'ın eğitimine çok büyük katkı sağlamışlardır. 


Ramazan AKDOĞAN, Mustafa KILIÇASLAN, Seyfi GÜLTEKİN, Ürüfü KAYHAN, İrfan ERDOĞAN Yine dışarıdan gelipte köyümüzdeki bir çok kişinin eğitimine büyük katkısı olan Habibe ve Osman GENCER'i sevgiyle anıyoruz. Yine genç yaşta vefat eden Ürüfü(Ruhi) KAYHAN” ve son yıllarda okulumuzda görev yapan ve elim bir trafik kazasında vefat eden Metin MUŞ hocamızı sevgiyle anıyoruz ve diğer bütün saygıdeğer öğretmenlerimizi bu kutsal görevlerinden ve emeklerinden dolayı kutluyoruz. 


Yeniyapan'da görev almış öğretmenlerimiz şu şekildedir: 


Alibağ AKDOĞAN 
Ramazan AKDOĞAN 
Battal ŞAHİN 

Seyfi GÜLTEKİN 
Şengül MERİÇ 
Ramazan GÖKTAŞ 
İrfan ERDOĞAN 
Ürüfü (Ruhi) KAYHAN 
Gülseren TABAR 
Mustafa KILIÇASLAN 
Hilal IŞIK 

Osman GENCER 
Habibe GENCER 
Metin MUŞ 


Peki köyümüzde doğupta ülkenin bir çok yerinde eğitimin yaygınlaşmasını sağlayan öğretmenlerimizi burda anmayacakmıyız. 


Elim bir trafik kazasında vefat eden Fikret ÖZCAN öğretmenimizi burdan sevgiyle anıyoruz. Ve şu 


an hatırlayamadığımız öğretmenlerimizden özür diliyerek Yeniyapan'ın yetiştirmiş olduğu eğitim ordusunun bir listesini sizlere sunmaktan büyük kıvanç duyuyoruz. 
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Gürbüz Metin 
Özgür Metin 
İbrahim Demirel 
Saffet Akdoğan 
Ramazan Akdoğan 
Müsahip Akdoğan 
Özgür Akdoğan 
Arif Akdoğan 
Süreyya Akdoğan 
Yeşim Kayhan 
Oktay Ergenekon 
Selahattin Demir 
Esavettin Demir 
Namık Demir 
Orbay Özcan 
Gökhan Özcan 
Volkan Kaya 
Hakkı Kaya 
Nedim Erdoğan 
İsmi Erdoğan 
Sebahattin Atak 
İbrahim Atak 
İbrahim Gültekin 
Ramazan Gültekin 
Çağdaş Gültekin 
Yasemin Gültekin 
Zuhal Gültekin 
Osman Gültekin 
Haydar Atak 
Metin Atak 
Teoman Atak 
Evrim Atak 

Nevin Ergenekon 
Sultan Baran 
Latife Baran 
Aydan Baran 

Arif İnanç 


Hala Yeniyapan Köyü onlarca bahadırını ve bacısını öğretmen çıkartmaktadır. 


26 


Yeniyapan Köyü Alfabetik Sıraya Göre Yer İsimleri 


Aladaş 

Arif Ölen Yer: Bayındır köyünde öldürülen birinin dağyurt civarında gömüldüğü yer 

Arkaç: Yeniyapan köyünü direk görmediği için arkaç denmiştir. Çiftlikliler arkacı Türkmen Gediği olarak bilirler 

Anın özü 

Aslanın Goyak 

Beş ören 

Cağıldak: Suyun bol olduğu eski dönemlerde su sesi ve cağıldamalardan dolayı bu mevkiye cağıldak denmiştir. 

Çayırtarla 

Dağ 

Dağyurt 

Düzyaprak 

Eski Mezarlık 

Hamin Goyak 

Hamit Yolu 

Hacıbayramoğlu: Eski ören yeri ve Kırşehir Milletvekili Mikail ARSLAN'ın şuanki köyüne göç edenlerin eski yerleşim yerleri 

Hössün Taş 

Höyük 

Gareller 

Goyak 

Güney 

Karavuz 

Keleş: Öze varmadan önce ve Höyük arasında kalan bölgeye denir. Bu tarla önceleri Keleşlere ait olduğundan bu bölgeye Keleş denmiştir. 

Kepir: Bir Tür toprak çeşidi, ne fazla verimli ne de fazla verimsiz bir toprak 

Kerpiçlik: Evlerin Yapı malzemesinde kullanılan Kerpiçin yapıldığı ve üretildiği yer 

Murtazanın Özü 

Ören: Eski evlerin yıkıntılarından dolayı bu isim verilmiştir 

Öz Sarayı: Bu bölgede büyük kayalar bulunmaktadır. bu kayalara önceleri sarıkaya veya sarı taş derlerdi bu taşlardan dolayı, bu nedenden dolayı burası zamanla sarayı olarak tanınmaya başlanmıştır. 

Şahonpınar: Şahon kışı denilen bir kıştan bahsederler eskiler, Nisan Ayının başında çevre köylerde Şaho diye bir çobanın kar fırtınasına yakalanıp sürüsüyle birlikte öldüğünden bahsederler, Bu isim bu olaydan kaynaklanarak konmuş olabilir 

Saz: Suların çok oluşu nedeniyle arazinin çok sazlı olmasından gelen isimdir 

Sergurut: O zamanlar üzüm kurutmak için üzümler serilir ve kurutulurdu Ser ve Kurut isminin birleşmesinden gelir 
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Siyeç: Tarlalarda veya bahçelerde sınırı belirlemek için dikilen bir dizi dikenli bitki duvarıdır Sürüoğlu: Yöredeki en sivri tepe 

Soğla: Su çıktığı için soğla denmiştir 

Soğukkuyu: Orda çıkan suların çok soğuk olmasından 

Şekirin Kavaklık 

Tilkeç: Yöredeki en sivri tepedir. Bayındır ve esehocalı arasındaki yerdir. Tilkilerin en yoğun olarak bulunduğu bölge olması nedeniyle buranın ismi Tilkeç olarak konmuştur 

Tülbe: Yatır burda olduğu için Tülbe denilie 

Yalnızağ: 

Yılanlı: Meşhur büyük yılanların gözüktüğü yer 

Yoncalık: Önceden zeminde bol su olduğu için çok yonca olurdu 
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Yeniyapan Köyünün Tarihi Dadaloğlu”nun Hayatı Gibidir 


Yeniyapan köyü gizemli Türkmen tarihinin gizemli ve bilinmeyen bir diyarıdır. Tıpkı çevre Türkmen köylerimiz gibi: Bayındır, Küloba, Çamsarlı, Hacıaraplı, Hacımirza, İmancı... . Öyküsü bilinmeyen konar göçer Türkmenlerin göç hikayeleri asla öğrenilemedi tıpkı Dadaloğlunun gerçek öyküsü gibi. 
Ah Dadaloğlum! Ne kadar da habersizmişiz senden ve gönüllere kazıdığın mısralardan. Sen mısralarında bizim büyük dedelerimizi anlatmışın da biz bundan bi haber kalmışız. Aslında bize ninemizin anlattığı Dedem Korkuttaki Beğ Böğrek'ten daha yakın zamanları haberdar etmişin de biz bunları okumamışız, aktarmamışız. 


Allahtan bir Dadaloğlumuz var. Bize o bilinmeyen zamanları kafiyeleriyle bugüne aktaran. 
Yeniyapan'ın kuruluşundan hemen öncesine gelir o halk aşığı ozanın doğumu. Onun içindirki Yeniyapan'ın öncesine name olur mısraları. Adeta aydınlatır o karanlık dönemleri. O tarihleri merak edenlerin ruhlarına su serper ferahlatır. Tarihine ilgi duyan Türkmenin gönlünde Dadaloğlu bir kahramandır. Hiçbir eserini kaleme almamıştır. Onun şiirleri halkın gönlüne yazılmıştır. Gönüller yazılan bu şiirler Neşetlere, Şemsi Yastımanlara, Muharremlere, Çekiç Alilere, Hacı Taşanlara ilham kaynağı olmuştur. 


Dadaloğlunun Biter Kırşehir'in Gülleri Biter bozlağı bile Yeniyapan'ın ve çevre Türkmen köylerinin tarihini aydınlatmaya yeterlidir. Toroslardan çıkıp Orta Anadolu'ya kadar göç eden göçer Türkmen aşiretleri, oba oba yollara düşmüşlerdir. Yukarıdaki şiirde de belirtildiği gibi; Akdağ, Bozok, Yozgat, Kırşehir, Köpekli Dağ, Şalgösteren, Niğde, Bor, Kayseri, Erciyes, Kaman, gibi İç Anadolu kentleri ile yine bu yöre dağlarının adları geçmektedir. Dadaloğlu'nun Cebel dediği yer de Kırşehir ilinin kuzeybatısındaki ünlü Kervansaray dağlarıdır. Kırşehir'den itibaren Çoğun yol ayrımına kadar olan düzlük, oldukça verimli olup çayır, çimenliktir. Buralar geniş kavaklıklarla söğüt ağaçlarıyla, bağ ve bahçeleriyle yemyeşildir. Biraz ileride ise al yeşil bahçeleriyle Kaman görünmektedir. Diğer yanıbaşında Türkmenlerin bir kaç kez kırıma uğratıldığı ve sürgün edildiği ünlü Malya ovası vardır. 
Dadaloğlu da Kırşehir'in bir simgesi hâline gelen bu ünlü şiirini Türkmenlerin bizler gibi bir aşireti olan Uzunyayla'dan Keskin'e uzanan bölgeye yerleştirildikleri günlerde söylemiştir. 


Dadaloğlunun doğduğu yer hep tartışmalıdır.Nerde doğmuştur nerde ölmüştür gibi konular aslında Yeniyapan'ın ve çevre Türkmen köylerinin hikayesi gibidir. Türkmen köyleri buraya nerden gelmiştir soruları Dadaloğlunun hayatında saklıdır. O yaşadığı dönemde Çukurova ve Uzunyayla arasında her tarafta yaşamış bir konar göçer aşığıdır. Kendinden önceki konar göçer atalarını ise İran'ın Horosan şehrine kadar dayandırmaktadır. Aslında bizler Dadaloğlundan haberimizin olmadığı dönemlerde bile Horosan-Çukurova-Uzunyayla gibi yerleri çok işitmişizdir. Bu düzlem aslında Köyümüzün tarihi göç yolunu oluşturmaktadır. Yeniyapan ve çevre Türkmen köyleri göçü öylesine hayat tarzı yapmışlardır ki bu tarz Dadaloğlunun mısralarında şu şekilde dile gelmiştir. 
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Coşkun sular gibi dolanıyorduk 
Ne duruluyok ne bulanıyorduk 
Firkattan firkata ulanıyorduk 
Sankim neydi bunda suçu Avşar'ın 


İşte Dadaloğlu: Bu halk aşığı ta da bizim hikayemizi anlatan bir kahraman. Senin kültürünü senin soyunu, senin Türkmen halkının göçünü anlatan bir şair. Hiçbir halk şairi Yeniyapan'la bu kadar özdeşleşmez. Dadaloğlu'nun ikinci hanımının Hamitli oluşu, annesinin Ceritlerden oluşu, Babasının Savcılı oluşu, Kaman Ziyaret Tepede vefatı, Yeniyapan'ı içine alan bir yay gibidir. Nasıl olur da böylesine bir halk ozanından Yeniyapan habersizdir. Hele bu halk aşığı köy köy gezip içindeki o ateşi gönüllere kazıyan biriyse. Yeniyapan'a uğramaması mümkün müdür? 


Şiirlerinin sadeliği arı Türkçeyi emsalsiz bir şekilde kullanışı, doğaya karşı inanılmaz sevgisi, Göç ve cenkle ilgili şiirlerini daha önce hiç okumamışsanız bile dedenizden veya ninenizden gördüklerinizi duyduklarınızı size hatırlatır. Onun şiirleri size yabancı gelmez. Sanki köyünüzün bilgili kocasından atalarınızın yakın tarihlerdeki maceralarını dinler gibi olursunuz. Karacaoğlanlar, Dedemkorkutlar, Yunusemreler Türkiye'ye namzet olmuş halk şairleridir. Ama Dadaloğlu Yeniyapan ve çevre Türkmen köylerine öylesine namzet olmuştur ki bu asırlar boyunca silinilmeyecek bir bağlantıdır. 


Dadadaloğlunun şiirlerinde yerleşik hayata nasıl geçtiğimizin yanı sıra nasıl Alevilikten Sünniliğe dönüşümüzün hikayesi de vardır. Daha önceki araştırmalarımızda Yeniyapan'da Bektaşi ve alevi kültürünün izlerinin çok az dahi olsa da bulunduğunu yazmıştık. Fakat bu araştırmaları Dadaloğlusuz yaptığımız için bu emareler belli belirsizdi. Dadaloğlu başta da dediğimiz gibi Yeniyapan'ın yerleşik hayata geçtiği dönemlere öylesine bir ayna tutar ki, Karanlıkta nokta kalmaz. 
Dadaloğlu göçerlerle konar göçerdi. Osmanlı onların hem toprağa yerleşmesi için hem de Sünnileşmesi için kritik hamleler yapmıştır. Bizim yörelerde Köylü Türkmen ayrımı çok belirgindir. 
Köylü değimiz Türkmenlerden çok yıllar önce Yerleşik hayata geçen Türkmenlerdir. Selçuklu Devlet Hükümdarı Alaattin Keykubat tarafından Akpınar,İsahocalı, Kurancılı, Başköy, Çağırkan, Ömerhacıla, Müderris, Yelek, Kaman,Tatik, Kargın Meşe, Kargın Yenice, Kargın Kızıközü, Kargın Selimağa, Ömer kahya, Merdeşe, Büğüz gibi köyler daha önce yerleşik hayata geçmiş ve Sünni köylerdir. Bu köyler Bizim yöredeki Türkmen köylerin sunileşmesinde en önemli etkiyi yapmıştır Dadaloğlunun şu şiirinde Köylü Türkmen çatışmasını rahatlıkla görebilirsiniz 


Dadaloğlunun şiirlerinde Semah dönmeyle ilgili açık mısralar vardır. Köylü dediğimiz yerlerde yaşayan imamların etkisi ve toplumla aşıklar gibi devamlı iç içe olması Alevi Türkmenlerin Sünnileşmesinde çok etkili bir yöntem olmuştur. İmamlar Dadaloğlu gibi konar göçer köylere gider onlara Sünni inancını anlatır ve uygulardı. e Dadaloğlunun mısralarında Namaz ve abdesten bahsedilmektedir. Dadaloğlunun şiirlerinde Semahtan, Namazdan, Hocalardan ve çalgılardan bahsedilmesi tam da geçiş ve dönüşüm evresini bizlere yansıtmaktadır. 
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Dadaloğlunun baba tarafı Avşar ana tarafı Cerittir. Aslında bu bile bize bir çok Türkmen aşiretinin göç yolunda birlikte hareket ettiğini ispatlar. Şiirlerinde Adana'da Cerit aşiretiyle kendi aşiretinden Çerkez diye bir çocuğun güreş tuttuğunu anlatır. Hamitte ise Ceritlerden Silsüpüroğlu Fettah Beyden bahseder. Bu Çukurovadan Kırşehire kadar bazı aşiretlerle birlikte konup göçtüğünün işareti olarak gösterilebilinir. Hattı zatında Dadaloğlu Ceritlerden olan anasını göremez Oo doğduktan sonra annesi vefat etmiştir. Dadaloğlunu Ceritli dayıları büyütmüştür. Ceritlerle o kadar iç içedir ki ikinci hanımı da Cerit soyundandır. Fakat Dadaloğlunun birinci evliliğinden Ceritlerin ilk başta haberi yoktur. Bu durumu öğrendiklerinde Dadaloğluna düşman olmuşlardır. Bu durumda Dadaloğlu zorunlu olarak aşiretine sığınmış Avşarların şairi görünmünü almıştır. Fakat onun yaşamı bir çok Türkmen aşiretinin özlerinin karışımından teşekküldür. Onun içindir ki Kırşehir Civarında çok tutulmuş ve her sözü gönüllere kazınmıştır. O Yabanlı Aşiretini (Haremeyni), İmanculu aşiretini, Bayındır aşiretini ve Beğdilli aşiretini kuşatan bir halk şairidir. O geçimini çevre aşiretlerdeki düğünlerde saz çalarak sağlardı. Sadece Avşar aşiretini temsil eden bir halk ozanı olsaydı böylesine büyük bir ünü olmazdı. 


Onun doğum tarihi 17/85 lere ölüm tarihide 1875 lere kadar uzanmaktadır. Çevre Türkmen köylerinin kuruluş yılları da tam bu yıllar arasına denk gelmektedir. Örneğin bizim köyün kuruluş tarihi 1810 diye bahsedilmektedir. Tam da Dadaloğlunun en hareketli olduğu 25-30 yaşlarıdır bu yıl. Yeniyapan'da yaşayan hiç kimse o dönemlerle ilgili malumat sahibi değildir. O dönemde yaşayan büyük büyük dedeleri tıpkı Dadaloğlu gibi Çukurova ve Uzunyayla arasında devamlı bir şekilde konar göçerlerdi. Bu nedenden dolayı Yeniyapan ve çevre köyler için Dadaloğlunun hayatı önemlidir. Çünkü tamda bilemediğimiz izini kaybettiğimiz dedelerimizin zamanında yaşamıştır. Ve kesinlikle onların yaşam mücadelesini bizlere açık Türkçesiyle anlatır. 


Türkmen obalarını dolaşmaya devam eden Dadaloğlu bir güz ayı sonunda Kaman ilçesi yakınlarındaki bir tepede ölü bulunur. Eski Bağdat yolu bu tepenin eteklerinden geçmektedir. Yöre halkı bu Türkmen dedesinin bulunduğu yerdeki tepede toprağa verilir. Mezarına “Ozan Mezarı” derler. Geceleri bu mezardan, dedenin kalktığını ve ışık saçarak çevreyi dolaştığı, dolaşırken de çevreye doğruluk, dürüstlük ve bereket saçtığı inancı yayılır. Bunun üzerine tepeye ziyaretler başlar ve tepeye Kaman yöresi halkı tarafından “Ziyaret Tepesi” adı verilir. 


Dadaloğlum her ne kadar günümüzde yaşamıyor olsan da Ortaanadoluda yaşayan bütün Türkmen aşiretlerinin gönüllerinin ve hallerinin tercümanıdır. Ondan ötesi, izini süremediğimiz dedelerimizin göz nurusun. Sen olsa olsa Yeniyapan'ın gizemli tarihine ışık tutan bir savaşçı, bir aşık, bir imam, bir veli, bir halk dostusun. 
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Yeniyapan'ın 200 yıl Öncesi 


Hiçbirimiz Yeniyapan'ın 200 yıl önceki halini görmedik 200 yıl sonraki halini de görmeyeceğiz. Fakat İnsandaki merak Yeniyapan'ın 200 yıl önceki haliyle 200 yıl sonraki haline dikkatleri çektiriyor. 


Doğup büyüdüğümüz belki de dedelerimizin davar güttüğü dağlar o yıllarda nasıldı. O yıllarda dedelerimizi eve bağlayabilecek Hiçbirşey yoktu. Zira evlatlarını geçindirmek için ya dağda koyun, inek güdüyordur ya da öküzün arkasındaki çifti sürüyordur. Onun içindirki Yeniyapanın her bir köşesinin insan adları gibi adları vardır. Sürüoğlu, Düzyaprak, Aslanın Goyak, Arkaç, Soğukkuyu, Şahonpınar, Karavuz, Sarayı, Güney, Dağyurt diye uzar gider. İnsanlar ölür ama bu yerlerin adları ölür mü acaba. Bu yerlerin sanki içlerine birer ruh girmiş gibidir. Her gelen nesil bu yerlere birer ruh katar. 


Zira Allah ilk önce emaneti dağlara vermişti de dağlar kabul edememişti sonra insana o emaneti verdi ve insan o büyük emaneti kabul eyledi. Sır bundan olacak, insandaki o emanet o kadar büyüktür ki Yeniyapan'ın hisli evlatları bu emanetin kokusunu dağlara, derelere, taşlara, düzlüklere kattı. Onun için hisli hislidir Yeniyapan'ın her köşesi. Bizlere dahi Yeniyapan'ın bu hisli dağları bişey katmıştır. İçanadolunun evlatları, Karavuz, Sürüoğlu Tilkeç gibi dingindir, Asi değillerdir, içleri de dışları da birdir tıpkı Tülbenin görünen yüzü gibidirler. Düşmansa düşmanlığını dostsa dostluğunu bilirsin. İşte bu gibi sırlardan dolayı bizler Yeniyapan'ın geçmişini ve geleceğini çok merak eder dururuz. Mayamızda Yeniyapan'ın her bir taşının izi dururken öylece bakakalmak nedendir. Gelin 
200 yıl öncesine bedenlerimizi değil de ruhlarımızı götürelim 


Eskilerden bir rivayet devamlı kulaklarımızı çınlatır durur. Yeniyapan'ın dağları meşe, kuşburnu, çam gibi ağaçlarla doluymuş, o kadar sıkmışki bir sincap Yeniyapan'dan Esehocalı'ya kadar dal üstünde seke seke gidermiş. Biz dahi o meşelerin, çamların dallarına kona kona dinlene dinlene gidelim Tilkeçin yüce yamacına doğru. 


Bir ses gelir cağıl cağıl aşağı düzlüklerden sanki koskaca bir suyun kayalara başını vurmasıdır bu ses. 
Bu ses Çağıldağın sesidir. Bahar ayında karşıdan karşıya geçmek ne mümkün. Dedelerimiz sapanları koşmuşlar öküzlere, Osmanlı Türkmen'e bu yabani tarlaları vermiş. Her taraf saz ve batak. Öküzler dizleri boyunca batağın içine girip çıkmakta. Fakat dedelerimiz sabırla toprağı aktarmakta. Hangi güç ona bu sabrı veren, hayretler içinde şimdinin ruhları onları seyreder. 
Şaşkınlık içinde bakakalır. Bu ne kalabalık, her taraftan bir ses geliyor. Üzüm bağları içinde, avcarların içinde sesler yankılanır. Bu dağlarda kimlerin sesleri yankılanmış böyle. 


Hacıbayramoğluna doğru ilerle atandan bir iz daha bulabilecek misin bakalım. Hamit yolu da nerde 
yol gitmiş yerine her tarafını ot sarmış bir kanı yolu konmuş. Yeniyapan'ın o büyük cüssesi nerde 7 
evden başka ev gözükmüyor. O da üstündeki ormanın arasına saklanmış. Kimlerden kaçmışlar da bu yurda konmuşlar. Belli ki çok sıkıntı çekmişler, Hiç insan kaçıp bu ağaçlık tepe eteğine ev yapar mı? 
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Burası Hacıbayramoğlu'nun göbeği burada yıkılmış virane olmuş eski evler var. Neden gitmişler, bak hale evlerin pencereleri duruyor. Bu ne yaman durum bir köyün hepsi yurdunu neden terk eder. Gelmemecesine, dönmemecesine. Evet ruhum, biz zor zamanlardayız. Buralar ıssız, zabitlerin buraya gelmesi ne mümkün eşkıya buraları yurt edinmiş halka eziyet eder. Yıldan yıla vergi memurları gelir vergisini toplar gider buranın halkı eziyetten gayri birşey görmemiş. Ruhum onlara acıdı fakat hayretler içinde kalmaktan kendini alamadı. Bu dirayet nasıl bir dirayet. 


Orda birisi oturuyor bi varalım halini hatırını soralım. Adını zihinim hatırlamadı ama bu kişi Hasmallerin dedeleri İbrahimin babası. Kocaman nasırlı elleri var. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Çarığı, yamalıklı şalvarı, kararmış heybetli yüzüyle geleceğe dönmüş bakıyor. Şimdiki torunlarını selamlıyor. Kaç torunu geldi geçti bu bağlardan. Hiç biri onun kadar alınteri dökmedi bu toprağa. 
Her milimini avucu içi gibi bildi. Bu toprak dile gelse de anlatsa bize. Çok söze ne hacet bırakta ruhun sözsüz bedensiz uçsun bu diyarlarda. 


Garellere doğru meyletti ruhumuz, ormanın iyiden iyiye sesi duyulur oldu. Serinliği Garellere kadar indi. Bedenini dahi içine çeken coşkusu ruhunu çoktan cezp etti. Ruh adımlara ve zamana bağlı değildir ki kah yerden kah havadan kah hayretengiz kah şaşkınlık içinde her santimi seyreyledi. Bu diyarlarda mı yaşamış benim dedelerim diyerek fesüphanallah çekti. Bu şaşkınlık onun gönlünde öyle bir coşku meydana getirdi ki, sığmadı o diyarlara. Gönlü kah ağaç olmak istedi kah karınca, kah cağıl cağıl akan su. İçini anlayamadığı bir sevinç kapladı. Şaştı kaldı bu işe. Nasıl bu manzara karşısında keyif alacağına akıl erdiremedi. Burası belki Cennet değildi amma bu cennetin kokusu olmalıydı. 


O zamanda yaşayanların simalarında hep şimdikilerini gördü. Armut ağcının dibine düşer hesabı pek yadırgamadı insanlarını, lakin alışamadığı bir şey vardı, bu yabani doğayla nasıl başa çıkmışlar nasıl ehlileştirmişler bu araziyi, sanki ellerinde bir iğne koca dağı deler gibi didinmeleri şaşılacak işti doğrusu. 


Hacıkeleşin arazisi buradır. Buranın elbet bir adı vardır. Lakin şimdiki adı değişiktir. Çünkü bu arazi 
200 yıl önce ormanlıktır. Burası Hacıkeleşe verildiğinde şaşkındır zira toprağı sert sökülmesi 
gereken çok ağaç vardır. Adama kök söktürürler deyimini ruhum şimdi anladı orda araziyi ehlileştiren bir adem gördü ruhum. Aman Yarabbi ne öküzün gücü yetiyor ne de baltanın. Ruhun Candan çıkması kadar zormuş kökün topraktan çıkması. Olsa olsa Hacıkeleştir o adem. O kadar çok arazisi var ki hangisini nasıl ekecek şaşkın bu işe. İşte burası orman hudududur. Beşer buradan itibaren dağlara ilerlemektedir. 200 yılda en fazla 1 hektar ilerlemiştir. O zamanlar Ne İsmail'in tarla ne de Neferin tarla Ne de Haydarın nede Aslanın tarla vardır. Heybetli heybetli meşe ve çamların diyarıdır buralar. İçinde ceylanı, Kurdu, Tilkisi, Tavşanı cirit atar. İçine girsen bulamazsın köyünü. Serin mi serindir içi. Envayı çeşit kuşların sesi bir name gibi çınlatır kulağını. Benim babam şu düzyaprakta davar gütmüştür lakin oraya davarı sokmak mümkün değildir. Çünkü orası ıssız ve korkutucudur. Bazı yerleri karanlıktır yüce ağaçlardan. 


25 


Timur ile Yıldırımın ordusu burada karşılaşmıştır ama ormanın cüssesinden birbirini görememiştir. 
Timurun hışmından Hacımuratoğulları buralara bu sırtlara saklanmıştır da bulamamıştır o cengaver askerler. Bu dağlar kaçanların, saklananların diyarıdır. Timurdan cins atlarını saklayan namlı hırsız buralara saklanmıştır. Bu topraklar 1000 yıldır böyledir. Karavuz, Sürüoğlu, Çamsarlı, Tilkeç, Bayındır, İmancı, Külobası, Hacıyusuflu, Hacımirza köyleri hep saklanan köylerdir. İmancı köyünü ormanların içinde bulmak ne mümkündür. Bizim yörenin bütün Türkmen köyleri aynı dertten muzdarip olmuş Türeyen eşkıya Türkmen'in sürüsüne kurtlar gibi dalmış talan etmiş, Rus harbine giren Osmanlı zayıf düşüp Türkmeni haraca bağlamış En iyisi saklanmak ve kaçmakmış. Türkmen de öyle yapmış. 


Sanmayın ki bu ormanları Türkmenler kesip yaktı, Hiç üstüne örttüğü yorganı yakar mı Türkmen. 
Olsa olsa araya araya bulamadığı vergiye bağlamak istediği kişileri bulmak için yakmıştı bu koca çınarları, Osmanlı. 


Ruh bedene hapsedilmeseydi de buraları her vakit ziyaret etseydi. Ancak buna ne mümkün Gönül ister ki 200 yıl sonra da buraları koca koca meşeler kaplasın da torunlarımız bizleri anmak için buralara gelsin. Ormanın serin koynuna girsinler de dedelerinin memleketlerini hatırlasınlar çoluklarıyla çocuklarıyla memleket hasretini gidersinler. Bu ormanları dedelerimizi bulmak için yakan devlet, bize ve torunlarımıza bir orman borçludur. Karavuz, Sürüoğlu, Aslanın Goyak, Düzyaprak Tilkeç, Güney eski heybetli günlerini hatırlar onlarda bizlerin ruhu gibi eski günleri özlerler. 
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Köy Camisi ve Bir Aşk Hikayesi 1 


Köyümüzün emektar camisi ile ilgili onlarca aşk hikayesinden birini merak ediyorsan bu satırları okumanda fayda var. 


Türkmenler yerleşik hayata geçtikçe binek atlarını ve develerini satmaya başladılar, artık çift sürmeye ve kısa mesafeli yük taşımaya uygun kara kağnı, Öküz ve eşek kullanmaya başladıkları dönemler gelmişti. Türkmen köyleri ile irtibatları kopmamış Bayındır, Çamsarlı, Külobası gibi köylerle sürekli düğün ve cenazelerde birlikte olmayı adet edinmişlerdi. Böylece Türkmen geleneğini canlı tutmayı başarmışlardı. 


Türkmenlerin dini inançları ve bilgileri yerleşik köylüler (Hamit, Çiftlik, Esehocalı, Çağırgan) kadar olmasa bile ibadetlerindeki doğallık ve samimiyet onların dini bilgilerini artırmaya ve köylülerle bağlantılar kurmaya kadar sürüklemiştir. Bilinildiği gibi Yeniyapan'da caminin olmayışı ve insanların en azından Cuma namazları gibi farz olan ibadetleri köylülerin camilerine kılmaya sevk etmiştir. 
Türkmen Yeniyapan yerleşik hayattın en önemli işaretlerinden olan cemaatle namaz kılma adabını Hamitlilereden öğrenmiştir desek yanlış olmaz. Çünkü şimdiye kadar yerleşik ve merkezi olmayan Türkmenlerin namaz kılanları çoğu zaman bireysel ibadet etmişlerdir. İslami ve Sünni inanç göçebe toplumda ne kadar uygulanabilmişse o kadar uygulanmıştır. Hali hazırda göçebe Yeniyapan Sünnilikten daha ziyade alevi yaşam tarzına daha yatkın olduğunun işaretlerin günümüze kadar taşımıştır. Fakat yerleşmek inançların, adetlerin ve törelerin yerleşik hayata göre adaptasyonunu zorunlu kılmıştır. 


Yine bir Cuma günü Yeniyapan'dan Cuma namazını kılmak üzere bir grup Hamit'e doğru yola çıkar. 
Veli Hoca grubun başındadır. Dini bilgi olarak köyde en çok onun malumatı vardır. Hamit'in Cami avlusuna vardıklarında adeta yeni bir kültürle karşılaşırlar. Uzun zaman önce yerleşik hayata geçen Hamit yerleşik hayatın teknolojilerini çoktan kullanmaya başlamıştır. O sıralarda Gramofon denen alet Hamitlilerin ağzında dolaşmaktadır. Bizim Türkmenler çoğu sohbete giremezler bile, Yadırgı duran Türkmen cemaatinin cami cemaatine alıştırılması için müezzinlik görevini Veli hocaya verirler. Hamitli köylüler değişik bir kibirle Veli hocanın müezzinliğini beğenmezler ve Cuma çıkışı “Yeniyapan'ın hocası amma da hocaymış sesi gramofon gibi çıkıyor” dedikodusunu ederler. Bu dedikodu Türkmen Yeniyapanlının kulağına gelir ve onları çok yaralar. Hepsinin boynunu eğer ve gönüllerini inciltir. Yıllardır yükünü ve ocağını omuzlarında taşıyan Yeniyapan'lı bu durumu Karavuzun tepesini aşarken açtıktan sonra devamlı sorgular. “Neden biz kendi camimizi yapmayalım” soruları incilmiş gönüllere bir kuvvet verir. Zira dağları tepeleri aşmış bir aşiret için cami yapımı o kadar da zor bir olay değildir. 


Köye incilmiş, kızgın ve kararlı bir grup gelir, Köyde kalanlara incildiklerini anlatmazlar fakat cami yapımı konusunda köye yeni bir havayı taşırlar. Belki o zamana kadar cami yapımı konusunda bikarar olan yeniyapan'a gelen bu değişik ve kararlı hava Türkmen diyarında tüten her ocağın başında çınlar. Türkmen ezikliği, yitilmişliği, hor görülmeyi elbette hazmedemez. Hali hazırda veli 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hocaya gelen kötü laf sanki o Türkmen diyarındaki herkese edilmiş bir laf gibi algılanmış ve Yeniyapan'ı birbirine kenetlemiştir. Veli hoca bir çok camide namaz kılmış ve camilerin şekilsel özellikleri konusunda da bilgi sahibidir. Kendi tapusu dahilinde olan bugünkü caminin yerini cami yapımı için hibe eder. Bir an önce cami yapımı için temel atılır. Köydeki herkes seferber edilir. Bu seferberlik olaylarından birisi günümüze kadar anlatılagelmiştir. 


Köy camisini bilenler en büyük hezenin oraya konuluş hikayesini buradan dinlesinler. Hasmallerden Arif Demirin Cami yapımı uğruna can tehlikesi atlatan bir bahadırın gerçek öyküsü bize ibret verir niteliktedir. 


O zamanlarda büyük bir cami yapımı için Yeniyapan'da yeteri sayıda ve büyüklükte kavak yoktur. 
Bu yokluk öyle bir kararlıkla aşılır ki dinleyenleri daima duygulandırır. Traktörün, romorkün olmadığı zamanlarda yani kara kağnı, eşek ve öküzle yük taşımasının yapıldığı zamanlarda tonlarca ağırlıktaki bir hezen Çamsarıdan Yeniyapan'a getirilecektir. Arif ve yanındaki 2 er Çamsarı köyüne kara kanısıyla giderler. Boylu boyunca yatan koca hezeni görünce Arif eyvah dememek için 
kendisini zor tutar. Zira bu hezen bu kara kanıya nasıl yüklenecek nasıl taşınacak nasıl sığacak. 10 
metre uzunluğundaki hezen 2 metre boyundaki kara kağnıya sığar mı hiç. Şöyle bir cümle kursak abartmış olmayız: Aşkı için kayaları delen Ferhat neyse Camisi için o 10 metrelik hezeni 2 metrelik kağnıya sığdıran aşık değil midir? Bu caminin inşasında Yeniyapan çok Ferhatlar görmüştür de unutulmuş gitmişlerdir. Bu mesele çok söz ister biz kendi aşk hikayemize dönelim. Arif bilgili ve yeteneklidir. Tabi ilk başlarda Hezeni kanıya yüklerler fakat yolu beli olmayan Yeniyapan a gidişte hezen muhtemelen kırılıp zarar görecekti. Hezeni beri çevirirler olmaz öte çeviriler olmaz en son kara kağnıyı parçalarlar, ön ve arka tekerleği birbirine bağlayan ana gövdeyi söküp atarlar. Ana gövdenin yerine hezeni monte ederler. Bu 2 metrelik kağnı değil de 10 metrelik kağnıdır artık. 
Hezeni tekerleklerin üzerine sağlamca yerleştirdikten sonra zorlu yolculuk başlar. Bugünkü Hamit yolu o zamanlar böyle değildir. Pek de belli olmayan bir kağnı yolu olan bu yol o kadar da tekin ve güvenilir değildir. Zira Çamsarlıdan Yeniyapanı aşarken bazen arabalar bile istop eder de aşamaz o beli. Eğer şu sözü de söylemiş olsak abartmış olur muyuz? Fatih Haliç'e gemilerini dağlar üzerinden aşırmıştı on binlerce ordusuyla, peki Arifin ordusu mu vardı da o hezeni 100 lerce metre yüksekliğe çıkarıp dağlardan aşırabildi. Yanında 2 eriyle 2 öküzünden başka kimse yoktu. Fakat yürekteki ateş, değil 10 metrelik hezeni dünyaları aşırmaya yetecek kadardı. Elbet anlayamayız o ateşi, çünkü o ateşi besleyen inancı her an alevlendiriyordu yüreğini. Dışarıdan bakıldığında kuru yanız bir adam ama içinde dağlar denizler hercü merc olmuş. Ey büyük adam ey büyük insanlar nerdesiniz diye feryat etmek insanın elinde değil. 


Arif kah hezenin önünde kah arkasında fır dönüyor sağ selamet şu hezen şu iğne deliğinden bi geçse diye devamlı mırıldanıyor. Hezenin önünde bir yerdeyken tökezleyip yere düşüyor bi an kağnın altına düşen Arifi ne iki eri görüyor ne de hezenin yükünü çeken semiz öküzler hissediyor. 
Eğer acele kalkmazsa arka tekerlekler Arifin üzerinde geçecek. Dedik ya içeride yanan ateş ya insanı yakar ya da yakar. Arif yansaydı şehit olurdu şehit olmadı ama yaktı gönülleri yaktı. Sağ salim kağnın altından çıkmayı başardı. Elhamdülillah dedi ve bu hezenin Camideki yerini görür gibi oldu. 
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O Hezeni belki Yeniyapan'lı olupta camiye giden herkes gördü. Fakat hikayesini dinlemedi. Bu emektar cami o zamanın ev yapım tekniklerine göre en üst düzeyde bir mimariydi. Yüksekliği, genişliği, kapısı, havlusu, pencereleri tamamen Yeniyapan'lının elerinde şekillenmiştir. Hiç bu camiye bu gözle bakmamıştık, Kimbilir hangi taşında hangi hezeninde ne aşk hikayeleri vardır da bizler bihaberiz. 


Yıllar geçti camimiz için çürük raporu alındı. Kısmet olursa yeni cami yapılacak. Lakin bu bile yaşanmış hikayeleri bilenleri duygulandırmaya yeterlidir. O hezen şimdilerde alelade bir hezen. 
Hatta çürük raporu almış bir caminin önemsiz bir hezeni. Onu önemsiz kılan acaba kimler? Eğer dedelerimizin yüreğindeki o ateşin bir parçasını taşıyor olsaydık. Yeni camimizin olduğu gibi eski camimizi dedelerimiz anmak için müze yapmış olurduk. Her tuğlanın hikayesini o caminin her köşense asardık. 


Köyümüzün şimdilerde imamı yok mirası Veli hocanın oğlu İsmail yürütüyor (2008). İmam olmadığı zaman köyün dağlarında sabah ezanını o yankılandırıyor. Keşke o yankılanan ezan yüreklere yankılansaydı da Arif gibi bir bahadır yüreğindeki ateşle atılarak köyü toplayıp köye lojmanlı bir cami yaptırsa Sadece Ramazan aylarında gelen imamız köyümüze yerleşse de yavrularımıza Kur'an öğretse. Ey Yeniyapan ben sana kızmıyorum aslında sadece tembelliğimi şikayet ediyorum Bir imancı, Bir Bayındır olamadıkta ona yanıyorum. Bu bir Ariflik olay olsaydı keşke Veliye yapılan hakareti Veliye yapılmış sayıp geçen bir anlayış nasıl oldu da Türkmen diyarında yer tuttu. Keşke o zamanda yaşasaydım da Veli Hocaya yapılmış hakareti kendime yapılmış hissetseydim. 


Rİ 


Köy Camisi ve Bir Aşk Hikayesi 2 


Tarih güzeldir çünkü içinde gizemleri ve bilinmeyenleri taşır. Gizemler insanların merakını uyandırır. Bilinmeyenleri bilmek insanları heyecanlandırır. Köyümüzün yakın tarihi de bilinmeyenlerle ve gizemlerle doludur. Büyük dedelerimizin yaşantılarının ve eylemlerinin çok azı bugünümüze aktarılmıştır. Aktarılanlar ise eskiyle bağlantısı olan son 10 kişiyi geçmeyen dedelerimizin ve ebelerimizin malumatındadır. Heyecanını kaybetmiş hayattan umudunu kesmiş. 
Yönünü öbür dünyaya çevirmiş büyüklerimiz bize tarihten ne kadar aktarabilirlerse bizlerde maalesef o kadarını bilmekteyiz. 


Bu hikaye yine köyümüzün camisi ile ilgilidir. Yeniyapan köyünün cami acıları ve umutları içinde barındırır. Onun yokluğu bir acıydı. Onun varlığı ise bir ümitti. 


Çevre Türkmen köylerinde caminin olmayışı Yeniyapanlı'ıyı Hamit'e yönlendirmiştir. Bir önceki cami hikayesinde köyümüzden Cuma namazı için Hamit'e giden hemşerilerimizin üzüntüye gark eden bir hikayelerini aktarmıştık. Aslında üzüntüler sadece o gün yaşanılanlarla sınırlı kalmamıştı. 
Hemşerilerimizi çok çabuk küser ve Türkmen tepkisini konuşmayarak veya muhatap olmayarak gösterebilirdi. Fakat medrese eğitimi alan Veli hoca için bunları söylemek mümkün değildir. Hz. 
Peygamberin cemaatle kılınan namazın 100 kat şehit sevabına denk geldiğini söyleyemesi onun küsmesine engeldi. Küsemezdi: Çünkü bu pireye küsüp yorgan yakmaya benzerdi. Esehocalı'da esaslı bir dini eğitim alan Veli hoca ısrarla cemat namazları için Hamit'e sürekli gidip gelmeye devam etti. İç manaya aldırış etmeyen surete aldanırmış. Olayın içini göremeyen dışını görür ve aldanır. Daha önce gramofon benzetmesi yaptıkları hocanın sesi aslında hiç de kötü bir ses değildi. 
Çevre cami imamları her zaman Veli hocaya saygıda kusur etmez onu her yerde sayar ve yüceltirdi. 
Fakat sürete aldananlar tanımadıkları bu Türkmenin içinde yatanları bilmeden haksızsa eleştirebiliyorlardı. Yine bir gün Emmioğlu Mahoyla birlikte Hamit'in yolunu tutarlar. Cami imamı hocam hoş geldiniz. Buyurun cematimize vaaz edin diye ısrar eder. Ehli sünnete göre bu teklifi ret etmek caiz değildir. Kur'an-ı Kerimi rahleye koyar ve cemate vaazda bulunmaya başlar. Lakin zaman yazdır işler kızışmış cemat işler karşısında sabırsızdır. Bir an evvel camiden çıkıp harmanının başına varıp buğdayını samandan ayırmak istemektedir. Veli hoca vaazı biraz uzatınca cemat homurdanmaya başlar. Veli hoca vaazı kesmeyince Emmi oğlu Moho homurtulara dayanamaz ayağa kalkar ve Kur'anı Kerimi kapatır. 


- “Cemaat sıkıldı abi namazımızı kıldır da gidelim” diye kulağına fısıldar. 


Bunun üzerine vaazı yarıda kesilen veli hoca incilmiş bir şekilde namazı kıldırır. Bu çok zor bir imamlıktır. Arkanda seni inciltmiş bir cemate imamlık yapmak sırtında dağları taşımaya denktir. 


- “Bari Kur'ana saygınız olsaydı da biraz daha sabretseydiniz.” kelimeleri beyninde döner durur. İşte incilmek budur. Umutsuzluk budur. Ömründe hiç bu kadar küçük düşmemiştir. Artık Hamit'ten umudunu iyice kesen Veli Hoca yönünü Yeniyapan'a çevirdi. Yine Karavuzun tepeleri ona bir ağırlıktı. 
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Fakat umutlar vardı. Türkmen Yeniyapan'a cami yapımı için kenetlenmişti. Köyümüz gerçek anlamda kendi göbeğini kendi kesmek isteyen bir çocuğun durumuna eşdeğerdi. Çünkü Köy Camisi tamamıyla Yeniyapan Köylüsünün alınteriyle yapılmıştı. Bu hikaye köy camisini yapan ustalara atıf olarak yazılmıştır. Abdullah Biçer ve Mehmet Atak'a saygı ve duaile... 


Köy camisinin girişinde 1965 tarihi vardır. Bu tarih sizi yanıltmasın. Köy camisinin çatısının yapımı 
1965 yılıdır. 1965 den önce kara örktü olan camimizin asıl yapım tarihi 1935 lerdedir. Zira Veli 
Gültekin 1879 Maho Gültekin 1899 Abdullah Biçer 1896 Mehmet Atak 1910 doğumludur. Cami yapıldığında Veli Hoca 60 yaşlarındadır. Köyümüzde mahir olan ustalardan Abdullah Biçer ve Mehmet Atak'a cami yapım görevi verilmiştir. Abdullah Biçer'in üç kızı olduğu için soy adı devam etmemiştir. Fakat soyu devam etmektedir. Şemsi Savaşın Annesi Akile, Çetin Fidanın annesi İsmi ve Ekrem Tufan'ın annesi Dönüş Abdullah Biçer'in kızlarıdır. Öte yandan Çetin Fidan'ın babası İbrahim FİDAN”ı büyüten ve yetiştiren Abdullah BİÇER”dir. Biz Abdullah BİÇER'in hayatını ayrıntılı bilmesek bile bir yetimi büyütüp onu kızıyla evlendirmesi hayrı seven yetimi koruyan bir insan potresini karşımıza çıkarır. Öte yandan Cami yapımında kendisine tarla söz verilmesine rağmen bir dönüm tarla bile almayan bir gönül kahramanıdır. 


Bir diğer usta yetim büyüyen Dönüşlerin Mehmet'idir. Genç yaşına rağmen mahirdir ve zekidir. Bu iki usta el ele vererek köyümüzün camisini inşa ederler. Bu süreç sancılı ve umutlu bir süreçtir. 
Çünkü bu cami yapıldığında Bayındır, İmancı, Mollaosmanlar, Külobası, Çamsarlı ve Durmuşlu gibi köylerde cami adına bir imaret mevcut değildir. Yapıldığında bütün Türkmen köylerini çekebilecek bir cami olacaktır. Bunun için büyük umutları içinde barındırır. İmkansızlıklar ise sancıların çıkmasına neden olur. Her iş her eylem bilek gücüne dayanmaktadır. Metrelerce uzunluğundaki bir caminin taşları, kerpiçleri, hasırları, hezenleri sevgi ve emek ister. Bu ikisinden biri olmazsa imarette ortaya çıkmaz. İşte tam da burada sevgi ve emeğin buluştuğu yerdir Yeniyapan Köyünün camisi. Adı üstünde Cami, cem yani toplamak, toplanmak Yeniyapan Köyünün camisinde temerküz etmiştir. Emekler ve sevgiler buluşmuş ve hercü mer olmuştur bu camide. İşte bu güç, sancılarla meydana gelmiştir. Tıpkı karanlıktan sonra gündüzün kıştan sonra baharın gelmesidir. Kış soğuktur fakat her zaman bahar kıştan sonra gelir. İncilmek zordur fakat umutlar incilmelerden sonra doğar. 


Köy camisinin ustalarının hayatı ilginçliklerle doludur. Yeniyapan köyüne aileleri çok sonraları gelen bu kişiler Köy camisi gibi bir imari yapıda en önemli görevin verilmesi düşündürücüdür. Sonradan gelen yitilir itibar görmez. Fakat Yeniyapan'da öyle olmamıştır. Yetim büyüyen gencecik bir Mehmet'e camiyi emanet ederler. Ustası Abdullah ise köyde ustalığıyla nam kazanmıştır. Lakin köyün köklü ve büyük ailelerinden değildir. Bu onun boynunu bükmüş müdür bilinmez. Ama Abdullah ustanın ellerinin arasında cami yükselmeye başlamıştır. Ona bu emeklerinin karşılığında şimdiki mezarlık ve Dağyurttan tarla sözü verilmiştir ama bunu tarla için değilde inancı için yaptığını çok açık bir şekilde ortaya koyarak kendine verilen bu arazi konusunda ısrarcı olmamıştır. 
Kendisine hibe edilen arazinin bir metre kare toprağını bile ekmemiştir. 
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Dönüş gelinin yetim büyüttüğü Mehmet, yetiştirdiği evlatlarla ve hizmetleriyle köyümüzde çok önemli bri yere sahip olduğunu defalarca ispatlamıştır. Onun zekası en büyük mirasıydı evlatlarına, o miras bugün yaşatanlar Yeniyapan'da başlarını sokabilecekleri bir ev olmadıkları halde babalarının hatıralarını yaşatmak istercesine Yeniyapan için çırpınanlardır. Adına köse derlerdi Mehmetten çok Köse lakabını defeatle duyduk. Gerçekten kösemiydi bilinmez ama imarlığı ve ustalığı bir harikaydı. 


Evet bu önümüzde duran cami önemlidir. Bize umutları, sancıları, Sevgiyi ve emeği anlatır. Bize Veli 


Hocayı, Arif'i, Mahoyu, Abdullah'ı ve Mehmet'i anlatır, Bize Yeniyapan'ın aydınlık yüzünü hatırlatır. 
Bize Türkmen'in Dirayetini ve kararlılığını anlatır. 
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Ören Yerinde Kimler Yaşamış ve Niye Göçmüşler? 


Yeniyapan köyünde 10 a yakın ören yeri bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ve en belirgini Karavuzun dibindeki Ören dediğimiz yerdir. 1950 doğumlu babalarımız Ören yeri denilen yerlerde oyun oynadıklarını, o zaman evlerin pencere baca sokak gibi bir çok önemli yerlerin uçmadığını bizlere aktarırlar. Belliki bu ören yeri çok yakın bi tarihte boşaltılmış bir yer. 1600 ila 1800 lü yıllarda orda insanların yaşadığı bilinilmektedir. Duyumlara göre Osmanlı'da vergi memurları mahsul zamanı harmana gelerek aşar vergisi almak isterler, Köylü vermek istemez ve ayaklanır gelen 8 vergi memurunu öldürürler. Köyün büyükleri toplanarak köyü terk etme kararı alırlar mahsullerini satmadan köylerini terk ederler. 
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Yeniyapan Köyünde Kimler Muhtarlık Yaptı ve Ne Yaptı? 


1944 Hacı Haydar Metin 

1950 Hacıka Özcan 

1954 Bekteş Ergenekon 

1958 Hacı Ali Özcan 

1963 Karaca Gültekin Köy Camisi 1965 te yapılır 

1968 Hacı Demir Elektirik Köye geldi Köy ilkokulu yapılmaya başlandı 

1972 Hacı Mehmet İnanç 

1976 Abdurrahman Kılıçaslan Çamsarı Yeniyapan köy yolu açıldı, 1976 Libya'ya gitti Aza Arap 
Gültekin'e Devretti, 

1976 Arap Gültekin 

1984 Bahattin Gültekin: Defa Manyoteli Telefon geldi, Su depoları yapıldı, Okulun bahçesi çevrildi, 
Selektör yapıldı 

1989 Ülkü Kayhan Köy yolu stabilize edildi, Telefon Bütün evlerde yaygınlaştı, Aşağı Mezarlık 
Çevrildi 

1994 Yüksel Demir 

1999 Allahverdi Gültekin Köy Yolu Asfaltı tamamlanmıştır 

2004 Atmen Demirel: Sevgi bahçesi kuruldu, köy okul bahçesi ve mezarlık çevrildi 

2009 Bahattin Gültekin Köy Okulu Köy Konağına Çevrildi, Yeni Cami Yapıldı, 30 Bin muhtelif ağaç 
dikimi yapıldı 

2014 İsmet Apaydın: Köy lojmanı yapıldı 
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Yeniyapan'da Et: Sızgıt, Kocabaş ve Tike 


Son yıllarda yöresel lezzetlerle ilgili yaygın bir şekilde TV programları yapılmakta. Her yörenin kendine has yemekleri ile ilgili detaylı tarifler içeren kitaplar yayınlanmaktadır. Yeniyapan'ın kestirme aşı ve sulu köftesi meşhurdur. Fakat et yemeği ile ilgili belirgin bir yemek karşımıza çıkmamaktadır. Bizlerde Yeniyapan'lı olarak acaba bizim köyde hangi et yemekleri yapılır diye sorduğumuzda unutulmaya yüz tutmuş bazı et yemekleri karşımıza çıkmaktadır. 


Tikeyi, kocabaşı ve sızgıtı, Yeniyapan Köyünde orta yaş kuşağı hayal mayal hatırlamaktadır. 
Dambaşılarda serili tuzlu ve lezzetli kurutulmuş et. Kuyruk yağıyla kavrulup saklanan sızgıt ve karın içinde lezzetlenen kocabaşı bir çoğumuz hatırlayamaz. 


Eskilerden, damağımızda kalan bir tat. Tikeyi, sızgıtı ve kocabaşı güzelleştiren aslında unutulmuş olan lezzetidir. Bu tatlar, atalarımızdan 1980 lere kadar gelen kadim bir Türkmen yemeğidir. 
Buzdolaplarının yaygınlaşmasıyla bu lezzetler unutulmaya yüz tutmuş neredeyse yok olmuştur. Bu yazımızla tikenin kocabaşın ve sızgıtın yapıldığı dönemlere giderek damaklarınıza bir tutam tat vermeye çalışacağız. 


Yeniyapan'da her bir soyun göçebelikle kuvvetli bağları vardır. Hayvancılık özellikle küçükbaş hayvancılık en önemli geçim kaynaklarıydı. Geçim dediysek ticaret amaçlı alım-satımı yapılan bir gelir kaynağı değildi. Etinden, sütünden ve yününden faydalanılan bir kaynaktı. Etin taşınabilir olması için dayanıklı hale getirilip çuvalların içine konulabilir hale getirilmesi gerekiyordu. Tıpkı TİKE KOCABAŞ ve SIZGIT gibi olması gerekiyordu. Uzun göç yolculuklarında kağnı üzerinde bile yenilebilmesi ve tok kalabilmek için ideal bir et yemeğiydi. Günümüze ulaşan bir çok yemeğin göçebelikle yoğrularak şekillendiğini söylemek mümkün. Tike, sızgıt ve kocabaş, göçebe yemeğinin ta kendisidir. 


Filez aşısının keşfedilmediği dönemlerde koyunların arpa ve buğday başaklarını sıklıkla tüketmesi bir çok koyunun mundar ölmeden kesilmesiyle sonuçlanıyordu. Kimi zaman bir günde onlarca koyun kesilmek zorunda kalınıyordu. Onca etin saklanabilmesi ve taşınması için küçük parçalara ayrılıp kurutulması veya bozulmadan saklanması neredeyse zaruret olmuştu. 


Tike bunlardan en basidiydi ince ince dilimlenen et hafif bir tuzlama yöntemiyle ya iplere dizilerek asılır ya da bol güneş görecek bir yere serilirdi. Birkaç haftada kuruyan et çiğ çiğ bile tüketilebilecek kıvama gelirdi. Benim hayal mayal hatırladığım kurutulmuş et buydu. Lezzetini çok hatırlamıyorum ama ceplerimize koyduğumuzu ve yürürken yediğimizi biliyorum. Tike genelde buğday veya arpa yığınlarının üzerinde kurutulurmuş. Önceleri tarlada zaman geçirilir, orakla veya tırpanla biçilen hasat destelenerek büyük yığınlar halinde tarlada toplanırdı. öğlen yemeği genelde tarlada yığın gölgesinde yenirdi. kolaylık olsun diye et bu yığınların üzerinde kurutularak tüketilirmiş. pratik bir tüketim şekli varmış. yufkanın arasına sarılıp dürümle veya çıkla bir şekilde yenirmiş. 
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Kocabaşı hatırlayan çok az kişi kaldığından eminim. büyüklerimiz kocabaşın altın kıymetinde bir yiyecek olduğu ile ilgili anılarını naklederler. Kocabaşın kuyruk yağıyla ve tuzla yakın bir dostluğu vardır. Etin uzun süre saklanabilmesi için içyağın ve kuyruk yağının ısısını kaybederek kuruması, eti muhafaza eden bir özelliği bulunmaktaydı. Kesilen koyunların etleri kuşbaşından biraz büyükçe doğranır bir siyah etinden bir kuyruk yağından yan yana konularak dikilirdi veya kuyruk yağı ince ve geniş bir şekilde kesilerek siyah et kuyruk yağın içine gelecek şekilde yerleştirilirdi. Bol tuzla terbiye edilir koyunun temizlenen karnına sarılırdı. Etin suyunu süzmesi için, bir bezin içine konur ağzı bağlanır ve üzerine taş konurdu. Suyun sızması için büyük iğlerle birkaç yerinden delinirdi. 
Suyu atılan et karın içinde tuzla kimyasal bir etkileşime geçerek muhafaza altına alınırdı. Genelde evin önüne gözün devamlı görebileceği serin yerlere asılır kururtulurdu. Bu lezzetin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Ne acıdır ki bir çoğumuzda kocabaşın ne olduğunu belki ilk defa burada öğrenecek. Kocabaşın tikeden farkı, kuyruk yağı ve tuzunun bir hayli içinde olmasıydı. 


Sızgıt ise su katmadan kuyruk yağıyla yapılan kavurmadır. Kendi yağıyla kavrulan et tülbentlerin içine veya serin kalması için çömek ve testilerin içine konulurmuş. serin yerlere konulur ve tüketilirmiş. Buzdolabıyla uyumlu olan sızgıt hala yapılan bir et yemeğidir. Şemsi Yastımanın Memleket şiirine de şu şekliyle geçer. 


Bir de gitsem teyzem beni görseydi 
İçi çökelikli dürüm dürseydi 

Hele azıcık da sızgıt verseydi 

O an pirzolayı yermek istiyom 


Şemsi Yastımanın dediği gibi eğer bu lezzetlerin tatları damaklarımızda olsaydı et yemeklerinde farklı bir tercihimiz olabilecekti. 


İnsan doğasındandır, içinde doğup büyüdüğü bir çok kültürel mirası başta küçümser sonra büyük bir hazine bulmuşcasına sarılır. Fakat zaman geçmiş bir çok şey unutulup uçup gitmiştir. 
Buzdolaplarının hayatımıza girmesi ve modern yaşamın vermiş olduğu hoyratlık bir çok alanda Yeniyapan'lının yemek kültürünü değiştirdi. Hatta unutulmasına neden oldu. 
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Yeniyapan'da Meterolojik Tahminler 


Yeniyapan'da doğan her bir canın kanında yeniyapan'ın toprağı,suyu ve havası dolaşmaktadır. 
Emekle ve alınteriyle yoğrulmuş toprak ve toprağın üzerinde yetişen nebatat ondan beslenen hayvanat; Yeniyapan'lıya azık olmuş hayat meşgalesinde uğraş olmuştur. Toprağı ve hayvanlarını etkileyen her şey onların tecrübe ve uzmanlık alanına girmiştir. Bu uzmanlık alanlarından birtanesi de hava tahminleridir. 


Hava durumuyla ilgili bazı sözleri ve olayları derleyerek bilginize sunmaya çalışacağız. 


Şahon Kışı (Bahar ayında koyunlarını otlatan çobanın aniden bastıran kar fırtınasıyla sürüsü telef olur bu olay şahon kışı adını alır. ) 

Yeniyapan'ın gündoğuşu (Sabahları yeniyapanda esen sert ve soğuk rüzgardır) 

Marta Yağmasa Nisanda Durmasa! Koyunum Yoz Olur Ekinim Saz. 

Kork Nisanın beşinden, öküzü ayırır eşinden; korkma zemherinin kışından 

Akşam bulutu kızarırsa havayı hoş bil; sabah bulutu kızarırsa sırtını yaş bil (İç anadoluda sık sık görülen kırkikindi yağmurlarına işaret edilmektedir) 

Yaz kırağısı çorağa, güz kırağısı kurağa delalettir. 

Zemheri ayında damla damlayacağına kan damlasa ondan iyidir. 

Pelit (Palut veya Meşe) ağacının kozağı çok olursa, kış çok olur. 

Kabayel karı kor; adamı kar gibi yapar. 

Ağustosta yatanı, zemheride güvelek tutar. 

Kavağın yaprağı tepeden dökülürse kış çok olur. 

Kavağın yaprağı aşağıdan dökülürse yaz olurmuş. 

Ya herk et; ya terk et. 

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır 

Bulutlar kuzeye doğru hızla hareket ederse yağmur yağar. 

Şubat sonunda karayel eserse, kış mevsiminin uzayacağı söylenir. 

Serçe kuşları yere fazla çökerse, yağmur yağar. 

Hayvanların büvelek tarafından fazlaca kovalanması yağmurun yağmasına işarettir. 

Karakışın başlangıcı olan 14 Aralık gününe 99 gün ilave edilirse bu süre 21 marta yani Nevruz gününe isabet eder ki zaten Nevruzdan sonraki günlerde kışın tesiri geçmiş demektir. 

Koç katımında, koç ilk olarak kara koyuna ilişirse o yıl kış az olur. (Kara koyun ortalığın kara olmasına, yani karın az olmasına işarettir) Koç eğer beyaz koyuna ilişirse o yıl kış uzun geçer. (Beyaz koyun aşırı derecede kar yağışına işarettir) 

Güzün yağmur çok yağarsa kış uzun geçer 

Ağaçlar yapraklarını erken dökerse kış çok olur 

Koç ayında soğuk çok olursa o yıl kış uzun ve sert geçecek demektir 

Koç ayında davar sık yatarsa, kış uzun ve sert geçecek, seyrek yatarsa, hafif geçecek demektir 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Yaz mevsimi: “Bir kuşum var ötmeyişin (ötmeyince), bir otum var bitmeyişin (bitmeyince) gelmem” dermiş. Buradaki kuş Körbağ kuşu (Baykuş) veya ibibik, ot ise, üzerliktir. Çünkü üzerlik otu geç güverir (yeşerir). 


Havanın seyrinde en etkili iklim olayı rüzgarlardır. Köyümüzde rüzgarın iyi veya kötü oluşuna göre adlandırılmıştır. 


Sarıyel: Doğudan batıya doğru eser. Aşırı derecede yakıcı bir soğuk yapar. Aslanın Goyaktan köye doğru eser. Ocak ayından Şubat sonuna kadar eser. 

Karayel: Kuzeyden güneye doğru eser. Kasım ayı sonlarında başlar. Bazan da aralık ayında başladığı görülür. Kuru soğuk yapar. Karın yağacağını haber verir. Köyün sırtını dayadığı tepeden Bayındır köyünden Cağıldağa doğru eser 

Ağyel: Batıdan doğuya doğru eser. Mart ayında başlar. Ekim ayına kadar devam eder. Meyvelerin oluşmasında, ekinlerin başak tutmasında yardımcı olur. Esince serinlik verir. Yılanlıdan Aslanın Goya doğru eser 

Kabayel: Genelde Batı ve güneyden eser. Kesin olarak yönü belli değildir. Kış ortasında esmeye başlar. Bu rüzgar karın erimesinde, çiçeklerin açmasında etkili olur. Yılanlıdan köye doğru eser Poyraz: Kuzeydoğudan esen sert bir rüzgardır, serinleştiricidir. Yüksek yerlerde ekili alanlarda su ihtiyacını karşılar; çiseyi getirir. 

Tersyel (Samyeli ) : Güneyden eser. Mart ayında esmeye başlar. Çiçekleri yakar. Hasat mevsiminde ekinleri ve meyveleri olumsuz yönde etkiler. Tarım ürünlerine büyük zarar verir. 

Gündoğuşu: Sabahları güneş doğrarken esen soğuk rüzgardır. Köyümüzde etkili olmasının nedeni Aslanın Goyak dediğimiz vadiden toplu ve etkli bir şekilde köye doğru esmesidir. Rüzgar öz boyunu takip ettiği için dağılamaz etkisi ve kuvveti çok hissedilir. 


Yukarıda sıraladığımız maddelerin çoğu üzerinde uzun uzun durularak açıklamalarının coğrafya ve meteoroloji ilmiyle irtibatlanması gerekmektedir. Fakat bu bahsettiğimiz ilimlerin hayvan davranışları ve iklim arasındaki bağ üzerinde bir bulgusunun olduğunu sanmıyorum. Örneğin Baykuş,Leylek Sığırcık, Koç, koyun inek, yılan ve farelerin davranışlarının iklimle doğrudan bir ilişkisi olduğunu köylülerimiz bilmekteyken, coğrafya ve meteoroloji kitablarında bu ilişkiye yönelik kayda değer bir bulgu veya araştırma yoktur. Barometresi veya ölçüm aletleri olmaksızın Rüzgara, Bitki örtüsüne ve hayvan davranışlarına bakarak meteorolojik tahmin yapmak ve bu tahminlerin genelde doğru çıkması kayda değerdir. 


Düşünüldüğünde, gününün önemli bir kısmını doğada geçirip emeğini toprağa saçan bir köylünün kendi tecrübe ve gözlemleriyle bu tahmini yapması aslında şaşılacak bir durum değildir. Şaşılacak şey bu bilgilerin tıpkı bir çok şeyde olduğu gibi unutulup gitmesidir. Çünkü televizyonlardan her gün havadurumu tahmini yapılmakta, yazıda kalma süresi her geçen gün azalmakta, doğayla etkileşim alanları sınırlanmaktadır. Bu anlatılanların ve bize gelen bilgilerin hemen hemen hepsinin bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Fakat kanıtlanması gereken bazı bilgilerde sıra da beklemektedir. 
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Sergurut ve Yeniyapan'ın Üzüm Bağları 


Yeniyapan köyünde bulunan ailelerin mutlaka bağ adını verdiği bir tarlası vardır. Günümüzde tarlaların bağı gitmiş adı kalmıştır. Yeni dikilen bağları saymazsak bağ adına üzüm veren bir tarla bulamayız. Şüphesiz bağ diye ad koyduğumuz tarlalarda üzüm yetiştirilirdi. Pekmezler kaynatılırdı üzümler kurutulurdu. Köyümüzde üzümün yaygın olarak üretimi ve bakımı yapılırdı. 


Daha 15 yıl önce bu bağların kurumuş köklerini gövdelerini hatta pekmez yapılan havuzların yıkılmış duvarlarını görebiliyorduk. Fakat onlardan geriye bişey kalmadı. Sadece adları ve birkaç kaysı ağıcı kaldı. Kaysının ticari bir değeri yoktu o dönem. Fakat azda olsa çiri ve reçeli yapılır öğünlere lezzet katardı. 


Bağların ilginç bir şekilde kuruması aynı senelere denk gelir. 1970 ila 1980 arasında neredeyse köyde bağ kalmaz. Hepsi arka arkaya kurumaya başlar. Sebebini elektiriğin köyümüzde yaygın bir şekilde kullanılmasına bile bağlayanlar vardır. Fakat bağın ömrünün 25 yıl ile sınırlı olması et etkili açıklamadır. 


Bağ tarlaları sanki bir hilal şeklinde köyü sarmıştır. Aslanın goyağın köye bakan yamacı, Şakir Erdil'in tarlalarının köye bakan yamaçlarında, Yine Garellerde köye bakan yamaçta, Hacıbayram oğlunun köye bakan yamaçlarında, hacıvelilerin ve çakırların tarlalarının köye bakan yamaçlarında bu sıra Sergurut ve Yılanlının köye bakan yamaçlarına kadar aralıksız uzanır. Sizde dikkat etmişinizdir bir kuşak ve köyü gören yamaçlarda olmasını. Düz araziye nerdeyse hiç ekilmemiş taşlık ve hafif yamaç olan yerler tercih edilmiş. Şimdilerde ekilen bağların hemen hemen hepsi düz ve verimli arazilere dikilmekteyken o dönemde neden böyle bir tercihin yapıldığı merak konusudur. 
Bunun sebebi traktörün olmayışı ve bu tarlaların karasapanla aktarılmaya uygun olmayışıdır. Zira taşlık ve toprağı az verimli ve sürümü çok zordur. Şimdilerde bile bu yamaçlarda traktör sürmek ustalık işidir. Pekmez çok önemli bir tüketim kaynağı olmasına rağmen, buğday ve arpa ondan önce gelir. Çünkü bulgur, ekmek ve koyun pekmezden önce gelir. En verimli arazilere buğdayın ve arpanın dikilmesi o dönem için tartışılmaz bir gerçeklikti. 


Aslında Kırşehirliler pekmezle anılması tesadüfü değildir. Pekmez çok yaygın bir şekilde tüketilen bir yiyecektir. Pekmezin turşuyla tüketilmesi, yoğurtla tüketilmesi, karla tüketilmesi gibi günümüze kadar gelen bazı yeme şekilleri vardır. Pekmez bir sonuç ve nihai olarak elde edilen bir ürün olduğu için genellikle o konuşulur. Bağlar, budakların temizlenmesi gözelerin açılması ve imeceler çok konuşulmaz. 


Bunların hepsi ayrı ve önemli konulardır. Fakat konuşulmayan hatta unutulmaya yüz tutmuş bir 


isim vardır. SERGURUT. Başta demiştik herkesin bağ olarak adlandırdığı bir tarlası vardır. Fakat Allosonlar bağ yetiştirdikleri tarlalara neden bağ dememişte SERGURUT demişler? 
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Soğukkuyunun üstü Tülbenin altıdır sergurut. Belki bu adı ilk defa duyanlarımızda vardır. Bir yer adının üretilen ürünle bu kadar münasip düşmesi kayda değer bir durumdur. Hilal şeklinde köyümüzü saran üzüm bağlarından biride serguruttur. Bolca yetişen üzümler bağlarda kaynatılır evlere getirilirdi. Pekmezin dışında üzümlerin bir kısmı da kurutulurdu. Siyah üzüm kurusu günümüzde de tüketilmektedir. Siyah üzümler seçilir ve uygun bir alana serilerek kurutulurdu. Bu işlem tıpkı pekmez gibi tarlalarda yapılırdı. Üzümün serilerek kurutulduğu yer olan SERGURUT ismi günümüze kadar gelmiş bir yer adıdır. 


Bu pratik ismin bir yer adına dönüşmesinin yüzlerce örneğini köyümüzde görebiliriz. Allosanların böyle bir ismi kültürümüze kazandırması üretimle paralellik gösterir. 


Yeniyapanda yenilen her öğün nerdeyse alınteriyle özdeştir. Bundan belki 20 yıl önce sofralarımızda bizim ürettiğimiz ürünün dışında yemek yenmezdi. Patetes, patlıcan, domates, soğan, bulgur, pekmez, turşu, çetene, beyez ve kırmızı et, yufka, hoşaf nohut fasulye yeşil mercimek... bunlara onlarcasını daha eklemek mümkün. Bu ürünlerin hepsi köylümüzün alınteriyle yetiştirdiği ürünlerdi. Her ürününde kendine has jargonu kelimeleri vardı. Tıpkı üzümün serilip kurutulmasından doğan SERGURUT ismi gibi. 


Bağlar kurudu, yerleri traktörlerle sürüldü. Pekmez havuzları söküldü taşları derelere döküldü. 
Geriye Sergurut, bağ tarlalarının adları ve anıları kaldı. Birdaha kadınlar asla toplanıp bağ gözesi açmaya gitmeyecekler. Bir daha tarlalarda pekmezler kaynatılıp üzümler kurutulmayacak, öğlen yemeklerinde turşuyla pekmez yenmeyecek , köyümüzün toprağıyla mayalanan pekmezin yerine marketlerden aldığımız pekmezleri tüketeceğiz. Kiloso şu kadarmış! çokta pahalıymış! deyip gececeğiz vesselam. 
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Hacıvelilere Gelen Gelinlere Ait Bir Araştırma 


Türkiye'de yapılan soyağacı araştırmalarında erkek eksenli bir soy ağacı tercih edilir. Bunun nedeni soyisminin erkekte kalmasındandır. Kız çocukları ise evlendiklerinde farklı bir soyismini alırlar. 
Bizler genelde bu tür soy araştırmalarında sülaleye gelin gelen kişinin soyunu pek önemsemez Sanki kendi soyundan bir evlatmış veya kendi soyundan yetişmiş bir kız çocuğuymuş gibi algılarız. 
Aslında sülaleye gelin gelenler o sülalenin bağlantıda olduğu aşiretleri, sülaleleri, sahip olunan tapulu tarlaları ve tarihi ilişkileri de ortaya koyar. Onun içindir ki Yeniyapan köyünde yaşayan herkes aslında bir birlerine kız verip kız almışlardır. Bu sadece Yeniyapan'la sınırlı kalmamış çevre köylerlede kız alıp verme yoluyla akraba olmuşuzdur. Yeniyapan'da herkesin, Mollaosmanlar, Hacıaraplı, Çamsarlı, Külobası, Hacımirzalı, Hacıyusuflu, İmancı ve Bayındır gibi köylerle akrabalıkları bulunur. Fakat bu akrabalıklar kız çocuğunun gelin gittiği evi benimsemesi ve işlerin yoğunluğundan dolayı babaevi ile ilişkilerinin seyrekleşmesiyle zaman içinde önemini kaybetmiş ve erkek eksenli akraba ilişkileri sürdürülmüştür. Bu durum son yıllarda değişmektedir. Yeni doğan bir çok çocuk akrabalık ilişkilerinde dayı ve teyzelerini hala ve amcalarından önde tutmaya başlamışlardır. Değişen bir durumda artık Türkiye'nin her tarafından gelin almamız ve gelin vermemizdir. Bu ise ilerleyen zamanlarda Türkmenlik özelliğinin yitirilmesi ve global dünya çerçevesinde soyun önemini kaybetmesine neden olacaktır. 


Hacıvelilere gelin gelenlerle ilgili küçük bir araştırmayı sizlerle paylaşmak ve bu araştırmaların her sülale için yapılmasını teşvik etmek amacıyla aşağıdaki araştırmayı size sunuyoruz. 


Hacıveliler bilindiği gibi Hacıveli Ağanın Halil adındaki oğlunun sülalesini temsil eder. Halil in Ummahan adında bir hanımı vardır. Ummahan Ana büyük bir olasılıkla Çelebi, Hacıyusuflu veya Karahacılı köyünden gelin gelmiştir. Hacıveli'nin 3 çocuğu karahacılı ve hacıyusuflu taraflarına gitmiştir. Son zamanlara kadar Hacıyusuflu ve Karahacılı köyünden cenaze merasimi için Yeniyapan'a geldikleri bilinir. Bu akrabalığın Hacıvelinin diğer oğullarına dayandığı söylenilebilinir. 
Karaca Gültekinin hanımının adı Zeliha Gültekindir ve Bayındırdan gelin gelmiştir. Bayındır köyünden Arif ile Kaytanın kızıdır Arifin İbrahim, Kasım ve Ahmet adında oğulları vardır. Zeliha ve Güldane adındada iki kızları vardır. Peki Karaca Gültekin'in Bayındırdan gelin getirmesinin sebebi nedir? Karaca Gültekin'in analığı Dönüş ana Bayındırlıdır ve orda zöhre (Zehra) adında bir kız kardeşi vardır. Zöhre ise Zeliha ananın erkek kardeşi Ahmet'in hanımıdır. Zeliha ananın çalışkanlığını iyi bildiği için Karaca Gültekin ile Zeliha Anayı evlendirirler. 


Karaca Ağanın babası Selahattin Gültekin'dir, Selahattin Gültekin 3 hanımla evlenmiştir İlki Tevriz dir, sürtüklerden gelin gelmiştir. Bu evliliğin kısa sürdüğü söylenmektedir ikinci hanımı Fatma anadır üçüncü hanımının adı Döne anadır Döne ana bayındır köyünden gelin gelmiştir Döndü Gültekin, Kezban Çakır, ve Emine Saylam birde bayındırda genç yaşta vefat eden Fatma adında bir kızı olmak üzere toplam 4 kızı olmuştur. Döne ana bilgili ve dirayetli bir kadındır. Karaca Gültekin'in annesinin adı Fatma olup Çamsarlı'dan Müdürler denilen sülalenin kızıdır. Daha önce Yaylalıların gelinidir Fakat Kocası Harpte şehit düşmüştür. Daha önce evlenmiş ve boşanmış olan Fatma Anaya 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yaylalardan çok miktarda arazi geçmiştir. Karaca Gültekin'in tapusu dahilinde olan Çayırtarla, Mezarlığın Önündeki tarlalar Fatma ananın Yaylalılardan getirmiş olduğu mirastır. Sürüoğlu ve Hamit yolundaki arazi ise Müdürlerden geçmiştir. 


Selahattin Gültekin'in babası Mehmet Gültekin'dir Mehmet Gültekin'in hanımının adı Emine'dir. 
Emine Cabatların Kızıdır. e Hacıvelilerle e Cabatlar arasındaki akrabalık Emine Anadan kaynaklanmaktadır. Emine ana Arif İnacın Halasıdır. Yani Cabatların atası olan Mehmet İnancın Kız Kardeşidir. 


Arap Gültekin'in babası Maho'dur Maho'nun hanımının adı Bağdat'tır ve Çakırlardandır, Sultan, Yeter ve Elmas'la kız kardeştirler Babaları ise Çakır Hüseyin'dir. 


Haydar Gültekin'in hanımı Fatma Ana Gassimlerin kızıdır. Ömer ile Kadem'in kız çocuklarıdır Yani Arif ve Alibağ'ın kız kardeşleridir. Aynı şekilde Haydar Gültekin'in babası Mikdat Gültekin'in hanımının adı da Fatma'dır ve Gassimlerin Kızıdır. İbrahim ve Esme'nin kızlarıdır. Yani Arif, Ethem ve Alibağ'ın Halasıdır. 


Aslan Gültekin'in ilk hanımı Hanim Anadır. Hanim Ana Tufan soy isimli Mehmet ile Elif'in Kızlarıdır yani Mamasın Haydar ile kardeştir. İrfet ve Nüfel'in halalarıdır. Zaide ise Ömerhacılı köyündendir. 
Hacibili Gültekin'in babası Veli Hocadır. İmamlık yaptığı için hoca lakabını almıştır. İki hanımı vardır Hacibili Gültekin'in anası Sultan Anadır. Sultan Ana Çakırlardandır ve Hacı Süleyman'ın kızıdır yani Irza Metinin Babası Haydar'ın Halasıdır. Sultan Ana daha önce Cabatların gelinidir, kocası Çanakkale savaşında ölür ve dönmez, Bunun üzerine Veli Hocayla evlenir. Evlenmesiyle Hacısüleyman'dan Sultan Anayla Cabatlara geçen bir çok tarla bu sefer Veli Hocaya Geçer, Bir kısmını ise Cabatlar vermez nitekim köyün hemen altından Çamsarlı köyüne giden yolun sağ tarafı Hacibili Gültekin'e sol tarafı ise Cabatlar'a aittir. Bu tarlaların tamamı Sultan Anaya Hacısüleyman dededen geçmiştir Arslan ve İsmail Gültekin'in anası Fatma'dır Fatma Ana Külobası”ndan gelmiştir. 
Veli Hoca Kız Kardeşini Külobası köyüne gelin vermiş oradan da Fatma Anayı gelin getirmiştir. 
Fatma ana Külobasında maksıtlar sülalesindendir ve bu sülale Keleşlere, Dönüşlerle ve Sürtüklerle akrabadır. Fatma ana Hacı ile Dönüş'ün kızıdır. 


Mikdat, Osman ve Elvanın babalarının adı Yusuf'tur Yusufun hanımının adı Ümmügülsümdür, Ümmügülsüm ana Karahacılı köyünden gelin gelmiştir Hatice ve Şıh Anne ve babasıdır. Hacıvelinin Çelebi tarafına giden çocuklarının soyundan gelenlerle yapılmış bir evliliktir. Bu evlilik için şöyle bir yorumda yapılabilinir. Çelebi tarafındaki soydaşlarla aramızdaki son halka bu evliliktir. 


Mikdatın Hanımı Melektir Sıdıklıdandır Hasan ile Hasibenin Kızıdır Kafiye ile kız kardeştirler, Seyfi 


ve Keklik Demirel büyütmüşlerdir Melek ve Kafiye Gültekinin babası bir kavga esnasında hayatını kaybetmiştir. Cenazesinde ona yakılan ağıt şu şekildedir. 
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Hal Hal Mercimeğin Çiçeği 
Hasan Oğlan Sıdıklının Koçağı 
Emmioğluda Bileylemiş Bıçağı 


Aman Emmimoğlu dur demedin mi 
İki kızım bir gelinim var demedin mi? 


Bu ağıt o kadar etkili bir şekilde söylenmiş ki yıllar öncesinden günümüze köylülerimizin ağzında dolanır. Ağıtta geçen iki kız Melek ile Kafiye'dir. 


Arap Gültekin'in Hanımı Zaide dir ve imancılıdır, Seyfi Demirel'in kız kardeşi İmancı köyüne gelin gitmiştir. Arap Gültekin'in kız kardeşi Keklik Demirel'in aracılığı ile tanışılmıştır İsmail Gültekin'in hanımı Sultan'dır ve Sıdıklıların kızıdır. 


Sonuç Olarak Hacıveliler Yeniyapan Köyünde Sadece Gelin Almayla, Çakırlar, Cabatlar, Gassimler, Sıdıklılar, Sürtükler ve Yaylalılar gibi sülalelerle akraba olmuşlardır. Yeniyapan köyünde sülalecilik yapmanın artık pek bir önemi kalmamıştır çünkü Yeniyapan birbiriyle hısım ve akraba olmuşlardır. 
Başta da belirtildiği gibi sadece köy ile sınırlı kalmamış, Külobası, Çamsarlı, Bayındır, Karahacılı, İmancı, Ömerhacılı gibi bir çok Türkmen köyü ile akrabalık kurulmuştur. 1980 lerden sonra Yeniyapan bir çok çocuğunu eğitim için farklı illere göndermişlerdir. Orda eğitim alan yeniyapanın çocukları Kürt, Laz, Çerkez gibi bir çok soyla tanışmış ve yuva kurmuşlardır. 
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Köyümüzde Evvelden Anlatılan Destan Dedem Korkut ve Bağ Börek Destanı (Bamsi Beyrek) 


Dağobası köylerinde doğmuş (Yeniyapan'ında içinde bulunduğu Türkmen Köyleri) 1970”lere kadar doğan bir çok çocuk Bağ Börek destanıyla büyümüştür. 


Bibilerimizden ana dediğimiz ebelerimizden bu destanı dinleyenlerin sayısı bir hayli fazladır. 
Telivizyonun köylere yeni girdiği dönemin gençleri ve çocukları bu destanı hatırlayabilirler. 
Televizyonun olmadığı uzun kış gecelerinde çıranın yaydığı ışık siluetlerinin ve ışık kırılmalarının altında bu destan sık sık anlatılır, çocuklarda bu destanları can kulağıyla dinlerlerdi. 


Destan: Bağ Börek ile Banu Çiçeğin beşik kertmeliğinden kavuşmalarına kadar geçen sürede olan savaşları kaçırılmaları banu çiçekle yarışmalarını, bir birine sevdalanmalarını anlatır. Bu destanın iletişim araçlarının olmadığı bir dönemde nakille günümüze anlatıla anlatıla gelmiş olması kültürel bir çok bağımızı ortaya çıkartmaktadır. Nasıl olurda bir destan göçebe oğuz boylarının arasında bu denli yaygın bir şekilde anlatılır ve korunur. Nasıl olurda Bir aşk destanı olan Bağ Börek çocuklara anlatılabilir sorusu da cevaplanması gereken sorulardan biridir. 


Destan daha 45 yıl evveline kadar köyümüzde nakille aktarılan bir öyküdür. Köyümüzde Bağ Börek diye bilinir. Destanın aslı Bamsı Beyrek'tir. Azerbeycandan anadoluya kadar bir çok oğuz boylarında 
ufak farklılıklarla anlatılır. 9 veya 11 yüzyılda doğduğu tahmin edilen Dedem Korkut destanları 15 
ve 16 yüzyılda yazıya aktarılmıştır. Yazıya aktarılmış olması oğuz boylarının bu destanları yazılı kaynaklardan öğrendiği anlamına gelmez. Bizim köyde de olduğu gibi okuma yazma bilmeyen bibi ve analarımız tarafından bu destanlar masal kıvamında aktarılırdı. 


Boğaçhan Tepegöz Delidumrul destanlarını da hatırlayanlar mutlaka vardır. Öykülerin bu denli yaygın bir şekilde dilden dile aktarılarak anlatılmış olması aile yapısı konusunda önemli bazı izleri günümüze taşır. Türkmenlerin günlük yaşamı genelde yazıda (arazide) geçerdi. Eski büyüklerimizin en nefret ettiği iş evin içinde durulmasıdır. Evin içi demek üretimin aksaması demektir. Koyunların güdülmesi avcarın ekimi dikimi, hasadın kaldırılması hep emek ve iş gücü isteyen faaliyetlerdi. 
Evdeki çocuk sayısının fazla olması da işgücü ihtiyacının karşılanmasıyla ilişkiliydi. Bunca iş güç arasında destanların anlatılması, ancak kışın ve işin diğer mevsimlere göre az olduğu uzun gecelerde olmalıydı. Evler kalabalıktı evde büyükbaba (Ağa), büyükanne (Ana) bunların çocukları, bunların gelinleri ve bunların torunları bulunabiliyordu. Şimdiki gibi çekirdek aile dediğimiz aile yok denecek kadar azdı. Babaannler küçük evlerde hareketli çocukları zapturap altına almak, zaman geçirmek, diyaloğu güçlendirmek, töre öğretmek için saatlerce dede korkut destanlarını anlatırlardı. Çünkü televizyon denilen alet, hatta elektirik bile köye gelmemişti. Destanların anlatımı dışında bilmeceler sorulur “bir evde bir garı bir goca 5 çocuk” diye başlayıp “bilin bakalım bu ev kimin evi” diye biten sualler çocuklara yönetilirdi. Bu öykülü, bilmeceli, köyü tanımaya yönelik soruların, televizyonlardan daha faydalı olduğu tartışılmaz. 
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Destanlarda Oğuz töresi öğrenilirdi. Türkmenlerin, Cenaze ve Düğünlere verdiği önem hala çevre köylüler tarafından söylenir. Bunun en önemli nedenlerden birisi de bütün dede korkut destanlarının bir toy şöleni veya toplantısıyla başlamasıdır. Türkmen töresinde çeşitli sebeplerle toy düzenlerlerdi. Bunlar, tahta çıkış toyu, zafer toyu, düğün toyu, doğum toyu, ad koyma toyu gibi toylardır. Eski düğün ve cenazelere Dağ obası köylerine elçi gönderilir davet edilirdi. Kışın karın çok yağdığı dönemlerde bile cenaze ve düğünlere diğer Türkmen köylerinin çağrılması bir töredir. 


İlginç olan Türkmen Devleti olan Boz Ulus devletinin yıkılışı ve celali isyanlarının bu yıkılışı takip etmesi Türkmenlerin parça pinçik olmasına neden oldu. Türkmenlerin obaları dağıtıldı sürüldü ve parçalandı. Dağ obası dediğimiz köyler bile farklı oğuz boylarının kolları olmasına rağmen diyaloğa geçmişler aralarında çeşitli toylarla gönüldaşlık meydana getirmişlerdir. Tıpkı Bağ Böğrek Destanında çeşitli boylardan gelen hanların erkek evladın olması için bir Türkmene (Bağ Böreğin Babası)dua etmesi gibi. 


Dağ Obası Dediğimiz Köyler (Yeniyapan, Bayındır, İmancı, Çamsarlı, Külobası, Durmuşlu, Sofrazlı Hacıselimli, Eşrefli Sallobası gibi köylerdir. Günümüzde bu köylerin her biriyle yakın akrabalıklar kurulmuştur. Bu köylerden kız istenir bu köylere kız verilir akrabalıklar kurulurdu.) Dağ obası köylerinin yanı sıra Türkmen köyleride denilir. Destanların bu köylerde yaygın bir şekilde anlatılması bu gönüldaşlığı daha da pekiştirirdi. Eski toy dediğimiz töre bizim oralarda bu köyden gelenlerle kurulurdu. Örneğin yakın olmasına rağmen Hamit, Esehocalı ve Çağırgan gibi köyler bu toyun içinde çok yer almazlardı. Onların yerleşik hayata Türkmen köylerinden daha önce geçmesi bunun en önemli nedenlerindendir. 


Bağ Börek Destanın içinde bizim oraları anlatan bazı motifler yer alır. Örneğin; Düğür Olma , Av yapma, Düğün Merasimi, Evlenme şartları, Başlık parası Bezirgan. gibi kavramlardan bahsedilir. 
Örneğin bezirganın son dönemlerde bizim oralarda yansıyışı çerçi olmuştur. Türkmen obaları dağıtılıp küçülünce bezirgan tabiri de küçülüp çerçiye dönüşmüştür. Önceden bezirganlar bir obaya gider ürettikleri halı kilim gibi ürünleri alır bazı ürünleri de onlara satardı.İkinci mesleği diğer obalardan haber getirip haber götürmeymiş. Biz Bezirganlar dönemini hatırlamıyoruz fakat çerçiler köye geldiklerinde parayla eşya satılmadığını, bir malzemenin karşılığında koyun yünü ve buğday gibi ürünlerden verildiğini bir çoğumuz hatırlar. 


Sonuç olarak Bağ Börek gibi bir destanın bizim yörelerde anlatılması ve nakilkden nakile dönemimize ulaşması kayda değer öneme sahiptir. Dağ Obası köyleri arasındaki bağı ve günümüze kadar gelen bazı örflerin korunmasında bu destanların günkük hayatta anlatılmasıyla ilişkilidir. 
Destanların öğretici ve taşıyıcı özellikleri vardır. Uzun kış gecelerinde bu öğreti yapılır ve Türkmen gelenekleri korunurdu. 


Kam Gan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Kara yerin üstüne ak otağını diktirmişti. Alaca gölgeliği gök yüzüne... 
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Yeniyapan'da Körneksiz ve Obayağşı Kelimelerinin Kullanımı 


Nesilller hızla büyümekte ve her nesil bir öncekinin mirasını hoyratça harcamaktadır. Yeniyapan'da kullanılan kelimelerde hızla unutulmakta ve yok olmanın eşiğine gelmektedir. Kelimelerin unutuluşunda üretim ve toplumsal dinamiklerin değişmesi yatmaktadır. Körneksiz ve Obayağşı kelimeleri bu varsayımın en tipik örneklerindendir. Dilin unutulması veya daha önce kullanılan kelimelerin anlamını yitirmesi kültürel erezyonun en temel nedenlerinden biridir. Toplumu bir birine kelimeler bağlar. Kelimeler üzerinde kurulan ittifaklar sağlam bir toplumsal yapının kurulmasında etkilidir. 


Dağobası Türkmen köylerindeki sıkı toplumsal bağ ve ortak kültürün gelişiminde bizim yörelerde kullanılan kelimelerin etkisi tartışılmaz. Türkmenlerin toplumsal yaşama vermiş olduğu önemin ve kelimelerin gücünü kanıtlamak için Körneksiz ve Obayağşı kelimelerinin ele alınılmasında fayda vardır. Her iki kelimede toplumsallaşmayla ilgili ortak norm ve kuralların tesisiyle ilgili kelimelerdir. 


Körneksiz: Yeniyapan ve çevre dağobası köylerinde kullanılan deyimleşmiş bir kelimedir. Bir çoğunuz ne anlama geldiğini bilir. Fakat bizim yörenin dışında birine körneksiz dediğinizde anlam bulmaz. Toplumun içine girmeyen yalnızlığı tercih eden kişiler için bu kelime kullanılır. Yeniyapan tarihi doğayla iç içedir. Çünkü geçimini buradan çıkartır. Tıpkı kullandığı kelimeler gibi. Körneksiz kelimesi Yeniyapanlının yapmış olduğu çobanlık mesleğinin toplumsal yaşama uyarlanmasıyla ilgili bir kelimedir. 


Aslında körnek çobanların hiç sevmediği bir durumdur. Fakat koyunların birbirlerinin gölgelerinden faydalanma arzuları o kadar yüksek seviyededir ki adeta koyunlar bu durumun sürdürülebiirliği için birbiriyle kenetlenirler. Bu kenetlenme faaliyeti dikkate şayan bir durumdur. Türkmenlerde bu kenetlenmenin insanlar arasında toplum için kullanılmasınında maslahatlar görmüş olmalılar ki, Körneksiz kelimesini türetmişlerdir. Koyunların körnek tutmasını istemezken insanların körnek tutmasını teşvik eden bu söz dayanışmanın Türkmenler arasında üst seviyede olduğunun bir ispatıdır. Koyunlar bile ortak bir gölgelik oluşturmak için var güçleriyle kenetlenebiliyorsa, insanların üretim ve imar gibi bir çok faliyet alanı için tıpksı belkide enaz koyunlar gibi kitlenmesi gerektiği salık verilmektedir. 


Araştırmalar gösterdi ki: İletişimi ve toplumsal diyaloğu güçlü olan kişilerin, mesleki hayatlarında kazandıkları maddi gelirler arasında doğrudan bir ilişki var. İletişimi yani körneği ne kadar kuvwvetliyse geliri de o oranda artıyor. Bu işin maddi boyutu. Fakat bu boyuta ulaşmak için kişinin, körneğin vermiş olduğu bir çok liyakatı kazanmak zorundadır. Bu kişinin maharetine ve zekasına kalmış bir durumdur. Türkmenler; insanların insanlardan bir şey öğrendiğini, tek başına bir varlık gösteremeyeceklerini, dayanışma ve kilitlenmeyle sorunların çözülebileceğini çok net biliyorlardı. 
Bunun en önemli kanıtı Körneksiz kelimesidir. Bu kelimenin, toplum içinde bir kural koyucu özelliği vardır. Meselelerin, toplumla istişare edilmesi kuralını net bir şekilde koyar. Günümüzde bu kelimenin yerini tutacak bir ikinci kelime yoktur. Toplumu önceleyen bir karakter yapısını yansıtan 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bu kelimenin eksikliği toplumsallaşmanın önemini kaybetmesine neden olabilecek düzeydedir. Bu kelimenin unutulması kültürel erezyonun da bir ispatıdır. 


Obayağşı kelimesinin kullanımı “Ben benim sen sensin” fikrinin yerleştiği şu dönem için çok anlam ifade etmez. Çünkü kültürel değişim her gecengün kişinin kendini öne çıkarması yönünde gelişmektedir. Bireyselciliğin ve egoların ön planda olduğu bir toplumda yaşamaya başladık. Fakat doğup büyüdüğümüz Türkmen geleneğinde bencilliği önceleyen anlayışa Obayağşı denirdi. Yani toplumca uygun görülmeyen bir davranış karşısında büyüklerimiz obuayağşı kelimesini sıklıkla kullanırdı. Yukarıda belirtiğimiz üzere Türkmen, topluluğu hep öncelemiş ve onun genel kabul gördüğü kurallara riayet etmiştir. Töreye uymayan davranışlar karşısında ikazları, Obayağşı kelimesiyle ete kemiğe bürümüşlerdir. Törenin dışındaki davranışları engellemeye çalışarak toplumsal dirliğin sağlanmasında katkıda bulunmuşlardır. 


Bu kelimenin türeyişi ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. Fakat oba kelimesinden türediği aşikardır. 
Oba, Oğuzca bir kelime olup; çadırlarda yaşayan göçebe toplumların meydana getirdiği topluluk, çadır halkına denir. Örneğin bizimde bulunduğumuz Türkmen köylerine dağ obası köyleri denir. 
Yine Sallaobası Külobası gibi köylerde mevcuttur. Bizim göçmen oğuz boylarından olduğumuz ve bundan 150 yıl öncesine kadar çadırlardan oluşan obalarda yaşadığımız bilinilmektedir. “Obaya, Karşı” Türkmenlerin sorumlulukları ve yerine getirmek zorunda oldukları ödevler vardır. Bu görev bilinci toplumsal bir kuraldır. Obaya Karşı kelimesi hep görev ve sorumlulukları hatırlatır. 
Türkmenlerin Obayı önceleyen bu anlayışı zamanla Obayağşı kelimesinin türemesine neden olmuş olabilir. Yani Obaya ve Karşı kelimelerinin kullanıla kullanıla Obayağşı şekline döndüğü tahmin edilmektedir. 


Bu kelimenin günümüzde bu denli bir pratik kullanımı yoktur. Öyle bir kelime kullanın ki toplumu hem öncelesin hem de bencillik duygusunu törpülesin hem de bir kural koysun, hem de görev ve sorumlulukları hatırlatsın. Maalesef öyle bir kelime Obayağşı kelimesinden başkası değildir. 
Obayağşı kelimesinin yok olması demek ona anlamını verdiği değerlerin de yok olması demektir. 
Bu kelimeyle ikaz olunmayan bir çocuğun ben benim sen sensin demesi bence gayet normal Ayıp diye geçiştirdiğimiz bir çok şey yine bireysel hatalar için kullanılmakta görev ve sorumluluk bilincini aşılamakta yetersiz kalmaktadır. 


Eğer özetleyecek olursak günümüzde kullanıdığımız kelimelerin bir çoğu doğduğumuz Türkmen toplumlarında kullanılan sözler değildir. Bir çoğu tıpkı Körneksiz ve Obayağşı gibi unutulmaya yüz tutmuşturlar. Şüphesiz üretim şeklimiz, yaşadığımız yerler değişmiştir. Fakat değişen sadece bunlar değildir. Değişen kos koca bir kültürdür, değerlerdir. Bu yazıda sadece iki kelimenin toplumsal hayatta üstlendiği rolün önemini, unutulmasında veya kullanılmamasında ne gibi sonuçlarla karşılaşabileceğimizin tipik bir örneğini ele aldık. Örneğin Türkmenlerin toplumdan uzaklaşarak koskoca bir yığına dönüşmesinde bazı kelimelerin unutulmasının rolü olduğunu idda edebiliriz. 
Adımız toplum ama özümüz toplum değildir. Karamsar olmak çözüm üretmez. Bize düşen kültürümüzün özünü oluşturan değerlerin sonraki nesle aktarılmasını sağlamaktır. 
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Garayazılım, 

Bu hasratı çeke çeke bitiremek, 
Ağan yanını verdi gayrı, 

Yok Allah yok der... 

Eşşâ imballan geder, 

Taman yanırına değârse seğârdir, 


Ya ağayın yanazlığına ne diyek, direştikçe direşir... 


Cöbümde gayme olsa geder dinelirim annacına 
Yaparık bazarlığı, 

Alırım seni. 

Emme gayme nerde? 

Ağan beni heç mesmiye almazımış, 

Aravantı derimiş yanâradan gedesi. 

Körneksiz derimiş bide, ulum ulum uluyası. 
Carıs maykar etti Obayağşı... 
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Akpınar Depremi ve Yaş Tahmini 


1938 yılında Akpınarda meydana gelen depremin Yeniyapan köyü üzerinde bir çok etkisi olmuştur. 
Günümüze kadar gelen bir etkisi de yaş tahmininde bir milat oluşudur. Dedelerimizin resmi yaşları gerçek yaşlarından genelde çok küçüktür 5 ila 10 yıl arasında değişir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi doğumların hastanelerde olmayışı ve Türkmenlerin resmi dairelerdeki işlerinin nadir olmasıdır. Bu nedenlerden dolayı yeni doğan çocuklar genelde 7 yaşında okula gidecekleri zaman kimlik kartı çıkartılır. Çoğu zaman doğum tarihleri hatırlanmaz sanki yeni doğmuş gibi kimliğe yazdırılırdı. Dedelerimiz bir araya geldiklerinde bu yaş mevzusu tatlı atışmalardan birisini oluşturudu. Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm tartışmaları nihayetinde Akpınar depremine başvurulmasına neden olur. 


“Büyük deprem olduğunda koşup annemin ayağına sarılmışım” “depremde imekliyormuşum” “depremde konuşuyormuşum” denilerek ortalama bir yaş tahmininde bulunulur. Eğer koşup annesinin ayağına sarılmışsa 3 ila 5 yaşlarında imekliyorsa 1 yaşında gibi. Daha yaşlıları, “büyük depremi sen biliyon mu?” Sorularını birbirine sorarak tahminen yaşlarını bulmaya çalışırlar. 


Bu depremin bir milat tararihi oluşununda şüphesiz yakın köylerin harap oluşu etkili olmuştur. 
Yaşadığımız yüzyılda, Yeniyapan köyü ve civarında bu ölçekte bir olay meydana gelmemiştir. Çok yaşlı büyüklerimizden aktarılan olaylardan biri de kıtlık adını koydukları hadisedir. Fakat bu dönem bir önceki karı (göbeği) ilgilendiren bir hadise olup eskilerin rivayetleri olarak günümüze gelir. 
Kırşehir civarı ahalisi, 1874'de büyük bir kıtlıkla karşılaşmıştır. 15 Mayıs 1874'de İstanbul'da yayınlanan Basiret Gazetesi, Kırşehir'den gönderilen mektuplara dayanarak; köylünün,kıtlıktan ölmüş hayvan, ağaç kabuğu ve ayrık otu yemek zorunda kaldığını yazmaktadır. Bu dönemde doğan birinin 140 yaşında olması gerekir. Kıtlık olayını nakledebilmesi için en az 7 yaşında olması gerekirki bu 147 yaş demektir. Bu bizim dedelerimizin dedelerinden duydukları bir rivayettir. 


Yazımızın asıl konusu olan Akpınar depreminden bahsedecek olursak: 19.04.1938 tarihinde Akpınar 
180 hane iken, Salı günü saat 12.15'de öğle vakti Diktay Ölçeğine göre 7.6 şiddetinde bir deprem 
olmuştur. Batıdan gelen deprem Akpınar'ı yerle bir etmiştir. Depremde 63 kişi hayatını kaybetmiştir. 15 km batıda bulunan Kırdök köyünden Akpınar'a kadar 15 metre derinlikte yarılmalar olmuş, Özlerden 15 metre havaya sular fışkırmış, diğer köylerde de yıkılmalar olmuştur. 
Deprem akşamı Kırşehir Valisi Mithat SAYLAM tarafından Bir Kamyon Ekmek ve Bir Kamyon Kazma Kürek getirilmiş ve Akpınar halkına dağıtılmıştır. Akpınar'ın harman yerlerine Kızılay tarafından 20 x 
50 metre olarak parsellenen arsalar üzerine 2 odalı evler yapılır. 


O sırada Yeniyapan Köyünde de bu depremden etkilenenler olmuştur, can kaybı olmamasına rağmen bir çok evin duvarı çatlamıştır. Dedelerimizin ve ebelerimizin bir çoğu göçük altından çıkartılmıştır. Eskiler depremden sonra Seyfo Demirel ve Mırtaza Yücer'in evlerinin arasında bulunan bölümde 4 ila 5 metrelik yarık oluştuğunu rivayet ederler. Çamsarı köyünün bir çoğu bu depremden sonra Hamit'e göçer. 
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Bu deprem köyümüzde ve çevresinde bu denli iz bırakmıştır. Abdurrahman Kılıçaslan depremin yaşandığında Akpınar'dadır. Deprem olur olmaz köye gelir bazılarının göçük altından sağlıklı çıktığını görünce bu duruma sevinir. Zira Akpınar'ın yerle bir olduğunu gözleriyle görmüştür. Öte yandan depremin öğlen saatlerinde olması çiftçilikle uğraşan yeniyapanlıyı arazide yakalamıştır. Bu da bazı can kayıplarının olmasını engellemiştir. Öküzlerle çift süren köylü depremin öküzlerin birden durmasından anlamış ve köylerinin yolunu tutmuşlardır. 2014 yılı itibariyle depremi hatırlayan birinin şu an en az 80 yaşlarında olması gerekir. Bu göz önünde bulundurulduğunda depremi yaşayan ve hatırlayan köyümüzde çok az kişidir. 
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Ummahan Bibinin Dövmesi 


Hafızalarımız eskiye dair bir çok bilgiyi ve hatıraları kullanmadığı için beynimizin derin dehlizlerinde saklı tutmakta. Eskiye dair bir yüzü hatırlamaya çalıştığımızda, en dikkate değer özellikleri gözümüzün önüne gelir. Küçüklüğümüzde Ummahan Bibimin yüzüne baktığımızda iki kaşının ortasında bir dövme hayal mayal belirmekteydi. Bu ne? dediğimizde dövme der geçerdi. Neden yaptırdığı ne zaman yaptırdığını bilmediğimiz bir dövme Ummahan bibinin yüzündeki en dikkat edilecek bir yönüydü. Fakat biraz daha hafızamızı zorladığımızda onun döneminde yaşayan bir çok kadında buna benzer dövmeler mevcuttu. Bir çok kadının yüzünde buna benzer dövmelerin oluşu bir geleneğin varlığını göstermektedir. (Elif Akdoğan, Dönüş Metin, Zahla Gültekin) Günümüzde daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak görülen dövmeyi Türkmen boylarında da görmek mümkündür. Çeşitli anlamlara sahip olan desenler; şakaklara yapılan dövmenin baş ağrısını gidereceği, çeneye yapılan dövmenin erkek çocuğun ömrünü uzatacağı ve o aileye uğur getireceğine inanılırmış. 


Dövme: Türkmenlerin eski kadim inançlarında gelen bir yönü içinde barındırmaktadır. Şamanizm inanç biçimi Türk toplumunda dövmeyi daha anlamlı kılmıştır. Şamanlar, müritlerine yaptıkları dövmelerle kötülüğün ve uğursuzluğun bedenden uzaklaştırıldığına inanırlarmış.Tanrıya yakın olmanın, ona inanmanın bir ifadesi olarakta , dövme Türk topluluklarında yaygın bir biçimde kullanılırmış. İslam'dan sonra da bu gelenekten vazgeçilmemiş uğur ve göz değmesi gibi bazı inançlarla varlığını Türkmen boylarda sürdürmüştür. 


Anadolu'ya gelen Oğuz Türklerinde Türk kültürünün hemen tamamında bulunduğu gibi her boyun bir simgesi bulunurdu. Bu anlamda Günhan'ın simgesi şahin, Ayhan'ın simgesi kartal, Yıldızhan'ın simgesi tavşan olduğu bilinmektedir. Daha ziyade hayvancılıkla yaşamını sürdüren Türklerin bu çerçevede yaşam anlayışları dövme geleneğinin varlığına belirli oranda destek sağlamıştır. Yaylak ve kışlak anlayışı içerisinde bir oymağın hayvanlarının, diğer oymakların hayvanlarına karışmasını önlemek için, hayvanların kulakları, belli şekillerde çentilerek veya renkli boyalarla boyanarak, diğer oba hayvanlarından ayrılırmış. Bu işaretlere “en” adı verilir. 


Türklerin İslamiyeti kabulüyle birlikte İslami kurallar çerçevesinde toplum kendini yeniden dizayn etmiştir. İslam inancında dövmeyle ilgili ayet sünnet ve hadislerden hareketle halk içerisinde genel bir kanı olarak “dövme abdest tutmaz” anlayışı doğmuş ve “ Allah'ın yarattığı vücudu kişinin deforme etmesi” hoş karşılanmamıştır. İslam inancı çerçevesinde ortaya çıkan bu yapı Anadolu'da dövme geleneğin zayıflamasına zemin hazırlamış ancak gelenek zayıflayarak da olsa varlığını bugüne kadar devam ettirmiştir. 


Dövmenin değerli sayılan şeylere vurulması geleneği de bizim Türkmen boylarında bundan bir kuşak öncesine kadar devam etmiş. Dövmeyi “Çingene” denilen kadınlar genellikle yiyecek karşılığında bazen de ücret karşılığında ocaklardan topladıkları is ve bir miktar barutu karıştırarak dikiş iğnesiyle vücudun çeşitle yerlerine istenilen biçimler vermek suretiyle yaparlarmış. Dövmede 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en çok kullanılan madde is olmakla birlikte çivit, antimuan tozu, kavrulup dövülmüş kemik tozu çeşitli bitki özleri, safran, kına hatta çini mürekkebi de kullanılırmış. Büyüsel bir nitelik taşıyan dövme, bir çevreye ya da topluluğa katılımda işlevseldir. Bireyin cinsiyetini, yaşını, bağlı olduğu kastı, topluluğu gösterir. Büyüsel, hastalık önleyici, iyileştirici nitelikleri vardır. Kolayca zarar göreceğine inanılan delikli organların yakınına yapılır (ağız, burun, göz) 


Anadolu'da yapılan dövmeler herhangi bir makine kullanılmadan yapıldığı için ilkel dövme olarak adlandırılabilir. Bu dövmeler el ile yapıldıkları için deriye sabit bir derinlikte işlenemeyeceğinden ve is ile süt yoğunluk itibarıyla değişebileceğinden renkler arasında açıklı koyulu bir durum meydana gelebilir. İlkel bir teknikle yapılmasına karşın bu dövmeler kalıcı niteliktedir ve ancak cerrahi bir müdahaleyle silinebilir bir nitelik taşımaktadırlar. Dövmelerle ilgili yapılan çalışmalarda birbirinden farklı amaçlar ifade edilmiştir. Dövmelerin amaçları: 


Güzel görünmek, erkeklerin beğenisini kazanmak, evliliğe hazır olmak, 
Şans ve baht açıklığı, evlenebilmek, 

Kuma gelmemesi, çocuk doğurmak, 

Küçükken nazardan korunmak, hasta olmamak ve uzun ömürlü olmak, 
Elinin bereketli olması, 

Yılan sokmaması ve ayağının uğurlu gelmesi 


Dövme aslında sözlü olmayan bir iletişimdir. Her simge bir kabileye, bir örgüte, bir topluluğa bir kutsala göndermelerde bulunmaktadır. Doğayla iç içe yaşayan ve edindiği bilgileri doğayı izleyerek sağlayan insanoğlu için görsellik onun hayatındaki her unsurda kendini göstermek zorundadır. 
Yaşamındaki değerleri, anlamları, kutsalları estetik değerleri yaşam alanı içerisindeki objelerde göstermek zorunda olan insanoğlu dövmeyi de bu amaçla kullanarak kendi kimliğini ortaya koymuştur. 


Ummahan bibi ve emsallerinin yaptırmış oldukları dövmeler genelde iki kaşın ortasına, çeneye ve el üzerine yapıldığı bilinilmektedir. Bunların uğur, nazar, bereket getirmesi umuduyla yapıldıkları bilinilmektedir. Bu vesileyle Yeniyapan ve dağ obasında yaşayan son dövme temsilcisi bibilerimizi yad etme fırsatını yakaladık. Onların kültürümüze kattıkları değerleri not etmek ve unutmamak Türkmen tarihimiz açısından da önemlidir. 


Bu yazının hazırlanışında: Kafkas Üniversitesi Yayınlarından Kültürümüzde Dövme Geleneği adlı kitaptan yararlanılmıştır. 
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Kemirtmece Oyunu ve Çoban Düdüğü 


Çobanlık mesleğine bıçağın çok önemli bir alet olduğunu, çobanların bıçağı çok mahir bir şekilde kullanabildiklerini yazmıştık. Bunun en önemli nedenlerinden biri yanlarında devamlı bir kılıfın içinde bulundurmalarıdır. Bıçaksız değneksiz çoban olmaz. Bıçağın çok keskin olması sert cisimleri bile kesmesi gerekir. Örneğin günlük hayatta bıçakla genelde yumuşak şeyler kesilir. Fakat çobanlıkta yeri gelir ağaç kesilir, yeri gelir koyun kesilir. 


Çoban bıçağının çok farklı kullanımları vardır. Bunlardan biride eğlence içindir. Örneğin söğüt ağacından düdük yaparlar. Bir tahta parçasını yontup küçük süs eşyaları yaparlar, iki üç kafadar çoban bir araya geldin mi kemirtmece adını verdikleri oyundan oynarlardı. Bir çoban için bıçağın her türlü kullanımı söz konusur. Bu yazımızın asıl konusu kemirtmece olsa da diğerlerinden söz etmeden geçmek olmaz. 


Çoban Düdüğü Yapımı: Bu düdük söğüt ağacından yapılırdı. Düz pürüzsüz başparmak kalınlığında bir dal söğüt ağacından kesilir. 7-8 cm boyutunda ufatılırdı. Fakat burada söğüdün kabuğu çatlatılmadan ve kesilen yer düz bir şekilde kesimi yapılmalıdır. Düz kesmek maharet isteyen bir durumdur. Çobanın bıçağın kesme kuwvetini artırmak için başparmağıyla bıçağın kesmeyen yerinden kuvvet uygulaması gerekir. Bundan sonraki aşamada ağız kısmının eğimleştirilmesi ve ağza uygun hale getirilmesi gerekir. Havanın üfleneceği yer ince bıçak ayarlarıyla kesilir. Havanın içeri nüfuz edebilmesi için, söğüt kabuğuyla gövdesi arasında boşluk bırakılır. Havanın çıkacağı yer de ağız kısmından 3 parmak aşağıda bıçak maharetiyle açılırdı. Bu hava çıkma deliğinin genişliği bir tırnak genişliğinde olmasına dikkat edilirdi. En son sırada kabuğun gövdesinden ayrılması gerekir. 
Ayrılması dediysek kabuğun gövdeyi tutma özelliğini kaybetmesi gerekir. Bu da bıçağın sapı yordamıyla yapılırdı. Bıçağın sapıyla düdüğün kabuğuna sert olmayan yumuşak darbelerle vuruşlar yapılırdı. Dış yüzey darbelendikten sonra avuç içiyle kabuğa kuvvet uygulayarak kabuk parçalanmadan oynatılmaya çalışılırdı. Kabuk parçalanmadan oynatıldıktan sonra üfleme denemeleri yapılır, uygun ses bulana kadar bıçak yordamıyla hava giriş ve çıkış delikleri düzleştirilirdi. Bizim oralarda çam sakızı yoktur hediye için, fakat söğüdün dalından güzel bir düdük yapılır çocuklar sevindirilirdi. 


Kemirtmecenin nasıl türediğiyle ilgili bir rivayet yoktur. Fakat oyun, çobanla bıçak arasında inanılmaz bir bağ kurmasına neden olmaktadır. Bıçağın ağırlığı, bıçağın dengesi, bıçağın tutuluşu, bıçağın fırlatılışı, bıçağın yere serbest düşüşü, bıçağın hızının ayarlanması gibi bir çok ince kas ve koordinasyon becerileri gerektiriyordu. 


Beş aşamalı bir oyun olan kemirtmece oyununu kaybeden, yere saplanan bıçağı ağzıyla çıkartır. 
Bundan da kazanan çoban keyif alırdı. Oyuncuların her aşamasında belirli düzeylerde beceri göstermesi gerekir. Basit becerilerden zora doğru giden bir şekli vardır.kemirtmece oyunu çayırlıkta oturularak oynanır. Yerin hafif nemli olması gerekir. 
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1. Aşamada bıçak ağzı açıkken avuç içine alınır havaya doğru atılır. Yere 90 dercelik bir dönüşle dik bir şekilde düşmesi sağlanarak toprağın içine girmesi sağlanırdı. Bu aşamada başarılı olan ikinci aşamaya geçer başarısız olursa rakibine geçerdi. Yarışmalar kızışırsa her aşamada başarılı olanın yere saplanan bıçağını ağzıyla çıkartır rakibine verirdi. 

2. Aşamada bıçak, elin avuç içine konmaz sırtına konurdu. Tekrar havaya atılır toprağın içine saplanması umulurdu. Burada dikkat edilmesi gereken şey bıçağın yeterli yükseklikten yere düşmesi gerekiyordu. Eğer bıçak yeterince yükselmezse toprağa saplanmıyor düşüyordu. Elin yükselme hızı bıçağın dönüşü, yükselme seviyesi ve düşüş hızı ayarlanabilirse sonuç müsbet oluyordu. 

3. Aşamada başparmak ve işaret parmağının arasına bıçağın sapının ucu alınır bıçağın keskin ucu yere bakacak şekilde yere fırlatılırdı. Bu işlem başarılı sonuçlanırsa sırasıyla işaret barmağı ve orta parmak arası, orta parmak ve yüzük parmağı arası, yüzük parmağı ile serçe parmağı arasında işlem devam ederdi. Burda çobanlar hırçın davranırdı çünkü gücünü sınırlamalarına gerek yoktu çünkü bıçağı düz fırlattığı için risk yoktu büyük bir olasılıkla bıçak toprğa saplanıyordu. Onun için ne kadar hızlı fırlatırlarsa bıçak o kadar derine saplanır rakibin bıçağı, ağzıyla çıkarması güçleştirilirdi. 
4. Aşamada başparmak ve işaret parmağının arasına bıçağın ucu alınırdı bir önceki aşamanın tersiydi yani. Bu sefer bıçağın ucu yere bakmaz fırlatana bakardı. Burada önemli olan bıçağa tam bir takla attırarak yere saplanmasını sağlamaktı. Bu aşama becerinin neredeyse doruğa çıktığı aşamaydı. Çünkü bıçak kendi etrefında 180 derece dönecek ucu toprağa doğru doğrulacak ve sert bir şekilde toprağa girmesi sağlanacaktı. Burada parmak aralarında bıçağın duruşu ve fırlatma anında bıçağa verilecek yön önem kazanıyordu. Bir önceki aşamada olduğu gibi bütün parmak aralarında bu işlem tekrarlanırdı 

5. Aşama baş hizasında yapılır. İlk önce bıçağın ucu çeneye gelecek şekilde ve çene hizasındayken yere bırakılır. Fakat burada yere bırakılırken bir baş hareketiyle bıçağın ucunun yere gelmesi ve toprağa girmesi sağlanmalıdır. Kural bıçağı tutan elin çeneden ayrılmaması gerekir. Yani bıçağa burada da takla attırılması gerekmektedir. Bundan sonraki bölümde bıçağın ucu dudak sıkıştırarak tutulur. Bıçak yine hafif bir baş hareketiyle, bıçağın dudaktan serbest bırakmasıyla bıçak takla attırılarak toprağa girmesi sağlanır. Burada el kullanılmaz dudakla yapılırdı. Bundan sonraki bölümde ise burun hizasından yere atılır yine el burun hizasında tutulur ve burundan ayrılmazdı. 
Nihayet son bölüme gelinir. Bu bölüm final olduğu için güç ve becerinin birlikte uygulanması gerekir. Bıçak ucu başın üstüne gelecek şekilde dört parmakla sıkıştırılır. Yani bıçağın metal kısmı saç ile dört barmak arasındadır. Parmak uçlarıyla bıçak hızlı bir şekilde hareket ettirilerek yere saplanması sağlanırdı. Burada bıçağın bir önceki aşamadakiler gibi takla atması gerekmektedir. Tek farkı bıçak serbest düşüş yapmaz parmaklar pıçağı hızlı bir şekilde yere doğru yiter. Kuvvetlice yere saplanması sağlanırdı. Bu son bölümü ilk yapan, oyunu da kazanırdı. Kazanan mutlak bir galibiyet elde etmez zira o aşamaya kadar hataları mutlaka olurdu. Rakibinin bıçaklarını ağzıyla yerden çıkartmak zorunda kalabilir. Eğer yarışma kızışmalı geçerse kazanan son bir atış yapar. Bu son atış başparmak ve işaret parmağının bıçak sapını tutarak yere fırlatmasıyla olurdu. Bu en kuvvetli atıştır, bıçağı saplandığı yerden ağızla çıkartması da çok zordur. Kazanan çoban caka satarak 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“nasılda kemirttim!” diyerek öğünürdü. 
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Eskiden köyümüzde çobanların oynadığı bir oyun olan kemirtmecenin nasıl oynandığını detaylı bir şekilde anlattık. Fakat bıçak gibi tehlikeli bir aletle böyle bir oyunun oynanması; bilmeyenlerinizin bir çoğunu “bıçakla oyun mu olurmuş” demesine neden olmuş olabilir. Bunun toplumsal ve sosyolojik bir çok nedenlerinin olduğunu düşünüyorum. Küçüklüğümüzde ok yapıp oynadığımızı çelik çomak ve güreş gibi yaralanmalara neden olabilecek oyunlar oynadığımızı hatırlıyorum. Cirit oyununu 1950 doğumlular bile hatırlamaktadır.Bu oyunların devamı olarak kemirtmeceyi sayabiliriz. Bu oyunların savaşçı Oğuz boylarının savaş oyunlarının değişmiş ve yaralanmaları minumuma indirilmiş versiyonları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine düğünlerde oynanan dambaşıya inek kellesi atma oyunu güce dayalı bir oyun olup savaş provalarını andırır. Şüphesiz bu oyunların tarihi bir iz düşümü vardır. Bunların her biri birer araştırma konusu olması Türkmen tarihi 


açısından elzemdir. 
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Yeniyapan ve Çevre Türkmen Köylerinde Cenaze Geleneği 


Türkmen geleneğinde cenaze ve düğün merasimlerinin özel bir yeri vardır. Yeniyapan ve dağ obası Türkmen köylerinin, cenazesine ve düğününe gösterdiği önem bir övünç kaynağıdır. Bunun temelinde bazı gelenek ve ritueller vardır. Bu yazımızda cenaze merasimi ile ilgili unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş bazı yazılı olmayan kurallardan bahsedeceğiz. 


Kadimden gelen ritüeller, inanışlar, motifler; belirli bir form içinde ve genellikle sözlü olarak yaşlı bilgeler sayesinde devam ettirilmiş ve günümüz Türkmen toplumuna ulaştırılmıştır. “Geleneksel ve dini törenler sözlü, folklorik, sosyolojik ve masal unsuru ögeler taşır. Belirli bir form içinde kendisini muhafaza ederek günümüze kadar gelmiştir. Ölümün başlangıcından taziyeye kadar bir çok kurallar zinciri vardır. Bu kuralların büyük bir kısmı dejenere olmuş ya da unutulmaya yüz tutmuştur. Ölüm olayının başlangıncından ele alarak bunları sıralamaya çalışacağız. 


Vefat Öncesi ve Sonrası Ritüeller 

1. Kişinin vefatına yakın son anlarında, Türkmenler hasta yatanların her türlü ihtiyacını karşılamada büyük özen göstermesi dikkat çeker. Hastanın istek ve arzularını anında yerine getirirler. 

2. Hastanın yanında müzik çalmak, gürültü yapmak, rahatsız edici konularda konuşmak büyük ayıp sayılır. Hasta can vereceği sırada kelime-i şehadet tekrarlatılır. 

3. Ağır hasta olan insanın etrafında bütün akrabaları, komşuları, dostları, arkadaşları toplanır ve hastaya moral verir ve sabır tavsiye ederler. 

4. Türkmenler hastayı, sağ tarafına yatırırlar. Sağ yanı üzerine yatarken vefat eden kişi için amelinin iyi olduğu şeklinde yorumlanır. 

5. Mevtanın öncelikle gözleri yumulur. Elleri göğsünün üstüne, ayakları ise başparmaklarından bağlanarak ayakların ayrılması engellenir.. “Gözü açık gitti” tabiri gözü kapanmadan defnedilen cenazeler için kullanılır 

6. Çenesi düşmesin diye bir bezle bağlanır ve üstüne bir örtü örtülür. 

7. Karın bölgesine bir bıçak konur. Bıçak, makas gibi ağır metaller, cenazenin şişmesini engelledigi bilinmektedir. Ayrıca vucut ısısını düşürerek kokmayı bozulmayıda geciktirdiği söylenir. Morgun icat edilmediği dönemlerde çok sık yapılırdı. 


Vefatın Duyurulmasında yapılması gereken görevler ve ritüeller: 

1. Merhum vefat ettikten sonra sırasıyla en yakın akrabalara dağ obası köylerine elçiler gönderilir. 
Ahali bilgilendirilir. Bu görev iklim koşulları hangi şartta olursa olsun gerçekleştirilirdi. Karın bol yağdığı günlerde bile komşu Türkmen köylerine haberci gönderilirdi. 

2. Türkmen âdetinde ölüm haberi falan öldü” şeklinde kaba bir şekilde yapılmaz.Ölüm kelimesi yerine “Yurdunu yeniledi', “emanetini verdi”, “sahibine kavuştu”, “Hakk'ın rahmetine kavuştu” teslim oldu” şeklindeki tabirler kullanılır. Ölüm sözcüğü, Anadolu'daki Türkmenler arasında da fazla kullanılmaz. Ölüm kavramı yerine “Hakk'a yürümek, gerçeklere kavuşmak, emaneti teslim etmek”, gibi deyimler kullanılır. 
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3. Yakın akrabalarının cenazeye yetişebilmesi için cenaze bekletilir. Buna 

Türkmen âdetinde 'merhumu misafir etmek” denir. Çünkü ruhunu teslim eden bir insan artık bu fani dünyaya ait değildir, onu geçici süreyle misafir etmek gerekir. Ölen insanın dünyada en çok sevdiği evde ve odada misafir edilmesi daha makbuldür. 

4. Merhum tek başına bırakılmaz, yanında devamlı biri olur. Halk inanışlarına göre, ölen insanın ruhu sıkılmasın diye nöbet tutulur. 

5. Cenazenin yanında yemek içmek, dünyevi sohbetler yapmak edepsizliktir.'Diriye güman olan, ölüye ayandır” sözü hakikattir. Türkmenler arasında dirilere,ölüye gösterdiği saygıya göre değer verilir. Ölünün yanında nöbet tutan insan yemek yiyemez ve ölü yıkanmamış ise Kuran okuyamaz. 
Bu da saygının bir gereği olarak yapılır. 


Meftayı yıkama, kefenleme ritüelleri 

1. Türkmen inanışlarına göre ölen kimse güzel kokarsa melekler onun kabirde sorulan soruların cevaplarına yardımcı olmakta, kötü kokarsa ondan kaçmaktadırlar. Onun için ölüyü güzel kokulu sabun ve ılık su ile yıkarlar. “Türkmenler ölüyü ılık su ve kuru yonca ile yıkamaktadır. Suyun güzel kokması için suya yavşan otuda atılırdı.Yıkama sırasında bir ibrik bir de büyük kazan bulunmaktadır. 
Tas ile su tek elle, İrbik ile iki elle tutularak dökülmesi uygun görülür” Ölü yıkandıktan sonra cenaze evinden güzel kokular yayılır. Bu iki açıdan önemlidir: 1.Ölüye son görev en güzel şekilde yapılmış olur. 2. İslamiyet'e göre dünyaya gelen her kişi temizdir ve günahsızdır. Melek gibidir. Meleklerin yanına gönderilirken de temiz ve güzel kokular sürülerek gönderilir. 

2. Türkmenlerde mevtayı kendi cinsiyetinden olan kişiler yıkar, güzelce kurular ve önceden hazırlanmış olan kefene sararak tabuta yerleştirilir. Köyümüzde bayan merhumeleri Mamasın Hanim yıkardı (Hanim Gültekin) 

3. Türkmenler üzerine keçe, seccade ve Türkmen halısı örtülür. Tabut cenazenin bulunduğu evden çıkarırken üç defa kaldırıp yere koyar, sonra başı ön tarafa gelecek şekilde dışarı çıkarırlar. Bunun sebebi mevtanın evinden son defa çıktığını belirtmek içindir. Evden ayrılmadan imam orada bulunanlara “Mevtayı nasıl bilirsiniz?” diye sorar. Halk da hep bir ağızdan, “iyi biliriz, Allah rahmet eylesin” diye cevap verir. Türkmenler'de ölen kişinin tabutu cenaze namazının kılınacağı yere kadar yakın akrabaları tarafından omuzda götürülür. Evden çıkarken kadınlar ağıt sesini yükseltir baston veya bazı cisimlerle sert cisimlere vurularak ses çıkarılır. 


Mezarlığa götürme ve kabre koyma 

1. Önceleri mezar kazmak zor bir işti Köyün gençleri toplanır el birliğiyle mezarı kazar. En sonunda tecrübeli biri gelir sapıtmasını yapar son düzeltmeleri yapardı. 

2. Mezar kazma gönüllük esasına dayalı olur kkmse demeden mezarda toplanılırdı. 

3. Türkmenler genellikle ölen kimseyi mezarlığa götürme ve kabre koyma işlemini sabah saat on ile öğleden sonra saat iki arasında yapmaktadırlar. 

4. Kabrin tabanına yarım metre olarak yapılan bölüme sapıtma denir. Sapıtma L biçimindeki bir iç oda gibidir. 

5. Ölüyü, mezara yakın akrabaları koyar. Cesedin üzeri toprak almayacak şekilde kerpiç (tuğla) ile örülür veya tahta ile bu bölüm kapatılır. Üzeri toprakla kapatılır. 
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6. Toprak atma hızlı sessiz ve silsile ile yapılır. En yakınlarından başlar diğer tanıdıklarına kadar herkez mezara toprak atar. 

7. Definden sonra, topluca insanlar cenaze evine gelerek,ölen insanın yakınlarına taziyede bulunur. 


Taziye ve Ritüeller 

Taziye; birini, başına gelen bir felaketten dolayı sabretmeye teşvik, yakını ölen kimseyi teselli etme, baş sağlığı dileme anlamlarına gelir. Türkmen geleneklerinde ise sadece bir teselli verme değil; 3. 7. 
40. 100. gününde ve yılında ölüyü anma törenine dönüşmüş ve verilen yemeklerle herkesin ilgisini çekmiştir. 


Başlıca ritüelleri şunlardır: 

1. Defin işine katılanlar merhumun merhumenin evine gelip, kazma kürekleri dik koyarlar ve orada Kur'an okunur, dua yapılır. 

2. Türkmen cenazelerinde, cenaze sahipleri mezar kazanlar gelene kadar yüksek sesle ağlamayı sürdürürlerdi. Ölüyü defnettikten sonra, taziye için cenaze evine gelenler «mekanı cennet olsun, Allah rahmet etsin, galanlara sabır versin...” gibi sözler söylerler. 

3. Evdetv, radyo, teyp vs. açılmaz. 

4. Taziye gelenler birbiriyle tokalaşmazlar. 

5. Cenaze evinde yer kalmayınca dışarıya keçe, kilim serilir. Üzerine oturulur, çay içilir, dualar edilir ve orada oturulur. 

6. Yedi gün cenaze evinde yemek pişmezmiş. Bu adet unutulmuştur Babalarımız cenaze evlerine giderken evde kuru diri ne varsa götürülermiş, Canlı Tavuk, çörek, yoğurt, yufka gibi yiyecekler cenaze evine götürürler orda yemek için hazırlarmış. Örneğin Hasan Kılıçaslan sözü dinlenen oteriter bir kişiymiş. Cenaze evine gelen kadınları kovar kuru diri yapıp getirmeleri yönünde yönlendirici olurmuş. Yine Köyümüz halkından Haydar Tufan vefat etmeye yakınken çocuklarına şu şekilde vasiyet eder “ben ölürsem cenazeme gelenleri milletin getirdiği kuru diriyle ağırlamayın, ahırdaki ineği kesip gelenleri en güzel şekilde ağırlayın” diye vasiyet eder. Belki o günden sonra bu adet cenaze sahibinin ineğini kesip etli yemek yapmak şeklinde değişmiş olabilir. Bu adet daha sonra toplu pide yaptırma ve ikram etme şeklini almıştır. Cenaze sahibi ağır bir acıyı yaşarken ağır bir ikram geleneğine mahkum kalmıştır. Bu adetin orjinaline yakın bir şekilde güncellenmesi elzemdir. (Bazı Türkmen yörelerde bu adet orjinaline yakın şekilde değişmiştir. Cenazeye gelenler birleşerek bir öğün yemeğin ücretini kendi aralarında toplayıp bu işi yapan lokantalardan hizmet satın almaktadır. Böylece cenaze sahipleri külfetten kurtulup yakınları acıya bu şekilde ortak olma fırsatını yakalamaktadırlar. Pidenin dışında farklı sıcak yemekler ikram edilebilmektedir.) 

7. Bir imam defninden sonra cenaze evinde devamlı bulunur. Her baş sağlığı için gelenler adına aşirler okur. Aşir bittikten sonra Fatiha okunur. Fatihadan sonra hep birlikte ayağa kalkılır mekanı cennet olsun, Allah rahmet etsin, galanlara sabır versin...” gibi sözler söylerler. Tekrar otururlar. 
Bu adet asıl amacın taziye olduğunu vurgulamak içindir. Bir çok kişi bu adeti bilmez. Sanki hep birlikte evden çıkılıyor havası eser. Fakat evden çıkılmaz tekrar oturulur. 
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Yas tutma ritüelleri 

Türkmenlerde taziyeye gelenler kırk gün yas tutarlar. Yas süresi Anadolu'da çoğunlukla bir yıldır, anma günlerinden birinde de kişi, yastan çıkabilir, ama en fazla yastan çıkılan gün “Ölünün Kırkıncı Günü”dür. Özellikle cenaze evinde bulunan kadınlar merhumun-merhumenin sağlığında yaptığı işleri ve hatıraları ağıt yakarak gelenleri ağlatır. Yas tutulurken vefat eden kişinin yaşına, cinsiyetine, akrabalık dercesine ve makamına göre ağıtlar söylenir. 


Ağıtlar ağlayarak sızlanarak söylenir. Acının cenazeye gelen herkesce paylaşılmasında etkili olur. 
Genelde ağıttan sonra ağlayanların sayısı artar acı ağlayarak paylaşılır. Genç kişilerin ölümünde, olağan üstü durumlardaki ölümlerde yakılan ağıtların bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. 
Bunlardan bazıları şu şekildedir. 


Hal Hal Mercimeğin Çiçeği 

Hasan Oğlan Sıdıklının Koçağı 
Emmioğluda Bileylemiş Bıçağı 

Aman Emmimoğlu dur demedin mi 
İki kızım bir gelinim var demedin mi? 


Bu ağıt bizim köyde yaşanmış bir olay üzerine yakılmıştır. 


Yine bizim yörede meşhur olmuş bir ağıt şu şekildedir: 
Mezarın üstünde güller bitecek 

Altı ayı kalmış günü yetecek 

Gencecikken ömürleri bitecek 

Aman Ali'm sana dur demedim mi? 

Karnımda Bebeğim var demedim mi? 


Yeniyapan'da Çerkezler sülalesi,Tevriz Erdoğan, Güllü Biçer gibi kadınların yas söyleme hususunda yetenekli olduğu rivayet edilir. 


Cenaze evden çıktıktan sonra kadınlar ve yakın akrabalar seslerini yükselterek, çok uzak yerlerden duyulacak şekilde ağlamaktadırlar. Bu şekilde ağlama ölü kabre konup da insanlar eve tekrar gelinceye kadar devam etmektedir. Türkmen inanışına göre, ölen kimse kabre konuncaya kadar ne söylersen o sözler ölenin kulağına gider işitir diye inanılmaktadır. 


Cenazenin üçünde, yedisinde, kırkında ve yılında yapılan ritüeller 

Türkmenlerde, ölünün üçü, yedisi, kırkı, yüzü ve bir yılını tamamladığı günlerde Hüdâ yolu (Allah rızası için) adıyla yemekler verilir. Cenaze evinde yemek pişirilmez, merhumun yakınları, komşuları cenaze evine yemek götürürler. Cenaze sahipleri genelde Siyah elbiseler giyerler daha eskileri elbiseleri ters çevrilerek giyerlerdi. 
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Türkmenlerde yas yerine götürülen sofraya tek sayıda çörek koyarlar. Yas yerindekiler üç çöreğin birini alır, evinde daima her şey çift olsun, huzur dolsun anlamında iki çöreği getiren kişiye geri iade eder veya yerine şeker, bisküvi verir. Bu gelenek günümüzde cenaze evine, sadece bisküvi lokum kesme şeker getirip baş sağlığı dileme şekliyle gelmiştir. 


Ölen er veya hatun kişiyi belli günlerinde anmak (üçü, yedisi, kırkı, yüzü ve yılı), onu hatırlama ve onunla vedalaşma manasını taşır. Ölenin üç gün içinde kanı katılaşır. Türkmenler ölenin bir kandan olan akrabaları için bu üç günü yas tutarlar. Yedi gün sonra gözü bozulur, gözü ile gördüğü, ilişkide olduğu kişiler için yas tutma süresidir. Kırkıncı gün ise ölenin iç organları dağılır. Kırkıncı gün yakınları için yas süresidir. Yüzüncü günde ölenin yüz kısmı değişir, tanınmaz hale gelir. Bunun için yüzüncü gün yüzünü görenler, yani ekmeğini yiyip suyunu içen yakınları için yas süresidir. Üçüncü gününde merhumun yaşadıkları gözünün önünden geçermiş; yedinci gününde merhumun saçları, tırnakları büyümeye devam ettiği için ağır geçermiş; kırkında merhumun ödü yarılırmış bu yüzden ağır geçermiş; bir yıl olduğunda etleri kemiklerinden ayrıldığı için ağır geçermiş. 


Kabir, Türbe Ziyareti ve Ritüeller 

Kabirlerin üzerine basmak, oturmak, mevtaları rahatsız edecek yüksek sesle konuşmak, Türkmen inançlarına göre saygısızlık olarak karşılanır. Genç yaşlı, yeni evlenecek olanlar, yaşlılar mübarek günler ve bayramlarda mutlaka ölmüş olan yakınlarını ziyaret ederler. Ziyaretlerde mezarın otları yolunur çevresi temizlenir başındaki ağaç sulanır. Düğün merasimlerinde gelin, oğlan evine girmeden önce mezarın önüne gelinir topluca dua edilir. Yöremizde cenaze merasimlerinin bu denli kurallara bağlı olması Türkmenlerin bir birine bağlılığının bir işaretidir. Çünkü bu kuralların yaşam bulması toplum tarafından genel kabulüyle mümkündür. Bu kuralları yazılı bir kaynağı olmayıp İslam inancı ve Türkmen geleneklerinin bir yansımasıdır. Özellikle yas zamanında yakılan ağıtların derlenip günümüze aktarılmasında özel bir gayret gösterilmesi gerekmektedir. 
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Abdullah Ustanın Kağnısı 


Türkmenlerin konar göçerliği, onların ürettikleri ürünleri şekillendirmiş ve sınırlandırmıştı. Çobanlık en yaygın meslekti. Bunun için çadır ve otlak yeterliydi. Fakat iskan kanunuyla, Devlet, 1000 lerce dönüm arazinin sürülmesini sadece bir aileye vermişti. Tarlaların işlenmesi için insan gücünün yanı sıra tarımsal aletlerin etkin bir şekilde üretilip kullanıma sunulması gerekiyordu. Aynı zamanda Çadırlarda artık kerpiç evlere dönüşmeye başlamıştı. Kerpiçten yapılan muhkem evlere kapı, pencere, somya gerekiyordu. Bunları üretebilecek kişiler yok denecek kadar azdı. Hamit, Esehocalı, Çağırgan gibi köylerde bu aletlerin üretimi yapılmakta fakat Türkmenlere bu aletlerin verilmesinde 
bazı güçlükler çıkartılmaktaydı. Böyle bir dönemde 1910 ların başında Sivas yaylalarından 15 
Yaşında bir Delikanlı İlk önce Çamsarlı Köyüne geldi, sonra'da Yeniyapan Köyüne geldi. Bügün Köy yolunun hemen üzerinde Müsalim Gültekin'in evinin havlu kısmı onun konduğu yerdi.Bu delikanlının Adı Abdullah'tı! (Abdullah Biçer) 


Abdullah köye en son gelenlerden olup tarlası yoktu bir mesleği de yoktu. Fakat yetenekli ve zeki bir delikanlıydı. Geçimini sürdürmek için küçük aletleri üreterek işe başladı: anadut, tırmık, tahta kaşık, tahta kilitler tahta tabanlı ayakkabılar üretmeye başladı. Bu ürünler Yeniyapan'da öyle rağbet gördüki neredeyse her evde onun ürettiği kaşıklardan çorba içiliyor onun yaptığı tırmıklardan tarlalar tırmıklanıyordu. Abdullah Biçer'in ünü dağ obası köylerine kadar yayıldı. 
Kapısının önü doldu taştı. Marangozlukla ilgili bir iş varsa, Türkmenler hep onu buldu, Bayındır, Külobası, Çamsarı. 


Yeni kurulan dağ obası köylerinde eksikler çoktu. Abdullah Ustanın işleride çoktu. Kapı, pencere, Somya, Kağnı, Kara sapan, Döğen gibi aletlerin üretilmesi gerekiyordu. Kolllar sıvandı ve üretim aralıksız sürdü. Üretti üretti üretti... Türkmen köylerindeki kapılar, pencereler, kağnılar, döğenler Aptullah ustanın nasırlı ellerinden teker teker çıkıyor dağ obası köylerine yayılıyordu. 


İşin tuhaf yanı Abdullah ustanın işleri çoğaldıkça cömertliğinden hiçbir şey eksilmiyordu. O Dönemde tarlası, koyunu olmayanlar arıcılık yapardı. Abdullah Ustanın da onlarca kovanı vardı. 
Gelenlere kovanlarından bal ikram eder müşterilerini memnun ederdi. Artık bu iş öyle bir hale geldiki: Abdullah ustanın balını yemek için tırmığın bir ucunu bilerek kırıp Aptullah ustanın evinin önüne gelmeye başlamışlardı. Mahareti ve cömerliği günümüze kadar anlatıla gelmiştir. 


Abdullah ustanın günümüze kadar gelen bir eseri de Eski köy camisindeki Mihraptır. Neredeyse yapıldığı günki kadar sağlamdır. Köy camisinin yapımında aktif görev almıştı. Hatta bu fedakarlığından dolayı köy mezarlığının yanında ona bir tarla verilmek istenmişti. Ürettiği ürünlerin çeşitliliği onun tam anlamıyla bir zanatkar olduğunu ispatlar. Özellikle kağnı yapımı onun sanatının vardığı yeri göstermek açısından önemlidir. 


Kağnın Türkmen boylarında ayrı bir önemi vardır. Türk inanışlarına göre Ateşi, Tuzu ve Kağnıyı Türkler bulmuştur. Oğuz Kağan destanında kağnının icadı ile ilgili şu bilgilere ulaşılmaktadır: 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“Çürçet Kağanla yapılan savaşta o kadar fazla ganimet ele geçirilir ki, onları taşımak için at, katır ve öküz az gelir. Bunun üzerine Oğuz'un askerleri arasında bulunan tecrübeli ve akıllı bir er, Barmaklığ Çosun Billig bir araba yapar. Cansız ganimetleri arabaya koyarlar. Ön tarafa canlı ganimetleri koyarlar. Böylece ele geçirilen canlı ve cansız ganimet taşınmış olur. Oğuz bu arabayı icat eden ere de iltifat eder, bey yapar ve Kangaluğ (Kağnılı) adını verir.” 


Kağnı yapanlara Türkmen boyları baş üstünde tutar saygı ve hürmet gösterirlerdi. Zira yapımı hesap kitap işi olup zor bir zanaattir. 


Abdullah ustanın yaptığı kanılar sağlam olurdu. Emek isteyen bu işin yapımıyla ilgili ok, Mazı, tekerlek, şin yastık, eysen, ön arka köpler, eğre, boyunduruk, zelve ve dayaklar teker teker elden geçirilir kurulurdu. O süreçlerden biraz bahsedecek olursak: 


Tekerlekler 60 cm çapında olacak şekilde sağlam ağaç türünden yapılır. Genelde 3 kalın tahta birleştirilir daire şeklinde kesilir. Kenarlar ince, göbek kalın olacak şekilde yontulur..Mazı (dingilin) girmesi için tekerin ortası kare şeklinde delinir. Tekerleğin yere gelen kısmının aşınmasını engellemek için şin denilen demir halka ısıtılarak genişletilir. Tekerin dış kısmına yerleştirilir. Su dökülerek genişleyen şinin daralıp tekere oturması sağlanır. 


3 metre uzunluğunda ok denilen 2 adet 10 cm kalınlığında ağaç parçası üçgen şeklini oluşturacak 
şekilde birleştirilir. Bu işlem yapılırken Okların uçları törpilenerek sivritilir. Bu uçlar genelde kuru deri veya demirden halkalarla birbirine tutturulur. Üçgeni oluşturmak ve sağlamlaştırmak için ucundan arkasından ön çöl veye köp arka çöl veya köp tahtası ile oklar birbirine tutturulur. Okla tekeri tutacak yer arasına yatak denen 1,5 metre uzunluğunda oka paralel kalın tahta çakılır. 
Bundan maksat, yükün oklara binip okun çabuk aşınmasını engellemek içindir. ilkel bir süspansiyon görevi üstlenir. Tekerleri tutan Mazı dingil yatağı için okun altındaki yatağa eğre denilen bölümler yapılır böylece tekerlek bu eğre içinde sabit tutulmuş olur. Okun ön uç kısmına boyunduruk denilen camızların veya öküzlerin koşulduğu bölüm yapılır. Boyunduruğun uçlarına zelve denen yerler açılır. Öküzlerin boynuna denk gelecek şekilde zelveler tasarlanır. Öküzün boynunu kertmemesi için buraya deri ile muhafazalı yapılmaktadır. Öküzlerin yorulduğunda dinlenmesi için boyunduruğun arkasına gelen bir yere dayak yapılır. Yük dayağa kaydırılarak öküzler dinlendirilirdi. 
Bazı ek aletlerde kağnıyla birlikte yapılırdı efef, köp gibi. Zaman değişti cızırdıyan kağnıların yerini Romorklar aldı. Romörkler incelendiğinde kağnı sistemiyle yapıldığını göreceksiniz. 


Abdullah ustayı buradan bir Fatiha'yla yad edip hürmetlerimizi sunalım. Aynı zamanda Aptullah biçer kadar becerisiyle nam salmış Bekir Özdilek'in Babası Hacı Özdilek ve Bekir, Ramazan ve Fuat Kaya'nın babası olan Ali Kaya'ya da köyümüze ustalıklarıyla kazandırdıkları eserleri adına teşekkür ederiz. Abdullah usta, Güllü ana ile evlenmiştir. Bu evlilikten 3 kızları dünyaya gelmişti. Adları Şemsi, İsmi ve Dönüş. Şemsi Şıhının Ali ile evlenmiştir. İsmi İbrahim ile evlenmiştir. Çetin Fidan İsmi ananın oğludur. Dönüş ise Nefer Tufanla evlenmiştir. 
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Yeniyapan'da Çadırdan Kerpiç Evlere Geçiş 


Bundan 200 yıl önce Yeniyapan köyünün yerinde yedi tane çadır olduğu rivayetle günümüze kadar gelmiştir. Şimdilerde olduğu gibi kerpiç, taş ve çimento kullanılarak yapılan evler yoktu. Büyük bir ihtimalle Yeniyapanda yaşayan bir çok kişinin dedeleri o çadırda yaşayan atalarımızdı. Çadırda kalıyorlar, çadırların yanlarına dikenli ağaç ve bitkilerle çevirip davarlarını içine koyuyorlardı. O dönemde her çadırın önünde hörgüçlü devlerin olduğu da günümüze kadar gelen bilgilerdendir. 
Hatta Fahri Gültekin'in kömünün olduğu yerde develerin durduğu rivayetle anlatılır. Osmanlı İmparatorluğu Dağ obası dediğimiz Türkmen köylülerini zorunlu iskana tabi tutarak yer vermiştir. 
Bu tarih 1800 ile 1810 yılları arasındaydı. 


Göçebelerin yerleşik hayata geçmesi çok ciddi sorunlar yaşadılar. Yeni bir düzene uyum sağlamakta zorlandıkları tahmin edilmekte. Zira yerleşik düzen için ne bir tarım aleti nede çift sürecek öküzleri mevcut değildi. Varsa yoksa keçi, davar ve yüklerini taşıyabilecekleri deve ve atlara sahiptiler. 
Barınaklarını yanlarında taşıyorlardı. Kıl çadırları, büyük harallar, kendirler, çadır kurumunda kullandıkları önemli ağaç parçaları, bakraçlar ve kilim dokudukları bazı tezgahları yanlarında taşıdıkları biliniyor. 


Kıl Çadırlarının Yapımı ve Özellikleri: Atalarımız o döneme kadar hep çadırlarda kalmışlardı. Kendi keçilerinden elde ettikleri yünleri eğirirler, tezgahlarında dokurlar bununla çadırlarını kurarlardı. Bu tezgahlar çok fazla yer kaplamaz yapıp bozulabilen pratik aletlerdi. Bu tezgahlarda kıl çadırından başka harallarını, kilimlerini, halılarını, habelerini üretebilirlerdi. Bir çoğumuzun evinde o eskilerden kalan haral ve kilimlerin olduğu şüphesizdir. 


Çadırın kurulumu, güneşin rüzgarın ve eşkiyanın geliş yönüne göre yapılırdı. Zira Türkmenler çadırlarını hep dağ ve tepe eteklerine kurmuşlardır. Bu onların çok öncelerden beri savaşçı dedelerinden kalan bir mirastır. Yağmalar, vergilendirmeler, düşmanlıklar devamlı olur bunlara karşı uyanık olmak gerekirdi. Kıl çadırlarının ömrü çok kısaydı en fazla 7 yıl dayanırdı. En büyük düşmanları güveydi. Uzun yolculuklarda nemlenen ve güneş gören çadırlara güve düşerse ömürleri daha kısa olurdu. Bunun için devamlı bir şekilde üretimesi gerekirdi. Bu çadırların en önemli özelliği, üzerine yağmur yağdığı zaman fiziksel yapısından dolayı hemen büzüşerek içeri su sızdırmamasıydı. Onun için koyun yünü tercih edilmez keçi yünü tercih edilirdi. Kıllı yapısından dolayı akrep ve Zaralı böcekler bu çadırın üzerinde duramaz kıl çadırından uzaklaşırlardı. Çadırın şekli ve iç yapısıyla ilgili elimizde bir bulgu yok. 


Zorunlu iskan kanunu ve kıl çadırlarının soğuğa karşı dirençsiz olması Türkmenleri zorunlu olarak kerpiç ve taşı kullanmaya yöneltti. Bu çadırlar Kırşehirin soğuk kış ayazları karşısında fazla korunaklı değildi. Zaten o döneme kadar kıl çadırları hiç kar görmemişti. Çünkü kışın Adana tarflarına göçerlerdi. Yazın Sivas Uzunyaylaya gelirlerdi. Fakat o yıllarda göçemediler. Çünkü devlet onları vergilendirmek ve üretime katabilmek için zorunlu iskana tabi tutmuştu. Büyük bir ihtimalle birkaç kışı kıl çadırlarında geçirmek zorunda kalmış olabilirler. Koyun yününden yapılan keçelerle 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kaldıkları çadırlar tahkim edilmişti fakat Koyunların telef olmaya başlaması onları muhkem köm ve dam yapmaya zorlamıştır. Kışın davarın kalabileceği sıcak bir barınak yapmak artık zaruret halini almıştı. Göçerlikten gelen bir oba için buna adapte olmak birkaç yıllarını aldı. 


Kerpiç evlerin yapımına başlanması: ilk kerpiç ev ne zaman yapıldı bilinmez. Fakat köyün ilk temelleri ortalık çeşme ve etrafında belirmişti. İlk göçün çamsarlı köyünden üç emmi çocuğu tarafından yapıldığı rivayet edilir. Bayındır'lıların Yeniyapan köyünün arazilerini tutmamaları için ortalık çeşmenin etrafına çadırlarını kurarlar. Bir çoğunuza ilginç gelebilir ama bu üç emmi çocuğu soyadları Demir, Yılmaz, Yüceer, Baran, Kayhan, Gültekin ve Metin soyadalarını taşıayanların atalarıdır. Bu konuyu başka bir yazıya bırakarak Kerpiç evlerin yapımına dönelim. 


1810 lu yıllardan sonra Türkmenler kerpiç ve taş kullanarak evler yapmaya başladırlar. İlk evler 
kömlerle neredeyse iç içe yapılmıştır. Dedelerimiz dönemine kadar bu alışkanlık sürmüştür. Bu kömle evin iç içe olması aslında çadırdan gelen bir uygulamadır. Koyunlarla aralarında sadece bir seki vardı.buna ahır sekisi denirdi. Kışın koyunların yaymış olduğu ısıyı dedelerimiz ısınmada kullanırlardı. 1945 kuşağı bu ağır sekilerini hatırlarlar. Zamanla bu kömler evlerden uzaklaştı bugünkü halini aldı. 


Evin temelleri taşla örülürdü. Bir metre yüksekliğinde taş duvardan sonra kerpiçle duvar örümüne devam edilirdi. Duvarlar bittikten sonra odaların tam orta yerinden enine gelecek şekilde kalın bir hezen (Kalın Uzun Kütük) atılırdı. Bu hezenin üzerine dik gelecek şekilde boylamasına aynı boyda kesilmiş kavak ağaçları konurdu. Hezenin altına hezen kadar kalın olmayan bir ağaç vurulurdu tabandan tavana kadar uzanan bu kolon şeklindeki ağaç dambaşının ağırlığını duvarlarla birlikte çekerdi. damın iskeleti oluşturulduktan sonra kamıştan örülmüş hasırlar kavak ağaçlarının üzerine örtülür çiviyle kavaklara sabitlenirdi. Bundan sonra hasırın üzerine iri sap ve saman toprak ve çoraklıklardan getirilen killi toprak atılırdı. 


Çatı diye bir tabir o zamanlar yoktu dambaşı tabiri kullanılırdı. Dambaşıların kenarlarına keli denirdi. Bu keliler yine killi suyu geçirmeyen toprak ve saman karıştırılarak eğim verilirdi. Fakat dambaşılar düz olur keli gibi eğim verilmezdi bunun için yağmur şiddetli yağdığı zaman içeri damlardı. Bunu engellemek için dambaşılara çörten denilen giderler konulur biriken suyun buradan akıtılması sağlanırdı. 2-3 yılda bir çorak getirilir dambaşıya serilirdi. Her yıl dambaşıya kil dökülür bakımı yapılırdı. Dambaşılarda yuvalak taşlar olur bununla düzlenirdi. 


Çimento yerine toprak harç kullanılırdı. Bu harç bir damın nerdeyse ©80 ni demekti. Kerpiç, bu harçtan yapılır, taşlar ve kerpiçlerin birbirini tutması için bu harç kullanılır. Damın dış yüzeyi bu harçla sıvanırdı. Bunun için yine suyu tutan kireçli, killi topraklar tercih edilirdi. Toprak elenir taşlardan ayıtlanır saman katılır su dökülerek karıştırılır, harç haline getirilirdi. İhtiyaca göre kalıplara dökülür kerpiç yapılır yada malanın ucunda damın sıvası olurdu. Kerpiçin bu denli yaygın kullanışı iç anadolunun kurak iklimiyle açıklanabilir. 
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Kerpiç toprağı kerpiçlik dediğimiz alandan alınırdı. Köyün hemen altında ve köyün doğu tarafında olmak üzere ikitane kerpiçlik kaynağı vardı. Günümüze kadar gelen bu kerpiçlik kullanılmasada geçmişin izlerini taşır. 


Çadırdan kerpiç evlere dönüşüm çok hızlı gelişti. Evlerin çeşitli bölümleri vardı. Örneğin Evlik (Mutfak), Mabeyn (Salon), Misafir Odası, Yazlık (Balkon), suluk (Banyo ve Lavabo), yüklük (Kiler), Tangırlık (Fırın Yeri) . 


200 yıl içerisinde büyük bir dönüşüm oldu. Atalarımız çadırdan kerpiç evlere geçtiler. Şimdilerde ise 


kerpiç evlerden beton arme evlere geçmektedirler. Önümüzdeki yüz yıl neyi gösterir bilemeyiz. 
Fakat göçebe bir toplumun izlerini şimdilerde bile evimizde görmek mümkündür. 
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Bezirden Floresan Lambaya 


Günümüzde, gecelerin aydınlatılması sadece bir parmak ucu dokunuşu kadar kolaylaştı. Elektiriğin olmadığı dönemler aslında çok uzak değil 1968 ile 1971 lerde köye elektirik geldi. Bu tarihten önce aydınlanma zahmetli yöntemlerle yapılmasına rağmen sosyal dokuyu koruyan ve bütünleşmeyi sağlayan bir yönü vardı. Elektiriğin köye girmesiyle bir çok şey değişti. Aile içi sohbetler, köy odası toplantıları gibi önemli sosyal dokular, 1977 lere doğru yerini televizyona bıraktı. Bu yazıda köyümüzde kullanılan aydınlatma araçalarının dönüşümü ve yok oluşuyla ilgili bilgileri aktarmaya çalışacağız. 


1940'lardan önce köyümüzde ilk kullanılan aydınlatma aleti Bezir Çırasıymış. Bezir, tarlada yetiştirilen Zeyrek (Keten) veya Izgan denen otsu bir bitki tohumundan çıkartılan zeytin yağına benzeyen ve yanma özelliği olan acı ve akıcı bir yağdır. Geride kalan yıllarda evlerin aydınlatılmasında çok önemli yer almış olan bezir yağının nasıl üretildiği hakkında kısa bir bilgi sunmak yararlı olacaktır: Bezirin ham maddesi Zeyrektir. Izgan otundan da bezir çıkartıldığı rivayet edilir. Zetrek (Keten) yetiştirmek de diğer tahıllar gibi emek ister. İlkbahar aylarında Zeyrek tohumu tarlaya ekilir, ekinlerden (tahıl) önce yetişip olgunlaşır. Ekinlerin biçilmesine başlamadan önce elle yolunarak hasat edilir. Sap kağnısı ile harman yerine taşınır, harman yapılır. Düvenle sürülüp tığ haline getirildikten sonra savrulup elenerek yeşile çalan sarı renkli tohumu alınır ve çıkan saman hayvanların yemesine elverişli olmadığı için yakıt olarak kullanılır. Önce özel fırında hafifçe kavrulur. Sonra bezirhanedeveya bu işin yapıldığı yerde bulunan seten taşında ezilerek un ve biraz ıslatılarak hamur haline getirilir. Bu hamur özel yapılmış yassı sepetlere doldurulur. Birkaç ton ağırlığında kaldıraca benzer bir düzenekle bastırılarak beziri (yağı) akıtılır. Bastırığın altındaki kovalara dolan bezir alınarak tenekede veya benzeri bir kapla evde muhafaza edilir ve gerektikçe çıraya konularak yakılır. Zareğin bezir yağı alındıktan sonra kalan posayı, sığırlara verilir. Zavar denen iri öğütülmüş arpa ununa biraz bu posadan katılır, su ile karıştırılarak hamur haline getirilir ve yuvarlanarak top yapılır. Bu toplardan akşamları ahırdaki hayvanların hatıllarına (saman veya yemin konduğu yer) bulunan saman üzerine bir parça konur, hayvanlar iştahla yerler. 
Aydınlatmada kullanılan Zareğin köylülerimiz tarafından üretildiği o hatta (bezir yağının çıkartılmasını da yaptığı bilinilmektedir. Bu durumda petrol ve yan ürünlerinin 1940 lara kadar köylerde bilinilmediği sonucu çıkabilir. 


Bezir Çırası 

Topraktan yapılmış bir ucu açık oluklu küçük bir kaptır. Büyüklerimiz bunu tenekelerden kendileri yaparmış.Bir bez parçası sigara gibi yuvarlanarak fitil yapılır ve çıranın içine yatırılır. Fitilin bir ucu oluk kısmından dışarı çıkartılır. Çıranın içine bezir doldurulur. Fitilin ucu kibritle yakıldığında fitil devamlı beziri emdiğinden alevi yanarak çevreyi aydınlatır. Çıra yandıkça alev küçülürse fitilin ucu iğne gibi sivri birşeyle dışarı uzatılarak alev büyütülür. Bir süre yakıldıktan sonra fitilin ucu kömürleşirse kömürleşen kısım makasla kesilir. Çıra alevinden çok is çıartır. Bunun için alevin veya isin kolayca dışarıya atılabileneceği bir yere konulurdu. Sonraki yıllarda bezirin yerini gaz yağı, çıranın yerini de idare lambası almaya başladı. 
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İdare Lambası 

Tenekeden piramit şeklinde yapılmış üst tarafı oluklu bir aydınlatma aracıdır. Buna gaz yağı doldurulur ve oluktan içine özel yapılmış yassı fitil batırılır. Fitil devamlı olarak gaz yağını emdiği için sürekli yanar. Fitilin ucunun uzatılıp kısaltımasına yarayan basit bir çarkı vardır. Fitilin ucu uzatılıp kısaltıldıkça alev büyür veya küçülür. Fitil yakıldığında gaz yağı bitinceye kadar alev devam eder ve evin aydınlanması sağlanır. Fitilin ucu sürekli yanmaktan dolayı kömürleşirse, kömürleşen kısım makasla kesilir. Sonraki yıllarda bunların yerini gaz lambası ve lüks lambası denilen araçlar almaya başladı. Bunlarda da gaz yağı kullanılır. Öncekilere göre daha modern ve bol ışıklıdır. 


Gaz Lambası 

Gaz deposu metal veya camdan yapılmış olup üzerine cam şişe takılan bir aydınlatma aracıdır. 
Depodaki gaz yağına batırılan fitil, ucundan yakılır. Fitil gazı emdikçe yanma devam eder. Deponun üst kısmında fitili uzatıp kısaltmak için idare lambasındakine benzer bir çark vardır. Fitil uzatıldıkça alev büyür. 


Lüks Lambası 

Bunun da gaz lambası gibi deposu vardır. Deposuna gaz yağı doldurulur. Gaz lambasından farkı ,fitil yerine gazın yandıgı meme ucuna İpek kumaştan yapılmış ısıya dayanıklı, gömlek denilen ve ışığı parlaklaştıran tül kese takılır. Lüks lambası rüzgardan etkilenmediği ve elde taşımaya elverişli olduğu için daha çok ev dışında ve sokakta kullanılır. Elektrik olmadığı yıllarda en parlak ışığı lüks lambası verirdi. Sokakta bununla dolaşmak kullanana prestij sağlardı. 


Ampül 

Önceki bölümde belirtildiği gibi 1968 yılında köye elektrik geldi.Öncelikle evlerin oturma odalarında kullanılmaya başlandı. Bezir çıraları ve idare lambaları tandırlık ahır ve benzeri yerlerde kullanılmaya devam etti. Zamanla yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Ampul, elektrik akımıyla temas ettiğinde, ışık yayan içinde gaz bulunan armut biçimli cam şişedir. Ampulün içinde çok ince biçimde tasarlanmış ve iki ince destek çubuğu ile tutulmakta olan bir tel bulunur. Bu telden geçen elektrik akımı bu teli aşırı derecede ısıtır (yaklaşık 3000 “C) ve sonuç olarak tel ışık yaymaya başlar. Köyümüzde en yaygın kullanılan aydınlanma aletidir. Bunlar zamanla elektirikten tasaruf etmek ve güneş ışığına yakın bir aydınlatma elde etmek için Floresan lambalar kullanılmaya başlandı. 


Floresan Lamba 

Floresan lamba, elektriği kullanarak civa buharını tetikleyerek güneş ışığına yakın ışık elde eder. 
Klasik tip akkor telli ampul, kullandığı elektriğin çok azıyla ışık üretiyor, aslında bu elektriğin 9690'ını ısıya çeviriyor. Floresanlar ise telli ampulün ihtiyaç duyduğu enerjinin yaklaşık dörtte birini kullanırken dört katı fazla parlaklık etkisi oluşturabiliyordu. o Evlerin içi gündüz gibi aydınlanınca sosyal ortamlarda değişmeye başladı. Araştırmalar iç mekan aydınlatmalarının insan davranışları üzerinde bazı etkilere sahip olduğunu ispatlamıştır. Örneğin alışveriş merkezlerinde yoğun bir 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aydınlatma kullanılması alışverişi ve AVM lerde kalma süresini artırmaktadır. Aydınlık ortamda uyarıcılar artmaktayken, dikkat bu uyarıcılara dağılmaktadır. Eski aydınlatmaların kullanıldığı bir evde uyarıcılar konuşan kişilerdi. Dikkatin konuşan kişiler üzerinde yoğunlaşması iletişimin verimliliğini ve etkisini artırmaktaydı. Akşamları loş ışıkta iş yapılmaz genelde konuşulurdu. Loş aydınlıklar köy odalarının toplum üzerindeki etkisini artırmıştır. Sohbetler iddalaşmalar, laf atmalar gibi iletişim faaliyetleri en üst seviyede yaşanmasına olanak sağlamıştır. 


Bezir yağınından günümüze bir çok şey değişti. Aydınlatmada kullanılan aletlerin değişmesiyle sosyal ilişkilerin değişmeye başlaması aynı döneme denk gelmektedir. Elektirik başta aydınlatma, televizyon, radyo, buzdolabı, bilgisayar gibi aletleri kullanımımıza sundu. Fakat bir çok şeyide toplumumuzdan aldı götürdü. Eski dedelerimizin sohbetlerindeki kuvvetli mesajlar, deyimler, atasözleri, ve iletişim kabileyetlerinin yüksek oluşunun nedenlerinden birisi de elektiriğin günlük hayatta kullanılmayışıdır. Köy Odalarının bitmesi ve FaceBook üzerinden iletişimin başlaması da bezir yağından elektiriğe geçişin öyküsü gibidir... 
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Türkmenin Çerezi: Çeteneli Kavurga 


Köyümüzde akşamları köy odalarında veya aile sohbetlerinde sıklıkla tüketilen kavurga unutulmaya yüz tutan tatlardandır. Bir çoğumuzun adını bile bilmediği, bir çoğumuzun da adını duyup tadını bilmediği bir çerezdir Kavurga. Tadını bilenler de artık yapılmadığı için damaklarda kalan eski bir lezzet olarak kavurgayı anmaktadırlar. 


Kavurganın günümüze sadece adının gelmesinde buğdayın ticari bir ürün olarak satılmaya başlaması yatmaktadır. Buğday önceleri bulgurun, yarmanın, unun ve kavurganın yapılması için elenir temizlenir ve muhafaza edilirdi. Buğday ekmek demekti buğday aş demekti. Böylesine önemli bir ürünün satışı ve paraya dönüştürülmesi o günler için mümkün gözükmemektedir. 
Kavurganın içine konan çetenin üretiminin yasaklanması da diğer bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında çeteneler avcar (sebze yetiştiriciliği)dikiminin azalmasıyla birlikte yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuştur. Sonuç itibariyle kavurganın artık yapılmayışı buna bağlı bazı kültürel değerlerinde kaybolmasına neden olmuş olabilir. 


Kavurga ana yemek olmayıp sıcak ve atıştırmalık bir gıda olarak tüketilirdi. Ana öğün olmayışı o günler için keyf verici bir atıştırma olarak yorumlana bilir. Zira çetenenin kavurganın içine atılmasında da keyifli geçirilen vaktin süresini uzatmaktaydı. Bunun yanı sıra çetenenin yapısında ve tadında keyif verici bir özellik vardı. Çetene kavrulmadan bile yendiğinde damakta inanılmaz bir lezzet bırakırdı. Tıpkı Türkmen tabiriyle çitleğin devamlı işlenmek istenmesi gibi bir his uyandırırdı. 
Kavrulduğunda ve sıcak tüketildiğinde ise bu lezzet katlanmaktaydı. En eskileri bezir yağıyla yaparlarmış. Normal ayçiçeği veya mısır yağıyla yapılandan daha lezzetli olduğu rivayet edilir. 


Dilerseniz kavurganın nasıl yapıldığından biraz bahsedelim: 

Çedene; bir bitkidir. Kuruyemiş gibi çerez gibi tüketilir.Eskiden avcarlarda su arkına yakın yerlere dikilirdi.. Küçük yuvarlak çekirdek gibi tanelerden oluşur, kavrularak yenir, kahvesi bile yapılırmış. 
Boğaza, gözlere ve kalbe iyi geldiğine inanılır. Farklı yörelerde çeşitli tohumların buğday tanelerine karıştırılarak kavrulması haline de kavurga denir. Özellikle tok tutması, protein yönünden yüksek olması nedeniyle kışın sert geçtiği bölgelerde tercih edilirdi. İlk önce bir miktar çedenenin üzerine tuz dökülür ve biraz suda bekletilir. İyice yıkanıp, süzüldükten sonra tava ya da sac üzerinde kokusu çıkana kadar kavrulur. 


Bir miktar buğday da aynı şekilde, kokusu çıkana ve patlayana kadar kavrulur. Sıcak kalması için bir bezin arasına konur. Bazen kırık nohutta atılır bunlarla birlikte kavrulurdu. 


Buğday ile çedene karıştırılarak afiyetle, avuç avuç yenir. Kavurga sıcak sıcak ve avuçla yenirdi. 
Taneler küçük olduğu için avucun içine alınır kimi zaman soğrularak ağza çekilir kimi zaman da ağza atılırdı. Bu keyif verici çerez kalabalık ortamlarda tüketilir. Sohbetlere canlılık katardı. Köy odalarında sohbetlere can vermek için kuralara yazılırdı. Kavurga yazılı kurayı çeken eve gider kavurgayı kavurtturur köy odasına getirir orda tüketilirdi. 


Yİ 


Otağ'dan Köy Odasına, Köy Odasından Facebok'a 


Türkmen obaları bezirden floresan lambaya doğru aydınlanmada bir evrilme yaşamışlardı. 
Aydınlanmadaki evrilmenin sonuçlarından birisi de köy odası dediğimiz sohbet odalarının yok olmasıdır. Bu sohbet odaları günümüzde internet üzerinden facebook ve bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılmaktadır. Köy odalarıyla focebook'u eş tutmak elbette mümkün değildir. 
Fakat sosyal medyanın görevini o dönemlerde köy odaları hormonsuz birşekilde yerine getiriyordu. 


Elektirik sisteminin 1968'de köyümüze kurulup 1970'lerde kullanılmaya başlaması Türkmen obaları için bir devrin artık kapanmasına neden olmuştur. Elektirikten önceki dönem: 100'lerce yılın muhafaza altına alındığı bir dönemdi. Zira 1968 de ergen olan birisinden eski olayları ve yaşanılan dönemleri dinlediğinizde 100 yıllar öncesine uzanabileceğiniz bir kapıyı aralarsınız. Sanki elektiriğin obaya gelmesiyle birlikte, gelenek ve kültürel mirasımıza elektirik çarpmıştır. Her şey baştan aşağıya değişmiş dönüşüme uğramıştır. 


Eskiler köy odasından bahsederken şu ifadeyi kullanırlar “Hacelba, Keleşin Raşit , Cabatın Arif, Selahattin, Sıddık oda yakardı” burada kullanılan yakma kelimesi odaların eski otağlarla irtibatını kurmaktadır. Otağ kelimesi od kelimesinden türemiş olup Od (ateş) ile bağlantılıdır. İçinde ateş yakılan barınak demektir. Otağ ise Türk, Altay ve Moğol halk kültüründe Hakan Çadırı. Büyük ve görkemli çadır. Otak (Otav) veya Otu (Otuv)da denir. Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Yakma kelimesinden türeyen otağ ve köy odaları, atalarımızın Orta Asyadan 1970 lere kadar getirdiği bir mirastır. Eskiden atalarımız toyları (istişarleri) otak denilen yerlerde yaparlardı. 
Burada sohbet ederler obayla ilgili kararlar alırlardı. Zamanla devlet oteritesinin güçlenmesiyle otaklar sıradanlaşır yerini odalara bırakır. Türkmenler eski kadim gelenekelrini yerleşik hayata geçtikten sonra köy odaları yakarak sürdürmeye başlarlar. 


Odalar, diğer tütkmen köylere ve ağırlanacak misafirlere karşı mahçup düşülmeyecek şekilde süslenir dizayn edilirdi. Köy odası, o köyün, mahallenin gurur duyacağı adeta bir halk okulu gibi sayılırdı. Odalarda gençler her zaman aşağıda kapıya yakın otururlar. Büyükler su vb. isteyince hemen su ikram ederler, hizmet ederler. İyice yaşı küçükler ise “ağzı açık” (konuşulan mevzuları başka yerde anlatır) diye odaya kabul edilmezdi. Gençler ise kendi yaş grupları ile başka bir köy odasında otururlar. 


Köy odaları köylüler için en önemli eğlence merkezidir. Uzun kış gecelerinde köy odalarında muhabbet bol olur. Çeşitli eğlenceler düzenlenir. Zaman zaman yemesine içmesine bahisler tutulur. Kura çekilirdi. Kuralara çetene, tavuk,pilav, dürüm gibi yiyecekler yazılırdı. Uzun kış gecelerinde Yastılık adında hafif öğün niyetine yenirdi. 


Ayrıca köy imamı veya dini bilgisi bulunan büyükler, oda halkına bu odalarda vaaz, nasihat ederlerdi. Köy Odasında köyün bütün sorunları orada konuşulurdu. Sanki köyün bir hükümet 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binası, resmi binası, kültür evi gibi, bir halk okuluydu. Köye uzaklardan gelen misafirler köy odalarında ağırlandığı, köyün ücretsiz bir konaklama eviydi. Komşuların bağına, tarlasına, ekinine, hayvanına veya başka bir eşya ve malına, köyden biri tarafından zarar mı verilmiş, Şikâyet eden ve edilen de köy odasına çağrılır ve/veya çağırttırılır, orada taraflar dinlenilir. Sonuca göre bir karara varılırdı. Zarar verene, zarar ziyan bedeli ödettirilirdi. Düğünlerde cenazelerde bayramlarda da köy odaları aktif bir şekilde kullanılırdı. 


Köy odalarında öne çıkan en önemli faaliyet sohbetti. Hatta deşirci ve çerçiciler (dilenciler ve seyyar bakkallar) o dönemde diğer obalardan haber getirip götürdüğü için el üstünde tutulurdu. 
Köy odasında misafir etmek için hep bir ağızdan ikna edilmeye çalışılırdı. Onların sohbeti tatlı olur gece geç vakitlerem kadar sohbet edilirdi. Halk ozanlarımızdan Muharrem Ertaş'ın bizim köydeki bazı odalara gelip saz çalıp türkü söylediği hatta Neşet Ertaş'ın da babasıyla birlikte gezdiği rivayetle anlatılır. Yine Abdullah Usta (Abdullah Biçer) Bağ Börek Destanını anlatışı dilere destan olmuştur. Sırf onu dinlemek için Bayındır Köyünden özel davet alır Bayındırda yakılan odalara konuk olur ve onlara bağ börek destanı anlatır türküsünü söylerdi. 


Köyümüzde gençler Hacelbanın odasında toplanırlar yaşlılar Selahattinin odasında toplanırlardı. 
Keleşin Raşit, Cabatın Arif, Çerkezin Ali, Allosan, Hüseyin'in Hacı ve Sıddık diğer oda yakan köy sakinlerindendi. Bu adet 1970 lere kadar köyümüzde sürdürüldü. Bu döneme kadar bir çok kişi oda yakmış derin sohbetler yapmışlardır. 


1970 lerden sonra elektirik yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayınca köy odaları da önemini 
kaybeder. Köy odalarının yerini kahveler almaya başlar. İlginçtir Cabatın Arif köy odası yakardı. 
Onun oğlu Mehmet İnanç bu geleneği kahve şeklinde yaşatmıştır. Yine Ramazan Akdoğan Atmen Demirel, Hasan İnanç köyümüzde kahve işleten büyüklerimizdendir. Köy odası geleneği kahvahanelerde yaşatılmaya çalışılmıştır fakat kağıt, ve taş oyunları sohbetin önüne geçmiş sohbetler oyunlar üzerine kurulmaya başlamıştır. 


Köy göç vermeye başlayınca kahvelerde boşalmıştır. Kamanda dağ obası köylüleri tarafından açılan bazı kahveler ve Ankara'da itfaye meydanında bulunan kahfede toplanılmaya başlanmıştır. 
Köylülerimizin farklı illere iş için dağılmaları hemşerileriyle sohbet etme arzusunu söndürememiştir. Köyümüzün derneği faaliyete geçmiş bir çok kişinin katılımıyla dernek merkezi alınmış ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Bütün bunların yanı sıra bir birinden uzak düşen hemşerilerce sosyal medya (Facebook) üzerinden otağ geleneği yaşatılmaya çalışılmaktadır. 
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Aşık Oyunlarından Geriye Kalanlar 


Hayal mayal bir çoğumuzun hatırlayabileceği bir oyundur aşık oyunu. Köyümüzde 1980 sonrası neslin unuttuğu bu oyun Dünyanın en kadim çocuk oyunlarındadır. Oğuz Kağan Destanlarında ve Kaşkarlı Mahmut'ın Divanı Lügatında da geçen bu oyun Türkmen boylarında özel bir yeri vardır. 
Çünkü göçebe olan Türkmenlerin en önemli geçim kaynağı küçük baş hayvancılıktı. Aşık , koyun ve keçinin arka oynağından çıkartılırdı. Her hayvanda 2 adet olurdu. En çok koyun aşığı tercih edilirdi. 
Bu aşıklar daha güzel ve küçük olduğu için tercih edilirdi. Eski köylülerimiz halı kilim ipini boyarken bu aşıkları da boyar, oyunlara renk katarmış. Özellikle kuru soğan kabuğu, ceviz kabuğu ve yoncadan elde edilen renkler tercih edilirmiş. Koç aşıkları eneke olarak kullanılırdı. (eneke baş aşık olup oyunda ütmek için kullanılır diğerlerine göre daha iridir ve içi kurşunla doldurulur). 


Bunu yapmak için Aşığın Aç diye tabir edilen yerinden kızgın uçlu telle birkaç yerinden delinir. (Aç denmesindeki neden çukur yerin bir karna benzetilerek aç olan birine benzetilmesidir.) Sonra aç tarafı yukarı gelecek , tersi yani tok tarafı aşağıda olacak şekilde çamurun içine yatırılır. Aç tarafından sıcak kurşun dökülür. Dökülen ağız sonra perçinlenerek kurşunun düşmesi engellenirdi. 
Böylece eneke ağırlaştırılmış olur. 


Aşığın dört yüzü vardır. Bu yüzlerin her oyna göre farklı değerleri vardır. Aşık oyunlarını öğrenmek 


için bu yönlerin adlarının bilinmesi gerekir. Resimde bu yönlerin adları belirtilmiştir. 


Aşıkla oynanan 15 kadar çeşitli oyun türü vardır. Bunların bir kısmı vurularak oynanır bir kısmı yere atılarak oynanır bir kısmı da her ikisini içinde barındırır. 


Vurmalı oyunda enekenin büyüklüğü ve nişancılık öne çıkar. Genelde bir dairenin içine aşıklar dizilir. 3,4 metre uzaktan enekelerle bu aşıklar hedeflenerek vurulmaya çalışılır. Amaç aşıkları dairenin dışına çıkarılmasıdır, ya da 3 ayak uzaklık mesafesine vurularak gönderilmesidir. Vurmalı oyunlardan bazıları Ballı, Daireli, Çizgili ve Vurmaç oyunlarıdır. Aralarında ufak farklar vardır. 


Dökmeli oyunda aşıkların yere düştükleri yön önemlidir. Kıt ve bey yönü düşerse oyunda avantajlı duruma geçilir. Çünkü bu şekilde düşmesi genelde nadir olur. Aç ve tok yönü daha geniş olduğu için yere bu şekilde düşerler. Eneke ve aşıklar avuç için alınır ve yere atılır. Yere düştükleri pozisyonlar oyunların şeklini belirler. Bu oyunların adlarından bir kaçı ise şöyledir: aç tok, döküm, gel aşığım gel ve oturmaç. 
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Karışık Oyunlarda vurmalı ve dökmeli oyunların her iki özelliğini de içinde barındırır. Daha çok özelliği olduğu için bu oyun daha renkli ve çekişmeli geçer, bu oyunlardan bazıları ise Vurulmaç, Döndürmeç ve kuyudur. 


İlk Başlayacak Oyuncu Nasıl Tespit Edilir: Oyuna ilk başlayan her zaman avantajlıdır. Çünkü kazanma şansı daha fazladır. Bunun için iki aşamalı bir tespit yapılır. Birincisinde herkes enekesini yere atar. Kiminkisi ilk önce dik ( kıt veya bey) gelirse o ikinci aşamaya geçer. İkinci aşamaya geçenler sırasına göre uçaklama oynu oynarlar. Aşıklar dizilir enekelerle vurulur 3 adıma en yakın uzaklaştıranlar ilk önce başlama hakkını elde ederler. 


Örnek Oyunlar 

Gel Aşığım Gel: Bu oyun iki kişi ile oynanır. Oynaması işin en az 6 tane aşığı olması gerekir. Ne kadar çok aşık varsa oyun daha zevkli olur. İlk başlayan rakip oyuncunun da aşıklarını avucun içine alarak yere atar. Her bir aşık farklı şekillerde yere düşer. Oyuncu ilk önce bir gruplandırma yapmak zorundadır. Açları, Tokları, kıtları ve beyleri göz kararı gruplandırır. Kolaydan zora doğru aç şeklinde düşen aşıkları açlara vurdurur. Başardıkça yerden vurdurduğu aşıkları alır. Eğer aç şeklinde düşen bir aşığı yanlışlıkla toka vurursa yanar. Sıra rakibine geçer. Yerde aşık bitene kadar bu oyun sürer. 
Burada önemli olan aynı şekilde düşen aşıkları bir birine vurdurmaktır. 


Çizgili: En az iki kişi ile oynanır. İlk önce bir daire çizilir. 1 metre çapındaki dairenin ortasına aşıklar düz bir şekilde dizilir. Her oyuncu eşit şekilde bu dairenin içine aşık koyar. Daireden Ver metre uzaklığındaa karşılıklı 2 düz çizgi çizilir. Rakipler daire ortada kalacak şekilde bir birilerini karşılıklı görecek şekilde kendileri için çizilen çizginin üzerine geçerler. İlk naşlayan oyuncu enekesini dairenin içindeki aşıklara atar. Eğer aşıkları dairenin dışına uzaklaştırırsa bunları alır. Eğer vuramaz veya dairenin dışına aşık uzaklaştıramazsa sıra rakibine geçer. Burada önemli olan dairenin dışarısına aşıkları çıkartmak ve enekeyi daireye yakın bir yere düşürmektir. Zira enekenin düştüğü yerden oyun devam etmektedir. Tam düştüğü noktadan aşıkları nişanlamak zorundadır. Eğer oyuncu aşıkları dairenin dışına fırlatacağım diye enekeyi güçlü fırlatırsa bir sonraki hamlesi için dez avantajlı duruma düşer. 


Vurulmaç: Bu oyun iki kişi ile oynanır. Birbirine iki karış mesafede parelel olarak iki çizgi çizilir. Her çizgiye 5 ila 10 arasında karşılıklı aşık konur. başlangıç oyuncusu enekesini yere atar. Eğer enekesi Bey düşerse rakip oyuncunun iki aşığını alır. Eğer Kıt düşerse 1 aşığını alır. Aç veya tok düşme durumunda aşık almaz. Eğer oyuncular bu şekilde harket etmezlerse rakip oyuncu enekesiyle rakibin dizili aşıklarına vurdurur ve onları dağıtır. Sonra enekenin yerdeki pozisyonu bey olarak düşmüşse rakibin bütün aşıklarını alır. Kıt düşmüşse 1 taşını alır, aç veya tok düşmüşse oyun sırası rakibe geçer. Yerde aşık bitene kadar bu oyun devam eder. 


Bu oyun yerini zamanla bilya oynuna bıraktı. Şimdilerde ise bireysel oynanan tablet veya bilgisayar 


oyunlarına dönüşerek hayatımızdan silindi. Fakat günümüze o dönemlerde türemiş deyim ve özdeyişler miras olarak kalmıştır. 
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Aşık daima bey oturmaz: işi daima iyi giden birinin her zaman işinin rast gitmeyeceği anlamına gelir Aşığı cuk oturmak: işi olumlu bir şekle gelmek 

Aşık atmak: Yarışmak 

Aşığın kırkı bir para ama ütüldüğüme yanarım: kaybedilen şeylerin ehemniyletki olmadığı yenilmenin üzüntü verdiği durum için anlatılır 

Aşığın kınalansın: Elini attığın iş iyi olsun 

Aşığın kırılsın: işin bozulsun 
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Yeniyapan Köyünde İmece 


İmece, Türkmenlerde dayanışmanın ve yardımlaşmanın en üst düzeyde yaşandığını gösteren toplumsal bir dayanışma hareketidir. Şimdilerde takım çalışması diye ad koyduğumuz kurallara ve kaidelere bağlanılan yapay bir hareketlilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretimin büyük sermayelerde toplanması imecenin zamanla dayatılarak yapılmasına yol açmış ve özünü kaybetmiştir. Onun için adı imece değil takım çalışmasıdır. Yeniyapan'da imece yukarıdan değil alttan gelen köylünün içinden çıkan bir gönüllü amelelik hareketidir. 


İmecenin çıkışı Yeniyapan'lının üretim şekliyle yakından ilgilidir. Yeniyapan'da ne üretilirdi ve Yeniyapnda yapılan ağır işler nelerdir sorusu imeceyi anlamamızda bize yardımcı olur. Önceden tarımsal üretimde makina kullanılmadığı için bütün işler insan emeğiyle yapılıyordu. Hasat zamanı neredeyse kar düşene kadar devam ediyordu. Bunun dışında ağır insan gücü gerektiren bir çok işte imece yapılıyordu. Üretilen ürünler ve kullanılan aletler değiştikçe imeceler unutuldu. 
Bireyselciliğin ön plana çıktığı çağımızda böyle bir dayanışmanın unutulması bir çok değerin de unutulmasına neden olmuştur. Köyümüzde imece usülüyle yapılan başlıca faaliyetler şu şekildeydi: 


Üzüm bağlarının gözelerinin açılması. 1970 öncesi köyümüzde yaygın bir şekilde üzüm üretiliyordu. 
Gözelerin açımı bahar aylarında yapılırdı. Bağ gözelerinin bir kişi tarafından tek tek açılması günler alabiliyordu. Bunun için genelde kadınların oluşturduğu bir grup birleşerek bir çok kişinin bağsının gözesini bir günde açarlardı. Budama işlemini de aynı şekilde yaparak birbirlerine destek olurlardı. 
1970 sonrası üzüm bağları yenilenmediği için kurudu. Üzüm bağlarının kurumasıyla imece de bitti. 


Tırpan ve Orakla; zeğrek, çavdar, arpa, buğday ve çayır biçimi: Biçerdöverin olmadığı dönemlerde taşlı ve engebeli alanlar orakla düz yerler tırpanla biçilirdi. Bu işlem ayları buluyordu zira araziler bölünmemiş ve büyük parçalardan oluşuyordu. Genelde aynı sülaleden kişiler bir araya gelerek imece yöntemiyle bu büyük arazilerin biçimini biraz daha kısaltıyorlardı. Destelerin toplanıp harman yerine getirilmesinde de aynı yardımlaşma sergileniyordu. 1985 lere kadar tırpan kullanılarak imece yöntemiyle bu işler devam etti. Biçerdöverlerin 1985 lerden sonra kullanılmaya başlanmasıyla son buldu. Saman yapma makineleri biçer döverden 10 yıl sonra köyümüze gelmişti. 
Bu 10 yıllık sürede imece usulü sapın tarladan getirilmesi sırasında ve sapın patosa atılma işleminde kullanıldı. Saman yapma makinelerinin yaygın bir şekilde kullanılmasıyla, imece usulü bu alanda da kayboldu. 


Yeşil Mercimek, Nohut, Fii yolumu: Yeniyapan'ın en önemli aşı (çorbası) kestirme aşı ve katma aşıdır. Aşın içinde mutlaka nohut ve yeşil mercimek konurdu. Bunun için nohut ve mercimeğin üretimi yaygın bir şekilde yapılırdı. Aynı şekilde büyük baş hayvanların yemlerinde kullanılan fii üretimi de yaygın bir şekilde yapılırdı. Fakat bu mahsüllerin yolunması en zor işlerden birisiydi. 
Bunun için köylü bir araya gelip hep birlikte bu işi yaparlardı. Sadece bir ailenin bu işlemi yapması imkansız denecek kadar zordu. 1990 lara doğru Güneydoğuanadoludan mevsimlik işçilerin gelmeye başlamasıyla imece bu üretim alanında da yok oldu. 
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Çobanlık: önceden hemen hemen her evde koyun yetiştirilirdi koyunlar genelde çoban tutulur güttürülürdü. Fakat koyunların kuzuları için çoban tutulmazdı. Bu işi evin çocukları yapardı. Sürüler birbirine katılarak imece usülü güdülürdü. Fakat sürü sahibi ailelerin azalması ve kuzuların sürüden ayrılmayıp birlikte güdülmeye başlanması iş gücü ihtiyacını ortadan kaldırdı. Doğal olarak imece usulüde kalkmış oldu 


Çorak Getirilmesi: Evlere çatı yapılmadan önce dambaşıların bakımı için Hamit ve Sallobası denilen yerlerden yoğun bir şekilde çorak çekilir damların kışın içeri su sızmaması için bakımı yapılırıdı. 
Fakat çorağın yüklenmesi ve taşınması çok zor bir işti. Bir çok kişinin eli nasırlı olmasına rağmen kanardı. Çorak nemli olup yerinden sökülmesi parçalanması ve kağnılara yüklenmesi olağan üstü bir emek gerektiriyordu. Bunun için köy ahalasi toplanıp hep birlikte çorak getirmeye giderlerdi. Bir çok kişi o kara kağnıların tekerleklerinden çıkan cızırtıyı hala anlatırlar. 1980 sonrası evlerin kara örtküsü kiremitle yapılan çatılara dönüştü. Çorakta unutuldu imece de. 


Düğün ve Cenazelerde İmece: Dağ obası köylerininin en belirgin özelliklerinden biri de düğün ve cenazelerde yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde sergilenmesidir. Cenazelere taziye için gelenler yemekle ağırlanırdı. Bunun için köy ahalisi cenaze evine yemek götürür, taziye için gelenleri ağırlarlardı. Düğünler kır düğünü şeklinde yapılır yine sıcak yemek ikram edilir. Yöresel yemekler hazırlanırdı, Kestirme aşı, Köfte, Sulu et, Bamya, Sarma gibi yemekler hazırlanır okuntuya gelenlere ikram edilirdi. Düğün sahibinin bu işi tek başına organize etmesi yine mümkün değildi. 
Akrabalar ve yakın hısımları düğün evine gelip el birliğiyle düğün organizasyonlarını yaparlardı. 
Cenazelerde pide yapılıp dağıtılması düğünlerinde salonlarda yapılmaya başlanması imeceyi kısmen yok etti. Fakat bazı imeceleri günümüz düğün ve cenazlerinde görmek mümkündür. 


Yine imce yöntemiyle köyümüzde yapılan bazı faaliyetler şunlardır... 


Çığır Açma: Yeniyapan ve yöresi çok yoğun kar yağışının gerçekleştiği bir bölgeydi 1980 lerden sonra yağış miktarı azaldı. Kış aylarında kar yolları kapatır kadınlar çeşmelere gidemez erkekeler koyunlarını sulamaya götüremezdi bunun için köylüler bir araya gelir çığır açarak çeşme yollarını açarlardı. Bundan sonraki aşama kara ötkülü damların üzerinden kar kütlesini atmaktı. Bütün bunlar imeceyle yapılırdı. 


Köy Camisi Yapımı: köyümüzün cami yapımında bir çok kişi gönüllü bir şekilde görev almışlar el birliğiyle camimimiz yapılmıştır. 


Ekmek Yapımı: Bizim yörede yılda 2 kez yufka ekmeği yapılır. Bir evin 6 aylık ekmek ihtiyacı 2 veya 
3 gün süren bir uğraştan sonra hazır hale getirilirdi. Bunu sağlamak için kadınlar kendi aralarında 
imece usulüyle bu zor işin üstesinden gelirdi. Ev sahibi kadın genelde hamuru yoğurur, yemekleri hazırlar, yapılan yufkaların taksimini yapar, yakacak sap ve samanı getirirdi. Yaşlıca olan kadınlar ekmeği evirir pişirirdi. Diğer kadınlarda 4 veya 5 hamur tahtasında,hamuru açarak pişirime hazır hale getirirdi. Bu işler yapılırken sohbetler edilirdi. 
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Temek Yapımı: kömürün yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasından ömce ineklerin dışkıları toplanır Nisan ayında imece usulü kadınlar çağrılırdı. Kadınlar temeğin başına kasnaklarla toplanır bütün temeği saman ile karıştırıp kasnakların içine koyarak tepelerlerlerdi. Hazır hale getirilen temekler sıra sıra dizilerek kuruması beklenirdi. Bu iş yine günlerce sürer harman yerleri sıra sıra düzülü temeklerle dolardı. 


Bütün bu işlerde yoğun bir yardımlaşma ve seri üretim yapılırdı. Üretim zincirine kadınlar aktif bir şekilde katılırdı. Fakat değişen teknoloji bir çok alanda imecenin yok olmasına neden olmuştur. 
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1. Dünya Savaşında Yeniyapan'da Bağdat ve Dönüş Ana 


Birinci Dünya savaşı köyümüze derin yaralar açmış zor günleri bize hatırlatır. Bir Milyona yakın bahadır bu savaşlarda şehit olmuştur. Bu kayıpların bir çoğunun ismi kayıtlı olmadığı için unutulup gitmeye yüz tutmuştur. O dönemle ilgili kıssalar köyümüzde de sıklıkla anlatılmaktadır. Savaş anıları anlatılmaz çünkü Harpten, bu anıları anlatacak gazi olarak dönen birisi mevcut değildir. 
Savaş sürerken köyde Ebemgümeci otundan başka yiyecek bir şey bulamayan çocukların baş kısımlarının şişmesi, dul kalıp çocuklarını meşeggatle büyüten anaları, mal pisliğinden buğday tanesi çıkartıp öğün yapanları, çocuğunu seferberlikten kaçırıp kuyularda saklayanları, eşi dönmeyip kuma giden anaları anlatırlar. 


Savaşın izlerini köyümüzde görmek mümkündür. Savaş Yeniyapan'ın 1000 lerce kilometre uzağında olmasına rağmen Yeniyapan'a ateşi düşmüştür. Fakat Ünsiyet (eskiyi unutup yeni duruma alışmak ) bu acıların neredeyse unutulmasına yol açmıştır. Çoğumuza 1. Dünya savaşı tarih derslerinde anlatılmıştır. Muhakkak bizi ilgilendiren yönleri çoktur. Ama neden köyümüzde 1. Dünya savaşında şehit düşenlerin tarihi anlatılmaz veya önemsenmez hep bir soru olarak kalmaktadır. Köprünün altından çok sular akmıştır, belkide o acı günleri hatırlamamak için unutmayı tercih etmiş olabiliriz. 
Fakat savaşın en acı tecrübesini kendi ocağımızda göremezsek dersler alamaz geleceğe de sağlıklı bakamayız. 


Bu dünya savaşının köyümüzdeki izlerinden en önemlisi künyelerdir. Her mahallenin bir künyesi vardır, soy isminden bile önemli görülür. Örneğin hasmaller, pancarlar, hacıveliler, keleşler, sıdıklılar gibi bu liste uzar gider. Soy adı apaydın, atak ve metin olan sülalerin künyelerinde 1. 
Dünya savaşının acı sonuçlarından birini görebiliriz. 


Apaydın soyadını taşıyanlara genelde Bağdadın evi veya bağdadın mehmet künyesi kullanırlar. 
Bunun nedeni Bağdat anadır. Köyümüzde hep babaların künyesi kullanılarak kişiler tarif edilir örneğin Çerkezin Ali, Cabatın Arif, Sıddığın Ahmet Allosan gibi. Köyümüzde Bağdatın Mehmet adında Mehmet Apayadın yaşamıştır. Bağdat'ın kim olduğunu bilmeyen birisi Bağdat'ın bir erkek olduğunu düşünebilir. Neden “Seyf Ali'nin Mehmet denmemişte Bağdat'ın Mehmet denmiştir” diye sorarsak. 1. Dünya savaşının izini bulabiliriz. Seyf Ali 1. Dünya savaşına er olarak katılır. Her Yeniyapan'lı gibi o da savaşta şehit olur. Mehmet Yetim bir çocuktur. Belki de babasını hiç görmeyen bir yetimdir. Köylü ona Bağdadın Mehmet künyesini koymuş ve günümüze kadar bu künye kullanılmıştır. 


Dönüş ananın hikayeside tıpkı Bağdat ananın hikayesi gibidir. Haydar (Haydar Atak) birinci dünya savaşında şehit olur. Külobasında dul kalan Dönüş ana ve yetim düşen dört çocuk hayata tutunmuşlardır. Bugün Dönüşler diye çağrılan Atak soy isimli sülale Dönüş ananın yetimlerinin çocuklarıdır. Dönüş ana Hasan Kılıçaslan'ın (Allosan veya Ali oğlu Hasan)bacısıdır. Eşi vefat ettikten sonra Hasan Kılıçaslan onu Yeniyapan köyüne getirir. Dönüşler künyesi halen köyümüzde kulanılmaktadır. 
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Köyümüzde Çakırlar diye bilinen soyadları Metin olan sülalenin künyeside de 1. Dünya savaşının izlerini görebiliriz. Çakır ve Hasan Hacı Süleyman'ın iki oğludur. Hasan birinci dünya savaşında şehit düşer. Çakır sülalenin tek erkeği olarak kalır. Onun için bu sülaleye Çakırlar künyesiyle çağırmaya başlarlar. Fakat Çakırlar sülalesi Çakırın soyundan değil, Hasan'ın yetimi, Haydar'dan yürümeye devam eder. Çakır'ın iki kızı olmuş ve farklı sülalere gelin gitmişlerdir. Hasan oğlu Haydar'ın ise Adil, Irza, Hasan ve Çakır adında dört erkek çocuğu olmuştur. 


Künyelerin dışında kalan izlerde; dul kalan analardır. Çoğu kuma olarak gitmiş ve hayata tutunmuşlarıdr. o Türkmenlerde ikinci eş olayı çok nadir görülen bir durum olmasına rağmen çoğumuzun dedesi ikinci Evlilik yapmıştır. Bunun nedeni 1. Dünya savaşının dul bıraktığı analarımızdır. 


Örneğin Sultan ana ilk önce Cabatlar sülalesinin gelinidir. Eşi 1. Dünya savaşında şehit düşünce Veli Gültekin'le evlenir Yine Fatma ana ilk önce Yaylalırın gelinidir. Eşi savaşta şehit düşünce Selahattin Gültekinle evlenir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Günümüze kadar süren bazı sözlerin, geleneklerin ve korkuların da birinci dünya savaşından kaldığını görebiliriz. 


Çevre köylerde de kullanılan bir tabir vardır. “ o0o sen seferbeklikten kalmasın” genelde 1. Dünya savaşından veya kurtuluş mücadelesine katılan kişiler için kullanılırdı. Fakat bu kişilerin vefat Yine son zamanalara kadar askere gidecek kişiler evlerde ağırlanır yemekler yedirilir cebine harçlık konulurdu. Asker hem korkuyu hem sevgiyi ifade ederdi. Örneğin son yıllarla kadar jandarmadan korkulurdu. 


Köyümüzde, neredeyse her sülaleden şehit çıkmıştır. İzleri de günümüze kadar gelmiştir. Bu izleri 


künyelerden ve kuma olarak gitmelerden bulabilirz. Burada adı geçmeyen onlarca şehidin hikayelerini yazmak ve gelecek nesillere taşımak görevimiz olmalıdır. 
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Yeniyapan'da Su ve Çeşme 


Su ve medeniyetler hep birlikte anılır Mısır medeniyeti Nil nehri üzerine kurulmuştur. Ganj Nehri Hindular için kutsal bir nehirdir. Zem Zem suyu Müslümanlar için önemli bir anlamı vardır. Türkler Ortaasyadan kıtlık ve kuraklık yüzünden göçe başlamışlardır. Dünya üzerindeki bütün medeniyetlerin gelişiminde su en belirleyici unsurlardan olmuştur. 


Bu etki Türkmen göçebe medeniyetlerinde de sürmüştür. Türkmenlerin ilk kondukları yerler hep su gözesi olan dağ etekleridir. Yeniyapan'ın ilk kurulduğu yer Ortalık çeşmenin etrafı olup oradan büyümeye başlamıştır. Yeniyapan'daki bir çok yer isminide su kaynakları belirlemiştir. Örneğin Cağıldak, Ağnın Özü, Saz, Aşağı Öz, Aslanın Goyak, Hamin Goyak, Soğukkuyu, Şohonpınar, Gavaklık, Yoncalık ve Çayır Tarla gibi. Bu yer isimlerinin konmasındaki en büyük etki şüphesiz su kaynağıdır. 


Ortalık çeşmenin ne zaman yapıldığıyla ilgili bir bilgi mevcut değildir. Ortalık çeşmeden sonra köyün içine bazı çeşmeler eklenmiştir. Ilık çeşme, kötü çeşme gibi de adlar konmuştur. Bu çeşmlerde dikkatleri çeken bir yönü vardır. Çoğunda eski antik dönemden kalan mermer ve granit türü işlenmiş taşların kullanılmasıdır. Örneğin ortalık çeşmenin su akan metal borunun geçtiği taş antik işlenmiş bir taştır. Yine suyun döküldüğü taş antik bir taştır. Kötü çeşme diye adlandırdığımız çeşmenin neredeyse tamamı antik taşlarla yapılmıştır. Köyümüzdeki ilk sanatsal yapının ortalık çeşme olma ihtimali çok yüksektir. Göçebe bir toplumun izlerini taşıyan köyümüzde çeşmeye sanatsal bir değerin verilmesi dikkate değer bir konudur. Bu sanatsal değeri çeşmeyle sınırlı tutmak yanlış olabilir çünkü Hacıbayramoğlundaki pınardan bir çoğumuz su içmiştir. Ordaki pınarın yapımı başlı başına bir sanat abidesidir. Suyun ilk gözünün çıktığı yerdeki taş eşsiz bir taştır. 


Suyla ilgili sanatsal anlayış bizim oralarda dokunan klimlerde de görmek mümkündür. Klimlerin çoğunda su yolu denilen motifler vardır. Berekti simgeleyen su yolu motifi suyun sanat kültürümüze bıraktığı etkilerden biridir. 


Yeniyapan'ın arazisinde irili ufuklı 10 larca çeşme mevcuttur. Bir çoğuda hayrat amaçlı yapılmış olup geçmişlerin sevap defterlerinin açık tutulması gayretlerini görürüz. Bir çoğu tarla sulamak için yapılmamıştır. Kuşların, kurtların, koyunların su içtiği yerlerdir. Hayrat için yapılan çeşmelerin çoğu tarlalardan uzaktır. Ticari bir amaçtan özellikle kaçınmak için tarla uzakları tercih edilmiştir. Bu da Türkmen inancındaki doğallığın ve samimiyetin ölçüsünü bize anlatmaya yeterlidir. 


Çeşmelerin kültürümüze ve medeniyetimize etkisi çok büyüktür. Önceleri çeşme başları toplanma yeriydi. Kadınlar zorunlu ve gönüllü olarak çeşmeden su getirirlerdi. Çeşmeden döndüklerinde genelde mutlu olurlardı. Zorunlu bir ihtiyacın sosyal bir faaliyetle örtüşmesi kadınları genelde mutlu ederdi. Kadınlar güğüm ve bakraç helkelerle oçeşmelerde kuyruğa girerlerdi. Bazıları bulaşıklarını elbisilerini ortalık çeşmede yıkardı. Yapı olarak konuşmaya müsait analarımız ve bacılarımız orda içlerini dökerler dedikoduların yaparlar rahatlamış bir şekilde evlerine dönerlerdi. 


88 


Bağdat anayla ilgili şu kıssa anlatılır. Çeşmeden su getiriken su dağıtmayı susuzlara su vermeyi çok severmiş. Özellikle çocuklara su vermekten zevk alırmış. Çocuklar su içerken “iç İç kurban olduğum helal olsun helal olsun” diye söylermiş. Yine bir çoğumuz ailenin dışındaki bir nineye su verdiğimizde suyu içtiğinde “Ölmüşlerin Canına Değsin” diye dua ederlerdi. Çoğumuz bu duayı yanlış anlamış hatta üzülmüştür. Su vermenin en büyük sevaplardan biri olduğu inancı Türkmen köylerinde hakimdi. 


Suyun paylaşımı diğer bir konudur. Yeniyapanlının avcarı meşhurdur. Turşuluk ve kışlık bazı yiyeceklerin hazırlanması için yoğun şekilde avcar ekilirdi. Öz boyları dönüm dönüm avcarlarla dolardı. Bu arazilerin sulanması için haftanın belirli günleri belirlenen kişilere aitti. O kişden başkası o gün sulama yapamazdı. Köy çeşmelerinin suyuda bu şekilde taksim edilmişti. Arklarla köy çeşmesindeki su bahçelere getirilir sulama yapılırdı. Suyun ortak kullanım anlayışı köylünün bir biriyle irtibatını kuwetlendiriyor sosyal dokuyu koruyordu. 


Belirli bir dönemde Yeniyapanlının dişlerinde suyun koymuş olduğu bir mührü görmek mümkündü. 
Yeniyapan dağlarında çıkan florit mağdeni suya şeklini vermişti. Ortalık çeşmeden 1988 öncesi kim su içmişse dişleri sap sarıdır. Terkos suyu ile birlikte yeni yetişen nesil bu sudan büyümüş ve flordin etkisinden kurtulmuştur. 


1988 lerde terkos sistemi köyümüze gelmiştir. Bu dönemden sonra çeşmelerin eski şağşağlı günleri 
son bulmuştur. Çeşmelerin önemini kaybetmesiyle birlikte “geçmişlerin canına değsin duaları, iç iç helal olsun temennileri de son bulmuştur. Çünkü su bugün en kolay ulaşılabilen bir kaynak haline dönüşmüştür. Buna karşın arazilerimiz her geçen gün kuraklaşmakta ve su kaynakları tükenmektedir. Eskilerin dualarını işitmek istiyorsanız hayratınızı yapın. Bol Bol su çıkartıp çeşme yaptırın vesselam! 
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Yeniyapan'da İkinci Meslek Demircilik 


Günümüzde Yeniyapan ve çevre köylerden 1000 lerce hemşerimizin ikinci meslekleri inşatcılıktır. 
İnşatcılığın içinde hususen demircilik mesleği ön plana çıkmıştır. Onları köylerinden uzaklara sevk eden hangi sebeplerdi, demirciliğin köyümüzde başlangıcıyla ilgili bazı tarihi bilgileri not düşme gerekliliği bulunmaktadır. 


Türkiyenin belli başlı bir çok binalarında Dağobası Türkmenlerinin alın terini görmek mümkündür. 
1938 yılında yapımına başlanan Karabük Demir Çelik Fabrikası Yine 1939 larda inşasına başlanan 
TBMM, Cumhuriyetin ilk kuruluşuyla inşasına başlanan bazı Limanlar, Toprak Mahsuller Ofisi, Aliağa Rafinelisi bunlardan sadece bir kaçıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra bir çok alanda devlet binalarına yenileri eklendi. Bunların yapımı için muazzam bir insan kaynağına ihtiyaç vardı. 


Bizim orada inşaatçılığı ilk başlatan ve ikinci meslek olmasına neden olan kişiler İsahocalılar arkasından Külobalılardır (Gülveren Köyü) Muharrem Erdil, Selahattin ve Kara Musa, Demir çelik fabrikalarının ve Meclisin yapımında aktif rol aldılar. İnsan kaynağı içinde köylerinden ve çevre köylerden insan topladılar. Bizim köyden de bir çok kişi bu inşaatlarda çalıştılar. Böylece Türkmenler 1800'de yerleşik hayata geçtikten yaklaşık 130 yıl sonra ilk defa dışarıya işçi gönderdiler. Yine çevre köylerde Mollaosmanlı Cemil'de inşaat sektöründe ilklerdendir. Külobalılar ve Mollaosmanlılar bizim yörede inşaatçılığın gelişimine ön ayak olmuşlardır. Bunun en önemli nedeni bu kişilerin tarla bağ ve bahçelerinin az olması ve zorunlu olarak dışarıya çıkmalarıdır. 


Köyümüzden ilk defa demir inşaatında Abidin Demirel çalışmıştır. Kara Musa, Abidin Demirel'in dayısı olduğu için inşaatlarda çalışmaya başlamıştır Abidin Demirel'den sonra Şıhının Ali (Ali GÜRBÜZ) gelmektedir. Külobalılarla, Ali Gürbüz akraba olup onların yeğenidir. Külobalılar ilk işi aldıklarında yeğenlerini de yanlarında götürürler. Böylece beton arme inşaatcılık köyümüze gelmiş olur. Örneğin Ali Gürbüz, Ankara'da Toprak Mahsülleri Ofisinin İnşaasında aktif rol almış bir çok köylüsünü de bu inşaatlarda demirci olarak çalışmasına olanak sağlamıştır. 


1938'lerde başlayan inşaatcılık devlet binalarıyla başlayıp özellikle Libya ve Arapistan ülkelerinde davam etti. Külobalılar Libya'da bazı büyük inşaatların yapımını üstlendi. (Bingazi Limanı). Bu limanlarda'da bir çok köylümüz demirci olarak çalışmışlardır. 


İnşatçılık işinin köyümüzde yaygınlaşmasından önce, köylümüz borç içindeydi. Karakütük ve Hamitten faiş oranda W50 gibi faizle para almaktaydılar. Fakat bu 1969'da değişti... İzimir Ali Ağa rafinerisinin yapımına Sefer, Rasim, Mahir'in Hacibili, Irza Demir, Sefer Demirel, Veli Atila, Nefer Tufan, Uğur Atak, Ramazan Atak, Kadir Özmen,Çakır, Irza, Hasan, Hacıveli, Elvan, Mikdat, Mehmet, Menduh, Bahattin Nihat, Metin, Hacımehmet, Abidin'in Ali (Ali Apaydın) Bayram Kayhan, Bağdad'ın Mehmet, Abdurrahman Kılıçaslan, gibi bir çok kişi 1969'dan 1971'lere kadar orda çalışmışlardır. Bu 3 yıl köylünün borçtan ve faizden kurtulduğu yıl olmuştur. 
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Türkiye'de Libya'da ve Arapistan'da görev alan Türkmenler 31 Ekim 1961 tarihinden itibaren Almanya'ya işçi olarak gittiler. Almanya'ya Köyümüzden ilk giden Sıddığın Osman'dır (Osman Erdoğan) Ali Gürbüz, Mustafa Erdoğan, Rasim Demir, Hayriba Yılmaz, Osman Gültekin, Züfikar Duman, Zürküflü İnanç, Murtaza Yüceer, Keleş Çakır, Nefer Tufan, Bekir Kaya, Mehmet ve Menduh Gültekin bu 10 yılı geçen sürede peyder pey Almanya'ya gitti. Almanya'da genellikle fabrikalarda 
çalışanlar; işin düzenli olması ve gelirnin yüksek olması nedeniyle bir çoğu tekrar dönmedi. 1972 
yılına kadar Almanya devamlı köyümüzden işgücü çekti. 


O günden beri devam eden demircilik mesleği günümüzde yaygın bir şekilde yapılmaktadır. 
Türkiye, Rusya ve Arapistan'da şu an bu meslek devam ettirilmektedir. 2010-2015 yılları demirciliğin zirveye çıktığı bir dönemdir. Zira demircilik geleneğinden yetişen gençler işi devir almış ve büyütmüşlerdir. Şu an Arapistan'da 100'e yakın Yeniyapan'lı çalışmaktadır. Tıpkı Ali Ağ benzeri bir dönemin başlangıç işaretlerini görmekteyiz. Buradaki emekler Türkiye'de bir çok evin alınmasına ve bazı yatırımların yapılmasına vesile olmaktadır. Ali Ağa'dan tek farkı bu işe vesile olanlardır. O dönemde Başköylü ler bu işe vesile olmuşlardır. Fakat Arabistan'da 100 lerce hemşerimizin çalışmasına vesile sağlayan kendi köylümüz Bayram Erdoğan'dır. 


Bu kadar zor bir işte alınteri dökmenin köyümüze ağır bedelleri de olmuştur. Turgut KAYA abimiz ve diğer köylerde inşaat alanlarına hayatını kaybeden abilierimizi de anmadan geçmeyelim. Bu yolda kaybettikleri hayatlarını, Allah öbür dünyada mükafata döndermesini dileriz. 


Köyümüzde inşaat sektöründen önce dedelerimiz ırgat olarak köylere gider orak veya tırpanla ekin biçerlerdi. Genelde yakın köylere ırgat durur günlük yevmiye üzerinden aile geçimlerine katkıda bulunurlardı. İnşaatcılık, köylülerimizin dışarıya açıldığı ilk sektördü. Bunu eğitim takip etti. 
İnşaatlar sayesinde köylülerimiz dünyanın bir çok ülkesine açılma fırsatı yakaladı. Köylülerimizi buna sürükleyen şüphesiz çiftçilikten elde edilen gelirin yetersiz oluşuydu. Toprak verimsiz yetiştirilen hayvanlar ucuzdu doğal olarak insanlar geçimini devam ettirmek için dışarıya açılmak zorunda kalmıştır. 


Bu yazıyla, bütün inşaat emekçilerini teşekkürlerimizi sunuyor işlerindeki bereketin artmasını diliyoruz. 
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Yeniyapan'da Çobanlık Mesleği 1 


Çobanlık en eski kadim mesleklerden birisidir. İncelikleri çok fazla olan bir yaşam tarzının mesleğe dönüşümüdür çobanlık. Yeniyapanda bir çok kişinin bu alanda önemli tecrübeleri vardır. Bundan yola çıkarak köyümüzde çobanlığa dair bir mesleğin nasıl yapıldığını göreceğiz. 


Çobanlık dendiğinde sadece düzlüklerde tepelerde koyun otlatan kişi olarak algılanır. Fakat çobanın görevi sadece bu değildir. Örneğin kışın koyunların bakımını, kuzuların doğumunu, yünlerinin kırkılmasını, davarın yıkanmasını, yazıda kalmasını, kurttan korumasını, zehirli otlardan sakındırmasını, başçeken koyununu eğitmesini, körnek açmasını, değnek yapmasını, itlerin (çoban köpekleri) karnını doyurması onların küstürülmeyip sürüyle koordinasyonunun sağlanması, nerde hangi otun bittiğinin bilinmesi, ateş yakıp üzerinde çay pişirmesini, eşşeğin habesinin hazırlayıp korunaklı hale getirmesi, hava bozacağını anlaması ve davarın yazıda en iyi şekilde doymasını sağlaması gibi görev listesi uzar gider. Hangimizin mesleği bu kadar uzun ve zahmetlidir bilemeyiz. 
Fakat çobanlık görünüldüğü kadar kolay bir meslek değildir. Yukarıda belirttiğimiz her bir faaliyet; emek ve bazı bilgilerin etkili bir şekilde uygulanması ile başarıya ulaşabilir. 


Kış Mevsiminde Koyun Bakımı 

Kışın davar, kömlerde beslenir sadece sulamak için dışarı çıkarılırdı ve o zaman köm temizlenirdi. 
Havalandırılır hatıl dediğimiz yemliklere saman dökülür, samanın üzerine arpa veya buğday dökülürdü. Bu işlem günde 3 defa uygulanır çobanın ekonomik durumuna göre şekillenebilirdi. 
Mesela öğlen sadece saman döküp diğer iki öğün buğday veya arpayla desteklenebilirdi. Saman genelde arpa ve buğday sapından olurdu. Fakat çobanının durumuna göre öğlen öğününde kuru ot, nohut, mercimek ve fiğ samanlarından biri tercih edilirdi. İyi çoban samanlarını öğünden önce torbalayarak hazırlar ölçüsünü bilir ve öğün zamanını geciktirmezdi. 


Kuzulama Dönemi 

Şubat ve Mart aylarında kuzu doğumları başlar kömün içi beyaz sevimli kuzularla dolardı. Çoban, hangi koyunun ne zaman doğum yapacağını memesinden anlar ona göre önlem alırdı. Bu aylarda çoban gece en azından iki defa kömü ziyaret eder doğum yapan koyun var mı diye kontrol ederdi. 
Doğum sırasında koynun başında bekler koynun kuzusunu kabullenmesinde ilk sütü emmesinde kuzuya yardımcı olurdu. Koyunlar bazen ikiz doğum yapar birini kabul eder birini etmezdi. Bu çobanların en zorlandığı işlerden biriydi. Yavrusunu almayan koyunların kuzularının ağız ve burunları temizlenerek ve üzerlerine bir miktar tuz serpilerek anaları tarafından yalanmaları sağlanırdı. Zira koyun kuzusunu kabul etmezse beslenmesi ve bakımını çoban üstlenirdi. Sağdığı sütü biberonlara doldurur onu belli aralıklarla beslerdi. Koyunun doğum sırasında düşen eşini hemen alır köpeklerine verirdi. Çünkü koyunların bu zarı yeme ihtimali vardı. Şubat ve mart ayları köpeklerin bayramıdır. Zira bu aylarda nerdeyse hergün bol proteinli eşlerden yerlerdi. Kömün popilasyonu nerdeyse iki katına çıkar ezilmeler sakatlanmalar bu dönemde artardı. Bunun için başka bi yere kuzular alınırdı. Bazen kuru kalıplı tezeklerden kömün içine bir bölüm yapılır kuzular 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oraya alınırdı. Her çobanın, kuzuların kulağına bi takım izler koyar. Buna en denir. Enden maksat kuzunun büyüdüğünde dahi o çobana ait olduğuna delalet eder. 


Nisan Ayında Bakım 

Nisan ayında koyunlar yavaş yavaş dışarı çıkarılır taze otlardan beslenmeye başlardı. Kuzular bu dönemde ilk defa otla karşılaşır. Annelerini örnek seçen kuzular ilk otun tatına baktığında beğenmez beri otlar öte zıplar annesinin memesine emmek için yeltenirdi. Yine bu ayda ilk ayrılıklar başlar sürü otlanmak için yazıya giderdi. Koskoca köm beyaz kuzulara kalırdı. Bu ayda da doğumlar devam ederdi fakat bu sefer doğum yazıda olurdu. Burada uzmanlık isteyen bir durum vardı. Çünkü doğum yapan koyunun kuzusunu alması için ilk saatlerini onunla geçirmesi gerekiyordu. Hareket edemeyen koynun başında beklemesi aynı zamanda sürüyü idare etmesi gerekiyordu. Koyun kuzusunu kabul ettikten ve kokusunu aldıktan sonra yeni doğan kuzuları habesinin içine koyar köye getirirdi. 


Kuzu Emzirme ve Seremoni 

Kuzu emzirme seremonisi izlemeye değer eşşis bir gösteridir. Koyunlar yazıdan gelirken meleşmeye başlarlardı. Kuzular bu sesleri duyunca heyecanları depreşir hep bir ağızdan meleşmeye başlarlardı kavuşma sırasında bu son seviyeye ulaşır ses cümbüşü ortalığı sarardı. Kuzular kapatıldıkları yerden havluya annelerine bırakıldıklarında hareketlilik artar bir o tarafa bir bu tara koşuşturmalar başlardı. En fazla 3 dakika içinde anneler yavrularına kavuşur yavrularını emzirirlerdi. Karınları doyan kuzular keyfe gelir oynaşmaya başlardı. Bu durum çobanı da keyiflendirirdi. 


Koyun Kırkma 

Çobanı artık zor bir ay bekler mayıs ayı davarın kırkıldığı aydır. Yeşil otlardan mayıslanan ve çakıldak tutan koyunların kırkılması ustalık işidir. Zira hayvanın kırkılması bazı tehlikeleri barındırır. 
Bu ayda çoban bir çok iş kazasına maruz kalır. Öğlen yazıdan eve gelen koyunlar havluya alınır. 
Orda sağımı yapılır. O sırada çoban havlunun bir köşesinde koyun kırpmaya başlar. İlk önce koyunu yere yatırıp ayaklarını bağlar. Sol diziyle başını bastırıp sağ eliyle kırklığı tutar sol eliylede yüne şekil verir. Bu beceri eşine az rastlanır bir durumdur. Koyun rahatsız olduğu zaman çırpınır. İşte tam bu sırada kırklık çobana batabilir veya koyun yaralanabilirdi. Koyun yaralandığında yarasına sinekler konmasın diye katran sürülür. Kırkma işlemi bittikten sonra yün yıkanması için torbalanır. 


Koyun Yıkama 

Temmuz ve ağustos ayında tekrar yünlenen koyunların yıkanması gerekir. Bizim oralarda akan büyük bir nehir veya su birikintisi olmadığı için bu işlem sınırlı yapılırdı. Sazda veya Hallan gölü dediğimiz yerde birer ikişer koyunlar suya atılır temizlenmeleri sağlanırdı. Temizlenen koyunlar güneşin altında pırıl pırıl parladığında çoban keyfe gelir tütününü sarar tüttürdü. 


Yazıda Kalma ve Yer Seçimi 


Eskiden koyunlar yazın nerdeyse hiç köye getirilmez hep yazıda yatırılırdı. Sağma işi de yazıda yapılırdı. Bunun için öğlen serin büyük söğüt ağaçların gölgesi tercih edilirdi. Gece düzlük ve 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havadar yerler tercih edilirdi. Koyun öğlen sıcağını ve güneşini çok sevmez. Gölge bir yer bulma eğilimindedir. Gölgelik bir yer bulamazsa birbirlerinin gölgesine girer başını güneşten saklar. Bu ise koyunu yorar ve bitkin düşürürdü. Bunun için büyük gölgelik söğüt ağaçlarının altı çobanlar tarafından yer tutulur koyunların öğlen vakti dinlenmeleri sağlanırdı. Gece vakti koyunlar doyduktan sonra sürü düz ve açık bir alan toplanır dışta kalan koyunların ayakları bir ip ile bağlanırdı. Bi ipin bazı yerlerine cıngırdak takılırdı. Zira gece çoban uyuduğunda sürü ürküp dağılırsa sese hemen uyanır müdahale ederdi. Çobanın bulunduğu yer rüzgara karşı tahkim edilmiş taşlarla örülür heybesi keçesi serilir akşam ateşi yakılırdı. Güzel bir yorgunluk çayı içilir keçenin içine girip yatardı. Çoban uykudayken sadık köpekler nöbeti devralırdı. Tehlikeyi hissettiklerinde tehlikenin üzerine ılgatmaktan (saldırmak) sakınmazlardı. Çoban kurt saldırısına karşı geceleri düz arazide konaklamayı tercih ederdi. 


Koyun Otlatma ve Güneşin Pozisyonu 

Sabah güneş doğmadan kalkar koyunlarını otlatırdı. zira bununla ilgili bir atasözü bile mevcuttur “ay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta” Sabah genelde çayırlıklara çiğ düştüğü için çayırda yaymaz kuru otlarda veya çiğ düşmeyen otlakları tercih eder. Güneş doğduğunda çiğ de kalkardı, sürüsünü yeşil otların olduğu yere sürerdi. Güneş yükselmeye başlayınca koyunlar toplanma eğilimine girerlerdi. Bunu engellemek için yeşil otların seyrek olduğu herk tarlalarına sürerdi. Burada otlar özellikle tusba otu serpilmiş olduğu için koyun bu otu bulmak için dağılma eğilimine girerdi. Güneşin yönünü saptar koyun sürüsünün arkasından vuracak şekilde koyunlarını otlatır. Saat 10:00 olunca koyunları artık otlatmak mümkün olmazdı. Sürü birbiri arkasına bir tespih tanesi gibi dizilir dinleneceği ve gölgeleneceği yere götürülürdü. 


Davar Sayımı 

Bu tesbih dizimi sevk hali, sürünün sayılmasında çok işe yarardı. Zira çoban askeriyedeki gibi hergün içtima yapardı. Bunu öğlen tesbih gibi dizildikleri zaman yapardı. Sayısı tam geldiğinde bir oh çeker rahat rahat dinleneceği yere ulaşırdı. Zira koyunların kaybolması başka bir sürüye karışması çok sık rastlanan bir durumdur. 


Başçeken Koyunun eğitimi 

Her çobanın bir başçeken koyunu mutlaka vardır. O koyun genelde en güzeli ve en akıllısıdır. Çoban onu eğitmek için ona devamlı ince jestler yapar. Mesela ağaçlardan sevdiği yaprakları toplayıp özel olarak ona yedirir. Tarlalardan eliyle başak toplayıp özel çağırma sesiyle onu çağırarak ona topladığı başağı yedirir. Başını sıvazlar, sırtını kaşır. Başçeken koyun öyle bir hale gelir ki çağrıldığı anda nerdeyse çıkıp çobanının yanına gelir. Onu takip eder onun gölgesinden gider. Bu çobanın sürüyü sevkinde ve idaresinde çok işe yarar, hep önde başçeken koyun vardır. Bütün sürü onun arkasına takılır. Eğer başçeken koyun iyi eğitilmemişse sürünün sevki ve idaresi de iyi değildir. 


Körnek Açma 


Çobanın en sık rastladığı sorunlardan birisi sürünün körnek tutmasıdır. Körnek koyunların güneşten saklanmak için başlarını birbirlerinin gölgesine sokup kitlenme halidir. Çoban bu durumu sevmez. 
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Çünkü koyunların hararetini artırır, otlanmazlar ve yorgun düşerler. Eğer müdahale edilmezse saatlerce bu şekilde düğümlenmiş bir şekilde kalırlar. Çoban bunun için kitlenmiş sürünün merkezine girer ve içeriden dışarıya doğru sürüyü bölmeye çalışır tam böldüğü noktada başçeken koyun devreye girer, başçeken koyun ileriye doğru hareket etmeye başlayınca sürü onu takip eder ve körnek çözülür. 


Çobanlık ile ilgili ciltler dolusu kitap yazılabilinir. Çünkü içinde baytarlığı, coğrafyayı, alet yapmayı, 


sevk ve idareyi ve bir çok beceriyi barındırır. Bu bizim çobanlıkla ilgili ilkyazımız olup diğer bölümlerde diğer inceliklerini anlatmaya çalışacağız. 
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Yeniyapan'da Çobanlık Mesleği 2 


Çobanlık ile ilgili konuların her biri, yaşanmış öyküleri, anıları ve önemli tecrübeleri barındırır. 
Bunlardan birisi de çoban yemeğidir. 


Çoban Yemeği 

Çobanın yemeği azzıktır. Tulum peynir soğan yufka ve çay en önemli yemeğidir. Fakat çoban devamlı yazıda olduğu için avcarlardan domates, patates, biber, mısır, kelek, kavun, gibi sebze ve meyvelerden faydalanır. Çoban salatası diye Türk yemek geleneğine bir çeşidin adını bile vermiştir. 
Çobanın dinlendiği her vakit ateşi başının ucunda hazırdır. İsten kararmış çaydanlığı da bu ateşin üzerinde fokurdar durur. Büyük alışveriş merkezlerinde kümpür diye yediğimiz patetes közlemesi aslında bir çoban yemeğidir. Çoban ateşinin koru eksik olmaz. En doyurucu ve kolay ulaşılan bir gıdada patatestir. Patetesin korun içinde közlenerek çoban salatasıyla birlikte çok sık tüketilirdi. 
Yine bir diğer tüketilen gıda mısır közlemesidir. Yani çoban gıdasının çok az bir kısmını evden getirirdi. Avcarlar, doğada yetişen otlar, mantar hatta buğday çobanın yemeğidir. Örneğin Firig ve kavurganın icadını çobanlar yapmıştır desek yanlış olmaz. Günümüzde bile pikniklerde gezilerde içilen çayın yenen yemeğin tadı hep damağımızdadır. Bir çobanın çayından yudumlamak kor ateşte közlenen patetesinden yufkanın içine koyup yemek belki lezzetlerin en güzelidir denilebilir. Doğada biten mantar bazı ot çeşitleri çiğdem ve dikenler çobanlar tarafından yenirdi. Bizim oralarda diken ve damar köpelekleri olur. Bunlar her yerde bitmez özellikle damar köpeleğinin yerleri çobanlar tarafından bilinir. 


Çoban Malzemeleri Değnek Bıçak ve Habe 

Her çobanın doğal ortamda yaşamını sürdürmesi için bazı hayvanlara ve malzeme ihtiyaç duyar, bunların en önemlileri çoban köpeği, eşek, habe, azzık, çaydanlık, bardak, kibrit, keçe, bıçak ve değnekti. Bunlarla çoban arasında önemli bir bağ vardı. Örneğin her çoban mükemmel seviyede bıçak kullanırdı. Hatta kemirtmece adını verdikleri bıçak oyunları oynayarak kendilerini devamlı geliştirirlerdi. Hangi ağaçlardan değnek yapılacağını ve özelliklerini iyi bilirlerdi. Mesela en sağlam ve birinci kalite değnek karaağaçtan ve dağ eriğinden yapılırdı. Kuşburnu ve iğde ağıcından yapılan değnekler ikinci kalite değneklerdir. Söğüt ağacından yapılan değnekler en adi değneklerdendi. 
Değnek sadece kesilmekle kalmaz yakılan ateşle ütülür doğrultulur ve şekiller verilirdi. Bıçak maharetiyle değnek kabuğunun hepsi soyulmaz helezonik şekiller verilerek tütsülenir ve desenler verilirdi. Yaşlı çobanlar genelde tutamağı olan budaklı değnek yapmayı tercih ederdi veya baş kısmını bükerek baston ve değnek olarak kullanılacak bir ürün üretirlerdi. 


Habe dediğimiz bir diğer çoban eşyası bana hep köpelek, çiğdem ve yeni doğmuş kuzuyu hatırlatır. 
Çünkü bunlar hep bana hediye gibi gelirdi çobanın habesinde çocukları sevindirecek ya köpelek ya çiğdem ya da sevimli bir kuzu olurdu. Tıpkı modern yaşamda çocukların noel babasının torbası gibi bir torbaydı habe. Ama gerçekti aldatmaca değildi, çoban bizi görüp ona elini attın mı mutlaka sevinirdik. İşin açığını söylemek gerekirse benim noel babam çoban Yahya'dır. 
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Çoban Köpeği 

Çoban köpeği diğer yardımcı hayvanlardan biriydi. Sürüyle koordine olması sürüyü takip etmesi, görevini bilmesi, kurt saldırılarından sürüyü koruması bölünüp kaybolma eşiğine gelen sürüyü takip etmesi, yaralanan veya geride kalan koyunun başında beklemesi gibi bir çok görev üstlenirlerdi. 
Başçeken koyun kadar önemli bir görevi vardı. Köyümüzde bu tarz köpeklerin hikayeleri dilden dile anlatılır durulur. 


Otlar 

Yeniyapanın tepelerinde düzlüklerinde bir çok farklı ot yetişir. Çobanlar hangi otun nerde yetiştiğini çok iyi bilir. Koyunlar en çok üçgülü sever. Bu ot çeşidi bildiğimiz yoncadır. Hacıbayramoğlundan başlar saza kadar sulak yerlerde yetişir. Üçgülün yanı sıra Ayrık otu. tuskaba otu, çayır, filez, tilkioto gibi bir çok ot çeşidi koyunların severek yediği ot çeşididir. Hasat zamanı dökülen başaklar, nohot ve mercemek tarlaları, bozulan avcar yerleri en güzel ve en verimli otlaklardır. Çobanın diyaloğu kuwvetli olmalıdır zira tarla sahibi mahsülü topladıktan sonra koyunların tarlasına girmesine izin vermeyebilir. Koyunların yediği otlardan haric çoban ismiyle anılan bir de çoban yastığı vardır. Çobanların doğal hayatla irtibatlarının kuvvetli bir delili adını verdiği çoban yastığında saklıdır. Bir çeşit dikensiz yumuşak yapraklı geven türünün adıdır. Geven denmemiş çoban yastığı denmiş. Litarütüre bu şekilde geçmiş. 


Hastalıklar ve Zehirlenmeler 

Koyun ölümleri veya zehirlenmeleri çobanın karşılaştığı sorunlardan biridir. Genelde yaşlı koyunlar veya deneleyen koyunlar ölür. Bunun için çobanın uyanık olması gerekir. Koyunların mundar ölmemesi için anında müdahaleye hazır beklemesi gerekir. Koyun kesmek kolay değildir. 
Sorumluluk ister teşhisin iyi konması gerekir. Yani bir anlamda baytar olmak gerekir. Koyun neticede yaşayabilir de bunun için teşhisin iyi konulup ona göre müdahale etmesi gerekir. Bazen koyunlar yanlışlıkla zehirli bir ot yediklerinde rahatsızlanırlar. Bunun en önemli işareti karnının aşırı derecede şişmesidir. Çoban bu durumda bıçağıyla, koyunun kulağındaki eninden biraz kesip kan akıtması gerekmektedir. Bunu neden böyle yaparlar bilmiyoruz ama bu yöntemin tedavi ettiği çobanlarca bilinir. Sıkça rastlanan durumlardan biride bacak kırılmalarıydı. Genelde koyunun ön bacaklarına değen bir taş veya ani ürkmelerde kırılmalar olabiliyordu. Çoban böyle bir durumla karşılaştığında bir kaseye 3 ila 5 arasında yumurtayı kırar temiz bir beze yumurta içini yedirirdi. 
Sonra koyunun kırık ayağını düz sağlam bir çıta ile birlikte sarardı. 


Hava Tahminleri 

Bayındırlı çok zengin bir adam varmış adı Şaho'ymuş. Bahar aylarında Bayındırda aşılık mevkinde 
300 den fazla koyununu otlatırken kar fırtınası çıkar 300 den fazla koyun oracıkta telef olur. Bu olay 
hangi tarihlerde cereyan etti bilinmez. Ama “Şahon gışı” diye darb-ı mesel (atasözü - özlü söz) olarak günümüze gelir. Sürünün güvenliği ve havanın durumu arasında doğrudan bir bağ vardır. 
Çobanın havaya, koyunlara, kuşlara rüzgara bakarak hava durumunu tahmin etmesi ve bu bilgilere sahip olması elzemdir. 
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Tuzlama 

Koyunların belli aralıklarla tuz takviyesi yapılarak kalsiyum demir gibi önemli vitaminleri alması gerekiyordu. Kışları hatıllarında kaya tuzu eksik olmazdı. Koyunlar fizyolojik olarak tuza ihtiyaç hissettiklerinde bu tuzu yalarlardı. Öyle yalarlardı ki Kaya tuzunun üzerinde çukur oval ve pürüzsüz siluetler çıkardı. Yazın ise öğlen vakitlerinde koyunların dinlenmeye çekildiği yerlerde büyük geniş leğenlere su konur, suyun içine kaya tuzu atılırdı. Tuzlu suyu içen koyunun susuzluğu dinmez daha çok su içme hissi uyanırdı. Su ve tuz koyunun sağlığındaki en önemli besinlerdi. Koç katımına yakın zamanlarda beyaz tuz verilirdi. Yeniyapan'da tuztaşı denilen yerleri duymuşsunuzdur. Bu tuztaşı denilen mevkilerde yastı büyük taşlar vardır. Bu taşların üzerinde beyaz tuz serpilir koyunlar bu taşların üzerine sürülürdü. Koyunlar bu tuzu çok zevkli bir şekilde yalar tüketirlerdi 


Koç Katımı 

Yeniyapan'da koç katımı sonbaharda yapılır. Koyunlar yılda iki kere koça gelirler. İlkbahar ve sonbaharda koça gelen koyunlar en iyi dölü tutarlardı. Kuzuların doğumlarının, bahar ayına gelmesi sonbahar ayının tercih edilmesindeki diğer nedendi. Koyunun ortalama gebelik süresi 5 aydır. 
Çobanın: Damızlık koç seçimi koçun günün hangi saatte koyunlara yürümesi gerektiği, koyunun döl tutup tutmaması gibi bir çok bilgiye sahip olması gerekir. Koç katımı süresince koçlara ek yem verilmelidir. Sürüye en iyi koç bırakılmalıdır. Koyunların doğan kuzularının sütten kesimine kadar koçlar koyunların içinde durur fakat bahar döneminde kesinlikle ayrılırdı. Kuzularla birlikte otlatılırdı. Çoban için makbul olan koyundur. Koç sadece sonbaharda lazımdır. O da bütün koçlar için geçerli değildir. Koç katım zamanına kadar ona yakın koç beslenir. Bunlardan en fazla üç tanesini davarın içine sürer o da sürünün büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Çoban erkek koçları satma ve paraya dönüştürme eğilimindedir. 


Meşhur çoban Musa Emmi 

Çobanlıkla ilgili bu kadar bilgiyi aktarıp Rahmetli Musa emmiden bahsetmemek yanlış olur. Musa emmiyi bilenler hep elinde değnek ile hatırlar. Onun önünde davamlı bir sürü mevcuttur. Doğal olması muhabbet canlısı olması mesleğinin ona kazandırdığı en önemli özelliğidir. Yeniyapan'da uzun süre çobanlık yapan her kim varsa musa emmi gibidir. Her seviyeden yaştaki kişi onunla sohbet eder. Onun yanında rahatsındır. Hani derler ya çam sakızı çoban armağanı. Onlar adına armağan veya hediye demezler, verirde verirler. Köpelek çiğdem dağ eriği değnek önemli hediyelerdendir. Musa emminin elinden köpelek almayan çiğdem almayan yok gibidir. Gönlü bol ve içi ayna gibi olan bu erenler laf üstadıdır. En tatlı muhabbetleri ederler. Anlattıkları tesirlidir çünkü yaşı kaç olursa olsun onun seviyesine inerler. Rahmetli Musa Emminin Ruhuna buradan bir Fatiha okuyup onu anmadan geçmeyelim. 

Eyvallah... 
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Yeniyapan'da Eğitimin Tarihsel Gelişimi 


Eğitim bür ülkenin medeniyetinin şekillenmesinde ve ilerlemesindeki en temel unsurdur. Üzülerek söylemeliyizki; Türkmenlerin eğitime ilgileri çok yakın zamanda başlamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri 1800 lerde yerleşik hayata geçmeleridir. .1800'lü yıllar (Osmanlı İmparatorluğunun her alanda çöküşe geçtiği bir dönemdi. Osmanlı'nın eğitim sistemi medreseler üzerine kuruluydu. Medreselerin eğitim sistemi de bu çöküşten nasibini almıştı. Eğitim süreleri kısalmış ve sistemi canlı tutan mekanizma yozlaşmaya yüz turmuştu. Buna rağmen Yeniyapan köyünde ilk eğitim tahsiline başlayan bildiğimiz 2 kişi bulunmaktaydı. Bu iki kişi medrese görmüşlerdi. Bu tahsilli diyebileceğimiz kişiler: İsmail Gültekin'in Babası, Veli Gültekin ile Alibağ (Osman) Akdoğan'ın Babası Ömer Akdoğandır. Yerleşik düzene geçişten neredeyse 80 yıl sonra Yeniyapan eğitimle tanışmıştır desek yanlış olmaz. 


Köyümüzde Mulla Veli olarak hatırlanan kişinin başındaki lakap ilk bakışta eğitmle veya medreseyle ilişkilendirilmez. Cumhuriyetin ilanı ve medreslerin kaldırılmasıyla birlikte lakap ve ünvanlarda kaldırılmıştır. Molla tabiri de zamanla unutulmuş ve bir isim olarak kalmıştır. O dönemin eğitim sistemi incelendiğinde medreselerde eğitim gören kişilerin molla ünvanı aldığını görmekteyiz. Bu mihvalde Molla Velinin İsahocalı'da medrese eğitimi aldığı günümüze kadar gelen rivayetlerdendir. 
O dönemlerde Hamit, Çağırgan, Başköy, Akpınar, İsahocalı ve Müderris en önemli yerleşim yerleriydi buralarda mevcut medreseler bulunmaktaydı. Kaman bile yokken bu yerleşim yerleri mevcuttu. Hatta Müderris'in adı medreseden türemiş olup burada çok büyük bir medresenin olduğu söylenir. Bu yerlerin merdrese hocaları, cenaze ve irşat hizmetleri için köyleri ziyaret ederler medreselerine talebe toplarlardı. Yeniyapan ve çevre Türkmen köyler yeni kurulan köylerden olup alevi inancın izlerini taşımaktaydı. Sözlü alevi inancın hakim olduğu köyümüz medrese hocaları için bir cazibe merkezi haline gelmiş sık sık Türkmen köylerini ziyaret etmelerine neden olmuştur. 


Veli Gültekin ve Ömer Akdoğan'ın ikisi de 1879 yılında doğmuşlardır. Büyük bir ihtimalle ikisi de aynı dönemde medreseye gitmişler ve medrese eğitimi görmüşlerdir. Çöküş sürecine giren Osmanlının medrese sistemide çok zayıfalmıştı. Uzun yıllar süren eğitimler 8 aya kadar düşmüştür. 
Veli ve Ömer'in de kısa bir süre medrese eğitimi aldığı tahmin edilmektedir. Molla Veli, Köy Camisinin yapımında öncülük edenlerdendir. Molla Velinin vaaz etme, imamlık etme gibi vasıflarının olduğunu görmekteyiz. O dönemdeki medrese hocaları genelde kendileri medrese açarlar talebelerini de kendileri toplarlardı. Eğitim masrafları genelde halktan gönüllük esasına göre toplanırdı. Molla Veli ve Ömer'in çocuklara Kur'an öğrettiği namaz kıldırdığı rivayet edilir. Bu gönüllü eğitim hareketinin belirgin bir sistemin üzerine inşa edildiği söylenemez. Bu nedenden dolayıda Yeniyapan'dan o dönemde aktif medrese eğitimi alan birine raslanmaz. Veli ve Ömer'in cılız eğitim girişimleri Balkan Savaşları ve 1. Dünya savaş'ının patlak vermesiyle son bulur. Bu dönem çok karanlık bir dönemdir. Açlık, savaş ve eğitimsizlik Yeniyapan'ı zifiri bir karanlığın içine çekmiştir. 1910 lu yılların başından 1935 lere kadar bu karanlık dönem sürer. 1935 öncesi askere giden köylülere orduda yeni alfabeyle okuma ve yazma öğretilirdi. Askere giden köylüler orada 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okuma yazma öğrenerek köylerine geri gönderiyordu. Yeniyapan'da o dönemde Ömer Akdoğan'ın Oğlu Alibağ, askerde okuma yazma öğrenenlerden biriydi. Yeni Devlet, bölük emiriyken okuma yazma öğrenen askerleri 8 aylık kurslara tabi tutar. Böylece köylerde de eğitimin yaygınlaşmasını bir politika olarak belirler. Alibağ Kayseride Pazarören ilçesinde Köy eğitmenleri kursuna 930 saate yakın köy eğitmeni kursuna katılır. 1936 da köyde öğrenci toplar ve 3 yıllık eğitime tabi tutar. Bu süreç sancılıdır zira okul mevcut olmadığı için bu eğitimler boş evlerde veya ahırlarda yapılır. 


11 Haziran 1937 tarihinde 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu çıkartılartılır. Bu kanunla, kursların 
nerelerde açılacağı, Kültür ve Ziraat Bakanlıklarının eğitmen kurslarına katkısının ne olacağı, Ziraat Bakanlığı tarafından eğitmenlere parasız tohum ve ziraat araçlarının nasıl sağlanacağı gibi hususlar karara bağlanmıştır. Yine bu kanun ile birlikte eğitmenlerin nüfusu 150—400 arasında öncelikle kendi köylerinde ya da yakın köylerde görevlendirilmeleri esası da getirilmiştir. 


Alibağ artık kanunla hareket ettiği için işleri biraz daha kolaylaşır. Öğrenci bulmakta zorluk çekmez. 
Babalarımızın hatta dedelerimizin çoğu Alibağdan 3 yıllık temel ilköğretim okulu derslerini alırlar. 
1940 yılında çıkarılan kanunla Alibağ'ın gittiği okullar köy enstütülerine dönüştürülür. Köy 
enstütülerine köyümüzden İlk giden Ramazan (Maraşal) Akdoğan, Haydar Atak ve Hacımehmet İnanç'tır (Hacımehmet İnanç, Hasanoğlan Köy enstütüsünde eğitime gitmiş fakat tamamlamadan dönmüştür. Köy enstütüleri 1 erkek 1 kız öğreciyi zorunlu kılmıştı. Köyümüzden Güley Akdoğan bu eğitimlere katılmış fakat o günkü köy şartlarından dolayı dönmek zorunda kalmıştır. 1954 yılında bu okullar öğretmen okullarına dönüştürülerek kapatılır. Öğretmen okullarına köyümüzden bir çok kişi gitmiş ve öğretmen olarak köylerinde eğitime katkı sağlamışlardır: Mustafa Kılıçaslan, Seyfi Gültekin, Ruhi Kayhan İrfan Erdoğan Öğretmen okulunda eğitim gören köylülerimizdir. 


Önceleri ilkokul 3 yıldı. 3 yıllık eğitimi tamamlayan öğrenciler İmancı, Durmuşlu ve Hamit köylerinde eğitime tabi tutulurlardı. Köyümüz genelde İmancı köyünde eğitime giderlerdi. Bu süreçte 10 larca çocuğun İmancıya, Hamite ve Durmuşluya yayan gidip gelmesi ve bu eylemin hergün tekrarlanması şaşılacak bir durum olarak tarihe not düşmek gerekmektedir. Köyümüze Ali Kayhan'ın evinin olduğu yerde bir okul inşası girişiminde bulunulmuş. İnşanın üzeri örtülmediği için yıkılmıştır. Bu nedenden dolayı köylülerimiz 3. Sınıftan sonra bu köylere gitmek durumunda kalmışlardır. Bu hareketlilik 1970 lere kadar sürdü. 1969 da yapımına başlanan ilkokul 1970/1971 yıllarında eğitim öğretime açıldı. Yeni yapılan okulda köyümüzün bağrından çıkan öğretmenlerin yanı sıra dışarıdan gelen öğretmenlerde görev almıştır: Battal ŞAHİN, Seyfi GÜLTEKİN, Şengül MERİÇ, Ramazan GÖKTAŞ, İrfan ERDOĞAN, Ürüfü (Ruhi) KAYHAN, Gülseren TABAR, Mustafa KILIÇASLAN, Hilal IŞIK, Osman GENCER, Habibe GENCER, Metin MUŞ 


Yeniyapan köyünde eğitime katkı sağlamış ve bir çok kişinin yetişmesine vesile olmuşlardır. 1997 
de 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmesi ve taşımalı eğitimin başalamasıyla köy okulu kapandı. Fakat günümüzde köyümüzden çıkan tahsilli sayısını saymak mümkün değildir. Türkmenlerin geçte olsa eğitimle buluşmalarının sonuçları olumlu olmuştur. Molla veli ve Ömerle Medresede başlayan eğitim bugün binlerce Yeniyapan'lı Gencin üniversite tahsilleriyle sürmektedir. 
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Karaca Gültekin (1923-2003) 


Karaca'nın Doğduğunda Eşkıya Karaca'nın Selahattin'in Evini Basması: 

Osmanlı imparatorluğu büyük bir savaştan mağlup ve yıkılmış olarak çıkmıştı. Anadolu'da devletin otoritesi kırılmış ve eşkıyaların hükmü sürmeye başlamıştı. Dağ Obası yöresinde Hamit'te, Silsüpüroğulları'ndan köyümüzdeki kullanılışıyla “baalar” (Beyler) adıyla nam salmış namlı eşkıyaların kontrolünde olduğu bir dönemdi. Ali Rıza, Karaca ve Mahir Kırşehir, Keskin, Bala üçgeninde çok etkiliydiler. Bir gün Eşkıya Karaca'ya bir laf gelir: “Yeniyapan Köyünde Selahattin adında biri oğluna Karaca ismini koymuş.” 


Eşkıya Karaca namının yürümesi ve çevre Türkmen köylerine korku salmak için bu fırsatı kaçırmaz. 
Atlılarıyla birlikte Yeniyapan köyüne bir gece baskını yapar. Selahattin'in evini bulur. Kapısına dayanır. Gecenin bir yarısında dışarıdan çıkan bağırtıya ev halkı kalkar. Dışarı çıkarlar. Eşkıya Karaca: “Hangi cesaretle bana danışmadan benim adımı çocuğuna koyarsın” diye bağırır. 
Selahattin seferberlik zamanında ve sıkıntılı dönemlerde jandarma ve eşkıya baskınlarına karşı tecrübelidir. Selahattin: “Size olan sevgimizden ve saygımızdan dolayı çocuğumuza Karaca adını koyduk. Bir kusur işlediysek cezamızı kesin” diye cevap verir. Türkmen köyleri eşkiıyaya karşı mukavemet göstermezler bu işin bedeli 5 koyun olarak Selahattin'e kesilir. Eşkıya Karaca koyunları atların terkisine alır ve gecenin karanlığında kaybolur. Karaca Gültekin 1923 yılında böyle bir ortamda dünyaya gelir. 


Karaca'nın Babası Selahattin'in Cepheye Gitmekten Kurtuluşu: 

Karaca, Il. Dünya Savaşının ve Kurtuluş Savaşının sonunda Yeni Türkiye Cumhuriyetiyle birlikte doğmuştur. Annesi ve babası savaşın bütün olumsuzluklarını yaşamışlardı. Karaca'nın babası Selahattin'in I. Dünya savaşı sürerken başına şöyle bir olay gelir: Cephelerde süren harbe asker toplamak için Türkmen köylerinden devamlı eli silah tutan gençler toplanır cepheye gönderilirdi. 
Fakat bu cephelerden dönen olmaz falanca ölmüş diye haberleri gelirdi. Nitekim Selahattin'in amcası Mikdat doğu cephesinde şehit düşmüştü. Yine Selehattin'in dayılarından (Cabatlardan) bir çoğu bu savaşta hayatını kaybeder. Köydeki Bir çok kişinin ölüm haberleri köye peş peşe geldiği bir dönemdi. Çevre köyler, Yeniyapan ve Karaca'nın babası Selahattin'in çevresi ölümle kuşatılmıştı. 
Onun için savaş o dönem insanların kanıyla ve canıyla yapılan sonu 9100 ölümle sonuçlanan bir olguydu. Bunun için Türkmen köyleri küçük çocuklarını askerden kaçırırlar kuyulara veya samanlıklara saklarlardı. Bir gün köye inzibatlar gelir ve yoklama yaparlar. Bunu daha önceden haber alan Mehmet: oğlu Selahattin'i, tahılların konduğu bir kuyuya saklar. İnzibatlar köyde askerlik yapacak bütün kişilerin listesiyle geldiği için eksik olan kişileri tespit edip onları aramaya başlarlar. Bütün samanlık ve kuyuları kontrol ederler. Sonunda Selahattin'i kuyunun içinde bulurlar ve saklandığı yerden çıkarırlar. O dönemlerde idare olarak Keskin'e bağlı olan köyümüzün askerleri oOorada toplanıyordu. Keskin'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra cepheye sürülüyorlardı. Bunu engellemek için; Selahattin'in Babası Mehmet alel acele biraz koyun satıp altın alır Keskin'in yolunu tutar. Amacı oğlunu sonu ölüm olan savaşa gitmekten kurtarmaktır. 
Orda bazı resmi yetkililerle ve oğlu Selahattin'le görüşme fırsatını yakalar. Altınlardan birisini oğlu 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Selahatin'e verir ve ağzının içine koymasını tembihler. Sağlık kontrolünü yapan sıhıye subayı sağlık kontrolü için askerleri hizaya sokar. Sırası gelen herkesin organlarını gözlerini ve ağızlarını kontrol eder. Sıra Selahattin'e gelir. Selahattin'ine ağzını açmasını söyler. ağzını açar ve ağzındaki altını oradan alır. Bunun üzerine; Selahattin'in askerliğe elverişli olmadığını söyler. Böylece cepheye gitmekten kurtulur. Bu olay Selahattin'e hayata tutunmanın önünü açar Belki de soyunun yürümesini ve Karaca'nın dünyaya gelmesinde ki en önemli olaylardan biridir. 


Karaca'nın Anası Fatma'nın Dul Kalması ve Selahattin'le Evlenmesi: 

Karaca'nın annesi Fatma'nın da çevresi savaşın getirdiği yıkım ve ölümlerle örülmüştü. Fatma ana Çamsarı köyünden (Müdürlerden) köyümüze ilk olarak Yaylalara gelin gelmiştir. Eşi 1. Dünya savaşındaki cephelerden birine gider. Bir daha da dönemez. Fatma çok genç yaşta dul kalır. Fatma aslında varlıklı bir kızdır. Babasından kendisine 100 dönüme yakın tarlası kalmış. Aynı zamanda çok güzel olduğu rivayet edilir. Yeniyapan ve Çamsarlı'da bir çok kişi Fatma anaya talip olur. Fakat Fatma ananın bir isteği vardır. “Babamdan kalan bu tarlaları kim alabilirse ona varacağım” diye. 
Selahattin'in babası bu tarlaları biz alırız der. Nihayetinde oğlu Selahattin'le Fatma anayı evlendirir. Kısa zaman sonra Karaca dünyaya gelir. 


Karaca'nın Anası Fatma'nın Erken Ölümü: 

Fatma ana güzelliği ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı. Mehmet'in evine bereketiyle gelmişti. 
Babasından kalan Hamityolu, Sürüoğlu Şahonpınarındaki tarlalardan elde edilen ürünlerle zenginleşmişlerdi. Selahattinle evlendikten 1,5 yıl sonra karaca'yı dünyaya getirir. Fakat doğumdan sonra sebebini bilmediğimiz bir hastalığa yakalanır. Her geçen gün zayıflar ve sütten kesilir. 
Karaca'nın bakımını babaannesi Emine üstlenir. Doğumdan 6 ay sonra vefat eder. Herkes çok şaşkın ve üzgündür. Yetim kalan 6 aylık Karaca'ya mı üzülsünler gencecik yaşta kaybettikleri güzel ve çalışkan gelinlerine mi üzülsünler. O günün şartlarında acıya mukavemeti artmış kişiler bu olayı hemen unutmaya çalışırlar. Fakat bu günden sonra Karaca Yetim olarak büyüyecek her zaman anne sevgisinden mahrum kalacaktı. 


Karaca'nın Babası Selahattin'in Dönüş ile Evlenmesi: 

Fatma ananın genç yaşta vefatının ardından Mehmet, oğlu Selahattin'i Bayındır köyünden Dönüş ile evlendirir. Bu olay Karaca için çok olumsuz bir gelişme olmamıştır. Aksine babaannesinin kontrolünde ve gölgesinde Karaca analığından yeteri kadar ilgi ve merhamet görmüştür denilebilir. 
Karaca'nın analığından 4 kız kardeşi dünyaya gelir. Kezban Çakır, Emine Saylam, Döndü Gültekin ve Fatma Keskin. Bu kız kardeşler Karacadan sonra peş peşe dünyaya gelmişler ve ağabeyleriyle birlikte öz kardeş gibi obüyümüşlerdir. Karacanın analığı Dönüş Bayındır'lı olduğu için Bayındır köyündeki hısımlarla yakınlaşmalar gelip gitmeler artar. Bu süreç Selahattin'in bayındırlı hısımlarıyla iç içe olduğu yıllardı. Nerdeyse hergün Bayındır'lı gayınları Yeniyapan'a gelir ya da Selahattin Bayındır'a giderdi. Selahattin'in o dönemin şartlarına göre yumuşak tavrı, ev idaresinin Dönüş anaya geçmesine neden olmuştu. Selahattin evini ayırmış artık babasının desteğinden yoksun olarak yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Daha önceleri amcalarıyla birlikte bugün Şahin Gültekin'in evinin olduğu yerde yaşıyorlardı. 2 düzüne koyunu vardı. 500 dönüme yakın tarlası 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vardı. Fakat bu araziyi sürebilecek kadar bir nüfusa sahip değildi. Evin geçimi için bazı zamanlar Bayındır'lı gayınlarıyla çevre köylere kap kalaylamaya giderdi. Sohbet canlısı şefkatli bir yapısı vardı. 
Hırslı olmadığı için de çok çalışmayı sevmezdi. 


Karaca'nın Eğitim Çağı: 

Karaca |. Dünya savaşının bitimi ve yeni devletin kurulduğu zor dönemlerde çocukluğunu yaşıyordu. O dönemde eğitim öğretim adına hiçbir faaliyet yoktu. Eski medreseler kapatılmış Yeni alfabeyle büyük şehirlerde okuma yazma seferberliği başlatılmıştı. Fakat bu okuma yazma seferberliği küçük Türkmen köylerine kadar gelmemişti. Karaca bu nedenlerle herhangi bir eğitim almadı. Amcası Molla Veli'den birkaç kısa Kur'an suresi ve namaz kılmayı öğrendi. Okuma yazmayı da ömrü boyunca öğrenemedi. Bu eksiklik ileride bazı hatalar yapılmasına neden olacaktı. 


Karaca'nın Babaannesi Emine'nin Vefatı: 

Emine Cabatların kızı olup üç kardeşlerdi. Bunlardan birisi Bağdat'tı. Bağdat'ın savaşta kocası ölmüş ve çocuklarını (Bağdat'ın Mehmet) babasız büyütmüştü. Emine yetimliğin ve öksüzlüğün ne demek olduğunu bacısından çok iyi biliyordu. Torunu Karaca'nın erken yaşta yetim kalması Emine'nin bütün şefkatini Karaca'ya yöneltmesine neden oldu. Babaannesi Emine Karaca'nın üzerinde adeta titrer. Yokluk zamanında karacanın giyimine kuşamına beslenmesine ihtimam gösterir. O yaştaki çocuklara giydirilmeyen el dokuması gül desenli yün çoraplar giydirir. Onu yüceltirdi. Evin tek erkek çocuğu olması bu ilgiyi daha da artırırdı. Karacayı oğlu gibi büyütüp bakan ebesi Emine birgün tike yapmak için et doğrarken elini keser. Cahilliğin kol gezdiği yıllarda doktorun adı bile yoktu. Bu yara her geçen gün büyüdü ve Karaca'nın ebesi bu yaranın açmış olduğu enfeksiyona bağlı olarak vefat etti. Karaca, babaannesinin ölümünden sonra ilk defa anne sevgisinin ne demek olduğunu anladı. Emine vefat ettiğinde Karaca 13-14 yaşlarında bir delikanlıydı. 


Karaca'nın Tifo Hastalığına Yakalanması: 

Karaca evin tek erkeği olması nedeniyle iş yükü çok ağırdı. Küçük yaşta çift sürmeye koyun gütmeye başladı. Fakat zor şartlar ve kötü beslenme nedeniyle Tifo hastalığına yakalandı. Hastalık ilerleyince Kırşehir'e götürdüler. Hastalık bütün vücudu etkilemiş ve epey ilerlemiş olduğu için Karaca'yı hemen hastaneye yatırırlar. Aylarca Kırşehir'de tedavi gördü. Çoğu zaman bilinci kapalı ateşli ve ölümcül bir hastalık neredeyse Karaca'nın ölümüne neden olacaktı. Bu süreç o kadar uzun sürdü ki hasat zamanı tarlalar kontrol edilemediği için ve köylünün bu tarlaları sahipsiz görmesi nedeniyle yaylak alanı olarak kullanıldı.Çünkü hasat zamanı gelmiş çatmıştı. Tarlaları tırpan ve orakla biçecek birisi yoktu. Selahattin çoğu zaman Kırşehir'e gidiyor oğlunu yokluyordu. Tarlaların bazıları mahkemelik olduğu için onların işlemleri için koşuşturuyordu. Bu süreçte bütün ekili tarlalar yağma edildi. Bu Selahattin'i o kadar derinden sarsmıştı ki bu acı günleri hatırladıkça gözleri dolar torunlarına bu olayları anlatırdı. O dönemde tarlanın hasattan kaldırılmasıyla tekrar tarlanın ekime hazırlanması arasında süre olarak pek bir fark yoktu. Tarla sürümü geldiğinde de Karaca iyileşememiş tarlalar sürülememişti. Elde olan koyunlarda Kırşehir yolunda ve hastane masrafları için satıldı.Bu durum Selahattin'in evinin yoksullaşmasına neden oldu. 
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Karaca'nın Zahla Ana ile Evlenmesi: 

Karaca Tifo hastalığından kurtulduktan sonra köye döndü. Babasına yardımcı olmaya başladı. İşleri yavaş yavaş toparlamaya başladı. Bu sırada analığı Dönüş ananın Bayındır'da Zöhre adında bir kız kardeşi vardı. Zöhrenin beyi Ahmet'in Zahla isminde çalışkan bir bacısı vardı. Dönüş , Zahla ananın çalışkanlığını iyi bildiği için Karaca Gültekin ile Zahla Anayı evlendirirler. Zahla Ana esmer gösterişsiz ama çalışkan ve cesur bir kızdı. Bu cesaretiyle ilgili olarak bir hatırayı nakletmekte fayda var: Birgün kapılarında “Kıllı” diye çağırdıkları uzun tüyleri olan bir köpek vardı. Torunlarından birtanesi tangırlıktaki kızgın közle oynarken maşayla bir köz parçasını bu tüylü köpeğin üzerine koyar. 
Köpek yanmaya başlar. Harman zamanı herkesin mahsülü harmana serilmiş. Köpek bu harmanların arasında beri koşar öte koşar fakat yangın tüylerini tamamen kaplar. Zahla bu durumu fark edince köpeği arka ayağından tutup yere yatırır. Hemen yanında koyunların içmesi için dışarıya bıraktıkları peynir suyunu köpeğin üzerine boşaltır. Aslında köpeğin bu yangını harmana taşıması bir an meselesidir. Eğer köpek can havliyle harmanı tutuşturmuş olsaydı Köylünün bütün emeği heba olacaktı. Bu kararlı ve cesur haliyle ilgili onlarca örnek nakledilebilir. Zahlanın gelin gelmesiyle üretim artar ev yavaş yavaş zenginleşmeye başlar. 1939 larda Mehmet adında bir oğulları olur. 
Derken ikinci çocukları Menduh dünyaya gelir (1944). 


Karaca'nın Askere Gitmesi: 

Bu sırada 2. Dünya savaşı olanca hızıyla Avrupa ülkelerini kasıp kavurmaktadır. Bu harbin sıcak kavurucu rüzgarı Anadoluyu ve Yeniyapan'ı da etkilemeye başlar. Askerlik süreleri uzamış kıtlık yeniden baş göstermişti. Tam da böyle bir zamanda Karaca için Askerlik çağrısı gelir. İşlerini toparlar Selahattin cebine biraz para koyar. 1943 yılında askere gider. Askerliğinin büyük bir kısmını Mardin'de Jandarma olarak yapar. İlk defa yabancı insanlarla o zaman karşılaşır. Köylerde mağralarda yaşayan Kürtleri orda tanıma fırsatı bulur. Konuştuğu dili anlamazlar. Gerçi odönemde Kürtler jandarmadan hep kaçar ve saklanırmış. Onlar köye normal bir kontrol için gittiğinde bile herkesin kaçıştığını ve saklandığını görmüş. Bu sürede askeriyede sevk idare ve kontrolün ehemmiyetini orda yaşayarak öğrenir. Çünkü tam da meslek öğrenme yaşındadır. o Tam 4 yıl boyunca askerlik yapar. Bu sürede Zahla ana Karaca'nın yokluğunu aratmaz, yeri gelir orakla tarla biçer yeri gelir harman savurur yeri gelir sırtında çocuklarını avuturdu. Evin bütün iş ve yükü Zahla ananın sırtındadır. Bu zor yıllar meşaggatli de olsa geçer. Birgün köye bir haber gelir “Karaca 
askerden geliyormuş” diye Babası, Analığı, Kız kardeşleri, Hanımı, 8 yaşındaki oğlu Mehmet ve 4 
yaşındaki Menduh bir kaysı ağacının gölgesinde bekleşmeye başlarlar. Bu sırada karaca Mardin'den Ankara'ya Ankara'dan Keskin'e Keskin'den Hamit'e iner. Hamit üzerinden yayan bir şekilde Sarayı tarafından köye doğru gelir. İzin kullanmaksızın geçirdiği 4 yıl sonunda bu yürüyüş onun kendisini ilk defa bu kadar özgür hissetmesine neden olacaktı. Çünkü bu topraklarda büyümüş bu akan sularda su içmiş bu çayırlarda koyun gütmüştü. O civarda bulunan adı “Çayır Tarla” olan yeri kontrol etmek için oraya iner. Tam orda Teco Yılmaz'la karşılaşır. Teco tırpanla çayır biçerken yanına yaklaşır. Teco'nun kendisini tanıyıp tanımadığını merak eder. Karaca:selam verip “Beni tanıdın mı emmi” der. Teco: “Tanımaz mıyım oğlum, hoş geldin” der. Orada oturup hal hatır sorduktan sonra köyüne doğru yol alır. Nihayet köyüne ulaşır. Bu karşılaşmada yaşanan duyguları 
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elbette tarif etmemiz mümkün değil. Fakat Askere gittiğinde Menduh doğmamıştı. Karşısında 4 
yaşlarında bir çocuk görünce muhtemelen çok şaşırmıştı. 


Karaca'nın İşleri Kontrolü Altına Alması: 

Karaca askerde daha da tecrübelenmiş sevk idare ve komuta konusunda deneyimler kazanmıştı. 
Gelir gelmez tam 17 adet koyunu daha 8 yaşlarındaki oğulları Mehmet'in önüne katar. Mehmet koyun gütmeye iş tutmaya heveslidir. Hep zor ve meşaggatli günlerde büyümenin vermiş olduğu hırsla bu işe dedesi Selahattin'le sarılır. Sabahları erkenden dedesi sürüyü alır götürür, Mehmet'te öğleye doğru sürüyü dedesinden devir alırdı. Bu sırada Karaca kara sapanla tarla sürer tarla işlerine koşturur işlerin yürüyüp yürümediğini kontrol ederdi. Zahla ana ise avcar yetiştirir, yoğurt, peynir, yağ yapar kilim, çorap dokurdu. Karaca'nın bu sevk ve idaresi kısa zamanda sürülerin artışına ve zenginleşmelerine neden oldu. Karaca bütün birikimlerini koyun almak için kullandı. O dönemlerde tanesi 2,5 TL olan koyun en önemli zenginlik alametlerindendi. Birer ikişer derken koyunların sayısı 
50 yi geçti. . Zahla'nın çalışkanlığı Karaca'nın sevk ve idaresi o kadar uyumlu bir hale geldiki evdeki 
bütün fertler bundan nasibini aldı. Menduh'ta artık koyunların kuzularını gütmeye başlamıştı. 
Mehmet Koyunları artık yazıda yatırıyor eve getirmiyordu. 


Karaca'nın İkinci Evliliği: 

Köydeki bütün işler insan gücüne dayanıyordu. Bu nedenle işin tamamlanması çok zaman alıyordu. 
Örneğin hasadın yapılması, hasadın tarladan toplanması, harmanda hasadın kullanılabilir hale getirilmesi 4 aydan fazla sürüyordu. Bunun dışında yapılması gereken çok fazla iş vardı Çalışacak insan gerekliydi. İşlerin bazıları aksıyor eksik kalıyordu. Selahattin bunun önüne geçmek için oğlu Karaca'ya ikinci bir eş devamlı aklındaydı. Çok uzun yıllar önce Yeniyapan'a ataları Hacı Veli adında biri konar. Hacıveli'nin 3 kardeşi daha vardır. Bunlar da Yeniyapan'ı aşarak Çelebi taraflarında Hacıyusuflu köyüne konarlar. Hacıvelinin oğlu Halil, onun oğlu Mehmet ve onun oğlu Selahattin bu akrabalarıyla bağlarını koparmazlar. Hatta Mehmet'in kız kardeşlerinden biri o tarafa gelin gider. 
Hacıyusuflu köyüne çok yakın Karahacılı köyünde gelin olan Selahattin'in halalarının, dul kalmış bir çocuklu bir kızı vardı. Selahattin akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi, halasına destek olmak ve kendi evindeki yoğun işlere yardımcı olması için oğlu adına bu dul kadına düğürcü olur. Karaca'ya danışmadan bu kızı alır köye getirir. Zahla ana buna bozulur ve Bayındır'a döner. Zahla gidince ev işleri aksar. Bu evliliğe ne Karaca'nın gönlü olmuştu ne de kumanın. Zira bu gelinin Karahacılı'da bir çocuğu kalmış, kendisi annesinin zoruyla Yeniyapan'a gelin gelmişti. Bu ikinci evlilik bu nedenlerden dolayı uzun sürmez. Kuma 6 ay içinde Karahacılı'ya döner. Zahla ana bunun üzerine tekrar Karaca'nın evine döner. İşlerin yoğunluğu bir çok duygusal ilişkilerin ötelenmesine hatta önemsenmemesine neden olur. Zahla ana veya kuma gelen Karahacı'lı gelinle duygusal bir ilişkiden öte işlerin sürdürülmesi ve üretimin aralıksız devam etmesi önceliklidir. 


Karaca'nın Oğlu Mehmet'in Safiya ile Evliliği: 

Mehmet ve Menduhtan sonra Karaca ve Zahlanın 1951 lerde Bahattin adında bir çocukları daha dünyaya gelir. O zamanlarda çok çocuk makbuldü. Bahattin'den önce 2 kız çocuğu dünyaya gelmiş fakat uzun yaşayamadan ölmüşlerdi. Evdeki çocuklar daha çok küçüklerdi.Karaca'nın ikinci evliliğin 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kısa sürmüştü. Nüfusun artırılması için Mehmet'in büyüyüp serpilmesini ve evlendirileceği günü sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Mehmet'in Zahla anasından aldığı cesareti, delikanlılığın vermiş olduğu kaba kuvveti çobanlıkta kullanmaya başlamıştı. Mehmet babası Karaca'nın Kırşehirde hasta yattığı süre içerisinde tarlalarını yayanların ekin destelerinin başında sürülerini yayarak intikam alıyordu. Elde avuçta durmayan gözükara bir delikanlı olmuştu. Dede Selahattin Mehmet'in üzerinde titrer ona ihtimam gösterirdi. Mehmet daha çocuk denecek yaşta (13-14 yaşlarında) Amcası Velininin kızı Safiya ile evlendirdi. Safiya Mehmet'e göre yaşça büyük bir kızdı. O dönem için kızlarda aranan en önemli şey babayiğitlik ve kuvvetlilikti. Kısa zaman içinde Mehmet ve Safiya'nın düğünü yapılır. 


Sürtüklerle Olan Husumet: 

Herşey olması gerektiği gibi giderken, bir gün Köyümüzde Sıddığın Osman diye bilinen (Osman ERDOĞAN) ile Karacanın Bacısı Döndü arasında bir tartışma çıkar. Aslında tartışmanın içeriği bir fındık kabuğunu doldurmayacak niteliktedir. Olay büyütülür. Karaca'ya bu tartışma abartılarak anlatılır. Bunun üzerine zaten yerinde duramayan Mehmet, Amca oğlu Elvan, Karaca'nın kız kardeşi Emine'nin eşi Halil Saylam ile birlikte bir olaya karışırlar. Böylece Sıddığın Osman'ın evle bir husumet baş gösterir. Eğitimsizliğin ve cahilliğin Karaca'nın yaşamındaki en kötü etkisi bu husumet olur. Bu olaya karışan Elvan, Mehmet ve Halil 40 gün hapis yatarlar. Karaca onların daha uzun süre yatmaması için epey miktarda koyun satarak hapisten çıkartır. Bu husumetten dolayı Mehmet'in kızları okula gönderilmez. İşler aksar. Gerek Sıddığın Osman Gerekse bu olaya karışan Elvan ve Mehmet köye karşı olan ilgilerini yitirirler. Sıddığın Osman köyümüzden Almanya'ya ilk gidenlerden biridir. Yine aynı şekilde Elvan Gültekin köyü bırakıp Ankara'ya ilk yerleşenlerdendir. Bu olay büyümeden zamanla unutulur ve kapanır. 


Selahattin ve Karaca'nın Evi: 

Karaca eve gelir getirecek her türlü işte boy gösterirken Selehattin ev ilişkilerinde ve köy ile olan münasebetlerde aktifti. Selahattin'in küçük evi her gün şenleniyor nüfusu kalabalıklaşıyordu. 
Mehmet evlendikten kısa bir süre sonra Selahattin adında bir oğlu oldu. Bahattin daha 4 yaşında çocukken yeğeni Selahattin dünyaya gelir. Çocuk cıvıltılarının dolduğu bu ev, bugün Menduh Gültekin'in evinin yanındaki uçmuş virane olmuş yerdir. Selahattin'in bir odası vardı. Genelde bu odada hep birlikte kalırlardı. Odanın hemen altında yemek yapılan bir yer bulunuyordu. Buranın bitişiğinde ise koyun kömleri vardı. Selahattin'in odası bazen köy odası olarak misafirler ağırlanır derin sohbetler yapılırdı. Bu küçücük yerde Dede, analık, Karaca, Hanımı ve bir gelin, 3 çocuk ve bir torun vardı. Bazen uzun kış gecelerinde sohbetler uzar çocukların uykusu gelirdi. Böyle zamanlarda kömde yatarlardı. Küçük ama üretken bir ev olan bu yerin havluusunda koyun sürüleri, tavuklar, camızlar eksik olmazdı. 


Karaca'nın Muhtarlık Yılları: 

Karaca aslında toplumsal konularda babası kadar sosyal bir yapıya sahip değildi. Genelde işleri önceleyen bir yapısı vardı. Fakat Muhtarlığa nasıl ikna edildiği konusunda bir fikrimiz yok. Büyük bir ihtimalle babası Selahattin bu konuda Karaca'yı yönlendirmiş olmalı. 1963 yılına doğru köyde 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muhtarlık seçimi yapılır. Hacıveliler sülale olarak köydeki en kalabalık sülalelerden biridir. O 
nedenle muhtar seçilmesi çok zor olmaz Hacelba Özcan'dan muhtarlığı devralır. Karaca, tam 17 
Kasım 1963'de muhtar seçilir. Bu süre içerisinde köyün eski camisi inşaatında büyük amcası Veli ile 
koordineli olarak çalışır. Kısa zamanda camiyi inşa ederler. Muhtarlık vazifesini 2 haziran 1968 
gününde Hacı Demir'e muhtarlığı devreder. 


Baba Selahattin'in Vefatı: 

Selahattin'in midesinde uzun süren bir rahatsızlık vardı. Çoğu zaman acısından torunlarını midesinin üzerine oturtur. Acısının dinmesini beklerdi. Muhtemelen mide kanseri olan Selahattin 
1966 nın bir Cuma gecesi vefat eder. Cenazesi çok büyük bir kalabalık tarafından kaldırılır. 
Selahattin kişilik olarak torunlarına düşkün bir yapısı vardı. Birgün en küçük torunu Bahattin yazıda kuzu güderken bir kuzusu rahatsızlanır. Bahattin telaşa düşer bir an önce kuzuları önüne katıp köyün yolunu tutar. Yolda büyükçe biriyle karşılaşır “amca kuzum ölecek” der telaşlı bir sesle. 
Karşısındaki soğuk bir yüz ifadesiyle: “Siz milletin ekinini avcarını yayarsanız daha çok kuzunuz ölür” der. Bahattin'in morali çok bozulur. Köye yaklaştığında biriyle daha karşılaşır. Bahattin'i telaşlı bir halde görünce: “ne oldu yeğenim ne bu telaşın” der Bahattin “kuzum ölecek amca” der kuzuyu gösterir. Aynı cevabı ondan da alır. Bu Bahattin'i çok üzer. Ağlamaya başlar. Köyün girişinde Dedesi Selahattin'le karşılaşır Dedesi Bahattin'i ağlarken görünce korkar “ne oldu oğlum” der. Bahattin başından geçenleri anlatır. Selahattin “ağlama oğlum der” kuzunun neyi olup olmadığına bakmadan Kuzuyu oracıkta keser. Kağnıya koyar. Sen eve git der. Normalde çocuk çobanlar hep bu mukavemetle karşılaşmışlardır. Ya kovulurlardı ya da horlanırlardı. O dönem için böyle bir durum normalken Selahattin'in torununun göz yaşının dinmesi için kuzuyu oracıkta kesmesi örnek davranışlarındandı. Karaca'nın babasının yanında çocuklarını sevmesi ihtimal dışındaydı Selahattin adeta Karaca'nın yerine de torunlarını seviyordu. Karaca 6 aylıkken annesini, 12 yaşındayken babaannesini, 43 yaşındayken babasını kaybeder. Askerden sonra 1944 ten itibaren bütün işleri babasının rızasını alarak yapıyordu. İşlerde babası Selahattin'in çok etkisi yoktu fakat babasının gölgesi onun daha rahat davranmasına neden oluyordu. 1966 dan sonra danışacağı veya fikrini alacağı bir büyükten yoksun olarak yaşamını sürdürdü. 


3 Evin Yapımı, Evlerin Bölünmesi ve Yönetilmesi: 

Selahattin ölmeden Karacanın çocuklarınından Bahattin hariç hepsinin mürivetini görmüştü. 
Menduh'u da Gülbeyaz'la evlendirmişti. O kücük ev artık bu kadar nüfusu kaldırmamaya başladı. 
Karaca, Bahattin evlenmeden önce köyün dışında Çerkez Ali'ye 1969 da bir ev yaptırır. Kendisi de oğluyla birlikte bu eve taşınır. Yeni gelin bu eve gelir. Bu ev köyün dışında olduğu için koyunlar ve diğer hayvanlar için elverişliydi. Artık sürüler artmış aile fertleri çoğalmıştı. Büyük oğulları Mehmet'i içinde bir ev yaptırma ihtiyacı doğmuştu. 1971 lerde Bilal Baran'ın Babası Ahmet Durandan bir yer satın alırlar. Oraya bir ev yaparlar. Bügün Yahya Gültekin'in oturduğu evde Karaca'nın büyük oğlu Mehmet yaşamaya başlar. Hemen arkasından 1972 de Menduh içinde eski evlerinin hemen yanına bir ev yapılır. 3 yıl içinde 3 evin inşası muhakkak maddi bir külfet gerektiriyordu. Fakat o günlerde : Mehmet, Menduh ve Bahattin dışarıda çalışmaya başlamışlardı. 
Aliağ Rafinelisinde 3 kardeşte 1969 yılından itibaren bu rafinelinin inşasında çalıştılar. Hemen bu 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işten sonra Menduh ve Mehmet 1970 ten sonra yurt dışına gitti. Bahattin babasının yanına geldi. 
Birkaç defa Libya'ya ve şehir dışına çıktıysa da genel olarak Babasıyla birlikte kalıp köy işerini sürdürdü. Bu dışarıdan gelen paralar bu evlerin inşasında kullanıldı. Mehmet ve Menduh'un yurt dışına çıkmaları onların evinde bir boşluğa neden olmadı. Karaca oğullarının yurt dışında olmasına rağmen onların ev idaresinin kontrolünü de ele aldı. Ev sayısı ve çocuk sayısı artmıştı. Karaca'nın sevk ve idaresi bu üç evde kendini artık o kadar çok hissettirmeye başlamıştıki, onun emirleri sorgulanmıyor eksiksiz ve zamanında yerine getirilmeye çalışılıyordu. Adete askeri bir düzen içerisinde işler yürüyordu. En üstte Karaca onun altında Zahla onların altında oğulları Mehmet, Menduh, Bahattin, Onların altında Gelinleri Safiya, Gülbeyaz, Züleyha, en altta torunları, Selahattin, Ramazan, Fatma, Aysel, Sevgi, Seyyit, Şuayıp bütün işler bu kişiler tarafından yapılıyordu. Evleri ayrı olmasına rağmen diğer 2 oğlunun evinde de gölgesini hissettiriyordu. 
Hanımı, Oğulları, Gelinleri, torunları Karaca'ya karşı korku ve saygı arasında kalan bir bağlılıkla bağlanmışlardı. Hanımı dışında herkes Karaca'ya ağa diyordu. Ağa'nın öyle bir otoritesi oluşmuştuki torunları yazıda kuzu güderken ağam beni izliyor ona yakışır bir torun olmalıyım sürümü en iyi şekilde otlatmalıyım hissine her an kapılırlardı. 


Zahla Ana'nın Vefatı: 

Zahla ana ilerleyen süreçte Kaman'da torunlarını okutmak için onların yanında kalıp onların yemeklerini yapıp eksikliklerini gideriyordu. Zahla ananın çalışkanlığının yanı sıra torunlarına karşı olan sevgisi de ön plana çıkmış bir özelliğiydi. Çoğu torun onun sırtında büyümüş hatta sırtında gezindiği dönemi hatırlayan torunları bile vardır. Bağ Börek destanını anlatışı, Torunlarına içten ve nefeslerini kesecek derecede sarılışı, “Kurban olurum” yakarışı Zahla'nın sevgisinin dışa vurumunun en önemli örneklerindendi. Son yıllarda yoğun çalışma temposundan beli iyice bükülmüş ve ihtiyarlamıştı. 22 Mart 1988 bahar aylarında nefes darlığına bağlı olarak organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Aslında Zahla Karaca'nın evinin en önemli gösterişsiz ama muhteşem bir direğiydi. Vefatından önce son 6 ayını yatakta geçirdi. Bu zaman kadar hep çalıştı üretti ve didindi. 
66 yaşında eşini kaybeden Karaca artık oğulları ve torunlarıyla baş başa kalır. 


Karaca Otoriter miydi? 

Çocukların, gelinlerin torunların ona karşı saygıda kusur etmemeleri otoriter yapısıyla bir ilgisi vardı. Bu özelliğinin altında değişik bir şefkat ve sevgi saklıydı. Karaca'nın üvey Kız kardeşlerinden Bayındır'a gelin giden Fatma Keskin genç yaşta amansız bir hastalığa yakalanır. Onun bakımından endişe duyan Karaca üvey kız kardeşini Bayındır'dan getirerek vefatına kadar bakımını bizzat üstlenir. Bu civanmertlik ve bağlılık onun kişiliği hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. Lakin cezalandırılması gereken bir konu varsa mutlaka cezasını verirdi. Bir gün Küçük torunlarından ikisi 
(5 ve 6 Yaşlarında Edinç ve Soner) heveslenip yayan Kaman'a gitmek isterler. İlk girişimlerinde Mollaosmanlı köyünün çıkışında amca çocukları Açıl onları fark eder köye getirir. İkinci deneyişlerinde Köm evleri civarında Karaca'nın diğer torunu Seyit çocukları fark eder tekrar köye getirir. Bu durum Karaca ağaya iletilir. Karaca genellikle değnek veya bastonla gezerdi. Küçük torunlarının anneleri çocukların önüne siper olsa da küçük torunlar sopa yemekten kurtulamazlar. 
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Aslında bu cezalandırma büyük torunlarda daha sık uygulanırdı. Ağa'nın sopasını yemeyen torunu yok gibidir. 


En Büyük Uğraşı ve Eğlencesi Koyunlar: 

Yurt dışına çıkan oğullarının desteğiyle 1977 lerde 165 lik diye tabir edilen bir traktör alırlar. Bu traktör bir çok işin yarı yarıya azılmasına vesile oldu. Tarla işler hafifledikçe Karaca'nın ilgisi Koyunların üzerine yoğunlaştı. Bahattin ve Yeğeni Şuayıp 500 dönüme yakın tarlayı bu traktörle sürüp ekip biçtiler.Bu süreçte Şuayıp Delikanlıydı ve yetenekliydi. Tarla işlerinin hafiflemesinde büyük pay sahibiydi. Gerek Traktörün tarımda kullanılmaya başlamasu gerekse Şuayıp'ın yetişmesi Karaca'nın sürülerin idaresiyledaha çok ilgilenmesine neden oldu. Koyunlara karşı hep bir zaafı oldu. Onların doğumunda, sağımında, kırkılmasında, bütün süreçlerinde bizzat içinde oldu. Onların rahatlığını kendi rahatlığından bile öncelemeye başlamıştı. Yazın öğlen vakitlerinde güğümlerle koyunların önüne su taşıtır çok su içmeleri içinse leğenin içine tuz taşı atardı. Bu su güğümlerle çeşmelerden teker teker getirilerek ve defalarca tekrarlanarak yapılırdı. Birgün Külobası Köyünden Hısımı Murtaza gelir (Seyit'in Kayınpederi) bu işlemi görür. Gelinlerin can hıraş çeşmeden kan ter içinde koştura koştura su taşırken onların haline acır. Karaca'ya döner ve sitemle kızma arasında: “Bu ne yaa Karaca! Helkeyle güğümle 100 koyuna su mu taşınır? Koyunları önüne katıp şurdaki çeşmeye götürüp sulayamadın mı?” der. O günden sonra gelinleri bu su taşıma işkencesinden kurtulurlar. Burada aslında Karaca'nın koyunlara karşı olan zaafını görmek mümkündür. Koyunların araç olmaktan çıkıp amaç haline dönmesi ve öncelenmesi zor zamanların, hayatında bıraktığı en önemli izlerden biriydi. 


Karaca'nın Sıhhiyeliği: 

Torun sayısı artıkça sorumluluklarda artmaktaydı. Torunlar sık sık hastalanır Kaman'a veya Kırşehir'e götürülürdü. O günün şartlarında bu çok zor şartlarda yapılırdı. Hastaneye gittiklerinde de bir iğne vurulur gönderilirdi. Bir iki defa bu olay tekrarlanınca düştüğü bu duruma kızar ve bu enjeksiyon uygulamasını kendi yapmaya karar verir. Zaten köyde baytar olmadığı için koyunlara iğnelerini vurur hatta kırık ve çıkıklarda koyunların bacaklarını yumurta sarısıyla sararak iyileştirirdi. 
Buradan kazandığı el alışkanlığıyla ilk başta torunlarına pelesilin iğnesi vurmaya başladı. Sonra köyde hastalanan birisi olsa Karaca'ya gelir iğne vurduttururdu. Karaca Kaman'dan bir iğne takımı almıştı. Cam ve steril olan bu takımı her uygulamadan önce kaynatırdı. Evde pamuk ve kolonya mutlaka bulundururdu. Yaptığı bu işin çok riskleri olmasına rağmen uzun yıllar iğne vurdu. Bir gün okuma yazması olmadığı için koyunlara vurulan bir aşıyı hanımı Zahla'ya vurur. Zahla anayı zor şartlarda Kaman'a götürürler. Zahla ana ölümün eşiğinden döner. Fakat bu onu yıldırmaz taki otomobillerin yaygınlaşması ve Kaman'a gitmenin külfet olmaktan çıkmasına kadar bunu sürdürür. 


Karaca'nın Öne Çıkan Özellikleri: 

Yazları evin yazlığına bir minder koyar yazıyı izlerdi. Her saat başında haberleri izler acezleri takip ederdi. Evde kalan son torunlarına Zeliha, Soner, Huriye, Tamer Şener diye seslenirdi. Halbuki evde en fazla 2 torunu olurdu. İsimlerini getiremez hepsinin ismini sayardı. Onlardan soğuk su isterdi. 
Dört mevsim buzdolabında soğuk su olurdu. Sabahları Yumurta haşlamasını, parçalayıp soğan, 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maydonaz ve kırmızı pul biberle karıp yufkanın içine sarıp yemesini çok severdi. Öğünlerden ise Tavuklu pilavı ve Paçayı çok severdi. Zor günlerde yetişmiş olmanın verdiği hisle masraf yapılmasına şiddetle karşı çıkardı. Büyüdüğü zor şartlardaki dönemin yöntem ve usüllerin sürdürülmesine gayret sarfederdi. 1988 lerde köye su gelmesine rağmen evine su aldırmamıştı. 
Çamaşır Makinası çıktığında çamaşır makinasının alınmasına karşı çıkmıştı, Evin kara örtküden çatılı hale getirilmesine de karşı çıkmıştı. Bu yeniliklere karşı tutumu her şeyin muhafazasını ve kontrolünü tutmak içindi. 5 vakit namaz kılmamasına rağmen Türkmenlerin saf inancını kalbinde taşıyordu. Cuma günleri banyo yapar sırtını mutlaka üfelettirirdi banyo çıkışında topuğundaki nasırları bıçak maharetiyle keserdi. Uzamış tırnaklarını keser sakal tıraşını olurdu. En temiz elbiselerini giyip Cuma Namazına giderdi. Bayram günleri erkenden kalkar ve bayram namazı için camiye giderdi. Bayram günleri ondan önce camiye giden olmazdı. Orucunu eksiksiz tutardı. Laf taşınmasından ve dedikodudan nefret ederdi. Başkalarının lafı açıldığında maharetli bir şekilde lafı değiştirirdi. Bizim oralarda çok yaygın olan Cenaze ve Düğün işlerinde çok arzı endam etmezdi. 
Oğlu Bahattin onun yerine düğünlere ve cenazelere giderdi. Sabah geç kalkılmasından akşam geç yatılmasından nefret ederdi. Böyle yapan bir torunu olursa onu uyarır “Akşam yatmaz sabah kalkmaz diye” kızardı. Torunlarının uzun süre evin içinde televizyon seyretmelerinden de haz almazdı. Mutlaka dışarı çağırır ya bir yumuş buyurur ya da yanında oturturdu. 


Son Dem: 

Karaca, 1997 yılının yaz aylarında sağ tarafında bir uyuşukluk hisseder. Doktora giderler. 
Çocukluğundan beri içtiği sigarayı bırakması gerektiği söylenir. Sigara dumanından yıpranmış ciğerleri artık bazı aksaklıklara neden oluyordu. O günden sonra birdaha sigarayı ağzına almadı. O günden vefatının son 4 ayına kadar bir kez dahi olsun hastalanmadı. Karaca'nın torunları bir kuş misali evden artık birer ikişer uçup gidiyordu. Ramazan, Yücel, Önder, Erhan, Erdinç Yurt dışına babalarının yanına gittiler, Selahattin Kaman'a taşındı. Seyit Kamanda TEK te çalışmaya başladı, Şuayıp Ankara'ya taşındı Şener, Orhan, Mühendis oldular, Tamer polis oldu kız torunlarının çoğu gelin oldu. En küçük torunu Üniversiteye okumaya gidince Karaca'nın en büyük uğraşı olan koyunların kuzularını güdecek bir torun bile kalmadı. Bahattin zor bir karar vermek zorundaydı. Ya koyunları satıp sadece tarla işiyle geçimini sürdürecek ya da bütün bu işleri kendisi yapacaktı. Bu ikinci seçenek zordu. Çünkü bunu yapabilecek kadar zamanı ve gücü yoktu. Birinci seçenekte ise Babası Karaca'nın koyunlara bağlılığını bildiği için ve ufak bir rahatsızlık geçirmesinden dolayı felç olacağından korkuyordu. Fakat Babası Karaca'ya rağmen koyunların tamamını 1998 yılında sattı. 
Karacanın çocukluğundan beri içinde doğup büyüdüğü sürüler artık yoktu. Bahattin'in korktuğu başına gelmedi fakat Karaca'nın ahırdaki birkaç inekten başka bir uğraşı da kalmamıştı. Bu dönem Karaca'nın hayatında bir milat oldu. Bu günden sonra Gurbetteki oğulları köy dışındaki torunları onu telefonla aradıklarında duygulanmaya ve göz yaşı dökmeye başladığı yıllardı. Bu süreç Karaca'nın içinde bazı duyguların canlanmasına neden oldu. İlk defa torunlarınının başlarını okşamaya başlaması, torunlarının çocuklarıyla yakından ilgilenmeye başlaması yine bu döneme denk gelmekteydi. En küçük torunları onun bu dönemine şahit oldu. Onunla bir arkadaş gibi dertleşmeye hatta şakalaşmaya bile başlamışlardı. Böyle bir şey büyük torunları ve oğulları için hayaldi. Son yıllarını en küçük torunu Zeliha ile geçirmişti. Zeliha'nın dedesine karşı saygısı ve 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doğallığı onu kendisine bağlamasına neden olmuştu. Zeliha'nın gelin olmasıyla birlikte evde artık tek bir torun bile yoktu. Bu süreç onun için yıpratıcı olmuştu. 2003 yılının ilk aylarında nefes darlığı çekmeye başlamıştı. Kış günü olmasına rağmen rahat nefes alamadığı için pencereleri açtırıyor nefes aldıkça rahatlıyordu. Vücüdunda en ufak bir yaşlılık belirtisi sarkma ve dezenformasyon izi yoktu. Fakat hanımı Zahla gibi nefes alıp vermekte zorlanıyordu. Yalnız kalmaktan nefret ediyordu. 
Son zamanlarında huyu olmmasına rağmen geç saatlere kadar oturur yanında oğlu Bahattin veya büyük torunları Selahattin ve Seyit'in ellerinden sım sıkı tutardı. Ölümden korktuğunu her haliyle belli ediyordu. Fakat “Allahım artık al canımı” diye mırıldandığı da oluyordu. Küçük oğlu ve büyük torunlarının bu varlığından destek alıyor ölüme karşı direnmeye çalışıyordu. Kamandaki büyük torunları bir akşam gelmediği zaman bile Bahattin'e telefon ettirir onları çağırttırırdı. Karaca son saatlerinde Bahattin'e seslenir: “Bahattin, Zeliha'yı çağırdın mı?” der. Bahattin kızının Hollanda'da olduğu için babasını teskin etti “Tamam ağa çağırdım” der. Zeliha'nın bir hırkasını onun üzerine örterler. 16 Nisan 2003 sabahı bu büyük çınar hayatına gözlerini yumar. 

Nur içinde yat ağa... 
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Yeniyapan'ın Halep ve Suriye'yle Tarihi Bağları 


Yeniyapan köyünü oluşturan Türkmenlerin Halep ve Suriye'yle tarihi bağlarının ele alındığı bu yazı, göç, iskan ve vergilendirme sistemi sonucunda bugüne gelen bir köyün dağdağlı öyküsünü anlatmaktadır. Eskinin çok nadir anlatıldığı 1800 lerden öncesini bilemediğimiz küçük bir köy olan Yeniyapan'ın tarihi hep tartışma konusudur. Bilinen bazı gerçek tarihi bilgilerden yola çıkarak Yeniyapan köyünün 1800 lerden öncesine ışık tutmaya çalışacağız. 


Yeniyapan'la ilgili söylenilen ve üzerinde anlaşılan bazı tarihi bilgiler şunlardır: 

1. Yeniyapan ve çevre Türkmen köyleri Harameyni olarak tarif edilmektedir. 

2. Uzunyayla'dan gelen Türkmenlerin köyün ilk kurucularından olduğu söylenmektedir. 

3. Yeniyapan isminin Yabanlı Türkmen aşireti veya yaban eri olarak tanımlanan Türkmenlerle ilintili olması. 


Bu üç tarihi bilgi bizim 1800 lü yıllardan önce atalarımızın izini bulmamızda yardımcı olmaktadır. 
Köyümüz halkından rahmetli Çavuş ÖZCAN tarihi bilgilerin nakilleriyle ön plana çıkmış birisiydi. 
Yeniyapan ve çevre dağ obası köyleri için harameyni ifadesini günümüze taşınmasıan vesile olan kişi Çavuş ÖZCAN'dır. Buradaki “Harameyni” kelimesini araştırdığımızda karşımıza şu tarihi bilgiler çıkmaktadır: Haremeyn aşireti" tanımlaması "Haremeyn veşşerefeyn Türkmenleri" olarak bilinen ve eski adları "Üsküdar Türkmenleri" olan Yeni-İl Türkmenleri içerisinden bir topluluktur.. Bu Türkmenler "Uzun Yayla" (Sivas'ın güney-güneydoğusunda bulunan eski yaylak) olarak bilinen bölgede bulunuyor olup 2 kola ayrılmışlardı. "Dulkadirliler" kolu sürekli bu bölgede meskun iken "Yaban Eri" olarak bilinen kol yazları Uzun Yayla'da kışları ise Halep'te geçirmekte olup konar göçer idiler. 


Bu Türkmenlerden toplanılan vergi gelirleri Mekke-Medine'ye her yıl gönderilen hediyeler ve bu hediyeleri taşıyan/koruyan birliklerden oluşan "Surre Alayları"nın donatılması için harcanması dolayısıyla kendilerine Haremeyn veşşerefeyn Türkmenleri deniyordu. Yeniyapan köyünü kuranlar bu topluluk içinde Yaban Eri kolundan bir kısım teşekküllerin köyümüzün kurucuları olma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgilere Prof. Dr. Faruk Sümer'in OĞUZLAR kitabının 227. sayfasındaki Halep Türkmenleri bahsinde şu şekilde geçmektedir: “Yeni-ilin vergisi ise, eskiden Vâlide Sultanların Üsküdar'da yaptırdıkları camilerin vakfına ait iken bu sıralarda Mekke ve Medine'ye gönderilen surre akçesine tahsis edilmişti. Yeni-ile bağlı oymaklara Haremeyn-i Şerifeyn aşiretleri denilmesinin sebebi de budur.” 


Aynı kitapta Yeni-il şöyle anlatılmaktadır: “Yeni-il Sivas'ın güneyindeki Mancılık, Gürün ve Hekimhan arasındaki bölgede yaşayan oymakların adıdır. Mancılık ile Gürün arasındaki araziye Uzun Yayla denilir... Yeni-İl mali bakımdan 3. Murad'ın anası Nur Banu'nun Üsküdar'da yaptırdığı caminin evkafına bağlanmıştır. Bu sebeple vesikalarda bu topluluğa “Üsküdar Türkmen'i de denilir”. 
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Topralayacak olursak. Harameyni tabiri Osmanlı devletinin göçebe Türkmenleri vergilendirme sistemine dahil ettikleri bir sitemdi. Dulkadirli ve Halep Türkmenlerini bu şekilde vergiye bağlayarak kontrol altına almışlardır. Kışları Halep'e yazları Uzunyaylaya göçen bu Türkmen aşiretleri 1732 yılında çıkan bir fermanla zorunlu iskana tabi tutulurlar. İlkönce Çamsarlı köyüne yerleşirler. Buradaki arazinin elverişli olmaması nedeniyle 4 veya 7 aile Çamsarlıdan çıkarak Yeniyapana yerleşirler. Çamsarı Yeniyapan köyünü kurarlar. 


İkinci olarak köyümüzde dilden dile dolaşan bir söz vardır. Uzunyayladan gelenlerin Yeniyapan''ın ilk kurucuları olduğu söylenir. Köyümüzde yaylalılar adıyla anılan bir sülale mevcuttur (Soyadları: Yılmaz, Baran, Kayhan, Yüceer ve Ergenekon olan aileler). Bu sülalenin Uzunyayladan gelip köyümüze yerleştiği sonra tekrar Uzunyaylaya gittikleri köyde kalan bir kızlarının onlara mektup yazıp onları köye çağırdığı mektupta onların tuttukları tarlaların başkaları tarafından ekilip sürüldüğü tarlalarına sahip olmaları gerektiğini yazmış. Bunun üzerine tekrar Yeniyapan'a dönerek yerleşmişler. 


Bu bilgilerden yola çıkarak 1800 lü yıllara baktığımızda Uzunyayla isminin ön plana çıktığını görmekteyiz. Uzunyaylada yukarıda da belirttiğimiz gibi Dulkadirliler ve Halep Türkmenleri adında iki topluluk varmış. Çok farklı oğuz boyları bu iki büyük topluluğu oluşturuyormuş. “Halep Türkmenlerinin Kanuni devrinde vergi nüfusu 9316 hanedir.” Bu ise onların nüfusunun 80.000, ya da 90.000 civarında bulunduğunu gösterir. Halep Türkmenleri, Ortadoğu'daki en kalabalık Türkmen kitlelerinden biridir. Bunlar kışları Halep ve civarlarında, yazları Uzunyayla'da barınırlarmış. 
Uzunyayla ile Halep arası yaylım hayvan yürüyüşü bir aylık bir mesafedir. Mart ayında Halep'ten hareket ettilerse, kimi Nisan ortalarında, kimi Nisan sonlarında, ama Mayıs ayı girmeden Uzunyayla'ya vasıl olurlar. Güzün Ekim'in ayında Uzunyayla'dan yola çıkarlar Kasım ayında Suriye'ye varırlar. 


Her yıl 80 ila 90 bin nüfusun Halepten Uzunyaylaya göç etmesi bir çok asayiş olaylarının yaşanmasına neden oldu. Yerleşik Türklerin ekili arazileri bu göçlerden büyük zarar görmeye başlayınca Osmanlı 1700 lü yılların basından 1854 lere kadar bu Türkmenlerin iskanıyla uğraşmıştır. 
Bu süre içerisinde yeni köyler kurulmuştur. Kaman ilçesi dahi bu 150 yıllık sürede kurulmuş ve büyümüştür. 1700 lerden önceki Osmanlı haritalarında Müderris ismi geçerken Kaman ilçesinin adının olmaması bu büyük iskan fermanlerının boyutunu ispatlamaktadır. 


Bizim yöredeki bir çok köyün Uzunyaylayla bağları çok yüksektir. İlk yapılan evlerin damlarında kullanılan saz ve hasır parçalarının Uzunyayladan getirildiği rivayet edilir. 1700 ile 1850 yılları arasında bir çok dağ obası köyleri kurulmuştur. Hacımirza, İmancı, Bayındır, Durmuşlu, Hacıselimli, Çamsarı, Külobası, Sofrazlı, Sallaobası ve Yeniyapan köyü. Bu köy isimleri incelendiğinde Halep Türkmenlerini oluşturan oğuz boylarıyla bağlarını da görebiliriz. İmancı, Bayındır, Sofrazlı ve Yeniyapan bunlara en güzel örnektir. 
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Yeniyapan köyünün adı tarihi bazı bilgilerin günümüze aktarılmasında bize yardımcı olmaktadır. 
Yeniyapan isminin yaban eri veya yabanlı Türkmen aşiretinden geldiği idda edilmektedir. 
“Haremeyn” aşireti, isminin 16'cı (onaltıncı) asırda Bayat boyuna mensup Yabanlı aşiretinin ismi olduğu büyük Türk tarihçisi Prof. Dr. Faruk SÜMER'in Oğuzlar-Türkmenler kitabından öğreniyoruz. 
Buradan da anlıyoruz ki, Yabanlı oymağı Türkler'in Bayat boyuna bağlı bir aşirettir. 


Harameyni ismini iki Türkmen oluşumundan olduğu bu iki teşekkülün Halep Türkmenleri ve Dulkadirliler olduğu bilgisi günümüze kadar gelen bilgilerdendir. Halep Türkmenlerine Yaban Eri dendiği . Bu Yaban Eri teşekküllerinin : Beğdili, Bayat, Avşar, Bayındır, Harbendelü, Karakoyunlu boylarına mensup oldukları kayıtlıdır. .Gerek yaban eri adı olsun gerekse yabanlı aşireti olsun ortak buluştukları nokta oğuzların Bayat boyudur. Köyümüzün bir çoğunun Oğuzların Bayat boyundan geldiğini söylemek mümkündür. 


Yine Yeniyapan köy isimleri listelendiğinde 15 in üzerinde Yeniyapan adını taşıyan köy bulunmaktadır. Bu köylerin Ortadoğu haritasında dağılımına bakıldığında Yeniyapan Köyünü Kuran Türkmen boylarının Halep Uzunyayla Sivas Kırşehir ve Çankırı üzerinde birere hat halinde dizildikleri görülecektir. Bu hat atalarımzın kadim göç düzergahıdır. Bu köyler sırasıyla ve göç yolu düzergahına göre şu şekildedir. 


Hatay ili Hassa ilçesinin köyü 

Kilis ili Polateli ilçesinin köyü 
Gaziantep ili Nizip ilçesinin köyü 
Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinin köyü 
Nevşehir ili Hacıbektaş ilçesinin köyü 
Sivas ili Şarkışla ilçesinin köyü 

Sivas ili Yıldızeli ilçesinin köyü 

Çorum ili Uğurludağ ilçesinin köyü 
Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinin köyü 
Kırşehir ili Kaman ilçesinin köyü 
Kırıkkale ili Delice ilçesinin köyü 
Kırıkkale ili Keskin ilçesinin köyü 
Çankırı ili Kızılırmak ilçesinin köyü 


Misak-ı Milli sınırlarının dışında kalmasıyla, Halep ile bağlarımız kopmuştur. Fakat eski tekerleme ve deyimlerde Halep'in Türkmenler üzerindeki etkisini görmek mümkündür. Bizim dağ obası köylerinde uzun kış gecelerinde oynanan elepelek oynunun tekerlemesi bunun en önemli kanıtıdır. 


“Elim elim elepelek/ elden çıkan topalak / topalağın yavrusu / bitli kocanın karısı / bindim deve boynuna / çıktım halep yoluna / halep yolu bitpazarı / içinde ayı gezer / kulağını sarkıttı / aşten, buşten / on parmağı gümüşten / sil bunu, süpür bunu / çek bunu, çıkar bunu” şeklinde tekerleme söylenir ebe seçilen yere secde şeklinde kapaklanır ordakiler ellerini ebenin üzerine koyarlar ve el üstünde kimin eli var derler. Ebe falanca kişi der bilirse sıra başkasına geçer bilemezse: 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Bilemedin/ iğne mi, İplik mi, Davul mu, Zurnamı denir. Ebe bunlardan birini tercih eder tercihine göre oradakiler onu cezalandırır. 


Yine Halep ordaysa arşın burada deyiminde geçen Halep Türkmenlerin kışlağı olan Halep olup Nasrettin hocanın şu fıkrası dilden dile dolaşır. 


Palavracının biri başına topladığı üç beş cahile karşı övünüp duruyormuş: 

- İşte ben güçlü ve maharetli bir adamım. Evet ben Halep'te bulunduğum sıralarda altmış arşın uzağa atlamış bir kimseyim. 

Nasreddin Hoca da bu sırada oradan geçiyormuş. Palavracının yanına yaklaşıp: 

- Yaa demiş demek sen altmış arşın atlarsın. Haydi atla da görelim. Adam hık mık etmiş. 

- Ama demiş ben Halep'te atladım. Hoca kızmış : 

- Canım demiş, Halep oradaysa arşın burada. 


Atalarımızın Halepten Kaman'a kadar olan göç ve iskanlarını bu şekilde özetleyebiliriz. Bu göçlerin 
150 yıla yakın sürdüğü ve 150. Yılın sonunda Yeniyapan köyünü kurduklarını söylemek 
mümkündür. 1700 ile 1850 yılları arasında Türkmen köylerinin doğuşu ve büyümesini anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki 150 yıl köyümüzün en kalabalık nüfusa sahip olduğu dönem olup 2000 li yılların başında göç vererek küçülme eğilimine girmiştir. 2150 yılında Yeniyapan köyünü neyin beklediğini tahmin etmek mümkün değildir. 


Yüzyıllar önce Yeniyapan ve çevresinde 10'larca medeniyetler kurulmuş ve yıkılmıştır. Bu medeniyetlerin bütün izlerini halen Yeniyapan ve çevresinde görmek mümkündür. Bunlardan en basidi Höyüktür. Köyümüzün hemen altında yer alan höyüğün tam 4 uygarlığa beşiklik ettiğini düşünürsek Yeniyapan köyü ve çevresinin, tunç devrinden beri bir yerleşim alanı olduğunu söyleyebiliriz. 


En ilginç olanı Köyümüz Bizans sınırları içinde olduğu zamanlarda, Anadolu, bilinçli olarak boşaltılmıştı. Bizanslılar, Anadoluyu Müslümanlarla aralarında boş bir tampon bölge olarak kullanmışlardı. Anadolu Malazgirtle birlikte 1071 den sonra Türkmenlerle şenlenmeye başlamıştır. 
1400 lerde Yeniyapan ve çevresinin çok sık ormanlık alanlarla kaplı olduğu rivayet edilmektedir. 
Hatta Yıldırım Beyazit'in ordusuyla, Timurlenk'in Ordusu Çubuk ovasından önce Bizim yörede karşılaşmışlar fakat sık ormanlar nedeniyle birbirlerini göremedikleri tarihçiler tarafından anlatılmaktadır. 1500 ve 1600 lü yıllarda Celali isyanlarında yöremizde 10 a yakın köy terk edilmiş virane olmuştur. Bunlardan en belirgini Ören dediğimiz yerdeki kalıntılardır. 


Yeniyapan köyü ve çevresinde, eski medeniyet ve topluluklara ait o kadar çok iz vardırki! 


Gözümüzü çevridiğimiz her yerde bunları görmek mümkündür. Höyük, Hacıbayramoğlu, Öküzdersi, Ören, Beşören, Eski Mezarlık ve Türbe bunlardan bir kaçıdır. 
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Mesela Öküz Çukurundaki ören yerinin Bozmaksutlar adıyla bilinen İmancı, Hacımirza ve Külobasında soyları devam eden aşirete ait bir saklanma yeri olduğu anlatılır. Zamanında 
kendilerinden at isteyen orduya baş kaldırmışlar. Kolbaşı olan rütbeli bir askeri öldürmüşler 2 
askerini de yaralamışlar. Bu olay üzerine Kızılırmak kenarında bir yerdeyken (Sarıyahşi) saklanmak için göçmüşler. Bunun için bizim oralarda Öküz Çukuru denilen yere gelmişler. (Öküz Çukuru: Bayındır'ın içinden geçen çay ile Külobasının içinden geçen çayların çıktığı yerler. Aslanının Goyağın arka tarafları) Kimi zaman Bayındır tarafındaki derede kimi zaman Külobası tarafındaki derede bazen de Bizim köy tarafındaki Aslan'ın Goyak'ta saklanmışlar. Fakat burada da Çapanoğluyla husumet başlamış. Nihayetinde Çapanoğlu bunları affedince İmancı, Hacımirza ve Külobası'na yerleşmişler. 


Yine Ören dediğimiz yerde muhtemelen 1500 ile 1600 lü yıllarda devlet vergiyi artırmış. Vergi toplamak için köylere gelen askerler burada mukavemetle karşılaşmış. Zaten Celali isyanlarının verdiği isyan havasıyla vergi toplamaya gelen 7 tahsildarı öldürmüşler.Harman zamanıymış, can derdine düşen köylü, asker köyü basmadan ve mahsüllerini toplamadan göç etmişler. Evleri de ören olarak günümüze kadar gelmiştir. 


Hacıbayramoğlunun hikayesi ise daha ilginçtir. Rivayete göre üç kardeş Urfa Suruç tarafından göç etmişler. Bunların Türkmenlerden farkı Kürt olmalarıydı. Bu üç kardeş Çadırlı Kör Mehmet, Çadırlı Hacı Bayram ve Çadırlı Hacı Yusuf. Bu üç kardeşten Çadırlı Hacı Bayram bizim köye konar. Aslında burası koyunlarını belli bir dönem otlattığı bir yer olup zamanla yılın bazı aylarında kalınmaya başlanmış. İlerleyen süreç içerisinde Hacı Bayram Kardeşlerinin olduğu yere Çadırlı Hacı Yusuf ve Çadırlı Kör Mehmet Köyününün yakınlarına göçmüş. Hatta 22. Dönem Milletvekillerinden Mikail ARSLAN bu köyden olup köyümüzle akrabalıkları vardır. 


Not: Bu yazı dönemin şartları göz önünde bulundurularak okunmalıdır. Yazımızda Çapanoğullarının, Silsüpüroğullarının veya yağma yapan diğer Türkmen Beylerinin kötü kişiler olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. Yapılan bazı kanunsuzluklar veya hatalar, Osmanlı devletinin çöküş dönemine denk gelmesi ve otorite boşluğundan çıkan sistemin sonuçları olarak yorumlanmalıdır. 


116 


Çapanoğlunun, Yeniyapan ve Dağobası Köyleri Üzerindeki Otoritesi 


1. BÖLÜM 

Çoğumuz Çapanoğlu ve ailesinin bizim yöreyle çok alakadar biri olmadığını düşünebilir. Fakat Çapanoğlu sülalesinden gelenlerin Yeniyapan ve diğer Türkmen köyleriyle çok eskiye dayanan bir ilişkileri mevcuttur. Bu münasebetler: Kimi zaman kanlı bitmiş, kimi zaman sürgünle sonuçlanmış, kimi zamanda Türkmenler sindirilmeyi kabul etmişler. 


Peki, Çapanoğlunun Türkmenler üzerinde bu kadar etkili olmasının sebepleri nelerdi? 
Çapanoğulları'da tıpkı bizim yöredeki Türkmenler gibi göçebelerdi. Şam üzerinden Yozgat'a (Bozok) göçerler. Kısa zamanda yöresinde etkin olmaya başlarlar. Osmanlının vergilendirme (Dirlik Sistemi) ve askeri sistemi bozulunca, Ayan denilen nüfuzlu ve güçlü Türkmen beyleri devreye girer. Ayanlar Osmanlı devleti adına vergi ve asker toplarlar. Bunu padişah adına yaparlar. Fakat bu işleri zamanla korku ve sindirme yöntemleriyle yapmaya başlamışlardır. Çapanoğlu bir kişi olmayıp 
1704 yılında ölen Çapan Ömer'den yürüyen bir soydur. 1725 lerden Yeni Cumhuriyetin kurulduğu 
tarihlere kadar, Sivas, Kayseri, Maraş, Antep, Halep, Rakka, Adana, Tarsus, Konya Ereğlisi, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Ankara'da büyük bir nüfuza sahip olmuşlardır. Bu gücü ve otoriteyi Osmanlının Ayan Sisteminin boşluğundan yararlanarak elde etmişlerdir. 


Çapanoğulları Osmanlının en büyük ayan ailesi olup padişahların ayn-ül ayan yani ayanların en gözdesi diye iltifatlarına mazhar olmuşlardır. Örneğin bizim yöredeki Türkmenlerin vergisini bu aile toplar vergisini vermeyeni ağır bir şekilde cezalandırırlardı. Ne kadar vergi toplarsa kendileri de o oranda güçlenirlerdi. 1840 larda padişah tarafından bütün önemli makamlardan azledilmişlerdir. 
Çapanoğulları ile Köyümüzü kuran atalarımız 1700 lü yıllardan beri iç içeydiler. Daha önceki yazılarımızda atalarımızın Uzunyayladan geldiklerini ve Harameyn-i Şerif Türkmeni olarak adlandırıldıklarını yazmıştık. Uzunyaylayı da içine alan yerin adı Yeni İldi. Yeni-İVin vergisi Çapanoğulları beyleri vasıtasıyla toplanırdı. Önceleri valide sultanların Üsküdar'da yaptırdıkları cami ve imaretlerin vakfına gönderilirken, daha sonra Mekke-Medine'ye gönderilen Sürre akçesine ayrılmıştı. Bu nedenle, Çapanoğullarına, Pehlivanlılara, Hacımirzelere, Halep Türkmenlerine, Dulkadirlilere ve onlara bağlı oymaklara, Haremeyn-i Şerif aşiretleri adı verilmiş ve Osmanlı fermanlarında bu isimle anılmıştır. İstanbul'un et ve un ihtiyacı genelde Çapanoğullarının nüfuzu altındaki Anadolu göçer Türkmen aşiretlerinden karşılanıyordu. Mühimme Defterlerinde bu konu hakkında geniş bilgi bulunmaktadır. Öyle ki,“1755'te İstanbul'da meydana gelen et sıkıntısını gidermek karşılığında, Bozok sancağı voyvodalığı Çapanoğlu Ahmet Ağa'ya verilmiştir. Dolayısıyla İstanbul'un tüm et ve un ihtiyacı Çapanoğullarına bağlı olan bu aşiretlerin yardımı ile tedarik edilmiş ve koyun sürüleri Pehlivanoğulları tarafından Samsun'a oradan da deniz yolu ile İstanbul'a ulaştırılmıştır. 


Her yıl Anadolu'da toplanan vergiler, Üsküdar'daki Valide Sultan Vakfı'na getirilir, burada 


Çapanoğlu beylerinin de komutanlık yaptığı Sürre Alayları tertiplenip, kara yolu ile Mekke'ye giderdi. Bizim atalarımız bu vergilendirme sistemine dahil olup Çapanoğullarıyla münasebetleri bu 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mihvalde sürer. Uzunyayladan sonra iskan fermanlarıyla Yozgat, Kırşehir Keskin vr Çelebi deki boş arazilere yerleştirilirler. Fakat Çapanoğulları vergilerin burada da toplanmasında aktif rol alırlar. 
Gerek Uzunyaylada gerekse Kırşehirde Çapanoğulları ile münasebetler devam etmiştir. Osmanlının gücü azaldıkça Çapanoğullarının etkisi ve otoritesi artmıştır desek yanlış olmaz. 


Bizim yörede bu kadar etkili olunca “hangi taşı kaldırsan altında çapanoğlu çıkıyor”, “Çapanoğlu'nun Abdest suyu gibi” bir çok deyim halk arasında kullanılmaya başlanmış. Çapanoğlu ve o dönemdeki Türkmen aşiretlerinin durumunu anlamak için bu deyimlerin çıkışı ile ilgili bilgi vermekte fayda vardır. Avşar obalarında şu hikaye dilden dile dolaşır: 


Çapanoğlu ve Avşar Beyinin Kızı, Ayna 

Abdulmecit, 1825 lerde Avşarları Bozoka (Yozgat) sürgüne gönderdiğinde Avşar beylerinden; Avşarların beyi İmirza bey de bu sürgünde idi. İmirza beyin gelinlik bir kızı vardı ki görenler güzelliğinden korkar onun gözlerine bakamaz yakınına dahi yaklaşamazlardı. Bu bir bey kızı idi nasıl yaklaşsınlar. Adı Ayna, ayna gibi pırıl pırıldı yüzü gözü endamı, sanki büyüdüğünde ayna gibi temiz ve güzel olsun diye bilerek koymuşlardı adını. Kim hangi gözle baksa öyle görürlerdi bey kızı Aynayı. 
Bey kızı sıradan birine varacak değildi ya bekleyecekti babasının sürgün çadırında kısmetini. 

Bozok bölgesinin ayanı (vergi toplayıcısı) Çapanoğlu Cebbar beyin oğlu Hurşit bey de delikanlı;(Hurşit Bey Çapanoğlu Şeceresinde ismi geçmez. Fakat olay bu şekilde nakledilmektedir.) 
Gerekli gereksiz babasının silahlı askerleri ile gelir çadırlarda oturan sürgünleri sayar teklifsiz herkesin çadırına girer çıkar. Maksat bey kızı Aynayı görmek. Güzelliğinin methini duymuş görmeden bey kızı Aynaya aşık olmuş, olmuş ama kendi gözüyle de görmesi gerek. Sırayla yüzlerce çadırın bir kaçına girip çıktıktan sonra beyin çadırına girdi, birde ne görsün, ay parçası gibi bir güzelle göz göze geldi, Aynanın güzelliği karşısında oracıkta dona kaldı. Hemen yakınında ayakta duran Aynanın babası İmirza beyi görmedi bile. İmirza bey hafiften elini Hurşit beyin omzuna koyarak hoş geldin Hurşit bey buyurun oturun dedi. Aynadan gözünü babasına çeviren Hurşit bey bağışlayın beyim yanlışlıkla çadırınıza girdim. Gitmem gerek diyerek çıkıp gitti. Doğruca babası Cebbar beye vararak; 


- Babacığım öldür beni, beni öldür. Sen öldürmezsen ben öleceğim. 

- Ne oldu oğlum derdin ne senin? 

- Hiç sorma baba. 

- Haydi söyle ben de merak ettim. Bir hal mi var ki seni öldüreyim. 

- Evet var baba. 

- Söylesene? 

- Söylüyorum, bu gün sürgünler obalarına gittim, yanlışlıkla Avşar beyi İmirza Beyin çadırına girmişim. 

- Ne olmuş girmişsen? 

- Baba o çadırda bir kız gördüm, beyin kızı işte. Ya o bey kızını bana al ya da beni öldür. 

Aman oğlum bundan kolay ne var, şu düşündüğüne bak, yarından tezi yok çağırırım İmirza Beyi konağa, senin için kızını isterim. Onlar benim tutsağımdır vermezse zorla alırım. Sen hiç tasa etme dedi. 
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Hurşit Bey avdan gelmiş tazı gibi yorgun gidip yattı. Gözleri tavanda bey kızı Aynayı düşünmeye başladı. Çapanoğlu Cebbar bey, adamları ile haber gönderdi. Avşar Beyi İmirza Beye, yarın konağıma gelsin diye. Avşar Beyi de geleceğini bildirerek bir gün sonra yanında birkaç adamı ile konağına gelip Çapanoğlunun karşısına çıktı. Çapanoğlu Cebbar bey, hoş beşten sonra hemen konuya girelim dedi. İmirza bey, duydum ki senin Ayna isminde çok güzel bir kızın varmış, onu oğlum Hurşit Bey'e istiyorum ne dersin? İmirza bey bir müddet düşündükten sonra, Cebbar bey bu isteğiniz çok ani oldu. Önce kızıma anasına ve Avşar kocalarına danışmadan bir şey söyleyemem. 
Böyle olumsuz söz beklemeyen Cebbar Bey hiddetlenerek. İmirza Bey, İmirza Bey ben senden iki defa kız isteyecek adam değilim, tezden düğün gününü bana bildiresin aksi halde neler olacağını iyi düşün diyerek odasından çıktı. İmirza Bey de dönüp çadırına geldi. İmirza Beyin yüzündeki ifadesinden kötü bir şeyin olduğunu sezinleyen karısı Gül hanım; 


- Ne oldu Bey, neden böyle benzin soluk? 

- Çapanoğlu denilen dürzü kızım Aynayı oğlu Hurşite istiyor. 

- Peki sen de verdin mi yoksa? 

- Ben de dedim ki kızıma, anasına, Avşar kocalarına sorayım dedim. O da ben anlamam senden ikinci defa kız isteyecek adam değilim, düğün gününü de tezden bana bildir dedi. 


Gül Hanım üzgün bir ifade ile: Görüyor musun beyim? Hangi taşı kaldırsan altından Çapanoğlu çıkıyor dedi. Bu meşhur deyimi ilk defa bu Avşar Beyinin hanımı söyledi. 

- Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? 

- Ne yapabilirim ki çaresiz vereceğiz. 


Bu konuşmaları dinleyen Ayna, boşa uğraşmayın, bu dağın tazısı Avşar beyinin kızını alamaz, öldürseniz de ben varmam ona dedi. Bu dağın tazısı lafı çevrede duyuldu, taa Çapanoğlu Hurşitin kulağına gitti. Yağmurlu çamurlu bir günde, babasının emriyle Hurşit bey yanına sayısız atlı asker alarak Avşar Beyi İmirza beyin çadırının önüne gelip atının üstünde, İmirza bey, İmirza bey dışarı çık seninle konuşacaklarım var. İmirza bey gönülsüz de olsa dışarı çıktı. Buyur Hurşit Bey hoş geldin içeri gir dedi. Hayır girmeyeceğim senden söz almaya geldim düğün için, ya bir gün ver ya da şimdi içeri girer kızını sürer çıkartırım. İmirza bey biçare; düğününüz 15 Mart da olsun Beyim. 
Tamam İmirza Bey 15 Martta seğmenle gelir nişanlımı alırım deyip gittiler. Çadıra giren İmirza Beye karısı Gül hanım; Ne istiyor yine o yağmurlu çamurlu bir günde, babası Çapanoğlunun abdes suyu gibi, suyun içinde atını gezdirerek dedi. Çapanoğlunun abdes suyu gibi bu meşhur deyimi de zora karşı gelemeyen İmirza Beyin hanımı ilk söyleyendir. 


- Yine kızımı istedi. 

- Sen ne dedin? 

- 15 Mart dedim. 

- Neden 15 Mart? 

- Çünkü 14 Martta Çapanoğlunun haberi olmadan biz yükümüzü toplayıp gideceğiz de ondan. 
Padişah efendimize bizi af etmesi için giden heyet döndü. Padişahın yaveri demiş ki heyete, şimdi 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padişahın sizinle uğraşacak vakti yok. Siz ne zaman isterseniz o zaman toplanın gidin Bozoktan yurtlarınıza. Ama sakın bunu kimselere söyleme zamanı gelince 15 Marttan evvel göçer gideriz. 
Çapanoğlundan habersiz. Şurada 15 Marta üç ay kaldı. 


Zamanın önü durdurulamaz ya.15 Mart geldi çattı. Son üç gün içinde öyle kar yağdı ki Kazma kürek yaktıracak şekilde Bozok düzüne ve dağlarına, tipi boran göz gözü görmüyor. Yüzlerce çadır, çoluk çocuk kırk metre öteye gidilemez. Çaresiz bir hal oldu. Kar diz boyunu aştı. 15 Mart günü öğleyin Çapanoğlunun gelin alıcıları gelip İmirza Bey in çadırının önünde dikildiler. İmirza bey yalandan gün vermiş olsa da kızı Aynayı gelin etmek zorunda kaldı. Ayna çaresiz göz yaşları içinde ağlayarak getirilen gelin atına bindi. Gelini alıp götürdüler. 


Çapanoğlu Cebbarın oğlu Hurşite Ayna Çapanoğullarının konağına indi. Adet üzere gece bir vakitte odasında kocası olacak Hurşit Beyi bekledi. Hurşit bey arkadaşlarının sırtına vurdukları yumruk sesleri ile içeri girip kapıyı kapadı. Aynanın duvağını açıp takısını taktıktan sonra, geçip sedire oturdu. Hayatında avladığı en kıymetli avı olan Aynaya bakarak; 


- Hani dağın tazısına varmayacaktın, Ayna hanım? Bak işte karşımdasın, şu anda benim malımsın. 
Bana Çapanoğlu derler. Ben istersem alırım. Ayna sessiz Çapanoğlunu dinledikten sonra: -Ben ne bileyim 15 Martta diz boyu kar yağacağını, Çapanoğlunun köpeğinin dağda ceylan avlayacağını dedi. Bu ağır sözü kendine yediremeyen Çapanoğlu Hurşit ayağa kalktı, haydi giyin gidiyoruz. 

Ayna: Bu zamanda nereye gidiyoruz? 

Hurşit: Ben hatamı şu anda anladım. Senin baban Avşar beyi, benim gibi ayni şartlarda olsa idi ben seni zorla alamazdım. Gerçekte ise ben seni seviyorum. Benim karım olacak, sen ömrün boyunca başın yerde olmasını istemem. Seni kız olarak geri babana teslim edeceğim. Baban ve sen gönüllü olarak bu evliliğe evet derseniz. Her şey yeniden başlayacak anlı şanlı düğün yapacağım, aksi halde sen bundan sonra benim kız kardeşim ol diyerek Aynayı geri babası evine getirdi. Babası Cebbar bey de yaptığı kabalığı ve hatasını anlayarak İmirza Bey in çadırına giderek Allahın Emri peygamberin kavli ile Aynayı istedi. İmirza Bey de gönüllü olarak kızı Aynayı Hurşit beye verdi. Ayna da kendi isteği ile yeniden gelin atına bindi. 


Buna benzer Çapanoğulları ve Türkmen aşiretleri arasında yüzlerce olay gerçekleşmiştir. İkinci bölümde Bizim Yörede gerçekleşen bu olaylardan bahsedeceğiz. 


2. BÖLÜM 

Yeniyapan Köyü 1810 lardan sonra kurulan bir köydür. Yeniyapan'ı kuran kişiler bu tarihten önce Çamsarlı ve Külobası civarında iskan edilmişleridi. Bu nedenle bizim köylülerin Çapanoğullarıyla ilk karşılaşmaları Külobası ve Çamsarlı köylerinde gerçekleşmişti. Yeniyapan Köyü kurulup geliştiği sıralarda Çapanoğullarının ellerinden bütün yetkiler alınmış güçleri kısıtlanmıştı.Fakat köyü kuranların yakınları ve çevresindekiler Çabanoğullarının hışmına uğramışlardır. Bunlardan bir kaçı şu şekildedir. 
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Külobası'nda Hacımuratoğullarının Çapanoğullarıyla Mücadelesi 

Vaktiyle Kızılırmak kenarında yurt tutan Hacımuratoğulları'nın ataları orda bir askeri öldürmelerinden dolayı Külobasının kıble tarafındaki dereye saklanmak amacıyla konarlar. Burada epey süre saklandıktan sonra aşiret büyür kimi İmancı'ya kimi Hacımirza köyüne kimi de Külobası köyüne yerleşirler. 


Bugünlerde Maksutlar namıyla künyeleri vardır. Bizim köyde ise soy adı Atak olan sülale Hacımuratoğulları soyundandır. O günlerde o yöredeki Türkmenlerin vergilerini Çapanoğulları toplamaktadır. Fakat Külobasındaki Hacımuratoğulları bu vergiyi ya vermezler ya da eksik verirlerdi. Bu nedenle Çapanoğullarını beyi Süleyman 50 askerle bizzat Külobası köyüne gelir. Çok kızgın olan Süleyman Bey bu durumu cezalandırmak için onların beylerinden birini en ağır şekilde cezalandırmak niyetindedir. Hacımuratoğullarının künyesini veren Murad'ın oğlu AlaMaksudu Yozgata götürüp asma niyetini açık eder. Ala Maksud, Süleyman beyden 1 gün mühlet ister. 1 gün içinde bütün vergi borcumu ödeyeceğim der. O gün akşam Süleyman beyi misafir eder ağarlar. 
Uyumaya gittiğinde hemen oğullarından Hüseyin ve Ömer'i yanına çağırır. (Alamaksudun 3 oğlu vardır diğerinin ismi Ali'dir.) Onlara durumun vahametini anlatır: 


Eğer yarın öğleye kadar borcumuzu ödemezsek bu adam beni Yozgat'a götürüp asacak. Çabuk İğdebelinin oraya gidin. Ordan geçen deve kervanını soyun. Yara almadan gelin der. 


Külobası ve Çelebi İğdebeli arası kuş uçuşu 35 km olup yarım gün içerisinde soygunu yapıp dönmeleri zor bir ihtimaldir. Fakat 1 saatten kısa bir sürede atlarla 2 oğlu ve akrabaları İğdebelinin oraya varırlar. Pusu atarlar. Kervanı soyup kuşluk vaktine külobası köyüne yara almadan dönerler. 
Çapanoğlu Süleyman bey vergi borcunu tahsil eder. Memnun kaldığını göstermek için öğlen yemeğine kalır. Tam Yozgat'a dönecekleri sırada soyulan kervandan kan revan içinde 2 adam gelir. 
Ala Maksudun oğulları bizim Kervanımızı soydular der. Çapanoğlu Süleyman bey bu duruma çok şaşırır. Çünkü geç vakte kadar Ala Maksut ve oğullarıyla oturmuştu hangi ara bu çocuklar İğdebeline gider soygun yapar der diye düşünür. Döner Alamaksuda: Kaç çocuğu olduğunu sorar. 


Ala Maksud: 40 tane. Hepside bir kadındandır diye yalan söyler. 


Çapanoğlu Süleyman: Nerde bu 40 oğlun deyince 20 tanesi Gülek boğazını bekler soygun yapar. 10 
tanesi Kepekli beli bekler soygun yapar. 7 tanesi İğdebelini bekler soygun yapar. 3 tanesi de bunlar der. Yanımda sadece bu 3 oğlum var der. 


Ala Maksud: İğdebeli şooo görünen dağın dibi. Hiçbir kimse oraya kuş dahi olsa 3 saatte varır geride 3 saatte gelemez. Orada soyduğu malı sarması 2 saat sürer. Eder 8 saat. Bu 3 çocuk akşamda yanımdalardı, sabahta yanımdaydılar, der. Bunun üzerine Çapanoğlu Süleyman Bey: Haydi bu mucize seni kurtardı seni af ettim der. Vergisini tahsil edip Yozgat'a döner. Bu olaydan sonra Ala Maksud Uzunyaylaya yazlık için yaylıma gittiği bir vakitte vefat eder. Mezarının yeri belli değildir. 
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3. BÖLÜM 

Hacımirza'da Hacımirzaoğullarıyla Çapanoğullarının Mücadelesi 

Gerek Külobası gerekse Hacımirza köyünün kurucuları tıpkı bizim köyün kurucuları gibi Halep Türkmenlerinden olup Uzunyayladan göç etmişlerdir. Muhtemelen bu köydekiler iskan öncesi hep birlikte Halepten Uzun yaylaya göç ediyorlardı. Ordan da topluca bizim dağ obası köylerine gelerek konmuşlardı. İlk bu yöreye konanlardan bir kısmı Çelebi taraflarında yurt tutmuşlardır. Bu dağ obası köylerinin önde gelenleri arasındaki ilişkiler akrabalık ya da aynı oymak üzerine kurulmuştur. 
Hacımirza köyü daha önce Menföz (Mahsenli) diye bir yerin yakınında, Kırdök (Kırgı) denilen beldeye konmuş. Çapanoğulları bu beldeye askerlerle sık sık gelerek asayişi sağlayıp vergileri topluyordu. Birgün Hacımirza'dan Musa Çelebi adında biri Çapanoğullarının atlarından birini çalar. 
Bu olay Çapanoğullarının beyine kadar gider. Çapanoğullarının Beyi, Hacı Mirzaoğlunun yanına 40 
askerle gelir. Bu işin kıyasının idam olduğunu söyler Hacı Mirzanın, İsa Çelebi adındaki oğlunu tutsak alır Yozgat'a götürür. Orda astırır. Hacı Mirzanın diğer oğulları (Yusuf Çelebi, Mustafa Çelebi) bu olay üzerine Çapanoğullarına karşı mukavemet gösterir. Aralarında husumet başlar. Fakat Çapanoğullarıyla mücadele etmek o günün şartlarında devletle mücadele etmek gibidir. 
Çapanoğulları yine bir gün köyü basar. Her mahalleden 3 kişiyi tutsak alıp oracıkta asarlar. Bu üç kişinin Mustafa Çelebi, Akif Mirza ve Yusuf Mirza olduğu rivayet edilir. Bu olay üzerine İmancı'daki akrabaları ve Çiçekdağ Kırdök'deki Hacımirzalıoğulları göçü toplayıp bügünkü Hacımirza Köyüne konarlar. 


O günlerde bu olayın etkisi çok büyük olmuştur. Yakılan ağıtların etkisi bu olayın günümüze kadar gelmesine neden olmuştur. İsa Çelebi'nin at hırsızlığına karışmamasına rağmen haksız yere asılışı kadınlar arasında şu ağıtların söylenmesine neden olmuştur. 


Yozgat'ın dağları da alacakarlı, 
Yağlığı başında şevşiri bağlı, 
Asılmaya giden Hacımirzaoğlu 


Kır ata binerdi ederdi dizgin 
Vururdu düşmana vermezdi bozgun 


4. BÖLÜM 

Hamit'te Silsüpüroğullarının Çapanoğullarıyla Mücadelesi 

Silsüpüroğulları'nın köyümüzdeki bilinen isimleri Beylerdir. Silsüpüroğulları Türkmenlerin Cerit kolundandır. o Çapanoğullarının 1840 larden sonra otoritesini kaybetmesiyle yöremiz, Silsüpüroğullarından gelen Beylerin otoritesine geçmiştir desek yanlış olmaz. Bunlardan en önemlileri Ali Rıza, Karaca ve Mahirdir. Ali Rıza Kurtuluş savaşında bir çok yararlılıklar göstermesine karşın İstiklal Mahkemelerinde Çapanoğullarının ileri gelenleri gibi asılmaktan kurtulamamıştır. 
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Silsüpüroğulları ile Çapanoğullarının husumeti çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı devleti Ceritler'i 1692 yılında Suriye de Rakka bölgesindeki köyleri yağma ve harap eden Tay ve Urban Araplarına karşı kullanmak üzere bu bölgeye yerleştirmiştir. Ancak çöl iklimine dayanamayan oymak halkı önce Çukurova'ya gelirler. Bir kısmı orada kalır bir kısmı da Kırıkkale, Keskin, Yozgat civarına, göçerler. Ama o zamanki Osmanlı devleti buna müsaade etmez, 1712 yılında onları tekrar Rakka'ya sürer. Buna rağmen her şeyi göze alıp tekrar Anadolu'ya dönerler. Bu göç sırasında yöredeki beyliklerle çok savaşlar yapılmış, çok acı olaylar yaşanmış, bununla ilgili çok ağıtlar, türküler yakılmıştır. Bu savaşlardan birisi de Çapanoğullarıyladır. 


Bu husumet şu şekilde başlamıştır: Cerit aşiretinden Silsüpüroğlu Fettah Bey'in oğulları bir müddet Orta Anadolu'da kaldıktan sonra devlet tarafından tekrar Çukurovaya sürülmüşlerdir. Ceyhan yöresinin havasını beğenmeyen Fettah Bey'in oğlu Ali Bey, kardeşi Mithat'tan ayrılarak Yozgat'ın Müminli köyüne yerleşmek istemiştir. Buna rıza göstermeyen yöre halkı, olayı Çapanoğlu Süleyman Bey'e şikayet etmişler, Çapanoğlu, Silsüpüroğlu Ali Bey'e bölgeyi derhal terketmeleri için bir mektup yazmış, mektubu kendisine bağlı 50-60 kişilik bir kolluk kuvvetiyle göndermiştir. Mektubu getiren Çapanoğlu'nun adamları tehditkâr bir tavırla, "Derhal buradan dağılın" diye ihtarda bulunmuşlar. Ali Bey de, "Biz ünlü bir aşiretiz buralar bizim babalarımızın yurdu, biz yurtsuz yuvasız kimseler değiliz, Çapanoğlu'na söyleyin, bize bir yer göstersin de orada oturalım." demiş ise de gelen adamlar "Biz sizi dağıtmasını biliriz." deyip Ali Bey'in üzerine yürümüş, Ali Bey ve adamları kılıçlarına sarılıp bunları perişan etmişler. Kanlı çarpışmadan kaçıp kurtulanlar durumu Çapanoğlu'na haber vermişler. Çapanoğlu büyük bir kuvvet yollayarak "Bunları bu bölgeden atın, darmadağın edin." demiş. Birkaç gün sonra Müminli köyüne gelen Çapanoğlu'nun adamları, Silsüpüroğlu Ali Bey'in Denek dağının Kuşburnu yaylasına gittiğini öğrenince, Ali Bey'i takip edip kuşatmışlar. Bir kaç yüz adamıyla kavgaya giren Ali Bey, önüne kattığı Çapanoğlu'nun kuwvetlerini kıra kıra Delice ırmağının yakınındaki Azgın dağına kadar takip etmiştir. 


Ali Bey, Kuşburnu yaylasında iken Köçekli aşiretiyle birleşip Çapanoğlu'nun kuwvetlerini bir ziyafet esnasında basıp perişan etmiş, kaçıp kurtulan bir grup Çapanoğlu'na durumu olduğu gibi anlatmış. 
Sinirlenen Çapanoğlu: 


Köçekli ile Cerid 
Karabaş, kara it 
Mert ve babayiğit 
Haoithabuit 


diye söylenmekten kendini alamamıştır. 
Çatışmadan sağ kurtulan ikinci kol ise Çapanoğlu'na yaranmak için hiçbir şeyden habersiz yaşlı Köçekli Kadir Bey'i öldürüp başını bir sırığa takıp Çapanoğlu'na getirmişlerdir. İki tarafı da dinleyen 


Çapanoğlu, gerçeği öğrenince ihtiyar Kadir Bey'in başını getiren gruba "Yaşlı bir adamı öldürmek erkeklik değil." deyip hepsinin oracıkta başını vurdurmuştur. 
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Burada geçen Köçekli bir Türkmen oymağı olup, Çiçekdağı'nın Köçekli dedikleri köyleri ile Akçakent İlçesinin Çubuktarla, Korkorlu, Yetikli, Kösefakılı köylerine sonradan gelip yerleştikleri gibi oralardan da gelip Boztepe'ye yerleşenler olmuştur. O dönemde Çapanoğullarının, Boztepe'nin önde gelen Köçekli reislerinden Molla Ali'nin öldürüldüğü rivayet edilmektedir. 


Kendisi için tehlikeli gördüğü Silsüpüroğlu Ali Bey'i padişaha şikayet eden Çapanoğlu, bir bahane ile aşiretin bu bölgeden sürgün edilmesini padişaha arz etmiştir. Silsüpüroğlu Ali Bey, padişahın gönderdiği fermanı alınca derhal yola koyulmuş, Ali Bey ve aşiretinin beğendiği topraklarda oturmasını padişah o günden sonra serbest bırakmıştır. Silsüpüroğlu Ali Bey'in başkanlığında eski yurtlarına dönen Ceritler, Kırşehir'in Hamit köyü merkez olmak üzere Keskin ve civarını yurt tutmuşlardır. Çapanoğulları esgü gücünü kaybedince Silsüpüroğulları bu yörede çok etkin olmuşlardır. 


SONUÇ 

Çapanoğulları, Yeniyapanın çevre köylerinde, özellikle büyük etkinliği olabilecek beyler üzerinde muazzam bir otorite kurmuştur. 1720 lerden 1840 lere kadar bu otorite devam etmiştir. Kim güçlenmişse veya baş kaldırmışsa, onlarla savaşmaktan veya kanlarını dökmekten geri kalmamıştır. 
Osmanlı Devleti'nin Çapanoğullarıyla 1808 yılında Sened-i İttifak adında bir anlaşma yapmış ve Kırşehir yöresinin kontrolünü Çapanoğullarına vermiştir. Bundan aldığı güç ve ceberrut yöntemlerle yöre halkının vergisini toplamışlardır. Bu süre içerisinde parçalanmış Türkmen boyları birlikte hareket edemedikleri için bu ceberrut uygulamaları sindirmek zorunda kalmışlardır. Bu uygulamalara isyan edenler ise idam veya değişik suikastlara maruz kalmışlardır. 


Avşar obasıyla, Hacımuratoğullarıyla, Hacımirzaoğullarıyla, Silsüpüroğullarıyla ve Köçeklilerle mücadeleleri Kırşehir Kırıkkale ve Yozgat il sınırlarında gerçekleşmiştir. Çapanoğullarının bu mücadelede 100 lerce askeri ölmüş Türkmen boylarınında 10 larca beyi asılmış, bir o kadar da Alpleri ölmüştür. 


Bu çatışmalarda Dağ obası köyleri özellikle Yeniyapan Köyü çok yeni kurulan bir köy olması nedeniyle can kaybı yaşamamıştır. Fakat köyümüzü kuran atalarımızın Çapanoğullarıyla vergi münasebeti dolayısıyla karşılaştıkları söylenebilir. Çünkü Çapanoğulları belli dönemlerde İstanbul'un et ihtiyacını bizim yöreden elde ettikleri koyunlarla karşılamaktaydı.Örneğin Köçekliler 
1 yılda 1 katar deve ile 50 atı vergi olarak Çapanoğullarına vermek zorundaydılar. Bunu karşılamak 
için Köçekli Beyi kendine bağlı 6 köyden bu talepleri toplar, çapanoğullarına verirlerdi. Tıpkı bunun gibi bizim dağ obası köyleride bu vergilendirme sistemine dahillerdi. Muhtemelen bu vergiyi Hacımirzaoğulları toplayıp Çapanoğullarına veriyordu. 


Çapanoğulları vergiyi toplarken verginin nasıl elde edildiğiyle ilgilenmezdi. Türkmenler vergiyi ödemek için açıkca kervan soyar veya hırsızlık yaparlardı. Çapanoğulları bunları bildikleri halde buna göz yumarlardı. Hem şiddeti bir yöntem olarak kullanıp hem de hırsızlığa göz yummaları onların sonunu hazırlayan nedenleri oluşturur. 
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Türkmenler bu şiddet içerikli vergilendirme sisteminden bezmiş bir halde Padişah veya diğer yetkili makamlara şikayetlerini defalarca iletmiş. Bunun üzerine Çapanoğulları 1840 lerde bir çok alandan el çektirilmişti. Fakat Osmanlı idare olarak zayıfladığı için bu yerleri dolduramamıştı. Bu sefer Çapanoğulları yerine bizim yörede Silsüpüroğulları hakim olmuştu. Zaten vergilendirme sistemi 
çöktüğü için Silsüpüroğulları hep kendi namlarına bu işi sürdürmüşlerdi. Nitekim 1850 lerden 1923 
lere kadar Karaca, Mahir ve Alirıza Efendi bizim yörelerde hüküm sürmeye başlamışlardı. 
Çapanoğullarıyla mücadeleleri onları geliştirmiş daha da otoriter yapmıştı. 


Bu yazıda Çapanoğullarının yöremizdeki Türkmenlerle olan münasebetleri ele alınmıştır. 
Çapanoğulları Osmanlının çöküş sürecini geciktirmiş. Bir çok yararlılıklar göstermiştir. Bir çok beyi paşa ünvanı almıştır. Türkmenlerin yağmacı özellikleri onların böyle bir yöntemi tercih etmelerine neden olabilir. Bu olaylar yazımızın en başında dediğimiz gibi dönemin zor şartları göz önünde tutularak değerlendirilmelidir. 
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Yeniyapan Köyünün Kuruluşu ve Büyümesi 


İnsanoğlu geçmiş tarihine yönelik her daim ilgili olmuş atalarının kimler olduğunu merak etmiştir. 
Yeniyapan Köyünü oluşturan sülalerin 1810 lu yıllarda yerleşik hayata geçmesiyle nüfus kayıt altına alınmaya başlamıştır. Osmanlıda başarılı ilk nüfüs sayımı savaşa katılacak müslüman askerlerin sayısını ve yeni vergi kaynaklarının tespiti için 1831 yılında 11. Mahmud tarafından o yapılmıştır. 
Cumhuriyet'in ilanından sonra ise ilk kez 1927 yılında nüfus sayımı olmuştur. Maalesef bundan önce belirli bir kayıt yoktur. 


Köylerin kuruluşuyla ilgili çalışmalarda karşılaşılan en büyük güçlük yazılı kayıtların olmayışıdır. 
Daha önce Harameyn-i Şerif vergi sitemine dahil olan Kaman Türkmen köyleri kaç çadırdan teşekkül oldukları belirlenmişti. Osmanlı İmparatorluğunun zayıflamasıyla, vergiler Ayan sistemiyle toplanmaya başlamıştı. Ayan sistemi bu kayıt sistemini bozmuş, yazılı kayıtlara önem gösterilmemişti. Bu nedenle 1700 ile 1860 arası Türkmenler için tam bir karanlık dönemdir. Bu dönemlerde kurulan Türkmen köylerine ait kayıtlara ulaşmak neredeyse imkansızdır. 


Köylerin nasıl kurulduğuyla ilgili karşımıza çıkan diğer bir güçlük: Türkmenler bilinçli olarak parçalanmış ve iskana tabi tutulmuş olmalarıdır. Örneğin bizim köyümüz ve çevre Türkmen köyleri Uzun Yayladan sonra Halep'e göçmelerine izin verilmemiş Halep yerine Kırşehir Keskin ve Çelebi civarlarına zorunlu olarak iskana tabi tutulmuşlardır. Büyük ailelerin aynı yerde yurt tutmalarına bilinçli olarak izin verilmemiştir. Bizim dağ obasına konan Büyük Türkmen aileleri Çelebi Karahacılı Çelebi-Yeniyapan ve Hacıyusuflu köylerine üleştirilmiştir. Örneğin Çakırların ve Hacıvelilerin ataları olan Hacıveli, Yeniyapanda kalmış diğer 3 kardeşi Çelebi Hacıyusuflu köylerine bilinçli olarak iskan edilmiş. Aynı şekilde çevre Türkmen köylerinde bunun gibi olan bir çok Türkmen ailesi vardır. 
Osmanlı devleti en fazla 20 çadıra izin vermeye başlamıştı. Bu nedenle obalar küçülmüş oba beyleri otoritesini yitirmişlerdi. 


Rus harbinden sonra yaylak olarak kullanılan Uzunyaylaya Çerkez iskanı başlamıştır. Bu iskandan sonra Kayseri ve Sivas arasında yer alan Uzunyaylada bir çok Türkmen bizim yörelere göç etmek zorunda kalmıştır. 1854 yılından sonra dağ obası köylerinin nüfusu daha da artmıştır. Bölünmeler, iskan siyaseti, Çerkez göçü ve Osmanlının çöküş evresi; İçanadoluda yurt tutan Türkmenleri hercü merc etmeye yetmiştir. Bu dönemde kurulan köyler ilk başlarda bundan olumsuz etkilense de yerleşik hayata geçmeleriyle kayıt altına alınmalarını sağlamıştır. Bu durum Yeniyapan Köyününün demografisinide (nüfus yapısını) etkilemiştir. Bizim köy tek bir Türkmen boyuna ait olduğu söylenemez. Ağırlıklı olarak Halep Türkmenleri olarak adlandırılan Türkmen boylarına mensup kişilerce 1810 lu yılların başında kurulmuştur. İlk başlangıçta 7 aile Çamsarlı köyünden gelerek Çamsarlıyeniyapan köyünü kurmuşlardır. Bu kopmanın ve ayrılışın davullar ve çalgılarla kutlandığı rivayet edilir. Köyümüzün, Çamsarı köyü ile çok yakın bir bağlantısı vardır. Gerek köyü ilk kuran kişilerin Çamsarıdan kopup gelmeleri gerekse Çerkez iskanından sonra köye gelenlerin Çamsarı üzerinden köyümüze gelmeleri dikkat çekicidir. 
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Kırşehir tarihi ile ilgili yazı yazan ilk yazarlardan biri Cevat Hakkı Tarımdır. Kitabında Çamsarı Yeniyapan köyünden bahseder. Dedelerimizin ilk kimlik kartlarında Çamsarıyeniyapan köyü ibaresi kullanılmaktadır. 


Çamsarı'dan Yeniyapan'a göçün bazı nedenlerdinden bahsedecek olursak: ilk rivayet şu şekildedir, Çamsarı köyünün arazilerinin elverişli olmamasıdır. Buraya ilk yerleşenlerin bir öldürme olayına karışarak Çamsarıya saklanmak için geldikleridir. O nedenle dar bir vadinin içine kurulmuştur. 
Güvenlik sorunu çözülünce Yeniyapan köyünün arazilerinin Çamsarı'ya göre daha geniş ve verimli olması onları buraya cezp etmiş olabilir. Bu sırada Bayındır köyünün Yeniyapan arazisini ekip sürmeye başlaması, bu süreci biraz daha hızlandırmıştır. Fakat Çamsarı köyünden bölünen bu grubun davullu çalgılı bu bölünmeyi kutlamaları manidardır. Küsme veya bazı anlaşmazlıkların çıkması bu şatavata neden olmuş olabilir. İkinci rivayet ise Hasmaller (Demir) diye bilinen ailenin önde gelenlerinden birinin oba beyi olma ihtimali üzerine durulmaktadır. Bu oba beyinin, günün sarayıyla veya resmi makamlarıyla olumlu irtibatlar kurmuştur. Bu irtibatın kuvvetli olduğu ve Yeniyapan arazisinin belli bir kısmının bu aileye verildiği rivayet edilir. Bu araziler, Hasmallere verilir verilmez, Çamsarıdan göçmüşlerdir. Bu iki iddada bir birini destekler niteliktedir. 


Köyü ilk kuranlarla ilgili zayıfta olsa bir rivayet dillendirilmektedir. Köyü ilk kuranlardan 4 çadırın amca çocukları olduğu iddasıdır. Bu rivayetin kaynakları şu şekildedir. 1870 doğumlu Hacı Kayhan'dan 1898 yılında doğan Sultan Gültekin'den rivayetle günümüze kadar gelen ilginç bir bilgi var. Hasmallerin (Demir), Pancaroğulları- Yaylalıların (Yılmaz, Yücer, Baran ve Kayhan) Hacıvelilerin (Gültekin ve Metin) emmi çocukları oldukları ve Çamsarlı köyünden geldiği iddasıdır. Köydeki evlerin konumu, arazide tutulan tarlaların konumu ve nüfus kayıt sistemi de bu iddayı doğrulamaktadır. Bu sülalerin ortak atası ile ilgili bir bilgi mevcut değildir. 


Yine Köye ilk gelenlerin arasında Külobası köyünden gelen Keleşler (Çakır ve Erdil)ve Yine Çamsarı köyünden gelen Gassimler, Hacılar, Cabatlar ve oÇamsarıoğulları (Kılıçaslan) sülaleleri köyün kuruluşuyla ilgili önemli bilgiler vermektedir. Çamsarı köyünün dışında köyümüze ilk gelenler Keleşlerdir. Bu da iskanın akrabalıklar üzerine kurulmadığının ispatıdır. 7 çadırdan 4'ü akraba, 1'i külobası diğer 2'si de Çamsarıdan farklı sülalerdendir. Gassimlerin veya Çamsarıoğullarının köyümüze gelen diğer 7 çadırdan biri olduğu tahmin edilmektedir. 


Çamsarıoğullarının, adını Çamsarı köyüne veren sülaleden olma ihtimalleri yüksek olup köyümüze göçmeleri bir diğer önemli husutur. Tıpkı Hacımirzaoğullarınını Hacımirza köyünü kurmaları gibi Çamsarıoğullarınında Çamsarı köyünü kurma ihtimalleri yüksektir. Fakat Çamsarıoğullarının tamamının Yeniyapan köyüne geldiği söylenemez.Çamsarıoğullarının Ceritlerle ve Köçekli Türkmen aşiretleriyle bağlantıları olup onlardan olma ihtimali çok yüksektir. Çamsarıoğullarından Yeniyapan'a ilk gelen Ali kılıçasalan olup çok büyük arazileri tutmuştur. Fakat ilk dört veya yedi çadırdan sonra geldikleri tahmin edilmektedir. Köyün Çamsarı ve Külobasından kopup gelenler tarafından kurulduğunda tartışmalar yoktur. Fakat Köyü ilk kuranlar kimlerdir sorusunda çok çeşitli cevaplar vardır. 
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Günümüze gelen rivayetler, Köydeki evlerin pozisyonları, Tapulu araziler, Nüfus kayıt sistemlerinden çıkan sonuca göre ilk 7 çadırın şu şekilde olduğunu söylemek mümkündür. 


Çadır Hasmaller soyadları Demir olan sülaledir 

Çadır Yılmaz ve Yücer aileleridir (Yaylalılar veya Pancaroğulları) 

Çadır Baran ve Kayhan Aileleri (Yaylalılar veya Pancaroğulları) 

Çadır Gültekin ve Metin Aileleri 

Çadır Keleşler (Erdil ve Çakır) aileleri 

Çadır (Çam ve Gezer) aileleri bu ailelerden köyümüzde kimse kalmamıştır 


eg BN 


Çadır Gassimler (Akdoğan, Apayadın) veya Çamsarıoğulları (Kılıçaslan) aileleri 


Bu 7 çadır çamsarlı ve Külobası köylerinden koparak 1810 larda Yeniyapan köyünü kurmuşlardır. 
Bu nedenle, Dağobası köylerinden en yenisi Yeniyapan'dır. 1810 lardan 1860 lara kadar bu 7 çadır büyüyüp kerpiç evler inşa etmeye başladılar. Rus harbinden maalüp çıkan Osmanlı devleti Kafkaslardan yüz binlerce Çerkez muhacirin iskanıyla uğraşmak zorunda kaldı. Tıpkı tarihteki Moğol istilası gibi Çerkezler, Sivas ve Kayseri arasını istila ettiler. Burada barınamayan Türkmenler tekrar bir göç dalgasıyla Ortaanadoluya yitildiler. 


Köyümüz ve civarı bu göç dalgasından nasibini aldı sırasıyla Özcan, Tufan, Kaya, Özmen, Oğuz, Kaman, Demirel, Erdoğan, Duman, Erdoğan, Atila, İnanç, Apaydın, Kaplan, Mede, Mert, Özdilek, Tekin, Gürbüz, Ergenekon, Biçer, Atak ve Fidan aileri Yeniyapan'a ya Çamsarlı köyü üzerinden ya da diğer köyler üzerinde göç ederek yerleştiler. Fakat hepsini Çerkez iskanıyla açıklamak yanlış olur. 
1860 larda bu göç dalgasının en önmeli nedenlerinden biri Çerkezlerin, Türkmen yaylağı olan 
yerlere yerleştirilmesidir. Bunun dışında kalan aileler farklı nedenlerle Yeniyapan'a göçmüşlerdir. 


Bu göç dalgası o kadar yoğun ve etkiliydiki Kaman nüfusunda patlamaya neden oldu. 1860 dan önceki Osmanlı haritilarında Kaman ismi yer almazken bu göçlerle bir anda büyüyüp Keskin'in önüne geçti. Bu hususla alakalı olarak Çerkezler ile Avşarlar arasında kanlı mücadeleler olmuş. Bu mücadelenin sonunda Avşarların bir çoğu kaman ve çevre köylere göçmek zorunda kalmışlardır. 
Dadaloğlunun şiirlerinden şu bilgilere ulaşabiliriz. 


Kaman'ı Yurt Edelim 
Bozoklu'dan düştük yola 
Malya sanki Çukurova 
Çiçekdağı sarp bir kale 
Hep birlikte düze geldik 


Şu Kaman'ın dağlarına 
Selam verdim ağlarına 
Civan bir genç buyur etti 
Çardaklıca bağlarına 
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İzzet-ikram -toylar oldu 
Kavim-Kardeş söze geldi 
Allı gelin şerbet sundu 
Ballar katmış çanağına 


Sürüleri otlatalım 
Sinsin- cirit oynatalım 
Atlarımız kolu kısa 
Hendek-çukur atlatalım 


Avşaroğludur dadalım 
Türkmen soyuna gidelim 
Hamurumuz hep bir yerden 
Gel burayı yurt edelim. 


Bomboş Geldik Kaman'a 

Avşarlara oyun edip sürdüler 
Döneklere rütbe geldi duydun mu 
Türkmenleri top- tüfek kırdılar 
Ermeni'den casus oldu duydun mu 


Boş kaldı yaylalar, sürüsüz dağlar 
Yıkıldı obalar, analar ağlar 

Bozoklu denilen yerdeki beyler 
Göçmenleri soyuyormuş duydun mu 


Cerit avşar birleşip de göçelim 

Seyfe gölün soğuk suyun içelim 

Kalmış ise dost ve yaren seçelim 

Her bir taraf düşman olmuş duydun mu 


Aşa aşa Çiçekdağı yol ettim 
Kırşehir'e geçip vadiye girdim 
Yeşiller içinde bir belde gördüm 
Muhaciri seviyorlar duydun mu 


Dadaloğlu der ki dağıldık bittik 

Gurbet ellerinde perişan olduk 

Atları- sürüyü söyleyin nittik 

Bomboş geldik, şu Kaman'a duydun mu 


(Dadaloğlu) 
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Kaman ve çevre Türkmen köyler bu göçlerle canlandılar ve büyüdüler. Çerkezler Ortaanadoluda en etkin ve güçlü boylar olmaya başladılar. Çünkü 100 binlerce Çerkez bir anda göçmüş ve birliktelikleri bozulmamıştı. Türkmenler Çerkezlerle ne kadar mücadele etselerde muaffak olamadılar. Devlette Çerkezlerin tarafını tutunca, Türkmenler yurtlarını ve yaylaklarını Çerkezlere bırakmak zorunda kaldı. Köyümüzdeki Çerkezler (Kaya, Özmen ve Oğuz)sülalesinin Çerkezlerle bir bağı olmayıp Niğde üzerinden köyümüze göçmüşlerdir. Çerkez künyesinin kullanılmasında ataları Ali'nin askerde yararlılık göstermesi üzerine komutanının “Çerkez gibi cesur” sözü üzerine künye olarak kullanılmaya başlandığı rivayet edilir. 


Yukarıdaki verilen bilgilerin çoğu rivayetler doğrultusunda yazıldığı için yanlış olma ihtimali bulunmaktadır. Türkmenlerin tarihinin aydınlatılmasındaki en büyük eksiklik rivayetlerin yazılı kaynaklara aktarılmamasıdır. Bilgi ve rivayetler konusunda paylaşımlarda bulunmak tarihimize ışık tutulması açısından önemlidir. 
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Saya Gezme Geleneği 


Kadim bir geleneğin kırıntıları günümüzde yaşlılar tarafından cılız bir şekilde anlatılır Yeniyapan'ın eskiyen evlerinde. Bu cılızca anlatılan anılar aslında Türkmenlerin asırlardır devam ettirdikleri köklü saya gezme geleneğinden başka bir şey değildir. Örneğin “Ev ev dolaşır oynardık”, “Bulgur, yağ, yoğurt, yumurta toplardık”, “topladıklarımızın yemeklerini yapar yerdik”. “Köyün gençleriyle gezer evlerin önünde türkü mani söylerdik”, “bizden öncekiler köy köy gezermiş” “biz sadece kendi köyümüzün kapılarını çalardık”, “bazen yüzümüzü boyar yırtık pırtık elbiseler giyer milleti korkuturduk” sözleri yıkılmış ve yok olmaya yüz tutmuş bir kültürün son şahitlerin ağızlarından dökülür. 


Saya gezme, saya oyunu, koyun yüzü, davar yüzü diye anılarak günümüze kadar gelmiş olan gelenek baharın gelmeye başladığını, tabiatın canlandığını gösteren özellikle göçebe Türk kavimlerinde yaygın olan bir törendir. Bu kutlamalar kış yarısı denilen Şubat ayının ikinci haftasında yapılır. Çeşitli kıyafetlerle insanlara musallat olan kötü ruhların, o tarihlerde vasıl olduğuna inanılır. 
Onlara karşı savaşmak ve kovmak için köydeki erkekler çeşitli kılık ve kıyafetlere bürünerek onları yok etmek için bir araya gelirler. 


Saya Gezmek, koç katımından 100 gün sonra kutlanır. Koyunların gebelik süresi 150 gündür. Koç katımından 100 gün sonra kuzunun anasının karnında canlandığına, tüylerinin çıkmaya başladığına 
inanılır. Koyun yüzü kuzunun canlandığının, yazın geldiğinin göstergesidir. Koç katımı 1 Ekim- 20 
Kasım arasında yapılır. Koyun yüzü yani saya gezmek de bu tarihten 100 gün sonra “zahmarı”da 


yapılır. 


Koyun Yüzü 7-8 kişi ile oynanır. Köyün delikanlıları bir araya gelirler ve bu delikanlılardan 4-5 tanesi kadın kıyafetleri giyerler. Biri Köse, biri Efe (Arap), biri de kızların sahibi olur. İlk olarak kızların sahibi ev sahibine gelerek kızların gelmeleri için izin alır ve kızlar oynaya oynaya eve girerler. Kızlar oynarken sırtında postu, aksakalı, kolunda çanları ile köse gelir. Kızlar onu ortalarına alırlar ve oynarlar. Bu arada Köse ile kızlar oynarken, Efe (Arap) onları kıskanır ve Köseyi sırtından bıçaklar. 
Oynayan kızlar bir anda ağlamaya başlar ve kızlar Kösenin başında bir mani okurlar: 


Kar yağar ipek gibi 
Dökülür kepek gibi 
Ne yatıyon kösem 
Yal yemiş köpek gibi 


Bu şekilde delikanlılar köyde ev ev gezerek, tekrar tekrar oynarlar. Her evden gençlere para veya yiyecek verilir ve gençler bir araya gelerek kendi aralarında eğlence yaparlar. Oyunda Köse müzik eşliğinde oynamaktadır. Kösenin giysinin sırt kesimine hayvan postları ve iki bakır yuvarlak, yakalığa siyah ve kahverengi baykuş tüylerinden bir saçak tutturulmuştur. Sergilenen oyunda Köse canlanışın sembolü olarak beyaz rengi temsil ederken, onu kıskanarak bıçaklayan Efe ise siyah rengi temsil etmektedir. Oyunda kötü-iyi yani siyah-beyaz çatışması görülmektedir. 
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Bu oyun türkmen köylerindeki yansımalarını 1980 kuşağı şahit olmuştur. Koyunların dikkat çekici renklerle boyanması, özellikle damızlık koçların caf caflı renklerle süslenmesi bu oyunun yansımalarıdır. Bu oyunun koyunlarla ilişkilendirilmesi toplumsal yapının iktisadi ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlamıştır. Bu nedenle oyun asırlar boyunca toplumumuzda süre gelmiştir. 


Son yıllarda popüler kültürün etkisiyle bu gelenek neredeyse yok olmuştur. Günümüz gençleri batı toplumlarında kutlanılan ve bizim saya gezme geleneğimize benzeyen cadılar bayramı adındaki etkinlikler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuşlardır. Bu yozlaşmanın ve kökten kopuşun sosyolojik olarak incelenerek unutulan kültürlerin yad edilmesi gerekmektedir. 
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Yeniyapan Çevresinde Bulunan Höyükler Ve Örenler 


Yeniyapan köyünün bir çok medeniyete beşiklik ettiği görüşünü kanıtlamaktadır. Yeniyapan ve çevresinde 5 e yakın ören bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü ören denilen yerdir. Öşür vergisi için gelen 7 memurun köylüler tarafından öldürülmesi sonucu köy dağılmıştır. Bu köyün önceki medeniyetler tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. Stun ve mermer yapıların varlığı bu yerin çok eski tarihlere kadar uzandığını göstermektedir. Ören yerinin 1 km altında köye ait olduğu düşünülen mezar yeri bulunmaktadır. Mezar yerinde yaklaşık 300 kabir olduğu tahmin edilmektedir. Mezarlıkta eski döneme ait mezarların olduğu saptanmıştır. 1990 yıllarında daha belirgin olan mezarlık yağmalanarak bugün ki halini almıştır. Sergurut denilen yerde de ören izleri bulunmaktadır. Eskiden üzümün kurutulmuş haline ser kurut denilirmiş bu zamanla Segurut halini almış. Sergurut denilen yerde ufak çapta ören izleri bulunmaktadır. Yine Sarayı denilen yerde de ören izlerine rast gelinmiştir. Buradaki kişilerin Çiftlik köyüne katıldığı söylenmektedir. Gareller denilen yerde de ören izleri bulunmaktadır. Buranın ismi Hacıbayram olarak bilinir. Şimdiki HacıBayram köyünün buradan giden kişiler tarafından kurulduğu bilinmektedir. Tülbede ve Çamsarlı yolu üzerinde de ören izleri bulunmaktadır. 
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Yeniyapan ve Çevre Köylerin Siyasi Tercihleri 


Siyaset son yıllarda bir çok kişinin asıl gündemini oluşturan önemli bir mesele haline gelmiştir. 
Düğünlerde, cenazelerde, günlük sohbetlerde; siyaset, asıl konuları belirlemeye başlamıştır. Bunun olumsuz etkileri her dönem kendini göstermiş bazı ayrışmalara ve tartışmalara zemin hazırlamıştır. 
Yeniyapan ve çevre Türkmen köylerinde geleneksel bir sol eğilimi gözlemek mümkündür. 
Dedelerimizin bir çoğu Halk partisi dedikleri CHP yi yıllardır oylarıyla desteklemiştir. Bunun temelinde Türkmenlerin bir çoğunun Alevi inancından Sünnileşmeye doğru evrilmesindeki nedenler olduğu söylenebilir. Fakat bu tek neden değildir. Yeniyapan köyünde ve diğer Türkmen köylerindeki kanaat önderlerinin Atatürk'ü ve kurduğu yeni düzeni benimsemeleri ve sahip çıkmaları da etkili olmuştur. 


82 Anayasası dediğimiz 12 Eylül Darbesi'nden sonra hazırlanan 1982 Anayasası 7 Kasım 1982'deki 
halk oylaması ile kabul edilmişti. 1982 Anayasası, yüzde 8.63 'hayır (1.626.431 seçmen) oyuna karşılık, yüzde 91.37 'evet' (17.215.559 seçmen) oyuyla sonuçlanmıştı. İlginçtir Yeniyapan ve Çevre Türkmen köylerinde, Bu anayasaya Hayır diyenlerin oranı Türkiye'nin genelinden farklıdır. Yani bu anayasaya her 10 kişiden Yu evet derken Hayır diyen 1 kişi bizim köy ve Türkmen köylerden çıkmıştır. Bu muhalif yapısı günümüzde de sürmektedir. Ak parti Türkiye siyasetinin son 10 yılına damga vurmuşken Yeniyapan ve çevre köylerinde çok etkili olamamıştır. Durum Türkiye genelinden çok farklıdır. Hatta Kırşehir genelinden çok farklı tabloyu görmek mümkündür. 
Yeniyapan ve çevre köylerindeki bu muhalif durumun sosyologlar tarafından incelenerek tezler yazılabilecek bir yönü bulunmaktadır. 


Siyasi tercihlerin öneminin artmasıyla Hemşericilik, Akrabalık ve diğer sosyolojik ortaklıklar her 


geçen gün etkisini yitirmektedir. Bu durumun sadece bir tercih olduğunu kabullenerek bizi bir birimize bağlayan ortaklıkların kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. 
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1835 Yılında Yeniyapan ve Köylerin Ekonomik Yapısı 


1. BÖLÜM 

Bundan yaklaşık 2 asır önce Yeniyapan ve çevre köylerin durumuyla ilgili zamanımıza ulaşan bazı tahrir defterleri mevcuttur. Bunlardan birisi de 795 Numaralı Temettuat Defteridir. Tamda 1834 ve 
1835 tarihlerinde Kırşehir'in ekonomik ve siyasi yapısına dair bize çok önemli bilgiler vermektedir. 
Örneğin o döneme ait aşağıdaki gibi bir çok ilginç bilgilere ulaşmaktayız; 


- Yeniyapan ve çevre Dağ Obası köylerinden tarla ve bağ vergisinin alınmadığı (kayıtlarda yoktur) 

- Keskin, Hacıbektaş, Mucur, ve Konur 'un Kırşehir'e bağlı ilçeler olduğu 

- Akpınar gibi bir ilçenin sadece 8 haneli bir köy olduğu 

- Kaman gibi nüfusu 23 bin olan bir ilçenin 110 haneli bir köy olduğu 

- Bezirhane denilen yağ yapım atölyelerinin varlığı 

- Asiyap denilen değirmenlerin varlığı 

- Tarım yapılan veya vergi alınan arazilerin şimdikinde çok daha az oluşu mesela Çağırganda kayıtlı 
120 dönüm tarla ve 9 dönüm bağ olması 


Bu bilgiler o dönemin ekonomik ve sosyal yapısı hakkında bize bazı bilgiler vermektedir. Yeniyapan ve Dağ Obası köylerinin ekonomik ve sosyal yapısına dair bu bilgileri şöyle detaylandırabiliriz. 


Tarım: 

Bahsedilen temettuat defterinde Yeniyapan ve çevre dağ obası köylerinden toplanan bir vergi kayıtlı değildir. Fakat daha önceki yazılarda da bahsettiğimiz gibi Çapanoğullarının bizim yöredeki vergileri topladığı bilinmektedir. Konar göçer olan atalarımızın o dönemdeki en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı. Tarım arazilerinin günümüzdeki gibi ıslah edilmediğini söylemek mümkün. 
Çünkü kayıtlar incelendiğinde ekilebilir arazinin çok sınırlı olduğunu görmekteyiz. Örneğin: 


Benzer köyü 21 haneymiş bu 21 hanenin toplam 1 dönüm bağı 80 dönüm tarlası varmış. 
Ömerhacılı köyü 79 haneymiş 43 dönüm bağı ve 288 dönüm tarlası varmış 

Çağırgan 26 hanelik bir köymüş 19 dönüm bağları 120 dönüm arazileri varmış Müderris 15 haneli bir köymüş 6 dönüm bağları 42 dönüm tarlaları varmış 

Akpınar 8 haneli bir köy olup 36 dönüm arazileri varmış 

Hamid 21 haneli bir köymüş 13 dönüm bağları, 72 dönüm tarlaları varmış 

Kaman 110 haneli bir köymüş 50 dönüm bağları, 318 dönüm tarlaları varmış 


Yukarıda bahsedilen yerler bilinen en büyük köyler olmasına rağmen kayıtlı bağ ve tarlaların azlığı dikkat çekmektedir. Bunun iki nedeni olabilir. Vergi vermemek için gerçek rakamın altında arazi gösterilmekte veya yeterli iş gücü ve teknoloji olmadığı için az sayıda bağ ve tarla işlenmektedir. 


Yeniyapan ve çevre köyler 1800 ve 1810 larda kurulan köyler olması nedeniyle tarımın çok yaygınlaşmadığı söylenebilir. Günümüze kadar gelen rivayetler bunu ispatlamaktadır. Köydeki arazilerin dağılımına bakıldığında satın alınarak el değiştiren araziler dikkat çekmektedir. Örneğin Çavuş Özcan'ın babası Hacıka'nın bir dönem ektiği çavdar mahsulü yüklüce çıkmış. Buradan elde 
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ettiği mahsulle çok düşük bedel ödeyerek çok büyük araziler aldığı rivayet edilir. 2 kileye 20 
dönüm arazi aldığı gelen rivayetlerdendir. Bu bahsedilen olay 1900 lü yıllarda gerçekleşmiştir. 
1835 yılında Yeniyapan köyünün arazisinin büyük bir kısmının ıslah olmadığını düşündüğümüzde 
tarımın yaygın olmadığı sonucuna varabiliriz. Zaten konar göçerlikten gelen bu kişilerin asıl mesleği çobanlıktı. Osmanlı onları zorunlu olarak iskan etmekle ; Çobanlıktan çiftçiliğe zorlamıştır. Böylece konar göçerlerin vergisini daha rahat toplayabilecek ve kayıt altına alabilecekti. Tarım arazileriyle ilgili olarak gelen rivayetlerden bir diğeri de şu şekildedir. Çamsarıdan göçen Çamsarıoğulları (Kılıçaslan) Ali Kılıçaslan Yeniyapan'a geldiğinde Karakütük köyünün çalıburnu denilen yerden Yeniyapan'a kadar olan araziyi tutmak ister. Fakat yanındakiler bu kadar arazinin ekilip sürülemeyeceği için bu kararından onu vazgeçirirler. Yeniyapan'a ilk gelenler çok büyük araziler tutsalar da tamamını ekip sürememişlerdir. 


Bezirhaneler: 

795 Numaralı Temettuat defterinde vergi toplanan yerlerden biriside bezirhanelermiş. Bu 
kuruluşlar o dönemin sanayisini göstermektedir. Bezirhâne, Kırşehir ve yöresinde yağlı tohumların öğütülerek yağlarının alındığı bir çeşit sanai kurumdur. Zeyrek, keten, susam gibi yağlı tohumlardan buralarda yag elde edilmektedir. Kırşehir bölgesi bu faaliyetlerin yoğun görüldüğü yerlerdir. 
Osmanlı Devleti de yılda yaklaşık 1 ay çalışan bu sanai faaliyetten diğer sanayi kollarında olduğu gibi belli miktarda vergi almaktaydı. Bu nedenle Kırşehir sancağı dahilinde bulunan bütün bölgelerdeki bezirhâne sayısı tespit edilmiş ve bu bezirhaneler için yıllık gelirler belirlenmiştir. 
Günümüze gelen rivayetler de Bezirhanelerin varlığını ispatlamaktadır. Önceden zeğrek denilen ürünün köyümüzde yaygın bir şekilde üretildiğinden bahsedilmektedir. Bundan elde edilen yağlar çanak ve küplere konur saklanırmış. Evin aydınlatılmasında ve bazı yemeklerin yapımında bezir kullanılırmış. Bezir tüketimi zenginlik alametlerindenmiş. Petrol ürünlerinin yaygınlaşmasıyla zeğrek üretimi azalmıştır. Kayıtlarda sadece Müderris köyünde 4 adet bezirhanenin olduğu bahsedilmektedir. Kırşehir genelinde ise kayıtlı vergi toplanan toplam 9 bezirhane varmış. 
Muhtemelen bizim atalarımız bezir yağı için Müderris köyüne gidiyorlardı. 


Değirmenler: 

Osmanlı Devleti'nde su ile dönen değirmenlere asiyâb denilmektedir. Kısaca su değirmeni olarak bilinir. Buğday, arpa gibi tahılları öğütmek için kurulan yerlerdir. En çok bilinenleri su, yel ve kol ile dönenleridir ki asiyab bunların karşılığı olarak makine kuvvetinde su gücünden faydalanılan değirmen olarak nitelendirilmiştir (Sami, 1996: 614). Ekonomisi tarıma ve özellikle tahıl tarımına dayanan Kırşehir için asiyab önemli bir yer işgal etmektedir. Tarlalarda üretilen tahıl ürünleri ihtiyaç dışı satıldıktan sonra bu değirmenlere getirilerek un, bulgur gibi yiyecek ve ana gıda maddelerine dönüştürülmektedir. Bu nedenle köylü, kent halkı ve kent ekonomisi için asiyab (asyâb) önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Köyümüzde kayıtlı herhangi bir değirmen yoktur. 
Fakat küçük çapta günlük un ihtiyacını karşılamak için el değirmeni olarak bilinen evde kullanılan küçük protipleri kullanılıyormuş. Mahsul zamanı köylülerimiz genelde Kaman'a değirmene giderlermiş. Kamanda o dönemde kayıtlı 23 değirmen varmış. Bunların bir çoğunun dar özünden akan su ile çalıştığını söylemek mümkündür. 
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Genel itibariyle Köyümüz ve çevresi ilk zamanlar hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Yeniyapan köyüne yerleşme onlara arazi verilmesiyle mümkün olmuştu. Fakat Yeniyapan ve dağ obası köylerinin arazisi rakım olarak yüksekte olup ıslah edilmeye muhtaçtı. Bizim köyünde olduğu 15'e yakın köye dağ obası köyü denmesi tesadüfü değildir. Tutulan bu köylerin arazilerinin verimsizliğinin veya kullanılabilir olmadığının göstergesidir. Su kaynaklarının ilk doğduğu yerler olması, rakımın yüksek olması, kış mevsiminin uzun sürmesi, düz arazilerin yaygın olmayışı, meşe orman alanının yaygın olması, insan kaynağının yetersiz oluşu, konar göçer kültürü gibi faktörler tarım alanlarının sınırlı olmasının en büyük nedenleriydi. Tarımsal ürünler ihtiyaç ölçüsünde ekilip sürülüyor yıllık yağ ve un ihtiyaçları karşılanıyordu. 


2. BÖLÜM 

Yeniyapan ve Çevre Türkmen Köylerinde Unutulan Düğün Gelenekleri 

Türkmen kültürünün yansımalarını gördüğümüz düğünler, geçmişin kadim geleneklerinin izlerini içinde barındırır. Zamanla bir çok gelenek terk edilerek unutulmaya yüz tutmuştur. Zaman düğün organizasyonlarının daha kolay yapılmasını sağlamıştır. Fakat eski düğünlerdeki çeşitlilik ve eğlenceler şimdiki düğünlerde maalesef yoktur. Bu yazıda eski düğünlerde yapılan eğlenceler ve köy düğünlerinin şekli ele alınacaktır. 


Bayrak Kaldırma 

Köyümüzde düğünler bayrak kaldırma işiyle başlar. Genelde Cuma Günü bayrak kaldırılır. Kız ve oğlan tarafı tüm işlerini bitirdikten sonra, belli bir gün belirlenir ve düğüne bir hafta kala eş dost akraba ve tüm köylüye duyurulurdu. Bu duyuru köyün fakir bir kadını, ya da erkeği tarafından yapılırdı. Genellikle de kadınlar tarafından okuntu dağıtılırdı. Okuntu aslında bir davetiyedir. 
Okuntuyu dağıtan kişi bardak kaşık, tas, tabak, eşarp çorap havlu, gömlek v.b. eşyalar dağıtırlar. 
Okuntuyu veren kişi, okuntunun kimin olduğunu, yüksek sesle vereceği kişiye söyler ve okuntusunu verir. Okuntuyu alan kişide, hayırlı olsun diyerek okuntuyu alır. Bu arada okuntuyu veren kişiye un, bulgur, dürcek gibi yiyecekler verilerek, ekonomik olarak yardımda bulunulur. Tüm hazırlıklardan sonra, uzunca bir söğüt ağacının ucuna soğan ya da elma, horoz telekleri takılır ve bayrak asılarak yüksekçe bir yere dikilir. Genellikle dam evlerin üzerine dikilir. 


Düğün Yemeği 

Düğünde okuntu gelenlere yemek vermek için kazan kazan yemekler yapılırdı. Köyün bu işten anlayan kadınları bir kaç yardımcıyla birlikte yemek işlerine uğraşmaktadır. Yörede bu kadınlara AŞKANA denmekte olup, bunlardan daha becerikli ve usta olana da aşkana başı (baş aşkana) denir. 
Büyük kazanlar içerisinde yemekler pişirilir. Yoğurt Çorbası,Sulu Köfte, Kavurma, Pilav, Bamya, Yaprak Sarması ve Ayran en belirgin düğün yemekleridir. Bizim yörenin en belirgin aşkana başı Rahmetli Hanim Gültekin, Fadik Mede, Fikriye İnanç'tı mutlaka daha adını hatırlayamadığımız aşkanalar vardır. Okuntu gelmeye başlamadan önce yemeğin yapıldığı yere düğün sahipleri çağrılır kazan kapağı kapatılır açılmazdı. Düğün sahipleri aşkananın bahşişini verir kazan kapağını açtırırırdı. 
Oğlan evinin önde gelenleri aşkananın elinden kurtulamaz mutlaka bahşişini alırlardı. Düğün 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yemeği için büyük baş hayvan kesilir. Onun etinden yemekler yapılırdı. Kesilen büyükbaş hayvanın başı yüzülmez düğün oyunlarının oynandığı yere götürülürdü. 


Okuntuya Gitme ve Şabeleme 

Şabeleme duyurma bildirme demektir, aynı zamanda davulcuların gösterisidir. Düğünü haber alan köy sakinleri kendi aralarında okuntu parası toplar bir zarfın içine koyup kendilerini temsil edecek kişiye verirlerdi. Gençten birine bir tüfek verilir, düğün evine yaklaştığı zaman tüfeği havaya sıkar, okuntunun geldiğini haber verirdi.Okuntu düğün evinin önüne geldiğinde davulcular, o an için oyun oynayanlarda olsa oyunu bırakarak, gelenlere doğru yönelir ve güzel ve kıvrak bir ezgiyle gelenleri selamlar. Davulunu misafirlerin önüne doğru uzatır. Gelenlerden birisi ya da bir kaçı davulcuya para verene kadar bu ezgi devam eder. Misafir parayı verince davulcu normal davulunu çalmaya devam eder, ta ki yeni bir okuntu gelene kadar. Düğün sahipleri okuntu gelenleri baş köşede ağırlar ilgi ve ihtimam gösterirler. İlk önce sigara ikram edilir, arkasından çay veya kahve ikram edilir sonra da düğün yemeğinden yedirilirdi. Yemeği yedikten sonra okuntu temsilcisi topladıkları parayı düğün sahibine verir hayırlı olsun der çıkardı. Okuntuyu fark etmemek ve onları davulcuların karşılamaması büyük saygısızlık olarak görülürdü. Onun için okuntu tedbirini alıp tüfekle gider gelirken tüfekler sıkılır ve davulcu ve düğün sahibi ikaz edilridi. 


Nişan Merasimi 

Nişan, geline takı merasiminin yapıldığı zamana verilen addır. Oğlan evinden düğün alayı kaldırılır kız evine gidilirdi. Nişan merasimlerinde kadınlar ilgili oldukları için onlar katılmak isterlerdi. 
Evlilikler köy içinde olduğu zaman sorun çıkmazdı. Çünkü ulaşım sorunu olmazdı. Fakat kız evi başka bir köydeyse yer kapmacalar yaşanırdı. Kadınlar genelde çocuklu olurlar çocuklarıyla gitmek isterlerdi. Bu nedenle bir izdiham yaşanırdı. Köyün önde gelenleri bu taksimatı adilce yapmaya çalışsalarda kadınlara karşı mukavemet gösteremezlerdi. Yine köyün ileri gelen ağalarından Hasan Kılıçasalan bu işi şiddete başvurarak çözerdi. Kadınları cenaze evinden kovduğu gibi Nişan konvoyundan da kovardı. 


Kına Gecesi 

Kız tarafının hep ağlayıp hem güldükleri bir gecedir. Bu gecede Gelinin annesi ve gelin ağlatılır. Ele kına vurulur. Eğlenceler yapılır günümüzde bazı kına gelenekleri uygulanmamaktadır. Anadoludaki düğünlerde tef eşliğinde kızlar ve kadınlar mani söyleyerek eğlenirlerdi. Şu şekilde başlandığı rivayet edilir. Kadınlar hep bir ağızdan; “Hayda nina ni nina / Hayda nina ni ni na...” derler. Bunun arkasından kim mani söleyecekse başlar; 


Altın yüzük parmakta, 
Çifte benler yanakta, 
Benim sevdiğim oğlan, 
Şu karşıki konakta... 
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Bu maniden sonra tüm kadınlar birlikte: "Ay huuuuu!..." diye bağırırlar. Burda gelin olacak kızlar kendilerini ön plana çıkarırlardı. Bizim köyde Dönüş Tufan, Pakize Gültekin'in bu konularda maharetli oldukları rivayet edilir. 


Gelin Binmesi 

Sabahleyin erkenden dan (tan) davulunun çalınmasıyla birlikte, düğün evide kalabalıklaşmaya başlar. Güneş iyice ilerleyip, kuşluk vakti gelince gelin başı bağlanır, gelin elbisesi giydirilir. Gelini bu işi iyi bilen yengeler giydirir. Eskiden gelinlik olmadığından "bellebe" denen önü açık maksi tipinde elbise giydirilirdi. Bu üst üste çeşitli renklerde üç kat olurdu. Üzerine çiçekli kadife ceket, bele püsküllü tarabulus (Trablus) kuşak ya da bunu yerine gümüşlü geniş kemer bağlanırdı. Başının bağlanması daha çök özen isterdi. Buna özel olarak gelin başı bağlamak deyimi kullanılırdı. Eskiden başa fes giydirilirdi üzerine ayaklı denilen takı, alına altın gaziler dizilir. Bundan sonra kefiyeler, izarlar ile gelin başı süslenir. En üstte kırmızı bir grep, alna da bir ayna bağlanır. Ayağa kabara çiviler çakılmış kundura giyilirdi. Gelinin bineceği at çok güzle süslenir. Gelin Arabası süslenme geleneği buradan gelen bir gelenektir. Davul zurna gelin havası çalmaya başlayınca, köylü telaşlı ve hızlı bir şekilde kız evine toplanır. Gelin kızın çeyizi ordakilerine teşhir eidlecek şekilde açılır ve kağnı veya romorka yüklenirdi. Bu çeyizleri teşhir eden veya okuyana bir yol (hediye)vermek te adettir. 


Kapı Yolu 

Gelinin başı bağlandıktan sonra gelin evden çıkarken bayağı sorun çıkar. Gelinin kardeşlerinden birisi, genellikle en küçüğü kapıyı tutar, ablasını vermek istemez. Bundan amaç düğün sahibinden bahşiş almaktır. Eskiden keçi, koyun, kuzu alınırdı, şimdilerde para verilmekte. Buna kapı yolu, ya da kardeş yolu denilmektedir. Bu arada dışarıdakiler sabırsızlıkla gelini beklerler, çeneleşmeler sıkı bir şekilde sürer. Bu sırada herkeste bir tedirginlik vardır. Artık araya hatırlı kişiler girerek bahşiş işi halledilir. Günümüzde bazı zamanlar bu bahşiş işi uygulanmamaktadır. Bundan sonra gelin bir yakınının yardımıyla ata bindirilir. Düğün alayı kız evinden ayrılır. Tam bu sırada düğün alayı yine eskiden, taşa tutulur, onları yumruklayanlar olur, buradaki amaç gelin almanın o kadar kolay olmadığını karşı tarafa göstermektir. Buna karşılık oğlan tarafı da kız evinden kaşık, çatal, bardak ve buna benzer, değerli eşyalar çalarak karşılık verir. Bu iş yakalanmadan yapılırsa başarı kabul edilir. 
Bu geleneğin ta şaman döneminden kalma olduğu söylenmektedir. 


Güve Oturma 

Kız almanın zor olduğunu göstermek için yapılan eğlenceli işkence yöntemidir. Damat tarafından biri güve seçilir ve kız tarafına gönderilir. Seçilen bu güveye kız tarafı akla hayale gelmedik işkenceler uygularlar. Kuzu, tavuk kestirme ve yumuş buyurma en hafif işkence yöntemidir. Güve seçilene genelde sopa çekerler. Köyümüzda Hasan Kılıçaslan güve gelen birisini Kağnının mazı tekerine bağlayarak tepeden yuvarladığı rivayet edilir. Bu tehlikeli eğlence genelde yaralanmalarla sonuçlanır. Kız tarafı genelde değnekle oğlan tarafını her fırsatta sıkıştırı ve onlara vururlardı. Bu işkenceli eğlence yöntemi günümüzde uygulanmamaktadır. 
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Gayın Gitme 

Kına geces kız evinin delikanlıları, oğlan evine baskın yapar. Buna “kayın gitme” denir. Masalar kurulur. “dokuz butlu tavuk” istenir, Oğlan evine işkence burada da devam eder. Burda görmüş geçirmiş kişilerin uyanık olması gerekmektedir. Genelde gençler gittiği için kavga çıkma olasılığı yüksektir. Kavganın çıkmaması için orta yaşlılar gençlere hizmet ederler. Gençlerin hoyratça tavır ve isteklerini yerine getirmeye çalışırlardı. 


Dambaşıya Kelle Atma 

Düğün yemekleri için kesilen büyük baş hayvanın kellesi düğün alayının toplandığı meydana getirilirdi. Yüksekçe bir evin önüne gelinir dambaşıya kelle atma oynu oynanırdı. Bunun için Kellenin çenesinden elin tutacağı kadar bir delik açılır, buradan iki elle kelle kavranırdı. Yarışmacı sırtını eve gelecek şekilde pozisyon alır kelleyi dambaşıya atmaya çalışırdı. Bu atış hem kuvvete hem de tekniğe bağlıydı. Dambaşıya kelleyi ilk atan kellenin sahibi olurdu. Kelle dambaşıdan düştükçe ve parçalandıkça daha da ağırlaşır atması zor olurdu. Makbul olanı güçlülerin ve teknik bilenlerin ilk önce atmasını sağlayarak kellenin zarar görmesini engellemektir. Köyümüzde Abidin Demirel ve Murtaza Yüceer'in iyi kelle attıkları rivayet edilmektedir. 


Deve Oynu 

Konar göçerliğin önemli simgelerinden birisi devedir. Deve fügürleri Türkmen düğünlerinde çok sık kullanılan bir oyundur. 1955 li yıllara kadar bu deve oynu bizim yöredeki düğünlerin bir çoğunda 
oynanıyordu. Son olarak Bekir ve Gülseren Özdilk”in düğünlerinde bu oyun oynanmıştı. Bu oyun 3 
kişi ile oynanıyordu. Büyükçe bir kilim bulunur. Üç kişi bu kilimin altına girere öndeki bir kürek maharetiyle deveye boyun şekli verir. Ortadaki ve sondakide gövdeyi oluşturulardı. Deveye ait binek malzemesi varsa ortadaki kişinin üzerine konurdu. Genelde arkadaki kişi bir torbaya küllükten topladığı külleri kilimin altından gösteriyi izleyenlere saçardı. Saçılan külle, devenin gaz çıkarttığı ve dışkı yaptığı görünümü verilmeye çalışılırdı. 


Yüzük Kaçırma Yarışması 

Bu bir koşu yarışmasıdır. Burada amaç hızlı koşarak, gelinin yüzüğünü güveye ya da damada ulaştırmaktır. Koşu atlı yapıldığı gibi yayada yapılmaktadır. Düğün alayı köye yaklaştığında, eğer aynı köyden evleniyorsa, mezarlığı dolaşırken, yarış yapacak kişiler sıraya dizilir. Türkmen kocalarından birisi, başla diyerek komut verir ve yarışmacılar süratle düğün evine koşarlar, amaç gelinin geldiğini ilk önce bildirmektir. Birinci olana genellikle heybe, terki bağı (atlar için) çorap, havlu, elcek(eldiven)gibi ödüller verilir. Ancak günümüzde para verilmektedir. Gelin alayı gelin almaya gittikleri yoldan köye girmezler, başka bir yoldan girerler. Ayrıca mezarlık etrafında dolanarak, gelinin geldiğini düğün evine duyurmak amacı güdülür. Bu geleneğin şaman döneminden kaldığı söylenmektedir. Bayrak üzerindeki ayva, elma ya da soğanın düşürülmesi bu sırada yapılır. Gelin göründüğü anda, bayrak direğindeki ayva elma yada soğanı düşürme yarışına gidilir. Ayvayı düşürmek için çeşitli marifetler gösterilir, hatta silah bile sıkılır. Yere düşen ayvayı kim geline ulaştırırsa hediyesini alır. Yine eskiden çorap, mendil gibi hediyelere verilirken, günümüzde para verilmektedir. 


140 


Gelin İnmesi 
Bu merasiminde o kadar fazla eğlence ve gelenekler vardır ki çoğu halen uygulanmaktadır. 
Örneğin: 


Gelinin kucağına çocuk verilir. 

Gelin arabadan inmez gayınbabadan inme parası veya büyükbaş hayvan ister. 

Gençler düğün konvoyunun önünü kesip yol bastı parası isterler. 

Çeşitli çerez ve buğdayın olduğu torbadan düğün kalabalığının üzerine avuç avuç saçılır. Bazen bu saçılanların içerisinde para da vardır. Çocuklar çerez ve paradan alabilmek için bir birleriyle yarış edip tozu dumana katarlar. 

Fakat bunların dışında söylenmesi gereken daha önemli merasimler şunlardır. 


Geline Koç Attırma 

Gelinin koç atması da bir gelenektir. Gelin attan inmeden önüne koç getirilir. Gelin kız attan inmemek koşuluyla, bu koçu atın bir tarafından alıp öbür tarafına atmak zorundadır. Hiç yardım almadan, koçu atabilirse koç kendisinin olur. Atamazsa koçu getiren kişiye bahşiş vermek zorundadır. Böylece gelinin güçlü ve kuwvetli olduğu gösterilmek istenir. 


Güreş 
Gelin kız, oğlan evinin önüne gelince, neşe ve sevinç artar. Zira düğünün kazasız belasız sonuçlanmasına az kalmıştır. Gelin attan veya arabadan inmeden önce oğlanın babası ve annesi sembolik bir güreş yaparlar. Fakat etraftakiler bu sembolik güreşi kızıştırmak için oğlanın anasına yardım edip babayı yere yıktırırlar. Güreş ne kadar gerçekçi olursa eğlencenin ve neşenin seviyesi artar. 


Testi Kırma 

Bunlardan en manidarıda gelin inip eve gireceği zaman evin büyüklerinden biri yüksekçe bir yerden içi su dolu testiyi yere atarak kırar. Bunun iki anlamı vardır. Testi topraktan yapıldığı için ve içinde su olduğu halde kırıldığı için bereketi simgeler. İkincisi kötü nazarlardan korunmak içindir. 
Anadoluda tabak çanak kırıldığı zaman “nazar çıktı” denir. Bu testi kırma olayı da bu inanca benzerlik göstermektedir. 


Eski düğünlerin her anında eğlenceler tertiplenmiştir. Birlikte eğlenme kültürünün zirveye ulaştığı bu organzasyonlar bizim en önemli kültürlerimizdendir. Bireysel haz ve eğlence anlayışı bu birlikte eğlence anlayışının karşısındaki en büyük olumsuzluktur. Bireyselcilik güçlendikçe bu toplu düğün gelenekleri de yok olmaya mahkumdur. Bunların korunabilmesi hatta geliştireilebilmesi için akrabalık ve hemşerilik ilişkilerinin korunması gerekmektedir. 


Evlenme Şekilleri 

Yeniyapan Köyü, bize beşiklik etmiş ve gelecek neslimizinde kaynağı olmuştur. Konar göçer olan atalarımızın kalıcı olarak yurt tuttuğu bu diyar kültürümüzün son yaşandığı topraklardır. Geçim telaşıyla dağıldığımız ve unuttuğumuz geleneklerimizin bir çoğu bu topraklarda yaşandı. 
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Kültürümüzün temel özellikleri orta asyadan anadoluya kadar taşındı ve yaşam buldu. Fakat dünyanın, teknolojiyle birlikte küçülmeye başlması. Popüler kültürün her yeri kasıp kavurması bir çok zenginliklerimizi ve değerlerimizi yok etti. Bu değerlerden birisi de Türkmen düğünlerindeki zenginliklerdir. Popüler kültür ve üretim şeklinin değişmesi eski düğün geleneklerinin ve göreneklerinin yok olmasına neden oldu. Olumlu değişikliklerle birlikte kültürel olarak yozlaşmaları yaşadık ve yaşıyoruz. Evlenme yaşının çok küçük olması, maddi yetersizlikler, erkek çocuğun önemi, kız çocuklarının erkek çocuklara gösterilen ilginin gösterilmemesi, savaşlar ve kıtlıklar evlenme şeklinin belirlenmesinde çok etkili olmuştur. Köyümüz ve çevre köylerde sıkça karşılaşılan evlenme şekilleri bu unsurların olumsuz etkisini bize göstermektedir. Belli başlı evlenme şekilleri şu şekilde yapılıyordu. 


Daşik / Değşik 

Günümüzde kız evine başlık parası verilmesede, eskilerJde bu adet çok yaygın şekilde uygulanmaktaydı. Örneğin 1955 lerde bir başlık parası yaklaşık 25 koyun ve 5000 Gayma (Lira) olarak belirlenmişti. Koyunun fiyatı 5 liraydı. Bu oran o dönem için çok ciddi bir maddi külfetti. O dönemde bir çok kişide para olmazdı. Bu nedenle başlık parasından kurtulmak ve faizle para alıp borçlanmamak için bizim yörelerde Değşik denilen bir sistem geliştirilmişti. Evlenecek çağa gelen erkeğin eğer kız kardeşi veya halası varsa kız evine gelin verilir onun yerine gelin alınırdı. 
Köyümüzde bu yöntemle evlenmeyen yok gibiydi. Dedelerimizin bir çoğu bu sitemle evlenmişlerdi. 
Örneğin yakın zamanda Mehmet Gültekin ve Safiya Gültekin evliliği Daşik yoluyla yapılmıştır. 
Mehmet'in Halası Döndü Gültekin İbrahim (Hacibili) Gültekin'le evlendirilmiş, buna mükabil Hacibili gültekin'in kızkardeşi Safiya Mehmet Gültekin'le evlendirilmişti. Yine Hasan Metin'in kız kardeşi İklima Zürgüflü İnanç'la evlendirilmiş buna karşılık Zürgüflü İnanç'ın kız kardeşi Münewver Hasan Metin ile evlendirilmiştir. Köyümüzde hemen hemen her ailede bu şekilde evlilikler yapılmıştır. Böylece yeni akrabalıklar kurulmuş ve gelişmiştir. Bu akrabalıklar kimi zaman kendi soyundan gelen akrabalıkların bile önüne geçmiş ve önem kazanmıştır. 


Ağbaşı 

Beşik kertmesi dediğimiz sisteme benzemektedir. Fakat bazı farklılıklar bulunmaktadır. Önceden evlilikler çok küçük yaşlardayken yapılırdı erkekler 13-14 yaşında evlendirilir, kızlar buluğ çağına erir ermez evlendirilirdi. Bazen bu süre bile beklenmezdi. Çünkü insan gücüne duyulan gereksinim çok fazlaydı. Ağabaşı denilen sitemde kız küçük yaşta evleneceği erkeğin evine gider oranın bir kızı olurdu. Aynı şekilde gittiği evden bir kız da oğlan evine gider onların kız olurdu. Buluğ çağına erdikten sonra düğünleri yapılırdı. O dönem içinde kız çocuklarının evden çabuk çıkartma anlayışı hakimdi. Hatta bizim yörelerde “Şapkayı kız çocuğuna fırlat, kız düşmezse evlendir” gibi sözler söylene gelmiştir. Erkek evlat, kuvvet ve soy demekti, kız evlada ise uçup gidecek misafir gözüyle bakılırdı. Ağabaşı geleneği bizim köyde çok sık uygulanmasa da bu yöntemle evlenenler olmuştur. 
Örneğin Irza METİN'in hanımı Elif; Dursun, Alişen ve Atila Ergenekon'un kız kardeşleridir. Babaları Bektaş Ergenekon kızları Elif'i Irza Metine çok küçük yaşta verir. Bunun karşılığında Irza Metin'in kız kardeşi Telli Metin'i de çok küçük yaşta oğlu Alişen'e alır. Düğnleri hemen yapılmaz. Biraz büyüdükten sonra da düğünleri yapılır. 
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Kuma Getirme 

Kaman çevresinde yaşayan Türkmenler, Osmanlı imparatorluğunun girdiği bütün savaşlara katılmışlardır. Özellikle Rus Harbi ve 1. Dünya savaşında çok sayıda şehit vermişlerdir. Bir çok kadın bu savaşta eşini kaybetmiş ve dul kalmışlardır. Çok çocuğu olan kadınlar evlenmemiş, çocuğu olmayan veya 1 çocuğu olanlar ise kuma olarak başka bir eşin üzerine evlilikler yapmışlardır. O dönemde ikinci evlilik yapmayan yok denecek kadar azdır desek yanlış olmaz. Kuma getirme geleneği büyük bir ihtimalle savaşların getirdiği yıkımlar sonucunda gelişmiştir. Zamanla tek eşliliğe yerini bıraksada yakın zaman kadar bu gelenek devam etmiştir. Örneğin Habib İnaç'ın Döne ve Fikriye adında iki hanımı vardır. Yine Hacelba Özcan'ın Meryem ve Ümmihan adında iki hanımı vardır. 


Görücü Usulü 

Bu evlendirme sistem 1950 lerden sonra çok yaygınlaşmıştır. Günümüzde de halen uygulanmaktadır. Bu işi genelde bu işlerde erbab kişilerin referansıyla yapılırdı. Bu aracı kişiyle birlikte evin büyükleri kızı görmek için Misafir gelindiklerini söylerler. Kız istemede tekerlemeye dönüşmüş şu sözler kullanılır. “Yedik içtik ölçüp biçtik gelene niye geldin denilmez Allah'ın emrine hiç karşı gelinmez bizim buraya gelişimizin bir maksadı vardı kızımızı Allah'ın emri peygamberin kavliyle bizim oğlana istemeye geldik. Sen bu işe ne dersin?” Kız babası yada evin büyüklerinden biri de danışıp görüşmek için zaman ister. Bu zaman zarfında kız babası ve yakınları kız istemeye gelen aile ile evlenecek damat adayı hakkında araştırma yapar. Kız istenmeye gidildiğinde olur cevabı alındığında “küçük şerbet” denen söz kesiminde şerbetler içildikten sonra kolye yada altın takılır. Buna “bellilik etme” denir. Başlık kesilir. Ailenin durumu uygunsa “iki başın görülmesi” yoluna gidilir. Başlık alınmaz kız evinin tüm harcamaları nişan ve düğünde alacağı eşya ve takı erkek tarafınca karşılanır. Son zamanlara kadar bizim yörelerde, (nişan ve düğün masrafları ile eşyaların alınması) yanında başlık alınmaktaydı. Başlık kararlaştırıldıktan sonra kız evince konuklara ağız denilen şeker lokum yada şerbet sunulur. Nişan kimi zaman 2 aile arasında yapılır. Evlerdeki takı ve yüzük takma işlemine “küçük nişan” denir. Nişanlılık döneminde bayramlarda geline armağanlar götürülür. Bu genellikle boyalı koçtur. Gelinin anasından yada kendisinden armağan alınmadan koç verilmez. 


143 


Yeniyapan Köyünü İlk Önce Kim Kurdu veya Kim Yerleşti? 


Eskiler Yeniyapan'ın ilk önceleri 7 tane haneden oluştuğunu söylerler, fakat bunlardan kimin ilk önce geldiği konusunda herkes benim dedelerim önce gelmiş iddiasında bulunurlar. Yeniyapan köyüne ilk geleni anlamak için tapu kayıtlarının ve o aileye ait nüfus yapısının iyi bilinilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilk kurulan evlerin tepeye en yakınlığıda önemlidir. Çünkü Türkmenler ilk yerleştikleri yerin en üst seviyesi tepenin eteğindeki en üst kısma yerleşirler. Zira köye ilk gelenler en kalabalık sülaleyi oluşturmalıdırlar ve köyün en yakınındaki tarlalar bu sülalaye ait olmalıdır. Çünkü ilk gelmek köyün yakınlarını tutmakla ve soyun daha da çoğalmasıyla ilgilidir. 
Bu durumda köye ilk gelen aile sırasıyla Yaylalılar, Hacıveliler arkasından Allosanlar Hasmaaller, Gassimler, Keleşler, Hacılar, Sıdıklılar ve Çerkezler diye gitmektedir. Köyün en yukarısında evi olanlar Yaylalılardır. Yılmaz, Ergenekon, Kayhan, Yücer soy ismini taşıyan yaylalılar, 1810 yılında Yeniyapan Köyüne ilk yerleşenler olduğu tahmin edilmektedir. Fakat o yıllarda başgösteren kıtlık nedeniyle Yaylalılar Tekrar Sivas Civarına Dönerler onlardan tam 2 yıl sonra Hacıveliler ve diğerleri köye yerleşirler. Yeleşen Türkmenler Yaylalıların arazilerini sürmeye ekip biçmeye başladıklarında Yaylalılardan bir kadın Sivas'taki akrabalarına haber salarak "Tarlalarının başkaları tarafından ekilip biçildiğini" söyler. Bunun üzerine Yaylalılar tekrar köye gelirler. Nitekim Hakkı Kaya'nın Evinin hemen altındaki arazi Körhacılara aittir. Körhacıların yaylalılarla direkt bağlantısı bulunmaktadır. 
Bekteş Ergenekon, Ziye Ergenekon, Teco Yılmaz, Murtaza Yücer'in evleri köyün en üst kısmındadırlar. Öte Yandan Köyün en kalabalık ailesi Hacıvelilerdir. Gültekin ve Metin Soyismi köyün en kalabalık kısmını oluşturmaktadır. Köyün en yakınındaki araziler kız yoluyla Cabatlara geçen araziler dahil köyün en yakın arazilerini oluşturmaktadırlar. Hacıveli 1760 ile 1840 larda yaşadığı düşünülmektedir. Külobası tarafından gelerek Yeniyapan'a yerleşmişlerdir. Hacıvelinin Yeniyapan'da 3 Kırıkkale Çelebi Hacıyusuflu Köyünde 3 olmak üzere 6 oğlu vardır. Yeniyapan'daki bir oğlu Metin soyismini bir oğlu Gültekin soyismini sürdürmüştür diğer oğlu veli'nin ise savaşlarda Libya'ya sürgün edildiği bilinilmektedir. Hacıyusuflu köyünü ise Hacıvelinin çocukları Hacıarap, Hacıselim ve Hacıyusuf denilen çocukları kurmuştur. 
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Karaca ve Mahir İçin Yakılan Ağıt 


Şu görünen kahpe Buzluğun dağı 
Al kana boyanmış köyneğin ağı 
Vurulmuş diyorlar Hamit'in beyi 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Sabahleyin kalktım yerler alaca 
Satın al atımı verin ilaca 

Biri Mahir idi, biri Karaca 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Bir odası vardır boyraza karşı 

Şen olur Karaca beyin gezdiği çarşı 
Nerde Karaca'nın Mahir'in naaşı 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Maşallah mıskasın boynuna takmış 
Çifte mavzerini dalma asmış 
Kırşehir, Keskin seyrine çıkmış 


Hamitli beyini vurdular ona yanarım. 


Sabahleyin kalktım yerler yaşımış 
Dürbününü boğazında taşımış 
Seni vuran Çerkez ne kalleşimiş 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Atlarım bizim ata kattılar 
Tüfekleri çalılara takdılar 
Karaca'mı Mahir ile vurdular 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Sicim bıyık, kara kaşın eğerek 
Her indiği yerde kuzu yiyerek 
Çerkezler vurmuşlar beyim diyerek 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Dünyada iltifat etmen Çerkeze 
Gâyet kalleş olur koyman merkeze 
Gafil ölüm tesir etti herkese 
Alınan vurdular ona yanarım. 
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Teyzen döşşek döksün, bibin de yorgan 
Seni vuran Çerkezlerde sizlere kurban 
Daha evlenmedi Karaca'm ergen 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Kuzu bizim amma bize vermezler 
Aradaki muzuları görmezler 
Yiğitlerin kıymetini bilmezler 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Üç kağnıyı arka arkaya düzdüler 
Karaca'mın tebdilini bozdular 
Çukurları mezar diye kazdılar 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Çerkezler de pusu kurmuş başıma 
Hiç acımaz kurşun atar peşime 
Kadınlar ağlaşır vurur döşüne 
Alınan vurdular ona yanarım. 


Mavlâm kahreylesin Çerkez surusun 
Hiç komasın şu alemde birisin 

Elleri kırılsın, kani kurusun 

Alınan vurdular ona yanarım. 


Söyleyin Silsüpür beyleri gelsin 
Bulsun Çerkezleri ahımı alsın 
Aşiret ağlasın yavrular yansın 
Alman vurdular ona yanarım. 


Diğer bir ağıta şu şekildedir: 


Karalı haber de köye duyuldu 
Aşiretler bar araya derildi 

Gıran geldi bizim beyler kırıldı 
Doldur mavzeri de çalam düşmana 


Emmim oğlu düşmeyelim pişmana 
Yılanlı deresi on sekiz koyak 
Karaca'm açmadı bar telli duvak 
Alişan Bey derki Karacayı bulak 
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Doldur mavizeri çalam düşmana 

Düşmeyelim emmim oğlu pişmana. 
Beyleri vurmuşlar derbent başında 
Karaca'm da daha yirmi üç yaşında 


Birinin alnında birinin döşünde 
Doldur tüfengi de çalam düşmana 
Emmim oğlu düşmeyelim pişmana. 
Mahir Bey'de Karaca'nın menendi 


Yiğit idi Çerkezlere güvendi 
Mevtayı görünce kalbim inandı 
Doldur tüfenğimi çalam düşmana 
Emmim oğlu düşmeyelim pişmana 


Keskin'li Hacı Taşan'ın Söylediği Bir Bozlak 


Cerit Irakka'dan sökün edince 
Açılsın Urum'a yolu Cerit'in 
Silsüpüroğlu Fettah Beg de ölünce 
Kırıldı kanadı kolu Cerit'in 


Bir zamanlar Oyma Ağaç'ta kalalım 
Toplansın aşiret sonun alalım 
Konuşalım bir karara varalım 
Esiyor serimde yolu Cerit'in 


Yüz atlınız daim ileri gitsin 

Sağına soluna çok dikkat etsin 

Piliçka (rüşvet) vermeden menzile yetsin 
Bozulmadan gitsin ili Cerit'in 
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Pekmez Kültürü ve Yeniyapan 


Hani Kırşehirliler için kullanılan bir tabir vardır Pekmez Akıllı. Genelde bu sözü Bizim oranın insanı için kullanırlar. Çoğumuzada bu yakıştırma yapılmıştır Kırşehirli olduğumuz için. Halbuki yeni kuşağın bir çoğu Pekmezin nasıl kaynatıldığını bile bilmez, Pekmezle Turşunun nasıl yan yana sofralara konduğunu hiç görmemişlerdir. Kısacası pekmez kültüründen çok uzaktırlar. Bu tabir Kırşehirli yeni nesle dedelerinden kalan bir mirastır. Aslında bu tabir Kırşehir ve yöresindeki yoğun üzüm bağlarına önemli bir işarettir. 


Yeniyapan'ın kıraç arazisini şöyle bir gezelim nerelerde üzüm bağlarının olduğunu bir keşfedelim. 
Yeniyapan'lı olan herkesin bağ diye isimlendirdikleri her yer üzüm bağıdır. Hasmaller, Yaylalılar, Hacıveliler, Keleşler, Gassimler, Cabatlar, Sıdıklılar, Allosonlar, Hacılar'a ait farklı farklı yerlerde bağ dedikleri yerler bulunur. Ama ilginç olan bu bağların asla düz ve kuvvetli arazide olmayışıdır, hafif eğimli, sulama imkanı olmayan, kıraç diyebileceğimiz Yeniyapan'ı görebilen bütün tarlala üzüm bağıydı. Hasmallerin Hacıbayramoğlu Çakırların ve Hacıvelilierin Bağ ları, yaylalıların Ağnın özünün üst tarafları Allosonların Sergurutları bir kuşak halinde bağ yerleriydi. Bundan çok değil 45 yıl önce kıraç gözüken yerler yem yeşil üzüm bağlarıydı. 


Bağ denilen yerler üzümle ilişiktir. Ondan hariç SERGURUT dediğimiz yer adını tamamen üzümden almıştır. Üzümden sadece pekmez elde edilmezdi. Üzümün bir kısmı düzgün bir şekilde serilir ve kurutulurdu. Serip kurutmak fiilleri zamanla SERGURUT'un ismi oldu. Bizim çocukluğumuzun en önemli öğlen yemeği pekmezle yoğurttu. Pekmez o kadar sıklıkla sofraya konurduki onun yenmesi bir pekmez kültürünü Yeniyapan'a kazandırmıştır. Üzümü taşıdığımız sebetinden üzümü ezdiğimiz havuzuna kadar değişik malzemeleri vardır. Bıçkılarla üzümün dalları budanır. Çapası ve beliyle gözesi açılırdı. Çocukluğumuzda hasırdan örülmüş sebetler hiç aklımdan çıkmaz. Her ne kadar üzüm dalı budamasakta ot kestiğimiz tırtıklı bıçkılar üzüm bağlarından geriye kalan tarım aletleriydi. 


Bağların Yeniyapan köyünde bu denli yaygın bir şekilde dikilmesi hep ilginç gelmiştir. Buğday ve arpa o dönemlerde bu zamandaki gibi ekilen ürünler değil aksine ihtiyacı oranında üretimi yapılan ürünlermiş. Aslında Tarım o yıllarda çeşitlilik açısından şimdikine oranla çok daha zenginmiş, Burçak, Zarek, Fiğ, yeşil Mercimek, Domates, Patetes, Soğan ve tabii ki de üzüm her evde ekilen dikilen ürünlermiş. Ama ilginç olan Üzüme bu denli ağırlık verilmesi değil mi? Tarımsal tarihi pekte geçmişe uzanmayan özellikle hayvancılıkla geçimini sağlamış bir kültürden Üzüm bağları yetiştiriciliğine uzanan süreç kayda değer bir tarisel süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bir üzüm bağının ömrünün en fazla 35 yıl olduğunu düşündüğümüzde 1970 lerin başında yok olmaya yüz tutan bağların dikimi 1935 lere denk gelmektedir. 1935 lerden önce bağ lar var mıydı bilemiyoruz. Ama özellikle bu tarihte bir çok hemşerimiz üzüm bağları dikmeye başlamıştır. 


Her halükarda arazide ekilen ürün evde sofraya konulan öğünden tutun da sosyal ilişkileri biçimlendirmeye kadar çok etkendi. Bağ gözesi açmak yoğun bir emeği ve ilgiyi gerektirir. Önceden 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göç olmamasına rağmen evlerde kalan horanta bağ gözesi açmak için yeterli olmuyordu. Bu nedenle imece denen usülle herkes bir birine yardım ediyordu. Köylü bahara çıkar çıkmaz bağ gözesi açmak için tarlalara koşar elbirliğiyle çalışarak bağlarının mahsülünü artırırlardı 


Hepsi birden kurumaya yüz tuttu ve o gün bugündür Yeniyapan'ın arazisinde bir üzüm bile yetişmez oldu. Kimileri sazdan geçen yüksek gerilim hattına faturayı kesti kimileri adı konmadık bir hastalığa. Ama bize “pekmez akıllı” mirası kaldı. Pekmeze katılan toprak, üzüm sepeti, bıçkısı şırhanası, havuzu hep unutuldu gitti. Bügünlerde marketten kilosunu 10 TL ye aldığımız pekmez bizim üretmediğimiz bir ürün olarak satışı yapılmaktadır. 


Her ne kadar üzüm bağlarını göremesekte, bizim orda üretilmeyişi bizlere bir burukluk vermektedir. Keşke o pekmez kaynatılan günlere dönsek de Şemsi YASTIMAN gibi şunları diyebilsek: 


Bağ bozumu üzüm haftına batsak 
Bekmez kazanına hayvalar atsak 
Boranıynan damla şiresi datsak 
Arı soksa çamır sürmek istiyom. 
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Çobanın Hikayesi 


Yeniyapan köyüyle uzaktan yakından bir bağlantısı olan herkes kestirme aşından ve gündoğuşu rüzgarından bıkan çobanın hikayesini bilirler. (o Rivayetlere göre çevre köylerden birisinden köyümüze bir çoban gelir. Çobanlık yapmaya başlar. Fakat herşey yolunda gitmez. Çoban sıkılmış ve bu işi artık bırakmak ister. Beklenmedik zamanda gelen bu ayrılık talebine köylü hazır değildir. 
Çünkü çoban ha denilince bulunacak bir iş değildir. Çobanı ikna etmek için köylü seferber olur. 
Fakat Çoban bikere gitmeyi aklına koymuştur. Çobanın gitme gerekçesi olarak gösterdiği şey ise Sabahları gündoğuşunda doğudan esen sert ve soğuk rüzgar ve her öyün kestirme aşının yenmesidir. Bunuda şu cümleyle anlatır “Yeniyapanın gündağuşundan ve kestirme aşından yıldım usandım” bu söz köylüye o kadar tesir etmiştirki kuşaktan kuşağa anlatılır. Aslında bu söz Yeniyapan köyünün coğrafi konumunu ve o dönemki ekonomik yapısını ortaya koyan çok önemli bir tespittir. 


Yeniyapan'ın Gündoğuşu: Yeniyapan'da güneş yörenin Tilkeç diye bilinen en yüksek tepesinin olduğu yerden doğar. Güneş, geceden buz gibi soğuyan bozkırın havasını anında değiştirir. Bir hava sirkilasyonu meydana getirir. Isınmayla birlikte gecenin bozkır soğunu önüne katıp batıya doğru adeta kovalar. Bu coğrafi olay genelde doğudan batıya doğru esen bir rüzgarın oluşmasına neden olur. Bunun adı gündoğuşudur. Fakat yeniyapan'da bu rüzgar çok etkili ve soğuk eser. Yazları bile sabah sıkı bir şekilde giyinilmezse bu rüzgar üşütür. Genelde bu rüzgara maruz kalanlar çobanlardır. Güneş doğmadan önce sürüyü otlatacağı yere ulaştırmak için erken yol alır. Onun içindir ki Yeniyapan'daki çobanlar gündoğuşundan çok dertlidir. 


Patos ve biçerin icat edilmediği dönemlerde insanlar tahıl elde etmek için rüzgar enerjisini çok sık kullanırlardır. Harmanyerine toplanan hasat tınas haline getirilip yabayla savrulmayı beklerdi. Yaz günü rüzgar esipte buğday, arpa, nohut, mercimek, fii gibi ürünleri samanından ayırabilsin. Fakat gündüz saatlerinde yazları çok rüzgar esmez. Bunun için Yeniyapanlı hep gündoğuşu rüzgarının esmesini gözlerdi. Çok erken saatlerde kalkıp harmanlarının başında gündoğuşu rüzgarının esmesi sabırsızlıkla beklenirdi. Esmeye başladınmı harman yeri cümbüşe dönerdi. Dört bir yandan gayretli Türkmenler hasatlarını gündoğuşu rüzgarına karşı savururdu. 


Yeniyapan'da Gündoğuşu Rüzgarın Çok soğuk ve hızlı esmesinin iki nedeni vardır. Birincisi: Güneşin doğuşuyla önüne kattığı rüzgarın 1400 rakımlı Tilkeç tepesinden doğru esmesidir. Bozkır soğuğu ve yükseklik faktörü rüzgarın aşırı soğmasına neden olmaktadır. Yüksekten alçağa doğru daha da hızlanmakta, arkadan güneş adeta bu rüzgarı önüne katıp kovalamaktadır. Bu da rüzgarın soğuk ve hızlı esmesine neden olmaktadır. İkincisi: Köyümüzde iki önemli dere yatağı vardır. Birisi Aslan'ın Goyak dediğimiz doğudan başlayıp, Gareller. Hacıbayramoğlu, Cağıldak, Öz ve saz şeklinde Karakütük köyüne kadar giden dere İkincisi Sürüoğlu'nın eteklerinde başlayıp Hamit Yolu, Yoncalık, Ören yalnız ağa, Çayır Tarla, Siyeç, Saz ve Karakütüğe kadar uzanan deredir. Bu iki denin başlangıç noktaları doğu, gidiş yönleri batı olup doğal bir kanal meydana getiririler. Rüzgarı adeta bu iki dere yatağı, hapsedip dağılmasını engellerler. Gündoğuşu Rüzgarı Yeniyapan'ın arazisine girdinmi bu iki 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dere yatağı vadisinden hareket etmek zorundadır. Bu derelerin yan kolları da doğal olarak doğudan batıya doğru eğimlidir. Bütün coğrafi şartlar sanki Gündoğuşunun daha da hızlı esmesi yönünde ittifak etmiş gibidirler. Bu da rüzgarın çok hızlı esmesine neden olur. Aslında o sözü söyleyen çoban çok haklıydı. Çoban ne yapsın, Tilkeç ve Yeniyapan'ın tüm dereleri sanki onun aleyhine birleşmişlerdi. 


Yeniyapan'ın Kestirme Aşı: Yeniyapanln kestirme aşı olarak bilinen çorbası çok meşhurdur. 
Bildiğimiz yoğurt çorbasının eski adıdır, Kestirme Aşı. Yeniyapan'da bu kadar meşhur olmasının nedeni zamanında her evde deri yoğurt olarak adlandırdığımız süzme yoğurdun çok üretilmesidir. 
Nerdeyse her evin tandırlık veya mahsenlerinde derilerin içinde muhafaza edilen süzme yoğurtlar üretilirdi. Bu yoğurttan içli çörek ve kestirme aşı yapılırdı. 


Adının kestirme olması yoğurdun ateş veya isı karşısında bozularak kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu aşı yapmak sabır ve emek ister çünkü yoğurdun özenip bozulmadan yani kesilmeden aşa dönüştürülmesi zahmetlidir. Su ile özenen süzme yoğurda ilk önce kesilmemsi için un, yumurta sarısı ilave edilip sıcak ateşe konulurdur, içine yarma, nohut, yeşil mercimek kuru fasulye eklenirdi. Aş fokurdayana kadar durmadan karıştırılırdı. Eğer karıştırılmazsa hemen kesilirdi. Pişimine yakın Yarpuz veya nane eklenirdi. 


Bu aş yapıldığında kazanlarla yapılırdı, günlerce yenirdi. Sabah, kuşluk, öğlen ve akşam her öğünde ısıtılır getirilirdi. Tarlada çalışanlara dahi bu aş çanaklara konup getirlir orada tüketilirdi. Bizim köye çoban duran kişinin ise azzığı bellidir. Genelde heybesinde tulum peyniri, soğan, domates ve çay olurdu. Çoğu bu azzığı bile vermezdi. Çünkü yazıda domates, soğan, biper, patates bulup kendinin bişeyler yapmasını bekleyenle bile olurdu. Doğal olarak çobanlar evlere geldiklerinde farklı bişeyler yemek isterlerdi. Ya bulgur pilavı ya da kestirme aşıyla karşılaşan çobanların hayal kırıklığı yaşaması çok doğaldı. Çünkü Yeniyapan'da en çok tüketilen bu yemeklerdi. 


Çobanın kestirme aşından bıkması Yeniyapan'ın ekonomik yapısını da ortaya koymaktadır. Çünkü Türkmenlerin eve yemek için aldıkları bir şey olmazdı. Hep kendi ürettiklerini tüketirlerdi. Kendileri de en çok buğday ve yoğurt üretirlerdi. Bunun yanında avcar denilen yerlerde sebzelerini yetiştirirler farklılık olsun diye nohut ve mercimek ektikleri de olurdu. Bunlarla yapılan yemek çeşitliliği doğal olarak çok azdı. Hatta kız bakmak için çevre köylere düğürcü gidilen evlerin büyükleri Yeniyapan için çorbacılar lakabını takmıştır. Her öğün kestirme aşı içtikleri için adları çorbacı olarak kalmıştır. Bunun için kızlarını Yeniyapan köyünün delikanlılarına vermekte çekimserdirler. Bu yakıştırma o kada çok olmaya başlamıştır ki Yeniyapanlılar bu sfer kendi köylüleri için şunlar çorbacıdır bunlar çorbacıdır yakıştırmasını kullanmışlardır. 


Yeniyapan'a çoban duran kişinin bu hikayesi geçmişimizin ne kadar çetin ve zorluklarla geçtiğinin 


kısa bir özeti gibidir. Çobanın o dönemde, gündoğuşundan esen soğuk rüzgara sadece kestirme aşı ve az bir yevmiye için katlanması elbette çok zordu. 
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Garaaller Mevkinin İmancı Köyüyle Bağlantısı 


Yeniyapan Köyünün arazilerinin tıpkı insan adları gibi adları vardır. Köyümüzde adı olmayan hiçbir bölge yoktur. Bir çoğunun çok ilginç isimleri olup tarihi ve coğrafi bağlarını da ortaya çıkartmaktadır. Goyak, Sürüoğlu, Sergurut, Hacıbayramoğlu gibi isimlerin çok derin mağzileri vardır. Bunlardan en ilginci ise Garaallerdir. Bir çok yerin az çok anlamını ve tarihi bağlarını bir çoğumuz bilir. Fakat Garaaller isminin Coğrafi bir terimle uzaktan yakından alakası yoktur. Bu yazımızda Garaaller isminin ilginç tarihi alt yapısı ele alınacaktır. 


Garaaller mevki Hacıbayramoğlu ile Külobası yolu arasında kalan içinden küçük bir dere geçen yaklaşık 50 dönümlük iki tarlanın olduğu yerdir. Bugün Hacı Mehmet Özcan'a ait olan bu arazi daha önce Hacı Ali Özcana aitti. Köyümüzde bilinen adı Hacelbadır. Garaaller ismi Hacelba'nın Tarlayı satın aldıkları kişilerle ilintilidir. Önceden İmancı'da Karataş soyadını taşıyan sülaleye aitti bu araziler. Adı Kara Ali olarak bilinen bu kişinin Yeniyapan'daki bu araziyi nasıl aldığı ile ilgili bir rivayet yoktur. Fakat Kara Ali ismi zamanla Kara (Gara) Ali isminin yapım eki alıraka Garaallere dönüşmesiyle oluşmuştur. İsmini de Kara Ali sülalesinden almıştır. İmancı köyünde halen Garaaller mahlasıyla bir sülale vardır. 


Tarihi olarak İmancı'lı bir sülalenin Yeniyapan köyününün en güzide yerinde arazisi olması eşine az raslanır bir durumdur. Bunun İmancı köyüne giden bir Yeniyapan'lı gelinle ilintisi olabilir. Çünkü İmancı köyü Çamsarlı köyünden sonra Yeniyapan'lıların en çok akrabalıkları olduğu Türkmen Köyüdür. Hasmaller, Hacıveliler, Çerkezler soy adı Erdoğan, Fidan, Tufan olan sülalerin İmancı Köyü ile eskiye dayanan bağları vardır. 


Osmanlı İskan yasası ile Yeniyapanın arazilerini Yeniyapan köyünde olanlara paylaştırmıştır. Kabaca tarif etmek gerekirse Külobası yolunun üst tarafını Keleşlere, Külobası yolunun altta kalan kısmı ile Çamsarı Yolu arasında kalan yerlerin büyük çoğunluğunu Hasmallere Çamsarı yolu ile Anın özüne giden yol arasını Hacıvelilere dağıtılacak şekilde uzayıp gider. Garaaller mevki genel itibariyle Hasmallerin arazilerinin içinde yer almaktadır. Garaaller yani soyadı Karataş olanlar Hasmaallere dayı diye hitap etmektedirler. Bu iki durum Hasmallerden İmancı köyüne bir gelin gitmesiyle açıklanabilir ve Hasmallerin Dayı yeğenlik ilişkilerinin başlamasıyla Garaaller tarlasının İmancıya geçmesine neden olmuş olabilir. 


Öte yandan Hacıvelilerin de Garallerle akrabalığı bulunmaktadır. Garallerin hemen bitişiğinde Arap Gültekin'e ait 5 dönümlük bir arazi parçası daha bulunmaktadır. Bu 5 dönümlük arazinin Keleşlerden alındığı idda edilmekle birlikte Garaallerle akrabalık sonucu Arap Gültekine geçmiş olabileceği de düşünülmektedir. 


Arap Gültekin'in Babası Mehmet (Maho) Gültekindir. Maho'nun 5 kızı bir oğlu olmuştur. 


Kızlarından birinin adı Hatice'dir Hatice İmancı köyünden Garaallere gelin gider bunun karşılığında Garallerin kızı Zaide ile de Arap Gültekin evlenir Yani bizim orda çok sık yapılan bir “dağşik” 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evlenme usulüyle evlendirilirler. O dönemde Garaaller mevkisi Zaide Gültekin'in babasına ait bir mevkidir. Bunun karşılığında 5 dönümlük bir arazinin Arap Gültekin'e geçme ihtimali 


bulunmaktadır. 


Yakın zamana kadar İmancı'da bu araziye orakla gelip tarla biçtiklerini sap topladıklarını büyüklerimizin hatıralarında vardır. Zamanla İmancı'dan Yeniyapan'a gelip hasat kaldırmanın güçlüğüyle karşılaşan Garaaller arazilerine satılığa çıkartmışlardır. Köyümüzde en çok arazi satın alan Hacılardan Hacelba bu araziyi onlardan satın almıştır. O günden beri bu arazilerin adı Garaaller olarak kalmış ve öyle devam etmektedir. 


Yeniyapanda'ki yer isimlerinin hemen hemen tamamında buna benzer olaylar yaşanmıştır. Kimi 


orda yaşayanların mahlaslarıyla anılır olmuş kimi ise oranın en belirgin coğrafi özelliğinin adını almıştır. Tarihler öncesinden kalan adları günümüze kadar yaşamıştır. 
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Üç Eteklilerin, Çingen Tumanlılarla Karşılaşması (Türkmen Çingen ve Abdal İlişkisi) 


Bundan Yüz yıllar öce Türkmenler Orta Asyadan Çingeneler ise Hindistan, Pakistan ve Afganistan'dan batıya doğru göçe başlarlar. Bu uzun göç yolculuğunda çoğu zaman birlikte hareket ederek Anadoluya yerleşirler. Çingene sözcüğü bir teoriye göre Eski Türkçe yoksul mânasina gelen çıgan sözcüğünden gelir. Zamanla sözcüğün Farsça formuna dönüşerek (o (çingane) olarak anadoluda kullanılmaya başlanır. 


Hindistan ve çevresinde en alt sınıfı teşkil eden çinganların arazilerinin olmayışı ve hayvancılık yapamamaları onların yurtlarından kovulmasına veya göçe zorlanmasına neden olmuştur. Önceleri hayatlarını toplayıcılıkla sürdüren bu ırk göçe zorlanınca değişik meslekleri de öğrenmeye başladılar. Fakat bu meslekler göçebe hayata uygun olarak Çingen toplumunda yer buldu. 
gümüşçü, demirci, kalaycı, nalbant, müzisyen, kaşık yapımcısı, falcı, sebetçi, gözerci, kasnakçı, gibi bir çok mesleği icra etmeye başladılar. 


Çingenlerle Türkmenlerin karşılaşması aynı kaderi (göç) paylaştıkları için sıklıkla gerçekleşmiştir. 
Fakat Çingenlerin kendine has yaşam sitilleri göçebe Türkmenlerin içinde barınmalarına engel teşkil etmektedir. Buna rağmen Türkmenlerle Çingenler bir çok alanda alış veriş yapmış toplumlardır. 
Türkmenler; Sepetlerini, Kasnaklarını, gözerlerini, patıska ve kumaşlarını Çingenlerden alırlardı. 
Bazen Çingen kadınlar; Türkmen kadınların falına bakar kaşlarının arasına veya ellerine külden dövme yaparlardı. Türkmen kadınlar metal veya bakırdan kapları Çingen zanatkarlara kalaylatırlardı. Türkmenler, Çingenelerden bazen at ve tazı cinsi köpek alırlardı. Kağnı gibi ulaşım araçlarının tamirini de çingenlere yaptırırlardı. 


Çingenler bu ticari münasebeti geliştirmek için genelde Türkmen köylerinin yanlarına çadır kurarlar. 2-3 gün boyunca orda konaklarlar böylece Türkmenlerle ticari diyaloglara girerlerdi. 
çingenlerin daha fazla göçebe olması ve bütün toplumlarla münasebeti onların diğer ırklara göre neşeli ve sohbet canlısı olmalarını sağlamıştır. Çingenler eski köy odalarının vaz geçilmez misafirleridir. Bir çok Türkmen onların Neşeli sohbetlerini dinlemekten zevk alır, onları odalarda uzun süre misafir olarak tutmak isterlerdi. Onların mütevazi hatta fakir yaşamları bir çok topluluğun medeni cesaretini artırmış onlarla rahat ilişkiler kurmasını sağlamıştır. Fakat hakir ve hor görülmelerini engelleyememiştir. 


Çingenlerin Türkmen toplumudaki en büyük somut etkisi Çingen tumanı olmuştur. Çünkü Türkmenler üç etek denilen geleneksel kadim kıyafetleriyle meşhurdur. Çingen kadınlarının giydiği dar paçalı ve üstü geniş pantolon cinsi giysi Türkmen kadınları iş görürken kullanılmaya başlanmışlardır. Zamanla gündelik giysi olarak Türkmen toplumlarında yaygın olarak giyilmeye başlanmıştır. 


Kırşehir Türkmen toplumlarında Aptallar ile Çingenler genelde birbiriyle karıştırılır hatta aynı gibi algılanır. Fakat Aptallar bir Türkmen boyu olup Boz Ulus devletinin yıkılmasıyla mağdur 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olmuşlardır. Otlak ve yurtlarını kaybeden Aptallar çinganlarla daha çok münasebete girmiş ve onların kültürlerinden çok etkilenmişlerdir. Kırşehirdeki bir çok Türkmen köyü, Kırşehir'e yerleştikleri yıllarda erkek çocuklarının hemen tümü o zaman iyiden iyiye gezginci bulunan Abdallarca, “çalgıcı ekip”lerinin de yer aldığı düğün havasında sünnet edilmiştir. Öyle ki o zamanlar çocuklarını sünnet ettirecek aileler köylerine Abdalların gelmesini beklerlerdi. Bu süreçte değil düğünler, “sünnet”ler bile geleneksel türkü kültürün yaşatılmasına vasıta olmuştur. “Abdal” her koşul ve şart altında Türkmen'in düğün- dernek geleneğinin “olmazsa olmazı” olmuştur. Kırşehir Abdalları daha yakın zamana kadar gezginci olmaları nedeniyle Anadolu çiftçisiyle içli dışlı olmalarına rağmen tarımla hiç uğraşmamışlar, tek gelir kaynakları düğünlerde icra ettikleri türkü sanatı olmuştur. 


Neredeyse tüm Anadolu'da söylenegelen; “Abdal düğünden, çocuk oyundan usanmaz.” sözü, Abdalların tüm yaşamlarının düğünlere endekslendiğini anlatması bakımından hayli önem taşımaktadır. Yine; “Abdalın karnı doyunca gözü yolda olur.” ya da “Dağ yürümese abdal yürür.” 
özdeyişleri Abdalların bir başka özelliğine, “gezginciliğine” vurgu yapmaktadır. 


Özellikle belirtmekte yarar var ki; bozlak ve türkü geleneğinin yaşatılmasında düğünlerin önemli bir yeri vardır. Düğünlerde “çalgıcı ekibi”nin türkü ve oyunlarına; davul, zurna, divan sazı, bağlama, keman, darbuka ve kaşık eşlik etmiştir. 


Ünlü Abtallardan Neşet Ertaş ve babası Muammer Ertaş'ın yıllar önce köyümüze geldiği ve odalarda saz çaldığı rivayet edilmektedir. Neşet Ertaş'ın ve abtal toplumunun Türkmenler içinde bu kadar yer bulmasına ve benimsenmelerine rağmen “Zenginsen ya bey derler ya paşa Fakirsen ya abdal derler ya Çingen haşa” sözleri Türkmen- abdal ve Çingen ilişkilerini o dönem için özetlemeye yeterli olmaktadır. 


Bir çoğumuz küçükken “yaramazlık yaparsan seni Çingenlara veririm seni dilendirirler” tehdidini işitmiştir. Buna benzer bir çok ayrımcı söylem maalesef bir çok toplumda yer bulduğu gibi Türkmen toplumlarında da yer bulmuştur. Bunca tecrit ve dışlamalara rağmen Çingenlar Türkmen toplumlarında önemli bir yer tutmuştur. Toplumumuz değişti artık köylerin kenarlarına kurulan Çingen çadırları yok. Mesleklerini icra edecekleri meslekler yok oldu. Çingenlar toplumlardan daha da tecrit edilerek uzaklaştırıldı. Çingenelerle Türkmenlerin ortak kaderleri artık son buldu Türkmenler konar göçerliği bıraktı. Bütün bu değişimler sonucunda kültürel çeşitlilik ve diyalog neredeyse bitme aşamasına geldi. 
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Yeniyapan'ın Organik Temizlik Ürünleri: Kil, Kül ve Kum 


Evlerimizde temizlik amaçlı kullandığımız kimyasal içerikli yağ sökücüler, bulaşık deterjanları, tuz ruhu sıvı sabunlar ve şampuanlar tıpkı hormonlu besinler gibi sağlığımıza ve doğamıza zarar veren ürünlerdir. Bu kimyasal ürünlerin kirletmiş olduğu su miktarı ve öldürdüğü canlı sayısı üzerinde nedense araştırmalar çok azdır ve yeterli kamuoyu oluşturulmamıştır. Bu kimyasalların, nükleer enerjiden daha fazla doğaya zarar vediği rahatlıkla söylenebilir. Çünkü her evde tüketilmekte ve her evden atıksu kanallarıyla doğaya karışmaktadır. 


Komplo teorisi gibi algılanabilir fakat ülkemizde kullanılan temizlik ürünlerinin neredeyse bir çoğu İsrail'in ürettiği ürünlerdir. Bu ürünleri neredeyse kullanmayanımız yoktur. Bir çoğu da suya karışarak telafisi mümkün olmayan zararlara yol açmaktadır. Bu noktada sormamız gereken bir çok sorular belirmektedir. Neden bizler yeni birşeyler üretememişiz. Halbuki dedelerimiz ve ninelerimiz bu temizlik ürünlerinin ham maddesini oluşturan bir çok kaynağı organik olarak kullanmaktayken. 
En sağlıklı ve en doğal ürünleri en sağlıksız ve kimyasal ürünlere tercih etmişiz. Kullandığımız temizlik ürünleri bile şunu bize ispatlamaktadır. Kendi kültürümüzü ve üretim anlayışımızı diğerlerinden daha geride ve aşağıda görmemiz. En tehlikelisi de taklitçiliği veya hazırcılığı çağdaşlık ve medeniyet anlayışıyla kültürümüzde yer bulmasıdır. Kendi değerlerinden bir şey üretemeyen milletler çağdaş ve medeni olamazlar. Sadece adi bir kopyacı ve taklitçi olurlar. 


Küçüklüğümüzde evlerde torbalanmış kil olurdu. Tadı çok güzel olduğundan dilimizle yalardık. 
Annelerimiz ise kirli çamaşırları akşamdan bir leğene sererler üzerine bir kat kil dökerek dizerlerdi. 
En sonunda leğenin üstüne örtü (külü süzmek için) sererlerdi. Bu örtünün üstüne de odun külü koyarlardı ve üstüne kaynar su dökülerek sabaha kadar bekletirlerdi. Sabah ise akşamdan hazırlanan içi çamaşır dolu bu leğeni çeşmeye götürerek yıkarlardı. Son zamanlarda kil malzemesi satın alınırdı daha önceleri özellikle çorak getirilen yerlerden bu kil malzemesi topraktan ayrılıp elenip torbalanıp getirirlermiş. Bir kısmını temizlikte bir kısmını da dambaşılara serip yağmur suyunun evin içine sızmaması için kullanırlardı. e Ninelerimiz saçlarını genelde belik şeklinde örerlerdi. Bügünki gibi çok sık banyo yapmadıkları için saçlarında keçeleşme ve sertleşmeler olurdu. Başlarına kil sürüp yıkadıklarında bu büyük sorunu çözerlerdi. Kil hem saçlarını temizler hem de saçlarını yumuşatırdı. 


Şimdilerde köyden şehre göçmüş çağdaş ve modern köylüler İsrail'de ya da başka ülkelerde üretilmiş kil macunlarından alarak yabancı marka araçlarının temizliklerinde bu ürünü kullanmaktadırlar. Bu trajikomik olay ülkemizde her gün yaşanmaktadır. 


Kilin ve özellikle odun külünün temizlik malzemesi olarak Anadolu'da kullanılması çok eskilere 
dayanmaktadır. Çok eski zamanlarda meşe ağacının külü elenir torbalara doldurulurmuş. 18- 19 
litre su alan tenekelere 3 de 1 oranında bu küllerden koyarlarmış. Bu tenekelere kaynar su dökerek doldururlar ve karıştırırlarmış. Suya karışan küller ayrışıp suyun dibine çökene kadar beklerlermiş. 
Böylece deterjanlı su gibi kayganlığı olan özel çamaşır suyu elde ederlermiş. 
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Anadolu'da hiçbir şey zayi edilmez. En işe yaramaz şey olarak bilinen küller bile tarımsal üretimden tutun da gıdadan temizliğe kadar her alanda kullanılmaktadır. Bahara doğru biriktirilmeye başlanan özellikle meşe odununun külleri, don olayına karşı tedbir olarak fidelerdeki kurt ve böceklenmelere karşı fidanların diplerine konur. Suya kazandırdığı kir ve pas sökücü özelliği için temizlikte kullanılır ve Böceklenmeyi engellemek ve uzun ömürlü olmalarını sağlamak için kurutulmuş meyvelerin üzerine serpilirmiş. Bir zamanlar Yeniyapan üzüm bağlarıyla meşhurmuş üzümlerin dayanıklılığını artırmak için küllü suya batırırlar o şekilde kurutulmaya bırakılırmış. 


Yeniyapan küllükleriyle meşhurdur. Her mahallenin bir küllüğü vardır. Bu küllükler genelde toplanma yerleridir. Çoğu zaman pire ve bitten kurtulmak isteyen eşeklerin debelendikleri ve kül banyosu yaptıklarına çoğumuz şahit olmuşuzdur. Külün temizlikte bu kadar etkili olduğunu çoğumuz bilmez. Ama büyüklerimiz ve daha önceki atalarımız külün değerli bir temizlik malzemesi olduğunu biliyorlardı. Bu bilgi ve deneyimlerin üretime dönüşmeyişi ve geliştirilememesi değerlerimizin kaybolmasını da hızlandırmıştır. 


Bulaşıkların yıkanmasında kül ve kum sıklıkla kullanılırdı. Kalaylanmış bakır kaplar genelde külle yıkanırdı. Çünkü kalaya zarar vermez ve çizmezdi. Kalaysız ve yağlı kaplar ise kum ile ovularak yıkanırdı. Kum bir nevi tel bezi ve sert kireç sökücü olarak kullanılırdı. 


Yeniyapan” da kullanılan bu eski kadim temizlik ürünlerinin, suyu kirlettiğine veya bir canlının suyun kirlenmesinden dolayı öldürdüğüne şahit olan yoktur. Fakat son zamanlarda kullanılan kimyasal temizlik ürünlerinin sularımızı kirlettiğine ve bir çok canlının ölümüne sebep olduğuna şahit olan milyonlarca insan vardır. 
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Tezek, Kerme, Yapma ve Kıkak 


Yeniyapan köyü Ortaanadolunun Denizden yüksekliği 1180 metre olan bir tepe eteğine,1800 lü yıllarda kurulmuş küçük bir Türkmen köyüdür. Kışları çetin yazları sıcaktır. Neredeyse Kasımın Başından Mayıs ayının ortalarına kadar soba yakılır. 5-6 ay boyunca yanan soba, yanmak için Yeniyapanlı'dan devamlı yanacak bir şey istemiştir. 200 yıldan fazla bir zamandır Yeniyapanlı kışın soğuk ve tipili günlerinde yakmak için bahar aylarından itibaren düzenli olarak yakacak üretirler veye toplarlar. 


Kömür son 15 yıldır tüketilmeye başlanmıştır (yıl:2015) 2000 li yıllardan önce köylü kömür almaz kendi yakacağını kendi üretirdi. Bunların en başında tezek gelirdi. Uzun ve zahmetli bir üretimdan sonra verimsiz ve kısa süreli olarak evleri ısıtırdı. Soba'nın Türkmen kültüründe çok önemli bir yerinin olduğu tartışılmaz. Tezek üretimi ise bu kültürün oluşumunda önemli etkileri olmuştur. 
Çünkü uzun ve zahmetli bir sürecin insan ilişikilerinde yapıcı etkileri her zaman olmuştur. Aynı zamanda dışkı gibi değersiz bir şeyin ısınma gibi çok önemli bir amaç için kullanılması ve değerli hale getirilmesi emeğin ve alınterinin sonuçlarındandır. Aslında bu eylem insanlık alemine emeğin ve alınterinin ne kadar kutsal bir değer olduğunu da göstermektedir. 


Tezek, Kerme, Yapma ve Kıkak inek ve koyunların dışkılarından elde edilen bir ürün olup düşük kalori değerlerine rağmen evleri ısıtmada uzun yıllar kullanılmıştır. Köyümüzde az da olsa halen kullanılmaktadır. Bu zahmetli ve dışarıdan pis olarak algılanan işin vefakar kadınlar tarafından nasıl yapıldığını, insan ilişkilerinde nasıl bir etkiye yol açtığından bahsetmek Yeniyapan'ın kültürel gelişimini anlamak için de önemlidir. 


Tezek: Yeniyapan'ın bundan 30 yıl önceki kışları daha sert ve yoğun kar yağışı altında geçerdi. Uzun kış boyunca her sabah ve her akşam koyun ve ineklerin dışkıları ahır ve kömlerden toplanır ayrı ayrı yerlere dökülürdü. Koyunların dışkıları tezek yapımı için uygun değildir bu nedenle gübre olarak muhafaza edilir, tarlalara saçılırdı. İnek dışkıları ise kış ayı boyunca bir yerde toplanırdı. Mart sonu Nisan ayı başlarında kadınlar temek kesmek için imeceye birbirlerini çağırırlardı. Temek Kesmek: İnek dışkılarının samanla karıştırılarak yuvarlka kasnakların içinde tepelenerek kalıplara dökülmesi işlemidir. Kış boyunca birikmiş bu dışkıların hemen hepsi el yordamıyla karılır, samanla karıştırılır su eklenip yoğrulurduktan sonra kasnakların içine doldurulurdu. Kasnağın içine doldurulduktan sonra kasnak düz bir zemine konur ve belli bir kıvama gelene kadar çiğnenirdi. Kasnağın temeği iyice tuttuğuna emin olununca kurumaya bırakılacağı alana titizlikle götürülür kasnaktan kalıp halinde çıkartılır ve kurumaya bırakılırdı. Bu işlem köyde haftalarca sürerdi. Harman yerleri gülen ve arı gibi çalışan kadınlarla dolardı. Kalıp olarak kurumaya serilen tezekler ise harmanyerlerine takılan gerdanlıklar gibi dizilirlerdi. 


Bu kadar pis görülen bir işte kadınlar nasıl mutlu olabilirdi ki? Asıl sorulması gereken bence budur. 


Dışkı diye yumşatarak anlattığımız inek bokuyla uğraşan kadınların bu işi eğlenceye dönüştürmeleri üretimin ve sinerjinin vermiş olduğu psikolojik mutluluk olarak tarif edebilir miyiz? 
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Harman yerine boncuk gibi dizilen bu tezeklerin arasından taze körpe otlar boy gösterir. Eşek, keçi, inek ve koyun onları yemek için iştahlanır. Hayvan taze ot dürtüsüyle tezeklerin arasına girmeye çalışır fakat bir kartal gibi tezekleri gözleyen kadınların gazabından kurtulamazlar. İyi bir ceza verilmezse hayvan iştaha gelip bu kötü eylemi tekrarlaya bilir. Hayvanlardan ve başangı çocukların tasallutundan daha tehlikesi tavuklardır. Tavuklar kurumaya yüz tutmamış bu temeklerin içinden buğday arpa tanesi bulmak için pençeleriyle darma dağnı etme eğilimindedirler. Onlar için de korkuluk yaparlar. Bu şekilde korunan tezekler kurumaya yüz tutmaya başlar. 1 kaç ay içinde tezeklerin kaldırılarak dik konuma getirilmesi ve güneş görmeyen yerlerin de güneş görmesi sağlanır. Askerde piyade tüfeklerin çatılması gibi köyde de tezekler birbirine çatılır. Birkaç ayda bu şekilde kurumaya bıraklılır. Arkalı önlü kuruyan tezeklerin içlerinin kuruması için üst üste oval şekilde aralarından hava geçecek şekilde 1,5 metrelik kuleler yapılır (galak) birkaç ayda böyle bekler. Bu süre içerisinde çocuklar aralarında saklambaç oynar. Başangı çocuklarda üzerine tepeden tekerlek yuvarlayarak bu galakları yıkmaya çalışırlar. Köylü çocukların bowlingi de budur. 
Ama köyün kadınları bu gibi saldırılara karşı hazırlıklıdır. Hemen teyakkuza geçerek çocukları uzaklaştırırlar. Bütün bu zorlu ve meşaggatli korumalardan sonra sonbahar gelmiş kışın belirtileri iyiden iyiye kendini göstermeye başlamıştır. Bu tezeklerin itinalı bir şekilde kapalı ortamlara çekilmesi gerekmektedir. Zira aylarca güneşin altında kurumuş hafiflemiş ve parçalanmaya hazır durumdadır. Bunun için titiz bir şekilde taşınıp istiflenmesi lüzumludur. Sonunda kapı ve pencere açıklarından kışın uğultusu bastırır. Sobalar kurulur. Tezekler sobaların içine çok ufalamadan bölünerek yerleştirilir ve yakılır. 


Kerme: Kış geldiğinde koyunlar kömlerde saklanır bakımları yapılır. Dışkıları ise sabah akşam temizlenir böylece temiz bir ortam sağlanır. Fakat sabah ile akşam dışında kalan süredeki dışkılar koyunların ayakları altında ezilir. Zamanla kömün tabanında dışkılardan oluşan sert bir tabaka oluşur. Her yıl 20 cm yakın bir tabakanın yazın kömün tabanından kavlatılması gerekmektedir. Bu 
20 cm kalınlığındaki sertleşmiş ve kurumuş tabakanın kalori değeri çok fazladır. Kazma ve bellerle 
kavlatılan tabaka iyice kuruması için güneş alan bir yere serilir. Tezekte olduğu gibi sonbahara doğru toplanır ve saklanır. Kışın ise yakılır. Genelde tezekle birlikte yakılır. Tutuşması biraz zaman alır aynı şekilde sönmesi de. Bunun için tezeğe göre daha kıymetlidir. Bu özelliğinden dolayı taş kerme olarak da adlandırılır. 


Yapma: Yapmanın en önemli özelliği günlük taze hayvan dışkısından yapılmasıdır. Sabah inekler yazıya çıkarken bıraktıkları dışkılar toplanır samanla karıştırılarak harç yapılır. Tercihe göre taş duvarlara ele gelecek şekilde yapıştırılıp kurumaya bırakılır ya da Amarikan futbol topuna benzeyen elipsi bir şekil verilerek korunaklı ve güneşli bir yerde kurumaya bırakılır. Küçük ve ince yapıldığı için daha hızlı kurur. Ele çabuk geldiği için kullanımı daha pratiktir. 


Kıkak: Yaz mevsiminde koyunlar açık köm denilen yerlerde dinlenirler. Bu süre içerisinde bilyadan daha küçük dışkılarını bırakırlar. Yaz geceleri kısa olduğu için bu dışkılar fazla bozulmaz ayak altında parçalanmazlar. Sabah erken saatlerde koyunlar kömlerden çıkar. Geriye bu yuvarlak zeytin tanelerine benzeyen dışkılar kalır. İkindi serinliği çökene kadar bu dışkılar güneş altında kurur. 
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Kuruyunca mukavemetli ve kullanışlı hale gelir. Kadınlar bunları çıtlık süpürgelerle süpürerek elerler. Parçalanmış olanları gübre olarak saklarlar gözerin deliğinden düşmeyen iri taneler ise torbalanarak saklanır. Kışın tezeğin etkisini yitirmeye başladığında bu kıkaklardan sobanın içine dökülür. Ateşin etkisi artırılır ve ısıtma süresi uzatılır. 


Bütün bunlar Türkmen köylerinin kullandıkları ısınma araçlarıydı. Bu ısınma şekli dışkılardan elde edilen bir ısınma metodu olup o dönem için altarnatifi olmayan ürünlerdi. Kıraç bir coğrafyada olduğumuz için odun çok kıymetliydi. Genelde söğüt ve kavak ağacından odun elde edilirdi. Fakat her kış odun bulma imkanı olmayabilirdi. Bazı kadınlar dağ tepe dolaşıp kurumuş inek dışkısı toplarlardı. En zahmetsiz yöntem buydu fakat eşek heybesiyle toplandığı için verimli bir yöntem değildi. 


Bu yakacak elde etme süreci en kıymetsiz bir şeyin işlenerek çok kıymetli bir hale getirme sürecidir. 


Kadınların elinde işlenen bok aile ekonomisine büyük katkılar sağlar. Kültürel bütünleşmeyi sağlar. 
İşbirliği ve dayanışmayı artırırdı. 
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Derinin Türkmenlerdeki Adı: Sırım, Çarık, Tulum 


Köy evleri, yakın zamanın yaşayan müzeleridir. Hangi köşeye baksanız bakın alın teriyle üretilmiş araçlar görebilirsiniz. Bu araçların üretiminde ithal edilen veya dışarıdan alınan bir ürün bulamazsınız. Bu da bize o dönemin şartları, yaşam şekilleri ve üretim gelenekleri hakkında detaylı bilgiler aktarır. Aletler günümüze kadar ulaşmış fakat üretim alışkanlıkları değişmiştir. Örneğin Anadut, yaba, Efef, Tırpan, Orak, Çek çek, çarık, tulum gibi alet ve araçların çoğu günümüzde çok nadir kullanılmaktadır. 


Bir çok malzemenin yapımında kullanılan deri çok değerli bir ticari üründü. Derinin satılması veya karşılığında mal alınması çok nadir gerçekleşitdi. Çünkü deri Yeniyapan'ın her evinde zorunlu ihtiyaçlar arasındaydı. Derinin değerli olmasıyla ilgili Kurban Bayramlarında derinin taksimi çok önemli bir örnektir. Önceleri Büyük Baş Kurban kesildiğinde tıpkı etin bölündüğü gibi deri de kurban hissedarlarına pay edilirmiş. Kurbanı 5 ortak kesilmişse deri 5'e bölünürmüş. Hususen derinin sırt bölümü çok değerliymiş. Bu bölümden elde edilen deri çok sağlam ve dayanıklı olurmuş. Ölen eşşeklerin derisi bile israf edilmez. Yüzülür kullanıma hazır hale getirilir çarık (Eski Ayakkabı) yapılırmış. Bütün bunlar Derinin Yeniyapan ve çevresinde çok yaygın bir kullanımı olduğunu gösteren işaretlerdir. 


Deri: ip, ayakkabı, tulum, halı, etlerin (kocabaş)saklandığı kap ve eğer olarak kullanılması bizim oralarda çok yaygındır. Fakat çok daha önceleri elbise, su matarası, ok konulan torba, kemer, şapka olarak da kullanılırmış. Hatta Türklerde bir işkence metodu olan Mankurtlaştırma'da ve insan boğmada da deri yaygın olarak kullanılırmış. Esir alınan tutsakların başı tıraşlanır, başına şapka şeklinde devenin boynundan elde edilen deri geçirilirmiş. Derinin hızlıca kuruması ve tutsağın başını sıkıştırması için esir güneş altına bağlanır. Haftalarca bu şekilde bekletilir işkence çektirilirmiş. Bu süre içerisinde sadece su verilir bilincini kaybedene kadar beklerlermiş. Güneş altında kuruyan deri esirin başını mengene gibi sıkar sonunda ya ölüm gerçekleşir ya da bilinçsiz köle elde edilirmiş. Bu yöntem de gösteriyorki deri kuruduktan sonra küçülür ve tuttuğu nesneyi mengene gibi kavrar. Bu özellik derinin tarım araçlarında çok yaygın bir tutturma aracı olarak kullanılmasına neden olmuştur. 


Sırım: Ahşaptan yapılan tarım aletlerinin hemen hemen hepsinde deriden elde edilmiş (sırım) kalın deri ip kullanılırdı. Tabaklanmış ve kullanıma hazır hale getirilen kuru deri ilk önce uzun ipe benzeyen şekilde kesilir ve ıslatılır. Birgün suyun içinde bekleyen deri tutturulacak nesneye sıkıca dolanır ve düğümlenir. Kuruması için bekletilirdi. Bu sürede deri kendini daha çeker. Nesneleri yavaş yavaş bir birine sım sıkı tuttururdu. Örneğin Anadut denilen özellikle sap ve ot toplamada kullanılan tarım aletinin yapımında bu sırımlar çok kullanışlıydı. Uygun eğim verilen 3 adet başparmak kalınlığındaki dal ısıtıtılır kullanıma göre şekil verilirdi. Bu üç dalın birleşme yerinin açıları bıçak yordamıyla düzeltilir. Anadut sapına sırım maharetiyle tutturulurdu. Zamanla sırım bu üç dalı öylesine Anadudut sapına yapıştırır ki bir bütün olmuş alet ortaya çıkardı. Aynı şekilde Tırpanların tutamak bölümündeki ağaç bölüm de sırımla sarılır tutturulurdu. Bir ağacı kırmadan 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neredeyse 180 derece eğmek ve o şekilde tutturmak sırımın maharetindendir. Sırım, yaş ağaçları yavaş yavaş sıkarak istenilen şekli vermede çok kullanışlıdır. Yine kağnılarda özellikle efef denilen tahta halkalara yuvarlak şekli vermek için kullanılırdı. Tohumluk elemek için kullanılan gözerlerde bu sırımdan yapılırdı. Anadoluda da çok kullanılan “Sırım Gibi” deyimi sanki iri yarı bir kişi için kullanılan bir deyimmiş gibi algılanır aslında sırım gibi deyimi ince yapılı ve kuvvetli kişiler için kullanılan bir deyimdir. Tıpkı bu bahsettiğimiz deri ip gibi. Zamanla Sırımın kullanımdan kalkması bu deyimin her geçen gün yanlış kullanılmasına neden olmuştur. 


Tulum: İç Anadoluda yapılan peynirler önceleri keçinin tulum şeklinde elde edilen derisinin içine saklanırdı. Fakat derinin tulum şeklinde hazırlanması uzun ve sabırlı bir bekleyiş ve alınterinin dökülmesine bağlıydı. Deri tulum şeklinde yüzülür bir torbanın içine tuzlanarak bırakılırdı. Birkaç hafta geçtikten sonra deri tüylerini salmaya başlar. Tüyleri kolayca yolunabilecek kıvama gelene kadar bekletilir. Tüyleri yolunduktan sonra bıçaklarla tüy kısımları ve deride kalan etler kazınırdı. 
Elde edilen tulum yoğut ve nane karışımından oluşturulan bir sosla ovalanır. Derinin bu sosu iyice emmesi sağlanırdı. Bu haliyle bir hafta bekletilirdi. Bu işleme tuluya yatırmak denilirdi. Bu işlem en az üç defa yapılırdı. Bu tabaklama işlemi bittikten sonra tulumun ayak kısımları ve altı dikilirdi. 
Tulumun sadece boyun kısmı açık olacak şekilde son şekli verilirdi. o Sonunda peynirin saklanabileceği bir tulum elde edilmiş olurdu. Üretilen peynirler tuzlanarak tulumun içine konurdu. 
Eğer yeterince tuzlanmazsa peynir kurtlanabilir. Yine peynir konulan tulumun dışına sızan peynir suları temizlenmez ve yıkanmazsa peynirin kurtlanma ihtimali fazlaydı. Bu nedenle tuluma konulan peynirin bakımı ve temizliği itinayla yapılmalıdır. 


Çarık: Yeniyapan ve çevresinde çarık 1950 li yıllara kadar kullanılan bir ayakkabı çeşidiydi. 
Soğukkuyunun üretilmesiyle çarık artık kullanılmaz oldu. Çarık özellikle çift sürerken çok kullanışlı bir ayakkabıydı. Çünkü çarık ayağın tamamını örterdi. Çarığın içerisine küçük taşların veya toprağın girmesi çok zordu. Çarığın boğaz kısmı sırımla bağlanır ayağı sıkı sıkı kavranması sağlanırdı. 
Böyleleikle çarık ayağın şeklini alarak zemini daha etkili kavrardı. Vaktiyle köyümüzde Keleşlerden Osman Çakır adında ortopedik engelli bir büyüğümüz vardı. Ayağının biri yere tam basmaz ayak ucuna basarak yürürdü. Köyümüzde çarığı en son onun giydiği rivayet edilir. Çünkü ayağındaki engel onun normal bir ayakkabı giymesine olanak vermiyordu. Muhtemelen Çarığın ayağının şeklini alması onun çarığı tercih etmesindeki en büyük etmendi. Çarık genelde hayvanların sırt bölümümündeki deriden yapılırdı. Bu bölüm diğer bölümlere göre daha dayanıklıdır. Büyüklerimiz eşeğin derisinden elde edilen çarıklar yaptıklarını anlatırlar. Bunun nedeni yokluktan mı yoksa eşek derisinin diğer derilere göre daha sağlam mı olduğu bilinmez. Her ev kendi çarığını kendi dikerdi. 
Dikimi basitti genelde sırım kullanılırdı. Normal ipler çarığın kısa bir sürede dağılmasına neden olurdu. Fakat sırımla dikilen çarıklar uzun ömürlü olurdu. Çarıklar genelde topuklarından veya uca yakın yerlerden deforme olur yırtılırdı. Bu bölümlere yama yapılır çarığın ömrü uzatılırdı. 


Yeniyapan'da deri neredeyse her alanda kullanılırdı. Derinin bu derece önemli bir araç oluşu 


derinin para gibi ticarette kullanılmasına neden olmuştur. Yakın zamana kadar deri tıpkı para gibi kullanılırdı. Derinin karşışığında malzeme alınırdı. 
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Zaman değişti deri önemini kaybetmedi fakat köylerde üretimi durdu. Sırımın yerine sicim ve sentetik ipler aldı, tulumun yerini plastik bidonlar aldı, çarığın yerini sentetik derilerden yapılan ayakkabılar aldı. Bütün bunlar aslında derinin önemini ve değerini daha da artırdı. 
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Koltuk Taşı Tarzı Taş Atış Stili ve Tarihi 


Son zamanlarda hiç atılan bir taşın vınıltısını duydunuz mu? Muhtemelen küçüklüğünüzden aklınızda birkaç taş vınıltı kalmıştır. Zira taş atma eylemini gerçekleştirmeyeli yıllar olmuştur. 
Şimdilerde bir taş atmaya kalksak ya omuzumuzu ağrıtır ya da uzağa fırlatamadığımız için üzülürüz. 
Çünkü taş atmaya ihtiyaç duyacak durumlar ortadan kalkmıştır. Bizim zamanımızda ya köpeğe ya akıllı durmayan koyunlara ya ceviz ağacına ya da Bayındırlı çocuklara taş atardık. Bizden öncekilerin taş atma konusunda daha agrasif olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü tam da bizden öncekilerin taş atma vınıltıları kulaklarımızda kalmıştır. Demekki onların taş atmaya karşı hem bir istidadı hem de bir ihtiyacı bulunmaktaydı. 


1965 doğumlular, Filistin Sapanı dediğimiz araçlarla taş atarmış. Merkezkaç kuvvetinden 
yararlanarak taşın hız kazandığı bir esnada taş bırakılır uzaklara gönderilirdi. Bu atış sitili 1000 lerce yıllık geçmişi olan bir atış şekliydi. Kur'anda ve ve diğer kutsal semavi kitaplar da bahsi geçen, Zayıf ve güçsüz olan Talut'un Cabbar ve cüsseli Calut'u öldürmesi bu sapanla gerçekleştirdiği rivayet edilmektedir. 


Türkmenler taşı tıpkı ok gibi bir savaş aracı olarak kullandıklarını ispatlayan onlarca delil bulunmaktadır. Fakat her nedense taş bir oka veya kılıca göre daha gösterişsiz olduğu için ötelenmiş, bir savaş aracı olarak bile sayılmamıştır. Bizim yörelerde Taşın bu denli maharetli bir şekilde fırlatılması Türkmenlerin taşı savaş aracı olarak kullandıklarını göstermektedir. 


Koltuk kaya taşı veya koltuk taşı olarak bilinen atış şekli çoğumuzun unuttuğu bir atış şeklidir. Tıpkı Filistin sapanındaki gibi merkez kaç kuvvetinden yaralanılarak taş fırlatılır. Fakat sadece kol yarım daire olacak şekilde omuz hizasından aşağıya dönderilir ve kalçaya vurularak kalça hizasından fırlatılır. Taşın yere paralel değilde yukarıya doğru hafif bir eğim verilerek atılması söz konusudur. 
Bu şekilde atılan taşlardan genelde vınlama sesi çıkar ve daha uzağa gider. 


Genelde taşlar; el geriden yukarıya yitilerek omuz üzerinden atılır. Bu da yerçekimi kuveetine ve insan fizyolojisine aykırı bir atış şeklidir. O nedenle taştan bir vınlama sesi çıkmaz. Çünkü kuwvet yeterince verilemez ve taş ses çıkartabilecek hıza ulaşamaz. 


Taş atmanın bir çok kültür üzerinde izleri bulunmaktadır. Fakat popüler tarih anlayışı taştan ziyade yay, kılıç, kalkan, at ve asker sayısına odaklanarak tarihi anlatma eğilimindedir. Fakat İlk cinayet taşla olmuştu. Habil Kabili Taşla Öldürmüştü. Kutsal kitaplarda cezalandırma genelde taş atılarak yapılırdı. Hz. İsa sanılan kişi Radikal Museviler tarafından taşlanarak çarmıha gerilmişti. İslamda Şeytan taşlama ritüeli yine küçük taşların atılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu da gösteriyorki Taşın en temel savunma ve saldırı aracı olduğudur. 
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Yeniyapan Dokumalarıyla Geçmişe Bir Yolculuk 


1. BÖLÜM 

Şu Türkmen köylerinde hangi eve gidilse ya yüklüğün altından, ya somyanın altından ya da yadigar sandıkların içinden eskiye dair bir iz bulabilirsiniz. Köylerde geçmişe bir yolcukuk yapmak isterseniz. 
Atalarımızdan kalan bir kilim habe veya halı bulmaya çalışın. Yere serilen bu örgüler, bir nesilden diğerine kalır ve değeri eskidikçe artar. Aynı zamanda geçmişle bir bağlantı noktasıdır. Bu paha biçilmez dokumların üzerine işlenen motifler birer kelime gibi o günün şartlarını bize anlatır. Halı, kilim vb. dokumalar, bizim yörenin insanının hayatında devamlı olarak iç içe olduğu bir mobilya, bir ziynet eşyası, bir süs olarak kullanılmıştır. Bunun yanı sıra düşündüren, dinlendiren özellikleri, cıvıl cıvıl ötüşen renkleri ile içinde yaşanan mekânı renklendiren, hareketlendiren, ısıtan; bir mesajı, bir duyguyu bir heyecanı aksettiren maddi ve manevi kültür ürünü olmuştur. 


Türkmen halılarını, habelerini seccadelerini diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği, bu örgülerde kullanılan ipliğin çözgüsü, atkısı ve ilmesi ile tamamıyla yün olmasıdır. Ayrıca ilmek sayısının fazla olması da dikkati çeker. Türkmen örgüleri üzerinde motif, desen ve renk de birbiriyle uyumludur. 
Türkmen halılarındaki bir diğer farklı özellik de Türk düğümünün kullanılmış olması ve metre karesindeki düğüm sayısının oldukça yüksek bulunmasıdır (Bir desimetre karedeki düğüm sayısı 
300 — 350 arasındadır). Türkmen halıları, yün ipliğinden yapılmış olup iplikler doğal olarak 
hazırlanan kök boyalarla boyanmıştır. 


Eski analarımız, dokuduğu halı ve kilimlerin boyalarını da kendi hazırlarlarlardı. Çeşitli bitki ve böcekkabuklarından yararlanarak “doğal boya“ dediğimiz boyayı elde ederek yünü renklendirirlerdi. Bu boya ile yünün ilk günkü tazeliğini ve güzelliğini yüzyıllar boyu koruması sağlanırdı. Halıların; kök boyayla boyanması, emeğin ve alın terinin, dokumalara akmasını sağlar değerini artırır. 


Türkmen halı ve kilimlerinde renkler çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılmaktadır. Bu halıları dokuyan ve boyayan kişinin kimyager maharetinde bir beceri göstermesi gerekmektedir. Çünkü bitkilerden anlaması ve kaynatılınca hangi rengi çıkarması gerektiğini bilmesi gerekir. Otların toplanışında, yünlerin yıkanıp tiftiyip taranıp eğrilmesinde, boyacı kazanlarında kaynatılışında tezgahlarda motifler verilip işlenmesine kadar geçen sürede hangi duygu ve emeklerin cilveleştiğini, hangi motive kaynaklarının kullanıldığını düşünmek bile insanı heycanlandırıp duygulandırmaktadır. Boyanın elde edilmesinde kullanılan bitkiler şunlardır; 


Boyacı Papatyası: Öküz gözü, sığır gözü, sarı papatya da denir. Bu papatyadan çeşitli sarı renkler elde edilir. 


Cehri: Sarı boya, Sarı tane, Boyacı dikeni de denir. Bütün Karadeniz bölgesinde ve Sivas, Yozgat, 


Niğde, Maraş, Kayseri çalılıklarında bol miktarda bulunabilir. Cehri'den muhtelif sabitleyicilerle çeşitli sarı renkler elde edilir. 


165 


Ceviz ağacı: Memleketimizde her yerde bol miktarda bulunur. Cevizin yaprağından, kabuğundan ve özünden çeşitli kahverengi boya elde edilebilir. Sabitleyiciye gerek olmaksızın her tür boyama yapılabilir. Kamanın ceviziyle meshur olmasında ceviz ağacından boya elde edilmesi ve Kırşehir yöresine has klimlerin çokça dokunması yatar. 


Ebegümeci: memleketimizde muhtelif yerlerde bol miktarda bulunabilir. Yaprakları kaynatılarak yeşil renk elde edilebilir. 


Haşhaş çiçeği: Yapraklarından eflatun renk elde edilebilir. Sabitleyici kullanmadan da boya yapılabilir. 


Kadın tuzluğu: Diken üzümü de denir. Gittikçe kararan sarı renk elde edilir. 

Kökboya: Türkiyenin en önemli boya bitkilerinden biridir. Şap veya Tanin ile çok güzel kırmızı renk elde edilir. Demir-2-sülfat ile esmer kırmızı, Krom şapı ile mavimtırak koyu kırmızı elde edilir. Bazı maddeler ile değişik renkler renkler elde edilebilir: Alkalilerle mavimtırak, asitlerle sarı, kurşun 


asetat ile esmerimtırak kırmızı gibi. 


Mazı: Mazı peliti Türkiye'nin en önemli renk sabitleyicisidir. İki çeşit mazı vardır, ak mazı ve kara mazı. Mazı pelitlerinin deliksiz olanları daha makbuldur. 


Meyan kökü: Bu bitki Türkiye'nin alçak yerlerinde pek çoktur. Şapla sarı boya yapılır. 


Nevruz otu: Yabani keten, arslan ağzı da denir. Türkiye'de pek çok çeşidi vardır. Çiçekleri şap ve demir sülfat ile kaynatılarak kırmızı renk elde edilir. 


Safran: Safranın boyar maddesi Safranin veya Crocine'dir. Sülfürik asit ile açık mavi Nitrik asit ile yeşil renk verir. 


Yarpuz: Sapı ve yaprakları demir sülfat ile kaynatılırsa çok güzel parlak siyah bir renk elde edilir. 


Yemen safranı: Türkiye'de pek çok yerde bulunabilir. Bu bitkinin terkibinde Luteoline denilen renkli bir madde vardır. Sabitleyici olarak Potasyum bikromat kullanılır. 


Kırmız böceği: Koşnil de denir. Suda, eterde eritilerek lâli kırmızı elde edilebilir. 
Türkmen dokuyucusu, sosyal mevkisi veya geleneğini, taşıdığı oymağın formunu, çevresinden aldığı ve güzel gördüğü her bir objeyi doğal boyalarla renklendirerek sembolize etmiş, sadeleştirmiş ve 


tanık olduğu olaylarla birlikte yoğurarak halısına nakşetmiştir. Türkmen halı ve kilimlerinde karakterize olmuş motifler ve renkler, daha doğru tanımlaması ile betimlemeler, onu dokuyan 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insanın ve çevresinin bir anlatım aracı, bir mektubu gibidir. Türkmenler betimlemelerle konuşur, renklerle anlaşırlar. 


Halı dokumak için yün, iğden geçirilir. İplerin kasım - aralık aylarında eğirilmesi gereklidir. Bu iki ay boyunca kadınlar her gün büyük kelepler (çile) hâlinde ip elde eder. Boyama işleminde ise ipler birer metre boyunda kelepler (çileler) hâlinde boyanmaktadır. 


Boyacı, kazanlarla kaynattığı (Suyun sıcaklığı yüz dereceye yakın olmalıdır.) suya, yanında getirdiği kökboyalarını (Taş boyası da kullanılmaktadır.) katarak iyice kaynatmaktadır. Ayrıca bu suyun içine (bazı yörelerde) kezzap atarak boyayla ipin iyice birbirini almasını sağlamaktadır. 


Eğer elinizde böyle dokunmuş bir halınız varsa hele yazmalı bir annenizin veya ebenizin bunu dokuduğunu biliyorsanız ne anlatmaya çalıştığını merak etmez misiniz? 


2. BÖLÜM 
Halıların Desen ve Anlamları (Yöremizde Dokunan Bir Halı İnceleme) 


Bundan 7 yıl önce köydeki evde bulduğum ve Zahla Anamın dokuduğu bir metre karelik halının bize anlattıklarını aktarmaya çalışacağım. 


O dönemdeki halılar incelenirse motiflerin ortak ve temel benzerliklerin olduğunu görebilirsiniz. 
Bunlar eli belinde, koç başı, su yolu, gözler, saç bandı, küpe ve takılardır. Bu motiflerin her birisinin içiriğinde çok net mesajlar vardır. 


Dokumaların nasıl yapıldığını birinci bölümde değindik fakat bize anlattıklarının neler olduğunu incelemekte fayda vardır. Çünkü bizim okuyabildiğimiz kısım burasıdır. Eğer bunu okuyabilirsek dokunduğu döneme ait sosyal dokuyu, değerleri, doğaya bakışı anlayabiliriz. 


Kalçadaki eller: Bu motif anneliği ve doğurganlığı temsil eder. Bu motife Anadolu'nun çeşitli 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yörelerinde, “gelin kız”, “sarma çocuklu kız”, “kanca” gibi isimler verilir. Ankara yakınlarındaki Ahlatlıbel'de bulunan MÖ 3000 yıllarına ait “Tanrıça Kraliçe” heykelinin bu motifin kaynağı olduğu 


düşünülmektedir. 


Koçboynuzu: Bu motif erkekliği, cesareti ve gücü sembolize eder. “Gözlü koçbaşı”, “boynuzlu” gibi isimleri vardır. Boynuzlu koç figürü Anadolu'nun birçok farklı yöresinde farklı şekillerde kullanılır. 
Koç şeklinde yapılmış mezar taşları da sonsuzluğu temsil eder. Bu semboller halıya adapte edildiğinde ortaya bu motif çıkmıştır. 
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Saç bandı: Anadolu'da halı dokuyan kadınlar, beklentilerini ve hayatlarında olan önemli olayları saçlarını motif hâline dönüştürerek yansıtır. Bu motif evliliği temsil eder. Dokunan halıya eklenen küçük bir saç motifi, ölümsüzlüğe olan isteği yansıtır. 


Küpeler: Küpeler Anadolu'da yıllardır değişmeyen bir evlilik hediyesidir. Dokuduğu halıya küpe motifi ekleyen bir kadın, ailesine evlenmeye istekli olduğu mesajını verir. 


Akan su motifi: Su, hayatın temel ihtiyaçlarından biridir ve her zaman kullanılmıştır. Kuraklık çekilen bölgelerde suya olan hasreti temsil etmek anlamında bu motif kullanılmıştır. 


Göz: Göz değmesine koruyucu olarak kullanılır. 


Kırşehir yöresi Türkmen halılarında motifler, anlamlı ve geleneksel bir üslupla sembolize edilmiştir. 
Türkmen kadını kendisini veya çevresini, sevincini veya acısını, anılarını veya hayallerini sembolik değerler vererek halısına aktarmıştır. Dokumalardaki betimlemeler, onun tasarladığı veya aktarmayı düşündüğü olayın veya nesnenin sembolik karşılıklarıdır. 


Uzun yıllardan sonra üzerinde çalışma fırsatı bulduğum bizim yörede örülmüş orjinal halının bize verdiği mesaj. Cesaret, güç, bolluk, bereket, suya olan özlem ve nazarı bu 1 metre karelik halıya işleyen Rahmetli Zahla Gültekin'e teşekkür ederim. Kendisi vefat edeli çok yıllar oldu fakat günümüze kalan bir eseri bizi yaşadığı döneme götürmektedir. Yün eğirirken, kazanlarda yünleri kaynatıp boyarken, desen verirken, tezgahta dokurken onu düşünmek ve duygularını öğrenmek güzel bir duygu. 


Bu yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlarından El Sanatları Teknolojisi Türkmen Desenleri kitabından yararlanılmıştır. 
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